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Onderweg zomer 2024

uitgave van de Protestantse Gemeente Medemblik

Van de redactie

Dit is het zomernummer en tevens de
laatste uitgave van de ons
vertrouwde ‘Onderweg.

Het blad na de vakantieperiode
wordt de eerste gezamenlijke
uitgave van de Prot. Gem. te
Medemblik - Opperdoes.

Deze nieuwe uitgave wordt
gepresenteerd op de gezamenlijke
startzondag van 8 september.

Wij wensen u een mooie
zomerperiode toe!

BONIFACIUSKERK

Protestantse
Gemeente

Vakantie

Soms heb je te veel gelopen
soms heb je te veel gezien

zijn je ogen verzadigd -

goed bedoeld gebiedend
las de reisgids mij de les
rechtsaf
linksaf
hier de bocht om
daar het pad af
paleizen pleinen
tempels en timpanen

tuimelden langs mij heen
als in een wedren om het

beste plaatsje in mijn brein -

nu alleen nog maar dit bankje
een blauwe zee
een vriendelijk Grieks gezicht
een sprankelende ouzo
en de stilte in

ongebreidelde uren

ik geniet de diepte in -

Oeke Kruythof




Kerkdiensten in de Bonifaciuskerk aanvang: 10.00 uur

zondag 14 juli
collectes:

koster:

zondag 21 juli
collectes:
koster:

zondag 28 juli
collectes
koster:

zondag 4 augustus
collectes:
koster:

zondag 11 augustus
collectes:
koster:

zondag 18 augustus:

collectes:
koster:

zondag 25 augustus:

collectes:
koster:

OSomificirkerk
Cliademiiik

voorganger: pastor T. Heijboer uit Hoorn.
(1e collecte voor diakonie / 2e voor de kerk)
Eigen diaconie / energiekosten.

Th. Hoff.

Zangdienst, verzorgd door de kerkenraad.
Eigen diaconie / klein onderhoud.
B. Hoekstra.

voorganger: dhr. van der Bent uit Alkmaar.
Eigen diaconie / kerkmuziek.
J. Kool.

voorganger: ds. R. Erkelens uit Alkmaar.
Eigen diaconie / Generale kas predikantstraktementen.
Nico Buijze.

voorganger: ds. M. Braamse uit Alkmaar.
Kerk in Actie zomerzending Pakistan / algemene kosten.
Th. Hoff.

voorganger: ds. N. Visser uit Noord-Scharwoude.
Eigen diaconie / Oonderhoud tuin en terrein
B. Hoekstra.

voorganger: pastor. T. Heijboer uit Hoorn.
Eigen diaconie / energiekosten.
J. Kool. vervolg op blz. 4



Vervolg kerkdiensten in de Bonifaciuskerk

zondag 1 september voorganger: ds. W.den Braber uit Vriezenveen.

collectes: (1e collecte voor diakonie / 2e voor de kerk)
PKN Missionair werk / instandhouding eredienst.
koster: N. Buijze.

zondag 8 september voorganger: mevr. ds. H. Boot uit Willemsoord.
Gezamenlijke startdienst met PG Opperdoes. (zie ook blz. 9 en 13)
collectes: PKN Met jongeren op weg / klein onderhoud.
koster: Th. Hoff.
zondag 8 september 16.00 uur Vesper in Opperdoes. voorganger: mevr. ds. H. Boot.

zondag 15 september voorganger: mevr. ds. N. Vlaming uit Easterein.
collectes: Kerk in Actie werelddiaconaat Colombia / energiekosten.
koster: B. Hoekstra.

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl

www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medembilik.
Luisteraars via internet kunnen de collectedoelen steunen door een bijdrage over te maken:
diaconie: NL13 RABO 01324033 66 kerk: NL54 RABO 0373 7438 66.

Herinnering abonnementsgeld Onderweg

Bij het kerkblad van maart 2024 zat de rekening voor het
abonnementsgeld van dit jaar. Veel lezers hebben dit inmiddels al
betaald, anderen nog niet.

Als u nog niet betaald heeft, wilt u dan a.u.b. het verschuldigde

bedrag van € 15,00 voor 1 augustus 2024 overmaken op onze bankrekening:

NL54 RABO 0373 7438 66 van de Protestantse Gemeente Medemblik onder vermelding van
'Onderweg 2024' en uw naam en adres.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Het College van Kerkrentmeesters




Wij gedenken: Hans Kool

Op dinsdag 4 juni is overleden de heer Hans Kool op de leeftijd van 91 jaar.

We kennen Hans als een meelevend kerklid, die heel wat jaren terug deel uit maakte van het college
van kerkrentmeesters en hij zat in het bestuur van St. Hervormd Weeshuis.

Hans begon met werken op het kantoor van de fa. Kool en later kwam hij bij Commandeur
Assurantién terecht. Ook heeft hij gewerkt bij de politie in Stompetoren, maar door het opheffen
van dit bureau kwam hij vervroegd met pensioen.

Tot zijn 87e jaar is Hans blijven wonen in het huis van zijn ouders in de Qostersteeg.

Hij miste zijn ouders heel erg en ook zijn broer Dick die op jonge leeftijd overleed!

Hans genoot zichtbaar als er visite kwam: “Zijn er nog nieuwtjes?” vroeg hij dan!

Hans heeft ontzettend veel steun gehad van zijn huishoudelijke hulp Afra en haar man Jan die altijd
klaar stond om klusjes bij hem te doen. Ook buurvrouw Marcella was niet meer weg te denken
rond de zorg voor Hans die hij steeds meer en meer nodig had! Toen het thuis wonen niet meer
ging, hebben Marcella, Afra en Jan er voor gezorgd dat hij in Martha Flora aan de Koepoortsweg te
Hoorn een plekje kreeg.

De zorg van Marta Flora schreef:

"Een eigenzinnige, meelevende man met een zachtaardig karakter en oprechte interesse in zijn
medemens.

Meneer Kool woonde afgelopen zondag 3 jaar bij ons. Hij genoot van de rust op zijn mooie kamer, met
het prachtige uitzicht op de tuin zoals hij zelf vaak benoemde.

Juist in gezelschap verraste hij ons regelmatig met leuke, rake opmerkingen.

We zullen zijn aanwezigheid gaan missen en wensen Marcella, Afra, Jan en overige familie heel veel
sterkte. Bewonderingswaardig hoeveel Marcella, Afra en Jan voor meneer Kool hebben betekend.

Heel veel dank hiervoor.”

Boven de kaart staat:
"Je wereld werd steeds kleiner
de deur ging langzaam dicht
ledere dag toch verder
Jjouw reis naar het eeuwig licht.
Zoveel vragen zonder antwoord
wat ging er in je om?
Niemand kan het nog vertellen
alleen God die weet waarom.”

Op zondag 9 juni hebben we Hans Kool herdacht met het zingen van "De Heer is mijn Herder".
Maandag 10 juni vond de uitvaart plaats.
Heilke Kool.



Ter inspiratie - column

AANGERAAKT

n de duinen van Egmond aan Zee ligt een akker met

een geneeskrachtige bron. Daar worden in de zomer

de mooiste vieringen gehouden, ter herinnering aan

Adelbert. Samen met Bonifatius en Willibrord kwam

hij aan land om in onze streken het christendom te
brengen. Adelbert ging op weg, als een pelgrim, zoals wij
met velen er in de zomer op uit trekken. Waar Bonifatius
en Willibrord verder trokken, bleef Adelbert hangen in
de regio van de duinen. De reden was simpel. Een duin-
bewoner met de naam Eggo ontfermde zich over Adelbert.
Hij verleende gastvrijheid en sloot vriendschap. Wie je ook
bent en waar je ook naartoe gaat, vergeet nooit deze les:
voordat je op weg gaat en voordat je over het geloof wilt
praten, wees gastvrij en sluit vriendschap. Gastvrijheid
en vriendschap gaan vooraf aan het delen van je geloof
en aan het op pad gaan als pelgrim. En dan is er nog een
andere dimensie van de pelgrimage. Dat leerde ik van twee
mensen die zijn opgestaan in hun leven. Ze waren verslaafd,
dakloos, bodemloos en grenzeloos. Ze deden alles wat God
verboden had. En toch kregen ze een nieuwe kans op de
weg van het leven. Ze bestaan echt en hebben namen van
deze tijd, Stephanie-Joy en Martinus. Beiden hebben hun
leven omgekeerd en zijn opgestaan. Ook hier was de reden
eenvoudig. Omdat er die ene mens was die hen aanraakte
en hun nabij was met steeds weer die vraag: wil je opstaan
en me volgen? Als je op weg gaat deze zomer, kun je niet
zonder mensen die aandacht voor je hebben en je zelfs
aanraken om je de hand te reiken. Sluit vriendschap, koester
de gastvrijheid en laat je aanraken, dan kan het gebeuren
dat je deze zomer op weg gaat en thuiskomt bij je naaste,
bij God en bij jezelf. m




Samenvatting kerkenraadsvergadering

Samenvatting gezamenlijke kerkenraadsvergadering van de Protestantse
Gemeente te Medemblik-Opperdoes op woensdag 22 mei 2024.

De rechtbank Alkmaar heeft de Protestantse Gemeente te Opperdoes in het gelijk
gesteld in de procedure die zij had aangespannen tegen de familie Putting.

De rechtbank heeft beslist dat het pad tussen de kerk en de familie Putting een
zogenaamde buurweg is. Dat betekent dat het pad door beide buren gebruikt
mag worden en onderhouden moet worden. Het hek dat de familie Putting op het
pad had geplaatst moet verwijderd worden.

De jubileumdienst in Opperdoes met ds. Wim Smit en de gezamenlijke diensten op
Hemelvaartsdag en Eerste Pinksterdag in Medemblik waren mooie diensten.

Net als in Opperdoes komen er vanuit de kerk in Medemblik geen uitzendingen
met beeld van de kerkdiensten. Naast het kostenaspect en de zorg voor de privacy
speelt bij dit besluit een grote rol het ontbreken van een groep vrijwilligers die
steeds als er een kerkdienst is voor het opnemen en uitzenden daarvan kan
zorgen.

In het kader van de oplevering van de restauratie van de Bonifaciuskerk hebben
twee ouderling-kerkrentmeesters met de architect een rondje door en om de kerk
gedaan. Er moeten nog wat zaken afgerond worden. Ook moet het daklicht in de
Bonfoyer nog vervangen worden. De metingen van het vochtgehalte in de muren
aan de noordzijde van de kerk om de effectiviteit van de via injectie aangebrachte
vochtschermen vast te stellen, duiden erop dat de behandeling effect heeft.

De beroepingscommissie is wezen horen en heeft met de desbetreffende predikant
gesproken. Unaniem was de conclusie dat men niet met hem verder wilde. Er
wordt overwogen een advertentie te plaatsen in "Woord en Dienst' of het blad van
de Bond van Predikanten.

De jaarrekeningen 2023 van de Protestantse Gemeenten te Medemblik en
Opperdoes, opgesteld door het College van Kerkrentmeesters worden door de
kerkenraad goedgekeurd.

Er is een positief resultaat voor beide gemeenten. Dit komt voor een groot deel
doordat de gemeenten vacant zijn. Voor Medemblik komt daar nog bij dat er een
grote besparing is geweest op de energiekosten door het gewijzigde stookbeleid.



Op zondag 21 juli organiseren wij een zangdienst
met liederen en psalmen die u aanspreken.
U kunt de liederen die u graag zou willen zingen, of horen, doorgeven aan de
ouderlingen of ze in de collectezak doen, uiterlijk op zondag 7 juli.
Ook mooie gedichten zijn van harte welkom!

Hartelijke groet,
Nelli en Heilke.

Wilt u mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan:
Johan Bouma

Overleden
21-05 dhr. F. Bloemhof,

Verjaardagen

14-07 dhr. W. Bakker,

14-07 mevr. S.G. Voorthuijzen-Steeman,
30-07 dhr. T. de Leeuw,

31-07 mevr. |. Bood-Buitenhuis,

14-08 dhr. P. Swart,

Jubilea

05-07 dhr. en mevr. Klopper-Uijl,
50 jaar getrouwd.

28-08 dhr. en mevr. Bood-Meinen, Nieuwstr.39a, 1671BB
67 jaar getrouwd.

De verjaardagen van gemeenteleden van 80 jaar en ouder worden hier vermeld. Wie bezwaar
heeft tegen vermelding, kan dat melden bij de redactie:
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

co

y:\



Wat nieuws van mij...
Op 3 mei ben ik geopereerd. Gaat goed, dus probeerde ik op 26 mei weer eens naar de kerk te
gaan. Wat een lieve mensen kwamen op me af, wat een belangstelling. Het voelt als een warm
bad!!! En dan tot mijn schrik zijn de bloemen ook nog voor mij,.. Bedankt!!!
Ook bedankt voor de kaarten die ik heb mogen ontvangen.
Zondag 9 juni zal ik een traktatie voor bij de koffie meenemen!

Warme groet,

Hanny Arends.
Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen
Dijklander Ziekenhuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.
AMC Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
MCA, Postbus 501, 1800 MM Alkmaar.
GGZ Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.
Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn.
Watermolen, Wipmmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.
Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.

Oproep: Bakkers m/v gezocht.

Op zondag 8 september hebben we de gezamenlijke startdienst in de Bonifaciuskerk.
Bij zo'n feestelijke dienst hoort natuurlijk iets lekkers bij de koffie.
Wilt uiets lekkers bakken/kopen/meenemen?
Graag!

Meld dit even tijdig bij
Nelli Mazereeuw of Heilke Kool.

Oproep voor de bezorging: Wie oh wie......

Tot nu toe brachten Truus Smoor en ik de stapeltjes kerkbladen bij de bezorgers. Omdat Truus veel
pijn in haar been heeft, vragen we iemand die in- en uit wil stappen. Truus blijft de stapeltjes
maken en ik blijf met het autootje rijden samen met ..... 77?7

Reacties kunnen naar Truus of naar ondergetekende.

Dicky Poot.




Dagelijks leesrooster

juli

04 donderdag
05 vrijdag

06 zaterdag
07 zondag

08 maandag
09 dinsdag

10 woensdag
11 donderdag
12 vrijdag

13 zaterdag
14 zondag

15 maandag
16 dinsdag

17 woensdag
18 donderdag
19 vrijdag

20 zaterdag
21 zondag

22 maandag
23 dinsdag
24 woensdag
25 donderdag
26 vrijdag

27 zaterdag
28 zondag

29 maandag
30 dinsdag

31 woensdag

september
01 zondag

02 maandag
03 dinsdag
04 woensdag
05 donderdag
06 vrijdag

07 zaterdag
08 zondag

09 maandag
10 dinsdag

11 woensdag
12 donderdag
13 vrijdag
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Romeinen 14:1-12
Romeinen 14:13-23
Psalm 28

Marcus 6:1-6a
Psalm 117
Romeinen 15:1-13
Romeinen 15:14-24
Romeinen 15:25-33
Romeinen 16:1-16
Romeinen 16:17-27
Marcus 6:6b-13
Marcus 6:14-29
Efeziérs 1:1-14
Efeziérs 1:15-23
Zacharia 1:1-6
Zacharia 1:7-17
Zacharia 2:1-9
Marcus 6:30-44
Efeziérs 2:1-10
Efeziérs 2:11-22
Zacharia 2:10-17
Zacharia 3:1-10
Zacharia 4:1-14
Zacharia 5:1-11
Marcus 6:45-52
Efeziérs 3:1-13
Efeziérs 3:14-21
Zacharia 6:1-8

Zacharia 8:1-8

Zacharia 8:9-17
Zacharia 8:18-23
Handelingen 9:32-43
Handelingen 10:1-23a
Handelingen 10:23b-48
Marcus 8:27-9:1
Handelingen 11:1-18
Handelingen 11:19-30
Handelingen 12:1-17
Handelingen 12:18-25
Deuteronomium 11:1-17

Deuteronomium 11:18-12:1

augustus

01 donderdag
02 vrijdag

03 zaterdag
04 zondag

05 maandag
06 dinsdag
07 woensdag
08 donderdag
09 vrijdag

10 zaterdag
11 zondag

12 maandag
13 dinsdag

14 woensdag
15 donderdag
16 vrijdag

17 zaterdag
18 zondag

19 maandag
20 dinsdag

21 woensdag
22 donderdag
23 vrijdag

24 zaterdag
25 zondag

26 maandag
27 dinsdag
28 woensdag
29 donderdag
30 vrijdag

31 zaterdag

Zacharia 6:9-15

Efeziérs 4:1-6

Efeziérs 4:7-16

Marcus 7:1-13

Marcus 7:14-23

Psalm 29

Efeziérs 4:17-5:2
Efeziérs 5:3-20
Deuteronomium 8:1-6
Deuteronomium 8:7-20
Marcus 7:24-30

1 Korintiérs 15:1-11

1 Korintiérs 15:12-19

1 Korintiérs 15:20-34

1 Korintiérs 15:35-49

1 Korintiérs 15:50-58
Psalm 119:89-96
Marcus 7:31-37

Psalm 119:97-104
Efeziérs 5:21-33
Efeziérs 6:1-9

Efeziérs 6:10-24

Psalm 119:105-112
Marcus 8:1-13

Marcus 8:14-21

Marcus 8:22-26
Deuteronomium 9:1-14
Deuteronomium 9:15-29
Deuteronomium 10:1-11
Deuteronomium 10:12-21
Zacharia 7:1-14

Deze rubriek komt niet terug in
het vernieuwde blad na de zomer.
Het leesrooster is te vinden op:
https://www.bijbelgenootschap.nl




Bidden aan Tafel

Dit is de laatste aflevering in de serie over het Avondmaal, geschreven door ds. Marius Braamse.

Het oudste teruggevonden gebed dat werd gebeden als de maaltijd werd gevierd in de christelijke
bijeenkomst stamt uit ongeveer 100 en wordt het Didaché-gebed genoemd. Zo heet het geschrift
namelijk waarin het voorkomt. Een bewerking daarvan is terug te vinden in ons liedboek nummer
402a en 402b.

Dat gebed heeft een tamelijk uitgebreid karakter. Het beperkt zich niet, in navolging van de joodse
gebruiken bij de sabbats- en feestmaaltijden, tot het uitspreken van een eenvoudige, korte zegen.
Volgens de evangelién beperkt Jezus zich wél tot het uitspreken van een korte zegen over brood
en de beker. Er was kennelijk behoefte dat toch een beetje uit te breiden. Zoals ook bij het
uitbrengen van een toost bij een bruiloftsdiner de spreker ook méér woorden gebruikt dan alleen
‘van harte gefeliciteerd en smakelijk eten’ Zo raakte ook de enkelvoudige zegen bij de maaltijd
meer en meer aangekleed.

Reformatie

De reformatoren die in ons land in de 16e eeuw vaste voet aan de grond kregen, pakten het anders
aan en maakten een uitgebreid leerstuk van wat het avondmaal inhoudt en ook wat het
avondmaal vooral niet inhoudt. Dat leerstuk, die uiteenzetting wordt ‘formulier’ genoemd. In dat
formulier is trouwens ook een gebed opgenomen. Er is een Avondmaalsformulier opgenomen in
het huidige dienstboek van de PKN, omdat sommige gemeenten in ons kerkverband dat gebruik
hebben behouden. In het oude kerkbijbeltje van mijn grootmoeder staat achterin ook een
‘formulier om het heilig Avondmaal te houden’ Naast allerlei andere formulieren trouwens, ter
lering voor gebruik in de kerkdienst, voor het onderwijs ofwel de catechese (de catechismus!) en
kerkelijke vergaderingen.

Het is begrijpelijk dat de reformatoren een uiteenzetting maakten met veel uitleg. Zij vonden dat er
veel uitgelegd moest worden, omdat in hun ogen rondom de Eucharistie / het Avondmaal allerlei
misbruik en misvattingen waren ontstaan. Dat moest rechtgezet worden. En het kerkvolk moest
uitgelegd worden hoe het wél zat.

Terzijde: dat vind ik dan wel weer de kracht van de reformatoren dat ze zich tegenover de mensen
verantwoordden over hun keuzes.

Vieren en beleven
Intussen hebben we in onze kerken losgelaten om in de kerkdienst uit te gaan leggen wat het
Avondmaal is, hoe het bedoeld is en met welke innerlijke gezindheid we het hebben te vieren. In
de jaren '60, maar vooral de jaren ‘70 van de vorige eeuw, gingen we de hele kerkdienst meer zien
als een viering. Het feestelijke karakter van een kerkdienst werd benadrukt. In plaats van te moeten
leren ging het er steeds meer om om met elkaar te beleven dat God naar ons omziet. Of dat laatste
nou bij het vieren van het Avondmaal ook lukt, wordt door menig kerkganger wel betwijfeld ....
We hebben daar kennelijk nog het nodige in te leren (!). Maar hoe dan ook: zo kreeg ook bij het
avondmaal het vierende karakter meer nadruk en werd het formulier vervangen door gebeden.
Voor de vorm van het gebed werd vooral teruggegrepen op het eerder genoemde Didaché-gebed
in combinatie met de manier waarop in de katholieke kerk het Eucharistisch gebed vormgegeven
wordt.
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Het tafelgebed
Het voert te ver om op alle nuances en verschillen in te gaan, maar een min of meer volledig
tafelgebed heeft de volgende indeling:

- Lofprijzing, inleidend (dank)gebed

- Sanctus en Benedictus

- Vervolg van het gebed, toewerkend naar de instelling van het Avondmaal

- Het Onze Vader

- Vredegroet

- Agnus Dei (Lam Gods)

- Gemeenschap van brood en wijn, het feitelijke uitdelen

- Dankgebed
Wat ik 'lofprijzing’ noem wordt ook wel ‘prefatie’ genoemd. Het is een manier van bidden die we in
het oude testament tegenkomen, dat God hoog geprezen wordt voor zijn grote daden. De
woorden kunnen variéren. Soms komt hier ook een oproep om ons hart te verheffen: het sursum
corda. Een oproep om ons te richten op het hogere. In een meer gewone betekenis kennen we dat
ook wel als we zeggen dat ons hart uitgaat naar iemand.
Het Sanctus en Benedictus komt uit de Egyptische liturgie, waar het gezongen werd. In een
tafel-gebed wordt de combinatie voor het eerst gezien in de 7e eeuw. Voorbeelden vinden we
terug in ons liedboek onder de nummers 404. Het Sanctus en Benedictus is een combinatie van
twee Bijbelpassages. Een wat aangepaste tekst uit Jesaja 6: hemel en aarde zijn vol van uw
heerlijkheid. En anderzijds de intocht van Jezus in Jeruzalem: gezegend die daar komt in de naam
des Heren. Een grappig detail: tot ergernis van de tempelpolitie kunnen de kinderen maar niet
ophouden met het roepen van deze woorden, Mattheis 21: 15.
Hierna wordt het gebed vervolgd met het aanhalen van de instellings—woorden. Die kunnen ook
gesproken worden voorafgaand aan het feitelijke delen. Op deze plek kan gebeden worden om de
komst van de Heilige Geest en worden ook wel woorden gezongen of gesproken die teruggrijpen
op de verwachting van de wederkomst van de Heer: wij voltrekken deze gedachtenis totdat het
niet meer nodig is, omdat dan het Rijk van God waar we naar uitzien, aangebroken is en er in God
volkomen gemeenschap zal zijn tussen alle mensen.
Dan wordt het Onze Vader gebeden en komt de vredegroet. De vredegroet drukt de gemeenschap
en dus de liefdevolle verbondenheid met elkaar uit. Ik ben gewend om de hand te drukken van
een aantal bezoekers met de woorden ‘vrede van Christus’. Zoals we elke kerkdienst beginnen met
de vredegroet in naam van Christus; dat zijn vrede met ons zij!
Daarna kan dan het Agnus Dei komen: lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Johannes 1:
29, waar Johannes de Doper deze woorden spreekt bij de doop van Jezus in de Jordaan. Deze
woorden worden dan gezongen. In protestantse kerken wordt dat in de regel weggelaten. Het
gebruik om dat op deze plaats te zingen (7e eeuw) schijnt ontstaan te zijn om de stilte op te
vangen tijdens het daadwerkelijk in stukjes breken van het brood. Toen later hosties werden
gebruikt verviel die noodzaak, maar bleef het Agnus Dei wél!
Na het delen wordt de tafelviering afgesloten met een dankgebed.
Op deze hele oude vorm van Eucharistie / Avondmaal vieren wordt weer verder gebouwd door
tafelgebeden in andere vormen, bijvoorbeeld compleet gezongen, in plaats van alleen kleine
gedeelten. Ook worden onderdelen van deze vorm in hedendaagse tafelgebeden weggelaten of
komen ze terug in een andere opzet of volgorde. Dat hangt af van voorkeuren van voorgangers,
liturgie-commissies en van datgene wat aangeboden wordt in de liedbundels en dienstboeken.
Zo bouwen we ook weer verder aan de traditie en de tijd zal leren wat daarvan onze tijd zal
overleven. Zoals het gaat met traditie......



Gezamenlijke startzondag op 8 september

Op deze zondag zijn er twee gezamenlijke diensten: We beginnen ‘s morgens om 10.00 uur in
Medemblik. In deze dienst zal mevr. ds. Hetty Boot uit Willemsoord voorgaan.

Na de dienst willen we met elkaar koffiedrinken met natuurlijk iets lekkers erbij. Daarom het
verzoek aan de thuisbakkers om iets lekkers te bakken, maar iets kopen kan natuurlijk ook. (Zie
ook de oproep op biz. 9)

In deze ochtenddienst zal ook het eerste exemplaar van het gezamenlijke kerkblad worden
gepresenteerd en zal ook de nieuwe naam van het blad bekend worden gemaakt.

‘s Middags is er om 16.00 uur een vesper in Opperdoes.
Ook in deze dienst zal mevr. ds. Hetty Boot voorgaan.
Na afloop van de vesper willen wij deze startzondag afsluiten met een drankje en hapje.

Wij hopen dat velen van u deze diensten zullen bijwonen.

Save de date......Ouderenuitje 2024

Beste ouderen,

Na het succes van vorig jaar organiseren de diaconieén ook dit jaar graag
weer een ouderenuitje voor 65 jaar en ouder.

We willen u vragen om alvast de datum van vrijdag 20 september 2024 in
uw agenda te reserveren. We hopen dit jaar een bezoek te brengen aan
het museum Broekerveiling in Broek op Langedijk. Het is geen probleem
als u van een rolstoel gebruik moet maken of een rollator nodig heeft. Er zal voldoende
begeleiding mee gaan. Eigen bijdrage is € 10,00 per persoon.

Lijkt u het leuk om mee te gaan, dan kunt u zich opgeven d.m.v. onderstaande strookje. Het

strookje kunt u afgeven bij één van de diakenen. Details wat betreft tijden e.d. volgen. .2-

Hierbij geef ik mij / ons op voor het ouderenuitje op vrijdag 20 september 2024

Naam: Geboortedatum:
Naam: Geboortedatum:
Adres: Woonplaats:

Kerkgenootschap: PKN /CGK/anders * nl.:

Rolstoel: ja / nee* Rollator: ja/nee*
* Doorhalen wat NIET van toepassing is a.u.b.

Dieetwensen of andere bijzonderheden:
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Overzicht diaconale collectes 2e kwartaal t/m 23 juni 2024

07-04 diaconie, eigen werk €61,30,

14-04 Kerk in Aktie/ Ruanda € 84,00,

21-04 diaconie, eigen werk €73,20,

28-04 diaconie, eigen werk €44 25,

05-05 Qekraine €78,30,

09-05 Hemelvaartsdag, sponsorfietstocht Wilde Ganzen € 417,40,
12-05 Kerk in Aktie, binnenlands diaconaat €76,95,
19-05 PKN missionair werk, Elvisdienst €376,47,
26-05 Kerkin Aktie, Bangladesh € 84,45,

02-06 diaconie, eigen werk €76,60,

09-06 diaconie, eigen werk € 55,00,

16-06 diaconie, eigen werk €72.35,

23-06 Kerkin Actie, Libanon €49,40.
Totaal: € 1549,67.

l.v.m. de verschijningsdatum van ons kerkblad is niet het hele 2e kwartaal bekend.

Vanwege de opbrengst tijdens de kerkdienst op Hemelvaartsdag en de Elvisdienst is het totaal

hoger dan anders.

Even puzzelen...

Horizontaal

1 Kerkhervormer 9 Wild zwijn 10 Zo snel mogelijk (Eng. afk.)
11 Lichamelijke opvoeding (afk.) 12 Amerikaanse spaceshuttle
(1985-2011) 16 Aardappelras 17 Schotse rok 18 Bazige vrouw
19 Loofboom 22 Schaakniveau 23 Het op weg gaan 26 Zijrivier
van de Donau 27 Aanwijzing 28 Verbruikt 29 In hoge mate
vlioeibaar 31 Licht hout voor modelbouw 33 Heilig boek van de
canon van het hindeeisme 34 Cilindervormig voorwerp 35 Be-
hoefte 36 Boom uit de berkenfamilie 38 Voegwoord 39 Euro-
pese ruimtevaartorganisatie (Eng. afk.) 41 Spaanse rivier
42 Heilwens 44 Kloosteroverste 46 Zuid-Amerikaanse struisvo-
gel 47 Per expresse (afk.) 48 Plons 50 Halfwoestijn in Israél
52 Bezit 55 Op dit moment 56 Binnenwater 57 Spijskaart
59 Patriarch.

Verticaal

1 Vereerd overblijfsel 2 Stad in Portugal 3 Symbool voor ijzer
4 Stad in Algerije 5 Model 6 Fotografische term 7 Brandstof-
opslagplaats 8 Zienswijze 13 Delicaat 14 Zijrivier van de Rijn
15 Boeddhistisch heiligdom 20 In tegenstelling tot (afk.)
21 Oud-Nederlands woord voor voederbak 23 Oude lengte-
maat van zes voet 24 Geleerd 25 Schouderbelegsel 28 Ge-
meente in Noord-Brabant 30 Egyptische staatsman (1918
1970) 32 Gemeente in Zuid-Holland 33 Heidemeertje 35 Het
goedgunstig handelen van God 37 Toestand waarin de zielen
gereinigd worden van personen die stierven in vriendschap
met God, zonder dat ze volledig zuiver waren (r-k.) 40 Opper-
viaktemaat 42 Kruiswond van Jezus 43 Vaartuig 45 Luim,
humeur 47 Pastabereiding 49 Maal 51 Boek van Jane Austen
53 Vangwerktuig 54 Doctorandus (afk.) 58 En dergelijke (afk.).

BWim De Weerdt - www.crossworldcommunication.com



In de kerk is altijd werk

Op maandag 3 juni was er weer een 'klusmiddag' met het klusteam: Benno, Arnold, Jaap, Nico en

Jan Pieter. (Paul was op vakantie.)

Dit is allemaal gedaan:

- onkruid verwijderd en onkruidzout gestrooid,

- 'sinkhole' onder de buitenkraan gedicht,

- lampen in diepstralers vervangen,

- brandblusser zichtbaar opgehangen,

- lantaarnpaal verstevigd en recht gezet,

- paal geplaatst om kast voor parkeerpaal te beschermen,

- en, ook niet onbelangrijk, de voorgangers staan weer wat
stabieler op de kansel.




