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Onderweg juni 2024
uitgave van de Protestantse Gemeente Medemblik

Van de redactie

BONIFACIUSKERK

De nabije God
soms
' bij een verrassende
ontmoeting
een vriendelijk woord
een lief gebaar
breekt plots de hemel
even open
en
weet ik
dat
God
een God van Licht en
Liefde is

Oeke Kruythof




Kerkdiensten in de Bonifaciuskerk
aanvang: 10.00 uur

zondag 2 juni
collectes:

koster:

zondag 9 juni
collectes:
koster:

zondag 16 juni
collectes
koster:

zondag 23 juni

collectes:
koster:

zondag 30 juni
collectes:
koster:

zondag 7 juli:
collectes:
koster:

Sonificiuskerk
Cltadambih

voorganger: ds. H. Reedijk uit Kwadijk.

(1e collecte voor diakonie / 2e voor de kerk)

Eigen diaconie / Gen. kas predikantstraktementen.
J. Kool.

voorganger: mevr. ds. M. Kraak uit Wilnis.
Eigen diaconie / Algemene kosten.
Nico Buijze.

voorganger: ds. dr. Reitsma uit Eemnes.
Eigen diaconie / Onderhoud tuin en terrein.
Thijs Hoff.

voorganger: ds. J. Waringa uit Leeuwarden.
Gezamenlijke dienst met Doopsgezinde Gemeente.
KiA Werelddiaconaat Libanon / Energiekosten.

Benno Hoekstra

voorganger: ds. R. Wattel uit Hoofddorp. Viering Avondmaal.
Vluchtelingenkinderen / Instandhouding eredienst.
J. Kool

voorganger: ds. N. Visser uit Noord-Scharwoude.
PKN Pastoraat / Klein onderhoud.
Nico Buijze.

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl

www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik.
Luisteraars via internet kunnen de collectedoelen steunen door een bijdrage over te maken:
diaconie: NL13 RABO 01324033 66 kerk: NL54 RABO 0373 7438 66.



In Memoriam

Wij gedenken:
Folkert Bloemhof

Op dinsdagavond 21 mei is, na een periode van geleidelijke achteruitgang, toch nog
sneller dan verwacht, Folkert Bloemhof in de leeftijd van 86 jaar overleden, echtgenoot
van Lucie Bloemhof - Schukken. Zij waren 22.399 dagen getrouwd.
Vanuit Friesland (Scharnegoutum) kwamen ze in 1972 in Medemblik wonen. Folkert had
een baan gekregen bij het waterschap. Hun eerste woning aan de Admiraliteitsweg werd
na een poosje wat krap. Ze kochten een kavel aan de Gasthuysweydt. Daarop kwam een
door Folkert zelf ontworpen huis. Zij hebben daar 43 jaar gewoond.
Er groeiden hier hechte vriendschappen. Met de caravan er op uit, fietsen met vrienden,
's avonds lange gesprekken. Folkert kon bloedserieus zijn en vasthoudend. Hij bezat ook
veel humor en maakte kleine grapjes. Groot verdriet was er om het overlijden van
kleinzoon Pepijn.
Meerdere jaren is Folkert actief geweest in onze gemeente: als lid van de
restauratiecommissie met o.a. Cees van Zijverden, als kerkvoogd en natuurlijk in de
cantorij, zijn grote passie.
In januari dit jaar verhuisden ze samen naar een appartement in Valbrug. De Parkinson
werd erger, er was meer verzorging nodig. Jammer genoeg heeft Folkert daar niet lang
kunnen wonen, want hij verhuisde nogmaals, nu naar de Watermolen in Abbekerk.
Wij wensen Lucie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe en bidden voor hen om Gods
dragende nabijheid in deze moeilijke tijd.

Nelli Mazereeuw.
Op zondag 26 mei hebben wij Folkert herdacht met lied 283:

1. In de veelheid van geluiden 2. En van overal gekomen

in het stormen van de tijd, drinkend uit die ene bron,
zoeken wij het zachte suizen bidden wij om nieuwe dromen,
van het woord, dat ons verblijdt. richten wij ons naar de zon.

3. Want wij mensen op de aarde 4. Laat uw dauw van vrede dalen
raken van het duister moe. in de voren van de tijd.

Als uw hart ons niet bewaarde Vat ons samen in de stralen
sliepen wij ten dode toe. van uw goedertierenheid

5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,

zingend zullen wij u roemen

en dit huis zingt met ons mee!




Ter inspiratie - column

HET LEVEN VIEREN

e magnolia staat in bloei, alles ruikt naar het
leven van de zomer. Als ik naar buiten kijk, zie
ik dierbare mensen lopen. Ze hebben allemaal
een naaste verloren. Sommigen in één keer,
met een klap. Anderen bij een lang ziekbed.
Weer anderen door een zelfdoding. En hun verhalen grijpen
me bij de keel. Wie ben ik om deze mensen een hart onder
de riem steken? Dat doe ik ook niet, ik luister vooral. En ik
leer nog veel meer. Van een vrouw die is komen lopen om
de last van het verlies minder te hoeven dragen. Wandelen
helpt om weer ruimte in je hoofd en hart te krijgen. Ze
vertelt dat haar partner zelf de dood zocht en ze geeft ons
allen mee dat deze verhalen te weinig aandacht krijgen. En
daarom heeft ze na een paar jaar een eigen ritueel bedacht
om allen die sprakeloos waren om zich heen te verzamelen,
midden in de zomer. De uitnodiging had ook een motto:
het leven vieren. Daar komen vrienden, bekenden en
familie op af. En ze kreeg gelijk, veel mensen willen niet
van de dood horen en weten niet wat ze moeten zeggen.
Maar deze mensen willen wel troosten. De weduwe zocht
een nieuwe weg en organiseerde een tuinfeest om het
leven te vieren. Bijna iedereen was er. En zij voelde voor
het eerst hoe vrienden, bekenden en familie haar droegen,
ook een paar jaar ha de dood. Het was midden in de zomer.
Dan kan de zon bij grote warmte ineens overgaan in een
onweersbui. Daardoor moesten alle aanwezigen naar
binnen. Daar stonden ze, dicht op elkaar. De schepper had
een handje geholpen om de gemeenschap van rouwenden
echt zichtbaar te maken, in de schuur. De weduwe vond het
fantastisch; het was toch gelukt om de troost te voelen van
allen die haar man gekend hadden. Soms moet je creatief
zijn en zelf de troost organiseren. Ik heb van haar geleerd:
als je zoiets met je man meemaakt, waardeer je extra het
leven en wil je het vieren, En het mooie is: iedereen komt,
Want bij het vieren van het leven heb je geen woorden
nodig. m




Hemelvaartsdag 2024

Op deze mooie, zonnige Hemelvaartsdag gingen de fietsers uit Opperdoes naar Medemblik, waar
er om 10 uur een dienst was in de Bonifaciuskerk. Deze dienst werd geleid door mevr. Heilke Kool.
Het was een fijne dienst met goede teksten, gebeden en mooie gezangen.

Daarna was er koffie en koek en waren we helemaal
opgeladen voor de fietstocht richting Opperdoes. De
fietstocht, uitgezet door Piet Brouwer, voerde ons langs
allerlei mooie wegen zoals de Brake, de Veereweg, de
Poelweg, de Zuiderweg en de Noorderweg en na 11.2 km
kwamen we aan bij de kerk van Opperdoes. Daar stond de
lunch al voor ons klaar en hebben we heerlijk samen
gegeten.

Alle fietsers konden zich laten sponsoren voor elke kilometer die ze gereden hebben: de opbrengst
was voor Wilde Ganzen. Samen is er bijna € 500,00 bij elkaar gefietst. De diaconieén hebben dit
bedrag verdubbeld, zodat er € 1000,00 overgemaakt kan worden naar Wilde Ganzen. Als project is
uitgekozen: 'Geef de baby’s in Gambia de beste kans om gezond en veilig geboren te worden!

Een belangrijk regionaal ziekenhuis op het platteland wil graag een intensive-care afdeling voor
pasgeboren baby’s. https://www.wildeganzen.nl/projecten/intensive-care-gambia

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze geslaagde Hemelvaartsdag.
De gezamenlijke diaconieén Medemblik en Opperdoes.




Gezamenlijke Elvis-dienst, Eerste Pinksterdag

Zondag 19 mei 2024, Eerste Pinksterdag, was er
een speciale Elvis kerkdienst in de
Bonifaciuskerk namens de gezamenlijke
Protestantse Gemeente te Medemblik en
Opperdoes.

Dominee Fred Omvlee is groot Elvis-fan en
organiseert al 22 jaar Elvis-kerkdiensten, waarin
hij ook zelf zingt. Hij werd begeleid door
Marieke Duin op de piano.

Het waren goed gekozen gospels en teksten die
inspirerend waren voor ons in deze
Pinksterdienst.

Er waren veel mensen die de dienst bezochten
en die ook veel gospels konden meezingen.

! Het werd een mooie Pinksterdienst.

Na de dienst was er koffie en thee met heerlijke
eigengebakken koeken en taarten.

Onze dank gaat uit naar Bernadette Groen en
Benno Hoekstra die hebben geholpen deze
dienst te realiseren.

Ook dank aan de mensen die gezorgd hebben voor de publiciteit, maken van de liturgieén, maken
van de liturgische schikking, verzorgen van de koffie en
thee, bakken van de traktaties, enzovoorts. En veel dank
aan de kosters die zoveel mensen in de kerk hebben
ontvangen en alles goed hebben laten verlopen..

De kerkenraad




Samenvatting gezamenlijke kerkenraadsvergadering van de
Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes op maandag
22 april 2024

Tijdens de voorlichtingsavond over de restauratie van de Bonifaciuskerk is beloofd dat na het
afronden van deze restauratie een onderzoek naar nut en noodzaak van achterzetramen opgestart
zou worden. Daar is het college van kerkrentmeesters nu mee begonnen. Geraadpleegde
deskundigen, onder andere de architect, geven echter aan dat achterzetramen geen oplossing zijn
voor de ervaren koudeval. Nu wordt in overleg met Stichting Bonifaciuskerk onderzocht of
infraroodverwarming een oplossing kan zijn.

Op 27 maart vond een zitting plaats van de rechtbank Alkmaar over het recht van overpad ten
behoeve van de kerk in Opperdoes en ten laste van het naastgelegen perceel. Dat hield in een
waarneming ter plaatse bij de kerk, gevolgd door een zitting in het dorpshuis. Partijen konden
ondanks een verzoek van de rechter om dat te proberen, niet tot een compromis komen. Het
wachten is nu op de uitspraak van de rechtbank.

De pastorie in Medemblik is op 6 april door de huurder alsnog opgeleverd. Dit had voor 1 april
moeten gebeuren. Wat er verder met de pastorie gaat gebeuren is afhankelijk van de voortgang
van het beroepingswerk. Het verbod op tijdelijke verhuur gaat naar alle waarschijnlijkheid pas op 1
juli 2024 in. Als er niet op korte termijn een nieuwe predikant komt die in de pastorie wil wonen is
er toch nog een alternatief voor verkopen mits het tijdelijke huurcontract voor 1 juli ingaat.

De redactiecommissies van de Graankorrels en Onderweg zijn voortvarend bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe gezamenlijke kerkblad. Uit de inzendingen met mogelijke
nieuwe namen voor het nieuwe blad hebben de redacties een keuze gemaakt en vervolgens een
voorstel gedaan aan de kerkenraad. De kerkenraad gaat hier unaniem mee akkoord. Het nieuwe
blad wordt op de startzondag gepresenteerd en dan zal ook de naam van de inzender van de
winnende naam bekend gemaakt worden en de prijs, een Opperdoezer jodenkoek, worden
overhandigd.

Het aantal predikanten neemt landelijk gezien sterk af. Dit is niet alleen een probleem bij het
beroepingswerk, maar ook voor de preekvoorzieners van beide gemeenten. Het wordt steeds
lastiger om de preekroosters vol te krijgen. Om de dreigende gaten in de roosters te voorkomen,
zullen er in 2025 extra gezamenlijke diensten zijn.

Vanuit de gemeente in Opperdoes kwam opnieuw de vraag naar uitzending van de kerkdiensten in
beeld. Nu is er alleen geluid via Kerkdienst gemist. De technische faciliteiten zijn grotendeels in de
kerk aanwezig om uitzendingen met beeld mogelijk te maken. Er zijn echter geen vrijwilligers te
vinden om de opnamen te maken. Aan het verzoek kan dus niet tegemoet worden gekomen.

Door de verhuizing van Hannie Huttinga zal er een vacature ontstaan in de diaconie van de
Protestantse Gemeente te Medemblik. Het is nog niet gelukt iemand te vinden die haar op zou
willen volgen.
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Zomerzangdienst

Op zondag 21 juli organiseren wij een zangdienst
met liederen en psalmen die u aanspreken!
U kunt de liederen die u graag zou willen zingen of horen doorgeven aan de
ouderlingen of deponeren in de collectezak voor zondag 7 juli.
Ook mooie gedichten zijn van harte welkom!

Hartelijke groet,
Nelli en Heilke.

Van de beroepingscommissie

In maart hebben we als beroepingscommissie voor het laatst iets
van ons laten horen, dus is het tijd voor een update.

| In de afgelopen maanden hebben we een gesprek gehad met een
mogelijke voorganger die belangstelling had voor onze beide
gemeenten. Ook heeft een delegatie van ons een kerkdienst
bezocht en een nagesprek gehad met de predikant. Ook hebben
we verschillende diensten van deze predikant bekeken op
YouTube. In de laatstgehouden vergadering van de commissie hebben we besloten om met deze
predikant geen vervolgstappen te zetten: Naar ons aller idee pasten wij als gemeenten en
predikant niet goed genoeg bij elkaar.

Nu gaan we verder met onze zoektocht.

We onderzoeken de mogelijkheden om een advertentie te zetten in ‘Woord en Dienst’ of ‘Predikant
& Samenleving; het vakblad van de Nederlandse Bond van Predikanten. Ook gaan we op andere
manieren zoeken naar een geschikte kandidaat, maar dat kunnen we misschien niet als commissie
alleen: Daar hebben we ook u voor nodig! Weet u op één of andere manier de naam van een
mogelijke voorganger, geeft u die dan alstublieft door aan één van de leden van de
beroepingscommissie: Henk Jan van der Ploeg, Arie Hoosbeek, Hanneke Druijf, Truuus Smoor, Nelli
Mazereeuw of ondergetekende.

Namens de beroepingscommissie,
Jan Pieter Reinstra.




Uit de gemeente

Wilt u mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan:
Johan Bouma ' ‘ . " mail: johanbouma@hetnet.nl

Verjaardagen

Vermeld worden de
verjaardagen van
gemeente-leden van 80 jaar
en ouder. Wie bezwaar
heeft tegen vermelding kan
dat melden bij de redactie:
onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl

08-06 mevr. N.M. Rosenbrand-Bruin,

11-06 mevr. G. Boogaard-Douwes,

14-06 dhr. A. Rustenburg, L

24-06 dhr. H. van de Wetering, "

28-06 dhr. B.L.G. Roode,

02-07 mevr. M.Hooiveld-Zwier, b

Jubilea

22-06 dhr. en mevr. Schermer-Kistemaker, " 64 jaar getrouwd

24-06 dhr. en mevr. van Caspel-Bax, - : 65 jaar getrouwd
Agenda

'Open kerk": Elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur in de

Bonfoyer.

Vergadering moderamen: Consistorie, woensdag 12 juni, 13.30 uur.

Inleveren kopij Onderweg: donderdag 20 juni tot 12.00 uur.

Vergadering kerkenraad: Bonfoyer, maandag 24 juni, 19,30 uur.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Dijklander Ziekenhuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn. P e e
Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek. o e
AMC Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
MCA Postbus 501, 1800 MM Alkmaar.

GGZ Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.
Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn.
Watermolen, Wipmmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.
Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.
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Samen aan Tafel

Samen aan Tafel bestaat al ruim tien jaar en blijft een geweldig initiatief.
In dit seizoen, van oktober tot en met mei, kwamen wij elke eerste vrijdag
van de maand naar de foyer om te genieten van elkaar én de gezellige
maaltijd.

De 'club' bestaat uit ongeveer 30 mensen die min of meer
vaste bezoekers zijn. Via de mail en de app krijgen zij
bericht om weer aan te schuiven.

De maaltijden worden meestal thuis voorbereid en in de
keuken van de foyer opgewarmd en afgemaakt. Rond half
. zes staat er een amuse klaar en daar kan met een drankje
van genoten worden. Het is altijd weer een verrassing wat
het menu zal zijn.

We variéren zoveel mogelijk, maar enkele gerechten komen

terug, omdat die wel erg lekker zijn.

.De laatste maaltijd van dit seizoen was op 3 mei. Die was anders dan
anders:

De deelnemers werden verzocht om, indien mogelijk, een gerechtje
mee te nemen. Zo ontstond er een gevarieerd buffet. Dit idee
vonden heel veel deelnemers leuk en daarom gaan we dat misschien
wel traditie maken voor de laatste maaltijd van het seizoen. (zie
foto's)

In oktober starten we met het nieuwe seizoen van Samen aan Tafel.
Voor nu: Een prettige zomertijd gewenst!

NA MIIN WELVERDIENDE VAKANTIE
STA IK WEER TOT LW DIENST.
TOT ZIENS!

>

&

'WILI_EM DE KLERK
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Lichaam en bloed?

Op een keer op zondagmorgen, toen ik nog niet zo lang bij Psychiatrisch Centrum Sint Willibrord
werkte (een van oorsprong Rooms Katholieke instelling), was ik bezig de benodigdheden voor het
avondmaal op de liturgietafel te zetten. We hadden daar elke zondag avondmaal of eucharistie en
we werkten voluit Oecumenisch: wie zich thuis voelde in onze diensten was welkom; protestants,
katholiek, of welke richting dan ook. In lijn met de traditie van het huis gebruikten we voor het
avondmaal hostie en aldus stond er een schaal hostie op tafel. Toen kwam er een kerkganger naar
me toe om iets te vragen en dat werd een gesprekje. Tot ze zichzelf op een gegeven moment
onderbrak en de schaal met hostie terzijde schoof met de woorden: “Ons Heer staat tussen ons in;
dat is niet eerbiedig”

Dat het niet zo eerbiedig was kon ik nog wel meemaken, maar om nou het brood / de hostie “Ons
Heer” te noemen .... dat klonk me toch wat vreemd in de oren. Toen ik er naar vroeg, vertelde ze
dat het voor haar niet ‘gewoon’ brood was wat daar op tafel stond, maar werkelijk lichaam van
Christus. Ook al was het strikt genomen nog niet geconsacreerd (zie onder): het had voor haar wel
die gevoelswaarde. Evenzo de miswijn; ook dat werd voor haar daadwerkelijk bloed van Christus,
zo vertelde ze me.

Zonder in te gaan op alle nuances en details, komt het gevoel van deze mevrouw overeen met de
katholieke opvatting over de verandering van brood en wijn tijdens de eucharistie. Officieel heet
dat transsubstantiatie, vastgelegd tijdens een concilie (een kerkvergadering van bisschoppen) in
1215. Op het moment dat de priester de instellingswoorden spreekt veranderen het brood en de
wijn daadwerkelijk in lichaam en bloed van Christus. Dat verklaart ook waarom overtollig brood in
de katholieke kerk met de grootste zorgvuldigheid wordt opgeborgen in een kluis: brand- en
inbraakwerend. De instellingswoorden, dat zijn de woorden die Jezus sprak toen hij de maaltijd
hield met zijn vrienden op het moment dat hij het brood brak en de beker hief — we vinden ze
onder andere terug in Lukas 22: 19 en 20 en 1 Korintiérs 11: 23 - 26, dan zegt Jezus daarbij de
woorden: dit is mijn lichaam en dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Op dat moment dat de
priester die woorden spreekt, wordt gewoon brood (of hostie) lichaam van Christus en wordt
gewone wijn daadwerkelijk bloed van Christus. Dat is de transsubstantiatie: de substantie gaat
werkelijk over in iets anders. Terwijl voor het blote cog, de menselijke waarneming, niet te zien is
dat er een omzetting heeft plaatsgevonden. Op het moment van omzetting, klinkt er ook een
belletje; dat mag de misdienaar doen.

Door die gedachte van transsubstantiatie ontstond in de katholieke kerk huiver bij de kerkgangers
om te drinken uit de beker: je zou eens een druppel bloed van Christus morsen ...! 1.

En omdat eenmaal in een beker uitgeschonken wijn niet goed en zonder morsen bewaard kan
worden, zorgt de priester er voor dat de beker leeg is. Die beker wordt één of meerdere keren
nagespoeld met wat water, wat in elk geval één keer wordt opgedronken. Zeker in het eerste
spoelwater zit immers nog een traceerbare hoeveelheid bloed van Christus. Helemaal tot slot
wordt de beker met een speciale doek drooggemaakt.

1. Een bijkomende verklaring is dat er in veel streken in West-Europa moeilijk aan wijn te komen was.
Dat maken we vaker mee met religieuze gebruiken, dat die zijn ontstaan uit praktische overwegingen.
Het praktische krijgt dan als het ware een religieuze lading.
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In de ogen van Luther, 16e eeuw, traden rondom deze transsubstantiatie misstanden op. Zo was de
gedachte ontstaan dat er door een constante herhaling van het offer van Christus verzoening
mogelijk was voor levenden en doden. Talrijke dodenmissen waren het gevolg. Daarom
ontwikkelde Luther de leer van de consubstantiatie. De woorden lijken nog veel op elkaar en wat
Luther bedoelt lijkt ook veel op de oorspronkelijke
Katholieke leer. Want Christus wordt in de opvatting van
Luther ook aanwezig, maar dan niet in maar naast brood
en wijn. Het verschil is wel echt iets voor fijnproevers,
zullen we maar zeggen.

Onder invloed van de theologie van andere reformatoren,
Calvijn en Zwingli bijvoorbeeld, wordt weer
teruggegrepen op de opvatting van pakweg de eerste
duizend jaar van de kerk: brood en wijn zijn symbolen en
de verandering van brood en wijn is geestelijk te verstaan. De protestantse opvatting heeft dus
hele oude papieren. In tegenstelling tot het dogma van de transsubstantiatie wat — zoals gezegd -
pasin 1215 werd vastgesteld.

De reformatoren redeneren meer vanuit de gelovige die deelneemt aan de tafel. Door het tot zich
nemen van brood en wijn, ontstaat in de geest de verbondenheid met Christus en dus met datgene
wat Christus in de maaltijd tot uitdrukking wilde brengen. Daarmee wordt het avondmaal weer
veel meer een gelijkenis-handeling. Zoals Jezus allerlei gelijkenissen vertelde, zo kreeg ook de
maaltijd het karakter van een gelijkenis. Ik verwoord dat zelf in de regel zo: dat er in de
gebrokenheid van het leven heelheid ontstaat, omdat Christus ons verzoend met elkaar en met
onszelf. Wat ik ergens las: de maaltijd en de handelingen die daarbij worden verricht zijn als ‘een
verrassend genadegeschenk juist voor de mensen die er niet op hadden durven hopen ():
tollenaren en zondaren’.

Intussen mag in de meeste protestantse kerken in plaats van wijn ook druivensap worden gebruikt.
Dat past natuurlijk in dezelfde lijn van het gelijkenis-karakter van deze handelingen. We houden
vast aan de vrucht van de wijnstok, maar dat is druivensap evengoed als wijn.

Er is trouwens in de praktijk een verschil tussen avondmaalswijn en miswijn: miswijn is in de regel
witte wijn, terwijl avondmaalswijn rood is. Die witte wijn schijnt in zwang te zijn geraakt uit
praktische overwegingen: het geeft weinig tot geen vlekken als er een druppel wordt gemorst op
de vaak kostbare gewaden van de priester.

Ook al is en blijft in onze protestantse opvatting brood wat het is, toch voelen ook wij dat het brood
wel iets speciaals krijgt doordat het deel uitmaakt(e) van het avondmaal. Daardoor hebben
sommige kerkgangers er moeite mee als het overgebleven brood aan de eendjes wordt gevoerd.
Terwijl er andere kerken zijn waar speciaal voor het avondmaal een brood wordt gebakken. Geen
transsubstantiatie, maar een geur van heiligheid heeft het brood wel .... dat is toch wel iets om bij
stil te staan.

ds. Marius Braamse.
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juni

06 donderdag
07 vrijdag

08 zaterdag
99 zondag

10 maandag
11 dinsdag
12 woensdag
13 donderdag
14 vrijdag

15 zaterdag
16 zondag

17 maandag
18 dinsdag

19 woensdag
20 donderdag
21 vrijdag

22 zaterdag
23 zondag

24 maandag
25 dinsdag
26 woensdag
27 donderdag
28 vrijdag

29 zaterdag
30 zondag

juli

01 maandag
02 dinsdag
03 woensdag
04 donderdag
05 vrijdag

06 zaterdag
07 zondag
08 maandag
09 dinsdag
10 woensdag

14

Dagelijks leesrooster

Handelingen 5:12-21a
Handelingen 5:21b-32
Handelingen 5:33-42
Handelingen 6:1-15
Handelingen 7:1-16
Handelingen 7:17-34
Handelingen 7:35-43
Handelingen 7:44-8:1a
Marcus 4:1-12

Marcus 4:13-23
Marcus 4:24-34

Jesaja 30:1-8

Jesaja 30:9-18

Jesaja 30:19-26

Jesaja 30:27-33

Jesaja 31:1-9

Psalm 43

Marcus 4:35-41

Psalm 85
Handelingen 8:1b-13
Handelingen 8:14-25
Handelingen 8:26-40
Psalm 30

Marcus 5:1-20

Marcus 5:21-43

Psalm 88
Handelingen 9:1-19a
Handelingen 9:19b-31
Romeinen 14:1-12
Romeinen 14:13-23
Psalm 28

Marcus 6:1-6a

Psalm 117

Romeinen 15:1-13
Romeinen 15:14-24
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Horizontaal

1 Kerk van een bisschoppelijke zetel 10 Siersteen 11 'Grote’
keizer (747-814) 12 Stad in Duitsland aan de grens met Oosten-
rijk 14 Tot op dit ogenblik 15 Wedstrijd voor motoren in Assen
16 Hijgende ademtocht 17 (Aan) ondergetekende 18 Hecto-
pascal (afk.) 20 Franse sterkedrank 22 Joodse leer van Theo-
dore Herzl 25 lJzerhoudende grond 26 Verdedigingswapen
van bijen 28 Deel van het schilderij 'Het Laatste Avondmaal’
van Leonardo da Vinci 30 Onvruchtbaarheid 31 Lid van een
Afghaanse sekte 33 Gordijnstang 34 Bouwmateriaal 36 Projec-
tieplaatje 38 Gelegenheid om ergens tijdelijk zijn intrek te
nemen 40 Nadruk 43 Partij van Nelson Mandela 44 Bijbelse
stad ten zuiden van Babylon 45 Deense natuurkundige
(1885-1962) 48 In loco (afk.) 50 Engelse taxi 52 Prijsdaling op
de beurs 54 Monnik, kloosterling, missionaris of lid van een
religieuze congregatie die priester is 56 Hit van The Rolling
Stones 57 Inwoner van een zondige Bijbelse stad.

Verticaal

1 Christelijke afstammeling van de oude Egyptenaren 2 Onver-
schilligheid 3 Hooihoop 4 Nederlandse langeafstandsloopster
en tweevoudig olympisch kampioene 5 Vuur, passie 6 Rooms
katholiek (afk.) 7 In werking 8 Parfum 9 Strijdmacht 13 Bolge-
was 19 Karakterisering 20 Onbepaald vnw. 21 Bewuste keuze
ongehuwd te blijven 22 Met alle kwaad beladen dier dat naar
Azazel werd gestuurd (Leviticus 16) 23 Enorme brand 24 Euro-
pese vrouw 27 Gebeurd voor dit tijdstip 29 Internetextensie
van Oostenrijk 32 In het jaar des Heren (Lat. afk.) 35 Loofboom
37 Snede 39 Zeemacht 41 Schrijver van 'Handelingen’ 42 Mu-
ze van het minnedicht uit de Griekse mythologie 46 Rivier in
Siberié 47 Dier uit de film Jaws' 49 Doctrine 51 Slaapplaats
53 Sergeant (afk.) 55 Muzieknoot.

Oplossing van de
puzzel in mei
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