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Van de redactie

De Bonifaciuskerk staat nog even in
de steigers.
Daarover kunt u lezen in de verslagen
van de kerkenraad.
Een ‘inkijkje' bij de
restauratiewerkzaamheden
krijgt u op het voorblad en op
bladzijde 14.

BONIFACIUSKERK

Protestantse
Gemeente
ie Medemblik

Onderweg april 2024
uitgave van de Protestantse Gemeente Medemblik

De ballonnen

Een aantal professoren had

ballonnen naar school

meegenomen. Nadat elke

student een ballon had

gekregen, bliezen ze de

ballonnen op. De

professoren vroegen elke

student om op zijn of haar ballon de eigen
naam te schrijven, en wanneer zij klaar
waren hun ballon op de gang te gooien. De
professoren liepen de gang op om alle
ballonnen door elkaar te gooien. Toen ze
terug kwamen in het lokaal vroegen ze de
studenten om binnen vijf minuten zijn of
haar eigen ballon terug te vinden. Maar
ondanks de hevige zoektocht naar hun
eigen ballon had geen van de studenten
zijn ballon teruggevonden. Toen gaven de
professoren de studenten een andere
opdracht. Ze moesten de eerste ballon die
ze vonden oppakken en het geven aan de
student wiens naam op de ballon stond.
Binnen vijf minuten had iedereen zijn eigen
ballon terug gevonden.

Toen zei een van de professoren tegen de
studenten: “Deze ballonnen zijn als geluk.
We zullen nooit geluk vinden als iedereen
maar voor zichzelf zoekt, maar als we om
andermans geluk geven... dan zullen we
ons eigen geluk ook vinden”

Bron: www.facebook.nl
Vertaling: Esther Kooij




Kerkdiensten in de
Bonifaciuskerk
aanvang: 10.00 uur

zondag 7 april
collectes:

koster:

zondag 14 april
collectes:
koster:

zondag 21 april
collectes:
koster:

zondag 28 april
collectes:

koster:

zondag 5 mei
collectes:

koster:

O8omifaciuskerk
Oifcudenmblk

voorganger: ds. R. Erkelens uit Alkmaar.

Eigen diaconaal werk / Algemene kosten.

(1e Collecte voor diaconie, 2e collecte voor de kerk.)
B. Hoekstra.

voorganger: ds. R. Wattel uit Hoofddorp.
Kerk in Actie Rwanda / Onderhoud tuin en terrein.
J. Kool.

voorganger: ds. R. Kooiman uit Hoorn.
Eigen diaconaal werk / Energiekosten..
N. Buijze.

voorganger: mevr. ds. J. de Ruiter uit Andijk.
Eigen diaconaal werk / Kerk.
Th. Hoff.

voorganger: drs. J. Mulder uit Hilversum.

Kerk in Actie Noodhulp Oekraine / Generale kas
predikantstraktementen.

B. Hoekstra.

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik.

Luisteraars via internet kunnen de collectedoelen steunen door een bijdrage over te maken:
diaconie: NL13 RABO 01324033 66,
kerk: NL54 RABO 0373 7438 66.



In Memoriam Jannie de Leeuw - van der Maat

Ken Hem in al uw wegen! --
Spreuken 3: 6

Met die tekst hebben we op vrijdag 1 maart het leven gevierd van Jannie de Leeuw — Van de Maat.
Vieren in de betekenis van gedenken.

We mogen best zeggen dat Jannie haar leven op een gedenkwaardige manier heeft geleefd.

Zeis op 16 november 1932 in Zaandam geboren en overleden in haar huis in Medemblik op 23
februari 2024, op de gezegende leeftijd van 91 jaar. Ze heeft een briefje achtergelaten met

de wens de bovenstaande tekst te nemen voor haar uitvaart.

Die tekst lezend is het of Jannie aan het woord is: "Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je
hart mijn richtlijnen vast." Het klinkt als een laatste goede raad voor ons allen.

Op datzelfde briefje stond ook een aantal liederen, waaronder een van de toppers uit de bundel van
Johan de Heer:

Tel uw zegeningen... tel ze, een voor een.
Tel ze alle en vergeet er geen
en je ziet Gods liefde dan, door alles heen

Jannie telde haar zegeningen... Ook dat kun je lezen op dat briefje. Over haar kinderen en
kleinkinderen schrijft ze:
"Ze waren een grote zegen voor me. Ik heb heel veel aan ze gehad en daar ben ik heel dankbaar voor."

Voor de directe nabestaanden zijn die laatste twee zinnen troostrijk, nu ze verdrietig zijn om Jannies
overlijden.

Ken Hem in al uw wegen en tel je zegening. Die beide oproepen zijn het gedenken meer dan
waard... kortom: gedenkwaardig.

Het was mij een eer haar uitvaart vorm te mogen geven.
Pastor Ton Heijboer.

Bijeenkomst zondagochtend 21 april voor uitleg mogelijkheden
digitale communicatie en digitaal collecteren

Sinds enige tijd maken de kerkenraadsleden gebruik van een tweetal apps (programma’s) op hun
mobiele telefoon voor het versturen van berichten en het digitaal collecteren.
Het berichtenverkeer lijkt op WhatsApp, maar is alleen beschikbaar voor kerkelijke activiteiten. Ook is
het mogelijk om op digitale wijze mee te doen aan de collecten. Dat kan in de kerk, maar ook thuis.
Een uitkomst voor iedereen die geen contant geld meer op zak heeft!
Op zondagochtend 21 april zal Martijn Droog u uitleg geven over de vele mogelijkheden van de bij
ons in gebruik zijnde apps (SKG Appostel en SKG Collect).
Komt u ook? Neem uw smartphone mee!
Het is uiteraard niet verplicht om via digitale weg uw bijdrage aan de collecte te geven. Het is wel
een extra mogelijkheid die past in deze tijd waarin steeds meer zaken digitaal gaan.

4 De kerkenraad



Ter inspiratie - column

LICHT STERKER
DAN DE DOOD

et is een van mijn laatste klussen als verslag-
gever. Daarna werkte ik vooral als eind-
redacteur en presentator. Van het ene op het
andere moment vertrek ik begin 1992 naar
Zagreb om daar een reportage te maken over
de hulp van christelijke organisaties aan de slachtoffers
van de Balkanoorlog. Als ik de hulpverleners volg voor
een reportage hoor ik van hen over een veel groter drama
in een dorp buiten Zagreb. Tientallen mensen zijn daar
vermoord en gedumpt in de sneeuw. Met de cameraman
en de tolk nemen we het risico om dit dorp op te zoeken en
het corlogsgebied in te gaan. Als we het dorp binnenrijden
zien we overal bloed in de sneeuw. Huizen zijn verwoest
en verlaten. De school is één grote chaos, de kerk een
ruine. Het dorp heet Vocin en is een bedevaartsoord van
Maria. Als we daar aankomen, is alles kapot. Alleen Maria is
ongeschonden. Midden in de dood en verwoesting is er de
troost van Maria die blijft waken. Trouw onder het kruis, ook
hier in Vocin.
Het is niet de enige keer dat ik zoiets meemaak. Het ver-
driet en de leegte zullen er altijd zijn, maar hebben nooit
het laatste woord. Ik hoef maar terug te denken aan de
Urbanuskerk in Amstelveen die in 2018 geheel verwoest
werd door brand. Alleen de paaskaars bleef ongeschonden.
Alsof God zeggen wilde: hoe donker het ook is, het eeuwig
licht gaat nooit uit. En mijn gedachten gaan ook terug naar
Jaap Veerman, vader van Lennart die stierf bij de nieuw-
jaarsbrand in Volendam in 2001. Maandenlang bleef vader
Jaap versuft in de modder van de dood liggen, totdat hij
zichzelf de vraag stelde: blijf ik liggen of sta ik op om het
leven te omarmen? Hij deed het laatste. Zijn zoon mist hij
alleen maar meer, maar hij stond op en werd pleegouder
van een tweeling om deze meiden later te adopteren. Zo
was door de dood heen het licht van het leven sterker dan
de duisternis van de dood. God draagt ons daarbij, Maria
blijft waken bij ons kruis en Het Licht komt zo tot ons door
de kieren van het donker. Zalig Pasen. m




Samenvatting gezamenlijke kerkenraadsvergadering van de
Prot. Gem. Medemblik-Opperdoes gehouden op 26 februari 2024

De restauratie van de Bonifaciuskerk loopt nog verder uit. Verwacht wordt nu dat de
werkzaamheden binnen half maart klaar zijn en buiten eind maart.

De kerkenraad besluit dat als het beroepingswerk op korte termijn niet tot een beroep leidt, de
pastorie in Medemblik verkocht zal worden. Dit nadat de leden van de Protestantse Gemeente te
Medemblik mondeling zijn geinformeerd en op voorwaarde dat het Classicaal College voor de
Behandeling van Beheerszaken akkoord gaat. De pastorie komt met ingang van 1 april leeg.
Verhuren voor een bepaalde termijn mag wettelijk niet meer. De vraag is of de woning
aangehouden moet worden of verkocht. De vraag is immers hoe lang het nog duurt voor er een
predikant beroepen kan worden en bovendien of hij of zij in deze pastorie wil wonen. Een
leegstaande woning is een zorg en gaat in de regel hard achteruit en blijft geld kosten. De markt is
nu gunstig en de verkoopopbrengst kan renteopbrengsten opleveren. Als het beroepingswerk wel
snel gaat en een gegadigde in deze pastorie wil wonen dan wordt de pastorie niet

verkocht. Er is wel een verplichting om een pastorie aan te bieden aan de predikant. Dat kan
betekenen dat er na de eventuele verkoop van de huidige pastorie vervangende woonruimte
gezocht moet worden. Het kan ook zijn dat de nieuwe predikant zelf een woning heeft of koopt.

Er vinden gesprekken plaats met de burgerlijke gemeente Medemblik over de toekomst van de
Bonifaciuskerk. De burgerlijke en de kerkelijke gemeente hebben er beide belang bij de toekomst
van het gebouw veilig te stellen. De burgerlijke gemeente is eigenaar van de toren en de kerkelijke
gemeente van het schip van de kerk. Het plan is om samen op te trekken en een werkgroep in het
leven te roepen die moet gaan werken aan een bestendige toekomst van de Bonifaciuskerk.
Daarbij gaat het over zaken als de toekomstige eigendomssituatie, onderhoud en exploitatie.
Belangrijk voor de kerkelijke gemeente is dat het gebouw beschikbaar moet blijven voor kerkelijke
activiteiten van de Protestantse Gemeente te Medemblik. Daarbij kan de kerkelijke gemeente
eventueel als huurder optreden.

De gezamenlijke zoektocht moet vastgelegd worden in een samenwerkingsovereenkomst tussen
de burgerlijke en de kerkelijke gemeente. Een concept overeenkomst voor deze gezamenlijke
zoektocht wordt door de kerkenraad goedgekeurd.

Het is de bedoeling dat deze getekend wordt tijdens de presentatie van de kerkenvisie van de
burgerlijke gemeente Medemblik. Dit zal vermoedelijk in de Bonifaciuskerk gebeuren. Het is nog
wel afwachten of de overeenkomst ook groen licht krijgt van het voltallige College van
Burgemeester en Wethouders.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Opperdoes is met vijf leden vertegenwoordigd in
het bestuur van de Stichting Bootsgeselle Beurs van Opperdoes. De Bootsgezellenbeurs was
vroeger een onderlinge verzekering van zeevarenden. Het bestuur daarvan is ooit door de
gemeente Opperdoes overgedragen aan de kerkenraad van de Hervormde Gemeente van
Opperdoes en Almersdorp. Het fonds is na wijziging van het Burgerlijk Wetboek omgezet in een
stichting. In de statuten staat dat er vijf kerkenraadsleden van de Protestantse Gemeente te
Opperdoes in het bestuur moeten zitten. Trienke Dijkstra is van de huidige bestuursleden nog de
enige die aan deze voorwaarde voldoet. De rest van de bestuursleden zijn oud- kerkenraadsleden.
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Voorgesteld wordt om de bestuursleden die niet meer aan de voorwaarde uit de statuten voldoen
te vragen om af te treden en vervolgens het bestuur weer aan te vullen. Als er weer een voltallig
statutair bestuur is zullen de statuten worden aangepast. Uitgangspunt is kort samengevat dat er
minimaal drie bestuursleden moeten zijn waarvan ten minste één kerkenraadslid van de PGO.
Voorkomen moet worden dat bij het aftreden van kerkenraadsleden er steeds weer nieuwe
bestuursleden gezocht moeten worden.

Met ingang van het kerkelijk seizoen 2024/2025 komt er een gezamenlijk kerkblad. Er is een
prijsvraag uitgeschreven voor het bedenken van de naam van het nieuwe blad. De redacties van de
huidige kerkbladen komen op 1 maart bij elkaar om opnieuw te overleggen over zaken als de
werkwijze van de redactie, vormgeving enz.

Er wordt aandacht gevraagd voor de procedure voor het uitschrijven van leden.

Die is als volgt: Leden die uitgeschreven willen worden moeten dit zelf doorgeven aan de
ledenadministrateur. Als deze de mutatie heeft doorgevoerd krijgt het desbetreffende uit te
schrijven lid nog een brief van de landelijke ledenregistratie (LRP) met een bedenktijd. Wordt daar
geen gebruik van gemaakt, dan is de uitschrijving definitief.

Van de beroepingscommissie.

“We horen niks!".....
“Wat duurt het lang!”.......

Bovenstaande opmerkingen horen we als beroepingscommissie wel eens. Ze kloppen allebei: Als
beroepingscommissie moeten we ‘in stilte’ ons werk doen én er is meer vraag naar predikanten dan
er aanbod is!

Een jaar geleden zijn we met onze zoektocht begonnen. Inmiddels hebben we drie keer een lijst
met namen gekregen van het Landelijk Mobiliteitsbureau van de PKN. Al die (ongeveer 30) namen
zijn benaderd en stuk voor stuk hadden ze een goede reden om niet te solliciteren naar de
vacaturen van Opperdoes-Medemblik. In die tijd hebben we wel een gesprek gehad met een
predikant, maar daar zijn we niet verder mee gegaan. Kort geleden zijn we benaderd door een
predikant die belangstelling heeft en daarmee gaan we nu in gesprek om te onderzoeken of
predikant en gemeente bij elkaar passen.

Zodra er nieuws te melden is, zullen we dat uiteraard eerst aan de kerkenraad voorleggen en
vervolgens aan de gemeentes.

Voorlopig blijft het nog even stil vanuit onze commissie.... Even ter herinnering: De
beroepingscommissie bestaat uit Hanneke Druijf, Henk-Jan van der Ploeg, Arie Hoosbeek, Truus
Smoor, Nelli Mazereeuw en ondergetekende. We worden geadviseerd door ds. Marius Braamse.

Namens de beroepingscommissie,
Jan Pieter Reinstra.



Samenvatting gezamenlijke kerkenraadsvergadering van de
Prot. Gem. Medemblik-Opperdoes gehouden op 20 maart 2024

Omdat de restauratie van de Bonifaciuskerk uitloopt, is bij de Provincie Noord-Holland
uitstel gevraagd voor het indienen van het verslag van de restauratie en het overzicht van
de kosten. Het uitstel is nodig om te voorkomen dat de subsidie van de provincie vervalt.
De scheur binnen bij de toren is inmiddels hersteld. Er is niets terug te vinden van
eventuele afspraken over de verdeling van de kosten van dit herstel. Om uit de impasse te
komen betalen de kerkelijke gemeente en de burgerlijke gemeente elk ongeveer de helft.
Voor de Protestantse Gemeente te Medemblik is dat een tegenvaller van € 14.528. Het
orgel is weer uitgepakt. Over het meer- en minderwerk wordt nog gesproken met de
architect en de aannemer.

In de kap worden de kleppen voor de ventilatie mechanisch bedienbaar.

Er is nog geen tweede offerte voor het herstel van de ramen in het dak van de Bonfoyer.
De offerte van het eerste bedrijf dat gevraagd was is erg hoog, vandaar dat ook een ander
bedrijf is benaderd. Bij de architect en de aannemer is aandacht gevraagd voor een
lekkage in de Bonfoyer. De vochtmetingen in de muur na het injecteren lijken er op te
duiden dat het injecteren effect heeft. Misschien geeft dat mogelijkheden voor het herstel
van het stucwerk in de toekomst (indien gewenst).

Het aangepaste stookbeleid en het minimale gebruik van het schip van de Bonifaciuskerk
in de winter heeft geleid tot een grote besparing op het gasverbruik. Bovendien worden
de kosten van het energiegebruik door derden en Stichting Bonifaciuskerk zo veel
mogelijk doorberekend.

Ds. Willemien Roobol (bijstand in het bijzondere pastoraat) is gestart met huisbezoeken.
De bezoekadressen worden aangeleverd door de pastorale ouderlingen.

Christelijke Basisschool Het Koggeschip houdt op Witte Donderdag een Paasviering in de
Bonifaciuskerk.

Na de coronatijd was er in Opperdoes geen lector meer. Dat wordt gemist. De kerkenraad
besluit daarom dat er een oproep komt in de Graankorrels aan belangstellenden om zich
te melden.

De gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag (9 mei) is in Medemblik. Na het koffiedrinken
volgt een fietstocht naar Opperdoes. Daar is de lunch. De collecte is voor de Wilde
Ganzen.

Volgend seizoen zijn er geen aparte bijeenkomsten in het kader van Vorming en
Toerusting meer. Medemblik en Opperdoes houden deze dan samen omdat de opkomst

8in Medemblik nu erg klein is.



Uit de gemeente

Wilt u mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan:
Johan Bouma, Vooreiland 13, tel. 06-37225475, mail: johanbouma@hetnet.nl

Overleden
23-02 mevr. J. de Leeuw-van de Maat,

Verjaardagen

07-04 mevr. CH. Kool-Danser,

20-04 mevr. L.Bloemhof-Schukken,
21-04 mevr. T. van der Veen-Tamminga,
01-05 mevr. J.M. Noor-van der Bijl,

Jubilea
10-04 dhr. en mevr. W.EH. Breton, 70 jaar getrouwd
19-04 dhr.en mevr. L. Mols-de Kort
40 jaar getrouwd
Agenda
'Open kerk": elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur in de
Bonfoyer.
Samen aan Tafel: vrijdag 5 april en vrijdag 3 mei vanaf 18.00 uur

in de Bonfoyer (vooraf aanmelden).
Vergadering moderamen: woensdag 10 april om 16.00 uur in de
consistorie.
Ouderenmiddag: dinsdag 16 april vanaf 14.30 uur in de Bonfoyer.
Inleveren kopij Onderweg: donderdag 18 april tot 12.00 uur.
Vergadering kerkenraad: maandag 22 april om 19.30 uur in de consistorie.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Dijklander Ziekenhuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.
AMC Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
MCA Postbus 501, 1800 MM Alkmaar.

GGZ Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.
Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn.
Watermolen, Wipmmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.
Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.




De maaltijd in de bijbel: gastvrijheid en verbond

Ons woord “restauratie” in de betekenis van herstel, maakt duidelijk wat we met een maaltijd
beogen: herstellen, nieuwe kracht opdoen, in een ruimte (mentaal en fysiek) waarin een mens zich
gastvrij onthaald voelt en dus op z'n gemak een poosje kan verblijven. Denk maar aan de
ouderwetse stations—restauratie, als de plek waar je weer op krachten kunt komen door wat te eten.
En tegelijk als de plek waar je weer op (mentale) krachten kunt komen, door in alle rust iemand te
ontmoeten en bij te praten of kennis te maken of zaken te doen. Zo herstelt een mens van de
vermoeienissen van de reis en kan weer kracht opdoen voor het vervolg van de reis.

Het woord ‘restauratie’ dus in de betekenis van 'herstel, je weer een 'heel’ mens voelen. Door het
contact met andere mensen en door het tot je nemen van eten en drinken.

Maaltijd dus ook als sociaal gebeuren, waar je deelt met anderen wat we op onze reis hebben
ervaren, maar ook hoe we ons voorstellen dat het vervolg van de reis zal zijn. Met de leuke
vooruitzichten evengoed als met de angsten en spanningen voor wat ons te wachten kan staan;
waar we misschien naar uitzien, maar waar we ook tegenop kunnen zien. Maaltijd ook als het
moment dat we bemoedigd kunnen worden voor het vervolg van onze reis, voor het vervolg van
onze levensreis.

Om een paar aspecten van maaltijd in de bijbel en de betekenis daarvan uit te lichten, beperk ik me
hier tot krachten op doen voor het vervolg van onze (levens)reis door ons te verbinden met andere
mensen en daarmee met God. Dat komt tot uitdrukking in twee begrippen: verbond en gastvrijheid.
We zullen zien dat die twee begrippen naadloos in elkaar over lopen.

We laten de Pesach maaltijd voorafgaand aan de uittocht uit Egypte buiten beschouwing, omdat ik
daar in een ander hoofdstuk van deze serie op terugkom.

Een mooi voorbeeld van een Bijbelverhaal om het belang van gastvrijheid te illustreren, is het verhaal
van Abraham die “op het heetst van de dag” een beetje zit te dutten in de schaduw van zijn tent.
Genesis 18. Plotseling staan er dan drie mannen voor zijn neus. Zonder dralen wordt er water
gehaald voor de gasten en wordt er brood gebakken: het had echt wel wat om het lijf, de
gastvrijheid en ook de gasten moesten er de tijd voor nemen. Als klap op de vuurpijl wordt er een
kalf bereid. Niet zomaar een kalf, maar een “mooi kalf, dat er mals uitzag” Gastvrijheid staat zeer
hoog aangeschreven in de bijbel. Bij gastvrijheid hoort natuurlijk het zorgen voor goed eten en
drinken. Voor gasten wordt goed gezorgd en die krijgen dus een maaltijd voorgezet en als het even
kan ook een goede maaltijd, niet maar even een broodje tussendoor. Kosten noch moeite worden
gespaard om de voorbijgangers gastvrij te onthalen. Later in het verhaal blijkt dan dat Abraham niet
zomaar drie mannen gastvrijheid verleende, maar dat ze van God komen, dat ze bode van God zijn.
De verteller gaat er van uit dat de ene man zelfs God zelf is. Ze brengen de boodschap mee dat Sara
— op hoge leeftijd — zwanger zal worden en dat er een kind geboren zal worden: |1zagk.

Het zou best kunnen dat de schrijver van de Hebreeén brief aan dit verhaal denkt als hij eeuwen later
in zijn brief schrijft: “houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten
engelen ontvangen.” (Hebreeén 13:2) En ook al hebben we geen engelen gastvrijheid verleend: het
is een Bijbelse gedachte om er van uit te gaan dat we God dienen in onze zorg voor andere mensen.

In de zorg voor andere mensen en het samen gebruiken van de maaltijd, verbinden we ons met
elkaar (en dus met God). Ik heb geen voorbeelden gevonden dat Jezus als gastheer optrad bij een
maaltijd, maar Jezus neemt wel zeer geregeld deel aan een maaltijd.



Dat levert hem trouwens ook het verwijt op dat hij de maaltijd met jan en alleman gebruikt. Zo het
fragment waarin Jezus zich er over beklaagt dat hij het verwijt krijgt een wildebras te zijn als het
gaat over eten en drinken: “De Mensenzoon is gekomen, Hij eet en drinkt wel, en jullie zeggen: 'kijk
toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars” (Matthels
11:19) Jezus eet en drinkt wel, in tegenstelling tot Johannes de Doper die meer van het vasten
was. Die kreeg dan weer het verwijt over zich heen dat hij ... inderdaad, niet at en dronk (Matthets
11:18). In het verwijt dat Jezus over zich heen krijgt, schuilt het verwijt dat hij met de verkeerde
mensen eet en drinkt. Het luisterde in de
toenmalige cultuur nauw wie je uitnodigde
voor de maaltijd en door wie je uitgenodigd
werd. Want waar je mee omgaat .... Door
samen te eten verbond je je ook met de
anderen aan tafel. Plechtig gezegd: daarmee
werd er ook gemeenschap gesticht. Dat wil
zeggen: met wie wil je gezien worden? Wie
wil je tot je vrienden rekenen? Wie mogen
rekenen op jouw vriendschap, ook als het er
op aan komt als ze hulp nodig hebben?
“Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan
armen, kreupelen, verlamden en blinden uit’, aldus citeert Lukas Jezus (14:13). Waarna Jezus dan
de gelijkenis vertelt van de mensen die niet willen komen naar het feestmaal waarvoor ze zijn
uitgenodigd. Eén voor één komen ze met verontschuldigingen. Een akker gekocht, vijf span ossen,
pas getrouwd: ze willen niet komen, omdat ze niet met de gastheer of overige gasten gezien willen
worden. Dan gooit de gastheer het over een andere boeg en nodigt kreupelen, verlamden en
blinden van de hoeken van de straten uit voor zijn maaltijd.

Door zijn optreden viel Jezus buiten de boot van de toenmalige eetcultuur. Voor-wat-hoort-wat zou
de wapenspreuk van de toenmalige maaltijdcultuur kunnen zijn. Die cultuur gooit Jezus met zijn
optreden in de war. Gastvrij wil hij zijn, vooral naar mensen die misschien op hun beurt die
gastvrijheid wel nooit zullen kunnen verlenen. Met die mensen wil hij zich verbinden. Helper zijn,
steun en toeverlaat voor de mensen die niemand hebben waarop ze kunnen steunen en leunen.
Die ook een plek nodig hebben voor herstel van menselijke verhoudingen en het versterken van
de inwendige mens. Die ook kracht nodig hebben om hun (levens)reis voort te zetten. En dan zijn
we weer terug bij de betekenis van het woord restauratie....

ds. Marius Braamse.

Herinnering: Naam voor gezamenlijk kerkblad A

“Wie bedenkt de beste / mooiste / origineelste naam voor het gezamenlijk kerkblad van
PG opperdoes en PG Medemblik?”

Lezers van ‘Onderweg’ kunnen nog een idee mailen naar: onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
of inleveren bij Arnold de Greeuw, Alma de Greeuw of Jan Pieter Reinstra.

Uw idee ontvangen we graag voor half april.

Uit de inzendingen zullen de redacties gezamenlijk een naam kiezen en die voordragen aan de
kerkenraad. De inzend(st)er van die winnende naam wint een echte Opperdoezer Jodenkoek!



Dagelijks leesrooster NBG

april

01 maandag Marcus 16:9-20

02 dinsdag Jeremia 33:12-18

03 woensdag  Jeremia 33:19-26

04 donderdag  Deuteronomium 1:1-18
05 vrijdag Deuteronomium 1:19-33
06 zaterdag Deuteronomium 1:34-2:1
07 zondag Deuteronomium 2:2-15
08 maandag Deuteronomium 2:16-25
09 dinsdag Deuteronomium 2:26-37

10 woensdag
11 donderdag

1 Johannes 1:1-7
1 Johannes 1:8-2:2

12 vrijdag 1 Johannes 2:3-11

13 zaterdag 1 Johannes 2:12-17

14 zondag Micha 4:1-8

15 maandag Psalm 4

16 dinsdag 1 Johannes 2:18-27

17 woensdag 1 Johannes 2:28-3:8

18 donderdag 1 Johannes 3:9-17

19 vrijdag Psalm 33

20 zaterdag Johannes 10:1-10

21 zondag Johannes 10:11-18

22 maandag Psalm 65

23 dinsdag Deuteronomium 3:1-17
24 woensdag  Deuteronomium 3:18-29
25 donderdag  Deuteronomium 4:1-9
26 vrijdag Deuteronomium 4:10-20
27 zaterdag Psalm 22:1-22

28 zondag Psalm 22:23-32

29 maandag Deuteronomium 4:21-31
30 dinsdag Deuteronomium 4:32-40

Foto's op deze bladzijde komen uit het
archief van Marco Poot,

Eerste Pinksterdag 19 mei Elvis Presley-dienst

Eerste Pinksterdag, 19 mei: Elvis Presley-dienst in de Bonifaciuskerk!
Voorganger is Dominee Fred Omvlee die zelf in deze dienst voorgaat en liederen zingt. Muzikale
begeleiding door pianist Marieke Duin. In de Onderweg van mei komen wij hier uitgebreid op
terug.
Groet,
Bernadet Groen en Benno Hoekstra.
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De zorgenboom

Een vrouw huurde een loodgieter in om haar te
helpen bij het restaureren van een oude
boerderij. De loodgieter had net de zware eerste
dag van de opdracht afgerond. De dag begon al
met een lekke band waardoor hij veel werktijd
had verloren. Later begaf zijn elektrische boor
het ook nog. Om de dag af te sluiten met zijn
werkauto die niet meer wilde starten. De vrouw
bracht de loodgieter met haar auto naar huis, de
loodgieter zat stil voor zich uit te staren. Toen ze
bij het huis van de loodgieter aankwamen vroeg
hij haar of zij zijn gezin wilde ontmoeten. Toen ze
naar de voordeur liepen, bleef de loodgieter
even bij een kleine boom staan, hij raakte met
zijn beide handen de uiteinden van de takken
aan.

Toen de voordeur open ging, onderging de
loodgieter een ware transformatie. Op zijn
gebruinde gezicht verscheen een grote lach, hij
knuffelde zijn twee jonge kinderen en gaf zijn
vrouw een Kus.

Toen de vrouw weer naar de auto liep, liep de
loodgieter mee. Ze passeerde opnieuw de kleine
boom, maar de vrouw kon haar
nieuwsgierigheid niet onderdrukken. Ze vroeg
hem naar wat zij hem eerder had zien doen bij
de boom. “Oh, dat is mijn zorgenboom,”
antwoordde hij. “lk weet dat ik niet compleet
zonder zorgen kan werken, maar één ding weet
ik zeker; deze zorgen horen niet thuis bij mijn
vrouw en kinderen. Dus, elke avond wanneer ik
thuiskom, hang ik mijn zorgen aan deze boom
en vraag God of hij ze wil helpen oplossen. En
elke morgen wanneer ik weer vertrek, pak ik mijn
zorgen weer op. Maar er is een grappig ding,’ zei
hij lachend, “wanneer ik ze in de ochtend weer
oppak zijn het lang niet zoveel zorgen meer als

Wijze Woorden

dat ik mij herinner toen ik ze de avond ervoor
ophing.

Maak je dus geen zorgen over de dag van
morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor
zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen
last.

Mattels 6:34

Bron: www.varietyreading.carlsquides.com
Vertaling: Esther Kooij




Sfeerfoto's van de restauratie van
de kerk.

Linksboven: niet alleen een schip heeft een
"zeeq". Dit schijnt veroorzaakt te zijn door de
druk van de toren.
Middenboven: losse stenen weggehakt.
Linksmidden: voegwerk
Linksmidden: panlatten van het knekelenhuis
worden vervangen
Linksonder: De scheur tussen de kerk en de
toren was plaatselijk helemaal "door"
Rechtsonder: de scheur is dichtgemetseld en
het orgel wordt van zijn beschermingsfolie
ontdaan.

(foto's: Arnold de Greeuw)
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Horizontaal

1 De menswording van Jezus Christus 9 Klein drankrecipiént
11 Deel van een kledingstuk 13 Behoeftige 15 Véér de middag
(Lat. afk.) 16 Zonder bomen 17 Cubaanse muziek 18 Oude
naam van Tokio 20 Ingrediént van een Griekse sla 21 Kienspel
24 Instemming 25 Hij 26 Gewrichtsaandoening (Eng. afk.)
28 Duitse medicus/Nobelprijswinnaar (1843-1910) 30 Pause-
lijke zendbrief 34 Dat was Jozef Glemp die een sleutelrol
speelde bij de geweldloze strijd tegen het communisme in
Polen 39 Dit was mijn gebed! 40 Windrichting (afk.) 41 Terame-
ter (afk.) 42 Op dit ogenblik 43 Wolf uit 'Het jungleboek'
45 Caribisch land 49 Betaaldvoetbalclub uit Nijmegen 50 Voor-
loper van de euro 51 Strafwerktuig 54 Symbool voor thorium
55 Koninklijke aanspreektitel 57 Houten vioer 59 innig mede-
lijden 61 Het vereren van de pasgeboren Jezus door de herders
of de Wijzen uit het Oosten.

Verticaal

1 Nakomeling van de aartsvader Jakob 2 Kerkgenootschap
binnen het protestantisme (afk.) 3 Op die manier 4 Knol 5 Op
handen zijn 6 Spil 7 Viting van berusting 8 Europese vrouw
10 Hebreeuwse Bijbel (in het jodendom) 12 Omslaan 14 Nacht-
viinder 19 Bijbeldeel (afk) 20 Vals (Eng.) 22 Rugbyscore
23 Filmonderscheiding 27 In loco (afk.) 29 Geribde groente
31 Gebak 32 Spaans eiland 33 Omnipotent 35 Moeder van
Maria, volgens het Proto-Evangelie van Jakobus 36 Muziek-
noot 37 Bovenste dakrand 38 Sportvrouw 39 Religieuze
onthouding 44 Voegwoord 46 Internationale wielerunie (Fr.
afk.) 47 Duitse uitgeefster van modebladen (1909-2005)
48 Italiaans eiland 52 Vaste bodem 53 Rooster (Eng.) 56 Lid-
woord 58 Griekse letter 60 Getijde.

Oplossing puzzel in
de vorige editie
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