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Van de redactie
(Bij de foto op de kaft)

De dienst van Eerste Pinksterdag
vond buiten plaats bij A. Smit in de
wei. Het was een prachtige,
zonnige zondag en er waren veel
bezoekers. Leden van Tavenu
speelden en
ds. PJ.v.d. Poel maakte er een
prachtige viering van. Wij gaan met
de Heilige geest van Pinksteren
verder de zomer in.

BONIFACIUSKERK

Protestantse
Gemeente
1 Medemblik

Onderweg zomer 2023
uitgave van de Protestantse Gemeente Medemblik

Manu Verhulst Bron: 'Eensgezind volharden in gebed, Brepols,
Turnhout, ingezonden door Heilke Kool

God,
geef mij een hart dat vakantie kan nemen,
zich even uit het gareel van de zorg
en de verantwoordelijkheid los kan maken,
de aarde kan proeven en ruiken
en de lucht en het water en de mensen erbij.
Geef mij een hart, God,
dat - klein als een kind - de verrassing beleeft
van elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon,
dat zich laat drijven op de wolken
en gaat rusten in een ondergaande zon.
Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels
en kan glimlachen bij de verre geluiden
van koeien als de morgen begint.
Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat
naar vreemde mensen en andere dingen
en gelukkig is om hun anders-zijn.
Geef mij een hart dat nog kan spelen,
en alles kan vergeten
bij een bal in het water of een kind in het zand.
Geef mij een hart God, een open hart en open handen
om naar mensen toe te gaan,
te luisteren naar hun verhalen
en te snoepen van hun vriendschap als de avond valt.
Geef mij een hart dat uitnodigt — als een rustbank in de
zomer —
iedere voorbijganger, ieder mens langs de baan.
Geef mij een hart dat zich wil bekeren
tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen,
een hart dat kan bewonderen, zonder te bezitten,
en kan bidden zonder woorden,
een hart dat doorheen de dingen
kan schouwen naar Uw oneindigheid.

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals Gij,

op die zevende dag,
toen alles weer goed was wat Gij had gemaakt.
En of ik dan in een vliegtuig zal stappen of mijn fiets zal
gebruiken,
of ik de andere kant van de wereld

of de andere kant van mijn dorp zal zien,
of de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven,

of stil van de zetel naar het bed zal gaan,

geef mij een hart dat vakantie kan nemen ...
en dan is het feest al begonnen.




Kerkdiensten in de Bonifaciuskerk
aanvang: 10.00 uur

zondag 2 juli
collectes:

koster:

zondag 9 juli
collectes:
koster:

zondag 16 juli

collectes:
koster:

zondag 23 juli
collectes:
koster:

zondag 30 juli
collectes:
koster:

zondag 6 augustus

collectes:
koster:

Sonificiuskerk
Cltadambih

voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend.

Kerk in Actie Werelddiakonaat Indonesié / Instandhouding eredienst.
(1e Collecte voor diaconie, 2e collecte voor de kerk.)

B. Hoekstra.

voorganger: ds. R. Erkelens uit Alkmaar.
Diaconie / Klein onderhoud.
J. Kool.

voorganger: mevr. ds. H. Boot uit Maurik.

Afscheid en (her)bevestiging pastoraal ouderlingen.
Diaconie / Energiekosten.

N. Buijze.

voorganger: mevr. ds. Hovestad - de Jong uit Baard.
Voedselbank / Klein onderhoud.
Th. Hoff.

voorganger: ds. M. Braamse uit Alkmaar.
Diaconie / Kerkmuziek.
B. Hoekstra.

voorganger: dhr. B. van der Bent uit Alkmaar.
Inloophuis Medemblik / Algemene kosten.
J. Kool.

Vervolg kerkdiensten op blz. 4.

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl

www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik.
Luisteraars via internet kunnen de collectedoelen steunen door een bijdrage over te maken:
diaconie: NL13 RABO 0132403366,
kerk: NL54 RABO 0373 7438 66.



Vervolg kerkdiensten in de Bonifaciuskerk

zondag 13 augustus
collectes:

koster:

zondag 20 augustus
collectes:
koster:

zondag 27 augustus
collectes:
koster:

zondag 3 september
collectes:
koster:

voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend.

Kerk in Actie Zomerzending Ghana / Onderhoud kerk.
(1e Collecte voor diaconie, 2e collecte voor de kerk.)
N. Buijze.

voorganger: dhr. T. Heyboer uit Hoorn.
Diakonie / Energiekosten.
Th. Hoff.

voorganger: mevr. ds. W. Roobol uit Nieuwe Niedorp.
Kerk in Actie Werelddiakonaat Israél / Kerk.
B. Hoekstra.

voorganger: mevr. ds. J. Baaij uit Burgum. Viering Avondmaal.
Vluchtelingenkinderen / Generale kas predikantstraktementen.
J. Kool.

Afscheid en (her)bevestiging pastoraal ouderlingen

Op zondag 16 juli neemt Wil Zeldenrust afscheid van de kerk van Medemblik.

Zij gaat verhuizen naar Alkmaar. In de dienst van 16 juli, waarin dominee Boot voorgaat, zal Wil
Zeldenrust afscheid nemen uit het ambt van pastoraal ouderling.

Nelli Mazereeuw wil nog een termijn op zich nemen als pastoraal ouderling en zal hiervoor

herbevestigd worden.

Als nieuwe pastoraal ouderling zal Heilke Kool bevestigd worden. Heilke is niet voor het eerst
kerkenraadslid, dus voor haar is het ook niet nieuw om bevestigd te worden in het ambt.

Na afloop van de dienst willen we iedereen uitnodigen om te blijven voor koffie en thee en om 12
uur een lunch, als begin van een mooie zomerperiode en een goede start met weer een mooi team

van ouderlingen.

De kerkenraad.



Ter inspiratie - column

/OEK DE RUST EN DE
RUIMTE

omt het door het golvende landschap of heeft
het meer met de stilte en rust van de streek te
maken? Wie de snelweg bij Hengelo of Oldenzaal
verlaat, heeft onmiddellijk het gevoel in een
andere wereld terecht te komen. Het heeft er
zelfs de schijn van dat Limburg is verhuisd naar het oosten
van het land. Want er zijn niet alleen pittige bulten in het
landschap, het wemelt er letterlijk van landkruisen en
Mariakapelletjes. Waar de natuur golvend wordt, lijkt het
geheim van het geloof meer kansen te krijgen. Als je niet
verder kunt kijken, begint het vermoeden van een geheim
en mag je dromen van een paradijs achter de heuvels. En
al generaties lang brengen streekgenoten dat tot uiting
in landkruisen en kapelletjes. Niet alleen in Twente maar
ook in Limburg. Alsof het landschap de spiegel van onze
ziel is. Je ziet wat je niet ziet, je droomt de schepper van
hemel en aarde achter de horizon. En als je zo verdwijnt in
de maisvelden, dan voel je je eigen kleinheid en lijken je
grote zorgen ook kleiner te worden. De aarde heelt in die
zin de wonden van je leven. En overal waar de natuur tot je
spreekt, kunnen je wonden van het afgelopen jaar geheeld
worden. Ook in de duinen of aan het strand waar de zon je
tranen droogt, de wind je vragen meeneemt, de regen je
zegent ondanks je mislukkingen en de zee je steeds weer
een nieuwe kans geeft. leder mens heeft ruimte nodig om
weer te ontdekken hoe je door God bedoeld bent. Die vind
je in de eindeloosheid van de zee en het strand, die ver-
moed je achter de heuvels van het glooiende landschap. En
zo mag je verdwijnen in de ruimte van God, om voor even
weer zijn geliefde kind te zijn en diep van binnen te ontdek-
ken dat je mag zijn zoals je ooit bedoeld bent. De rust van
de vakantie geeft je terug aan jezelf, met dank aan God die
je dan weer kunt horen, Zoek die rust en de ruimte, in de
heuvels, aan de kust. Doe eens even niets, om gevonden te
worden door je diepste stem, die van God zelf. m

Ontdek hoe je door
God bedoeld bent




juli

01 zaterdag
02 zondag

03 maandag
04 dinsdag
05 woensdag
06 donderdag
07 vrijdag

08 zaterdag
09 zondag

10 maandag
11 dinsdag

12 woensdag
13 donderdag
14 vrijdag

15 zaterdag
16 zondag

17 maandag
18 dinsdag

19 woensdag
20 donderdag
21 vrijdag

22 zaterdag
23 zondag

24 maandag
25 dinsdag
26 woensdag
27 donderdag
28 vrijdag

29 zaterdag
30 zondag

31 maandag
augustus

01 dinsdag
02 woensdag
03 donderdag
04 vrijdag

05 zaterdag
06 zondag

07 maandag
08 dinsdag
09 woensdag
10 donderdag
11 vrijdag

12 zaterdag
13 zondag

14 maandag
15 dinsdag

16 woensdag
17 donderdag
18 vrijdag

19 zaterdag

Dagelijks leesrooster

Matteis 10:21-33
Matteis 10:34 - 11:1
Matteds 11:2-19
Mattedis 11:20-30
Spreuken 26:1-12
Spreuken 26:13-19
Spreuken 26:20-28
Psalm 79
Spreuken 27:1-10
Spreuken 27:11-18
Spreuken 27:19-27
Mattels 12:1-21
Matteds 12:22-32
Matteds 12:33-42
Matteds 12:43-50
Mattels 13:1-23
Mattedis 13:24-33
Mattedls 13:34-43
Matteds 13:44-58
Psalm 119:41-48
Spreuken 28:1-9
Spreuken 28:10-20
Spreuken 28:21-28
Psalm 119:49-56
Spreuken 29:1-9
Spreuken 29:10-18
Spreuken 29:19-27
Psalm 119:57-64
Spreuken 30:1-9
Spreuken 30:10-1
Psalm 119:65-72

Spreuken 30:15-23
Spreuken 30:24-33
Spreuken 31:1-9
Psalm 119:73-80
Mattedls 14:1-12
Matteis 14:13-21
Matteds 14:22-36
Spreuken 31:10-20
Spreuken 31:21-31
Psalm 119:81-88

2 Koningen 16:1-9

2 Koningen 16: 10-20

Romeinen 9:1-5
Romeinen 9:6-18
Romeinen 9:19-29
Romeinen 9:30-10:4
Romeinen 10:5-13
Romeinen 10:14-21
Romeinen 11:1-12

Schreeuw het van de daken
Neem je kruis op je

Goed luisteren

Kom allen bij Mij

Over dwazen

Over luiaards

Over kwaadsprekers

Wij zijn uw kudde

Ware vriendschap

Wees wijs en verstandig
Zorg goed voor je kudde
Heer over de sabbat
Innerlijke verdeeldheid
Goede en slechte vruchten
Ware familie

De zaaier en het zaad

Het onkruid en de oven
Tekst en uitleg

Verborgen schatten

Ik heb uw geboden lief
Geef gehoor aan de wet
Goed leiderschap

Eerlijk en rechtvaardig

Uw belofte doet mij leven
Kies rechtvaardigheid
Berisping geeft wijsheid
Zoek het bij de Heer

De aarde is vol van uw trouw
Gods woord is genoeg

Een gewaarschuwd mens...
De wet is beter dan een schat

Nooit genoeg

Buitengewone dieren
Bescherm het recht

Schenk mij inzicht

Johannes onthoofd

Eten in overvloed

Wees niet bang

Een sterke vrouw (1)

Een sterke vrouw (2)

Uw wetten vergeet ik niet
Achaz in het nauw

Een nieuw altaar

De Israélieten, Gods kinderen
Gods belofte

Gods barmhartigheid

Gods gerechtigheid

Geloof met je hart

Luister en kom tot geloof
Door Gods genade uitgekozen




Vervolg leesrooster augustus.

20 zondag Romeinen 11:13-24 Goed én streng
21 maandag Romeinen 11:25-36 Een goddelijk geheim
22 dinsdag Mattéus 15:1-20 Het is het hart dat telt

23 woensdag ~ Mattelis 15:21-28 Een groot geloof

24 donderdag  Mattels 15:29-39 Brood en vis

25 vrijdag Mattels 16:1-12 Een ander zuurdesem
26 zaterdag Mattels 16:13-20 Wie ben ik?

27 zondag Mattels 16:21-28 Wat God wil

28 maandag 2 Koningen 17:1-12 Tegen Gods wil in

29 dinsdag 2 Koningen 17:13-23 Verworpen en verstoten

30 woensdag 2 Koningen 17:24-33
31 donderdag 2 Koningen 17:34-41

God én andere goden
Het slechte voorbeeld

Samenvatting van de kerkenraadsvergadering op 24 mei 2023

De jaarrekening 2022 van het College van Kerkrentmeesters van Opperdoes is goedgekeurd door
de landelijke kerk. De jaarrekening 2022 van het College van Kerkrentmeesters van Medemblik
wordt in deze vergadering goedgekeurd en ter beoordeling aangeboden aan de landelijke kerk.

De jaarrekeningen 2022 van beide Colleges van Diakenen moeten nog ter inzage aan de
gemeenten worden aangeboden. De samenwerking tussen beide gemeenten begint steeds meer
vorm te krijgen, mede door verschillende gezamenlijke diensten en activiteiten, waaronder de
dienst en fietstocht op Hemelvaartsdag. De dienst waarin ambtsdragers afscheid nemen of worden
(her)bevestigd is op 11 juni in Opperdoes en 16 juli in Medemblik.

Hannie de Leeuw zal namens de Protestantse Gemeente te Opperdoes samen met ds. Kok van de
Christelijk Gereformeerde Kerk in Opperdoes in groep 6 van Christelijke Basisschool de Wegwijzer
in Opperdoes Bijbels uitdelen.

Ds Marius Braamse zal minder contacturen krijgen voor zijn werk in beide gemeenten. Vanaf 1
oktober is dat 4 uur per week voor beide gemeenten samen. Er zijn verschillende zaken redelijk
goed op de rit of door anderen uit de gemeente opgepakt, waardoor er minder werk voor de
interim-predikant is.

Het overleg met provincie, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en architect over de restauratie van de
Bonifaciuskerk loopt nog steeds. De provincie staat in beginsel positief tegenover de nieuwe
plannen en is bereid uitstel te verlenen voor de vervaldatum van de subsidies. Naast provinciale
subsidie is er nog de Rijkssubsidie, de SIM. De offerte van de aannemer wordt binnenkort verwacht.
Zodra ervereenstemming is met de aannemer en zekerheid over de subsidies, wordt er opnieuw
gesproken met de Stichting Bonifaciuskerk over de restauratieplannen en uitleg gegeven aan de
gemeenteleden.

Er wordt hard gewerkt energiebesparende maatregelen voor de Bonifaciuskerk, onder andere LED-
verlichting. Ook is er veel aandacht voor het stookbeleid.

Verzekeringen Bonifaciuskerk: Aan de verzekeraar is verzocht mee te denken om de kosten zoveel
mogelijk te minimaliseren, mits verantwoord en met een nieuwe offerte te komen.

Pastorie Medemblik: Op 30 juni loopt het huidige tijdelijke huurcontract af. Een tijdelijk
huurcontract kan niet worden verlengd. Dan wordt het een vast huurcontract. Er wordt daarom
gezocht naar een nieuwe huurder t/m maart 2024. Per 1 april is het huis dan vrij voor de eventuele
nieuwe predikant.



Toelichting bij de schikking op Eerste Pinksterdag

Vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren. Pinksteren is vanouds een
oogstfeest. In de Thora is te lezen hoe het volk Israél in de
woestijn op de Sinai de wet ontving en in het Nieuwe Testament
is te lezen hoe de apostelen de geest krijgen en de blijde
boodschap verkondigen, ook een soort cogst.

Het bloemstuk heeft de vorm van een vlam. Het is de Geest die
bezielt en aanvuurt. In Handelingen 2 staat: "Er verschenen aan
hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en
zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de
heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde
talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven”.

Onder het bloemstuk hebben we rode linten bevestigd. De
feestdagen in het kerkelijk jaar hebben allemaal een kleur. Voor
Pinksteren is dat rood. De liturgische kleur rood roept vuur en
bezieling op, met hart en ziel geraakt worden. Rood is ook de
kleur van liefde door alle lijden heen.

Er zijn zeven linten. Het getal zeven is een verwijzing naar de
zeven gaven van de Geest.

Het getal zeven — optelling van 3+4 ofwel de drie-eenheid van God + de vier windrichtingen van de
aarde als verwijzing naar de leerlingen die de wereld intrekken, gedreven door de Geest.

Het uvitwaaieren van de Geest over de wereld wordt zichtbaar in de voortdurende beweging van de
rode linten. Een kring van kleine, rood-bloeiende Salvia's vertegenwoordigen de uiteinden van de
wereld.

Dini van Unen.

Uw heilig vuur zoekt onderdak bij mensen,
een huis, een lichaam.
Uw Adem raakt ook ons.
Maar wachten maakt ons moe
en niet zelden is de nacht duister -
Ga dan over ons op als de zon!
Deel met ons de dag
en schenk ons Uw Geest:
diepe blijdschap,
ware wijsheid
| ende moed om getroost te leven in deze wereld.
In het volste vertrouwen dat Gij zelf bij ons zijt,
en met ons gaat.

Sytze de Vries



Gesprekskring o.l.v. ds. Henk Haandrikman

Het afgelopen seizoen hebben wij vijf keer met ds. Henk Haandrikman over het 'Onze Vader'
gesproken.
Als leidraad hadden wij het boekje 'Slow food, samengesteld door Maartje de Kruijff.
Hierin werd o.a. aan een Islamiet en een Rabbijn gevraagd hoe zij tegen de woorden van 'Het Onze
Vader' aan keken. Dit waren soms opmerkelijke verschillen of misschien beter 'andere
interpretaties.
In ieder geval gaf het elke samenkomst voldoende stof tot overdenken en discussies, waarbij ds.
Henk, een prettige en goed luisterende gespreksleider was.
Dit alles resulteerde in het feit dat wij afgelopen 7 juni nog niet klaar waren met dit gebed.
Daarom willen we het laatste stukje op woensdag 11 oktober gaan behandelen en daarna een
nieuw onderwerp kiezen.
Bent u geinteresseerd? Nieuwe aanmeldingen zijn welkom. Het is leuk, verrassend en uitdagend om
aan, wat zijn jouw ervaringen etc. en met ds. Henk Haandrikman hebben we een goede
gespreksleider.
Voor het afgelopen seizoen wordt hij bedankt met een bloemenbon en wij zien al uit naar de
volgende bijeenkomst.
Daar zal ik niet meer bij zijn, maar ongetwijfeld zal er iemand anders bereid zijn de codrdinatie van
dit stukje kerkenwerk op zich te nemen.

Wil Zeldenrust.
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Beroepingswerk deel 5

De gesprekken

Als de werving en de zoektocht kandidaten oplevert kunnen er gesprekken gepland worden tussen
de beroepingscommissie en de kandidaten. Een voor de hand liggende vraag: waar gaan die
gesprekken dan over? Dat is eigenlijk heel eenvoudig: over alle aspecten van gemeente-zijn, deze
gemeenten in het bijzonder, en over alle aspecten van het predikantschap en deze predikant. Met
daarbij natuurlijk steeds de vraag in het achterhoofd of gemeente en predikant bij elkaar passen.
Want daar gaat het uiteindelijk om, dat de predikant met haar / zijn manier van dominee zijn, dat
die past bij de manier waarop Medemblik en Opperdoes het gemeente-zijn vorm willen geven.
Wat een kerkgemeenschap hoort te zijn wordt wel beschreven in vijf basistaken: eredienst,
pastoraat, diaconaat, vorming & toerusting en missionaire opdracht. Elke kerkelijke gemeente
wordt geacht aandacht te besteden aan deze vijf basistaken. Maar niet elke gemeente zal aan elke
basistaak evenveel aandacht besteden en elke gemeente zal bovendien op een andere manier
aandacht besteden aan deze taken. Zo maakt het voor de diaconale opdracht nogal verschil of een
kerk al dan niet deelneemt aan een inloophuis hetzij ter plaatse of in een plaats verderop. Maar er
zijn ook ‘liturgische gemeenten’ die veel waarde hechten aan zorgvuldig opgebouwde, mooie
liturgie. Weer andere gemeenten doen veel aan vorming & toerusting. U voelt: allemaal andere
accenten, die van een predikant een andere inzet verwachten. Een predikant die niet zo liturgisch
ingesteld is, kan beter niet beroepen worden in een liturgische gemeente. Enzovoorts.

Waar de accenten liggen voor de gemeenten Medemblik — Opperdoes staat beschreven in de
profielschets.

Het kan in de gesprekken ook gaan over dingen die op zichzelf niet zoveel met de kerk of de
predikant te maken hebben. Slechts bij wijze van voorbeeld: een predikant die op de hoogte wil
zijn van het openbaar vervoer. Niet elke predikant heeft immers een auto of mag er één besturen.
En kun je dan zonder auto wel makkelijk bij het ziekenhuis komen waar immers ook
gemeenteleden kunnen liggen. Maar denk cok aan aanvullende informatie over scholen, de
bereikbaarheid van winkels, mogelijkheden voor sport of recreatie.

Het kan ook gaan over materiele zaken als de beschikbaarheid van een pastorie als de predikant
daar tenminste gebruik van wil maken. Want dat laatste is niet meer vanzelfsprekend. Steeds meer
predikanten hebben of willen een eigen woning. Dat kan voor de predikant en het gezin trouwens
ook prettig zijn met het oog op de situatie na pensionering. Want ja, als de predikant met emeritaat
gaat moet die ook de pastorie verlaten. En dan kan het heel lastig zijn andere betaalbare
woonruimte te vinden als je geen eigen woning kunt verkopen.

Met de beroepingscommissie gaat het overigens niet over de arbeidsvoorwaarden. Daar valt
trouwens ook niet zoveel over te zeggen, want dat ligt vast in voorschriften vanuit de landelijke
kerk. Op detailniveau kan hier en daar nog wat geschoven worden, meer niet. Dat is ook voor later,
als de kerkrentmeesters en de kerkenraad daar dingen in afstemmen met de predikant.

Bij de begeleiding van beroepingscommissies raad ik altijd aan eenvoudig alles te vragen wat
bovenkomt. Elk gevoel is op zichzelf aanleiding voor een vraag. Elk gevoel, hoe onbeduidend ook,
kan een signaal zijn dat er meer over te vertellen is en dat is dan misschien wel hele belangrijke
informatie. Bijvoorbeeld de predikant zet bepaalde plannen uiteen en iemand van de commissie
krijgt een onrustig gevoel.
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Alleen al dat gevoel hardop uitspreken kan het gesprek een net iets andere wending geven of een
ander lid van de commissie helpen zijn / haar vraag helder te krijgen. Zo'n vraag kan in dit
voorbeeld zijn of de predikant niet wat veel van deze gemeente gaat vragen.
Wat nog wel eens vergeten wordt is te vragen naar het onderhoud van de eigen spiritualiteit: wat
doet de predikant om het eigen geloof te onderhouden? Een bron immers die niet gevoed wordt,
droogt uit; en "hoe kunnen wij u daar als gemeente bij helpen?’ Het is een belangrijke wijsheid om
als predikant eerst de eigen ziel te balsemen. Pas dan kunnen andere ‘zielen’ geholpen worden.
Wacht vooral niet tot de bron droog staat of de eigen ziel deuken heeft opgelopen. Balsem op de
ziel is iets anders dan eelt op de ziel; de balsem maakt duidelijk dat de predikant ook zelf weet
kwetsbaar te zijn en weet geestelijke voeding nodig te hebben. De — oneerbiedige, maar wel
duidelijke — vergelijking met een tafel dient zich aan: zet die stevig in de lak véor je hem gaat
gebruiken. Als er eerst een kop koffie overheen gaat, ben je al te laat.
De gesprekken kunnen plaatsvinden met de predikant en de complete beroepingscommissie, maar
er kan ook voor gekozen worden om de commissie in twee kleinere groepjes op te splitsen. De
groepjes spreken af welk groepje aan welke aandachtsgebieden aandacht zal besteden. Vervolgens
spreekt de predikant eerst met het ene groepje en daarna met het andere groepje.
Het werken met twee groepjes is vooral heel nuttig als er meerdere kandidaten zijn en / of als de
commissie vrij groot is. Soms is er huiver bij de commissie vanwege de vraag of een predikant wel
met een grote groep tegelijk kan spreken over soms toch best gevoelige dingen. Ik heb zelf wel het
gevoel dat een predikant zich ook in grotere groepen kwetsbhaar op moet kunnen stellen. Dat hoort
toch bij het vak, zou ik zeggen. En is dus een vaardigheid die een predikant sowieso wel moet
hebben.
Zo wat aspecten van de gesprekken met kandidaten. Een volgende aflevering wou ik dan wat
schrijven over de voordracht die een beroepingscommissie hoopt te kunnen doen. Hoe gaat dat en
hoe gaat het dan verder?

Hartelijke groeten, ds. Marius Braamse.

Van de beroepingscommissie

Op 22 februari zijn we als beroepingscommissie gestart met het zoeken naar een predikant voor de
Prot. Gem. Medemblik-Opperdoes. Voorafgaand heeft iedereen de ‘Gids voor het beroepingswerk’
van de PKN doorgenomen. Na die eerste vergadering heeft de kerkenraad de profielschets
goedgekeurd. In de tweede vergadering zijn de taken verdeeld: Hanneke Druijf is voorzitster en
Arie Hoosbeek secretaris. De andere leden zijn: Truus Smoor, Henk-Jan van der Ploeg, Nelli
Mazereeuw en Jan Pieter Reinstra. Na die tweede vergadering is er een advieslijst van het Landelijk
Mobiliteitsbureau van de PKN opgevraagd. Daarop stonden tien predikanten die bij onze
gemeente zouden kunnen passen. Ze zijn alle tien telefonisch benaderd. Uiteraard liet een aantal,
om uiteenlopende redenen, weten geen belangstelling te hebben voor onze vacature.
Op de laatstgehouden vergadering bleek, dat een paar van de benaderde predikanten nog niet had
gereageerd op de toegestuurde informatie. Die predikanten gaan we nogmaals benaderen.
Vanuit Medemblik was er een naam genoemd van een mogelijke kandidaat, maar die liet weten
nog te kort in de huidige gemeente te zijn om nu al te vertrekken. In juli komen we weer bij elkaar
en dan hopen we de reacties binnen te hebben en zo nodig weer nieuwe namen te hebben die we
kunnen benaderen. Zodra er weer nieuws te melden valt, zullen we dat laten weten.
Wordt vervolgd!

De beroepingscommissie.
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Uit de gemeente

Wilt u mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan:
Johan Bouma, Vooreiland 13, tel. 06-37225475, mail: johanbouma@hetnet.nl

Overleden
03-06 mevr. C.PM. Roosendaal - Schaper,

Verjaardagen

07-07 dhr. J.A van Bergen, .

14-07 dhr. W. Bakker,

14-07 mevr. S.G. Voorthuijzen - Steeman, « Ve
29-07 mevr. M\W.C. Nievaart - van Dam, 3t
30-07 dhr. T. de Leeuw, R

14-08 dhr. P. Swart, N

29-08 dhr. M. Cremer, o

Jubilea
02-08 dhr. en mevr. Schenk - ten Kate, 55 jaar getrouwd,
28-08 dhr. en mevr. Bood - Meinen, 66 jaar getrouwd,




Groen Geloven
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“Te gast in Gods schepping doen we dingen die
we op bezoek bij mensen ronduit onfatsoenlijk
zouden vinden. Je schrikt je kapot van de
hoeveelheid rotzooi die wij overal achterlaten.”
Jeroen Sytsma, gereformeerd predikant in
Zwolle, probeert te leven zonder afval. “Het is
dieptreurig hoeveel miljoenen kilo's plastic legaal
over ons land uitgestort worden en hoe normaal
we dat vinden. Waarom flesjes water verkopen in
een land met prima kraanwater?”

Zijn houdbare boodschappen bestelt hij bij
Pieter Pot. Deze online kruidenier vermijdt plastic
verpakkingen en levert in glazen potten die
steeds opnieuw worden gebruikt. “Plastic wordt
gemaakt van olie, dat kost veel energie, en het
recyclen ervan is een grote leugen’, weet Sytsma.
“Maar een heel klein percentage wordt effectief
hergebruikt. De rest wordt verwerkt tot minder
hoogwaardig kunststof, wordt verbrand of komt
terecht in de natuur waar het verbrokkelt tot
microplastics”

Bij een kopje zero waste-koffie legt hij uit hoeveel
voldoening het geeft om te leven vanuit een
principe. “Afval-arm leven vergroot m'n verbon-

Tekst en beeld: Dick Vos

denheid met de Schepper die ik liefheb. Ik leef
niet meer vanuit gemakzucht die een aanslag
doet op zijn schepping. Dat vormt een tegen-
kracht tegen de wanhoop die me kan overvallen
als ik me realiseer wat er met de schepping
gebeurt momenteel. Daarbij verrijkt het je geloof
wanneer je een deel van je leven in het licht

van de schepping zet. Het heeft diepe spirituele
dimensies: kunnen afzien van iets, ergens moeite
voor doen, gemakzucht en verleiding kunnen
weerstaan. Zero waste leven is daardoor ook een
soort oefening voor andere terreinen van het
leven. Er komen allerlei deugden aan te pas.”
Natuurlijk kost omschakelen de nodige tijd. “Het
is een groot avontuur, want voor veel producten
moet je een alternatief vinden. De andere kant is
dat je heel veel niet meer koopt. Veel van wat er
verkocht wordt is pure luxe - en het zit allemaal
in plastic.”

Er komen allerlei deugden
aan te pas




Ingezonden

BLOF-dienst in Muziektuin Schagen.

Op zondag 9 juli is er vanaf 19.00 uur weer een rockdienst. Dat is een kerkdienst waarbij de
gangbare liederen zijn ingewisseld voor songs van een band. Vorig jaar was dat U2-dienst en dit
jaar zijn de liedjes gekozen uit het oeuvre van Blef, uitgevoerd door Blef-tributeband 'TeBoven.
Voorganger is ds. Jan Andries de Boer uit Winkel, die aan dit type dienst de bijnaam 'rockdominee’
dankt. Het thema van de splinternieuwe dienst (de vijfde compleetnieuwe Blaf-dienst sinds 2010)
is

'De durf om te leven'.

Gezien de tijd waarin we leven is dat een uitdagend thema. De liedjes zijn gekozen uit bekende
hits en ook minderbekend materiaal van deze Zeeuwse groep, waarmee ds. Jan Andries de Boer al
jarenlang een warme band heeft. Uiteraard wordt uit de Bijbel gelezen en gebeden en worden de
kerk- / concertgangers weggezonden met de zegen. Het is een echte kerkdiensten en tegelijk een
echt rockconcert. De toegang is vrij. Er wordt gecollecteerd voor de onkosten.

Adres: Loet 10, Schagen.
Bij slecht weer wordt de dienst gehouden in de Grote Kerk (Markt 23a)

Zegt het voort !
Benno Hoekstra.

Ingezonden

Hartelijk dank aan het kerkbestuur voor het schenken van het kerkboeket

voor mijn verjaardag op 31 mei 2023.

Het was een heel mooi boeket en het heeft een week lang onze tafel
gesierd.

Nogmaals mijn hartelijke dank hiervoor!

-,

Wim Breton.
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COLLECTES JULI EN AUGUSTUS 2023

Zondag 2 juli 2023

Collecte Kerk in Actie - werelddiaconaat
Indonesié: pastorale en praktische hulp voor
migranten

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara

is een van de armste gebieden van Indonesié.
Veel mensen die hier wonen trekken naar andere
Indonesische provincies, of naar het buitenland.
Sommige migranten hebben niet de juiste
papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en
makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.
DeTimorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over
veilige migratie, zet economische projecten

op zodat mensen minder snel migreren

en biedt pastorale en praktische hulp aan
getraumatiseerde slachtoffers,
Kerkinactie.nl/migrantenindonesie

Zondag 13 augustus 2023

Collecte Kerk in Actie- zending

Ghana: een sterke kerk op een kwetsbare
plek

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in
het noorden vormen christenen een minderheid.
Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede
leiders heeft die niet alleen veel Bijbelkennis
hebben maar ook investeren in contacten

met moslims. Het opleidingscentrum van de
Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk
werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarmaast
worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak
en leren analfabeten lezen en schrijven in hun
eigen dorp.

kerkinactie.nl/kerknoordghana

kerk

in actie

Kerk in Actie

LEZEN EN SCHRIJVEN
LEREN OP DE BIJBELCLUB

Samen met haar familie
woont Sakina in een klein
dorpje in het droge noorden &
van Ghana. ledere week
gaat ze naar de Bijbelclub in
het dorp. Hier leert ze lezen
en schrijven in haar eigen
taal. Dat geeft haar hoop op
een betere toekomst.

Ze zit in de hoogste klas van de basisschool. Godsdienst vindt
ze het leukste vak, rekenen is niet haar favoriet. Ook thuis zit
ze niet stil. “lIk help mijn moeder met koken en wassen en haal
drinkwater bij de dam, een eindje verderop.”

IN EIGEN TAAL

In haar vrije tijd gaat Sakina naar de Bijbelclub in het dorp.
Daar leert ze lezen en schrijven in haar eigen taal, het Dag-
bani. “Daardoor leer ik makkelijker Engels. Dat is ook een
belangrijke taal in ons land." Het mooiste Bijbelverhaal vindt
ze de gelijkenis over de tien wijze en de tien domme meisjes.
“Dat verhaal leert ons hoe we ons kunnen voorbereiden op
het einde van de wereld”

BIJBELCLUBS

Elihu Wumbee is met zijn organisatie voor alfabetisering en
evangelisatie de motor achter Bijbelclubs in 44 dorpen in het
noorden van Ghana. “In deze dorpen is er nauwelijks gezond-
heidszorg en veel analfabetisme. Wij gebruiken de Bijbel om
kinderen te leren lezen in hun eigen taal”

MENSEN HELPEN

Het is Sakina's droom om later verpleegster te worden en
mensen te helpen. “Mijn broertje Zakaria zit ook op de
Bijbelclub. Hij wil later leraar worden en naar een grote stad
in Ghana verhuizen. Zelf zou ik ook wel in Europa of Amerika
willen wonen!

Kerk in Actie ondersteunt het werk van de Presbyteriaanse Kerk van
Ghana voor kinderen in afgelegen dorpen in Ghana. Op zondag
13 augustus is de zomerzendingscollecte bestemd voor dit werk.
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Horizontaal

1 Vertaling van het Griekse woord 'ecclesia’ 5 Verrader 10 Ge-
hakte biefstuk 12 Behoefte 14 Nederlandse topschaker (1901-
1981) 16 Vorm van boeddhisme 17 Spie 19 Ook 20 Brandafval
21 Deel van het schilderij 'Het Laatste Avondmaal' van Leonar-
do da Vinci 23 Voegwoord 24 Behaagziek 26 Groep aange-
zichtshaartjes 28 Plaats in Overijssel 29 Hoofdrolspeelster van
de zondeval 30 Doemprofeet (1503-1566) 32 Staat in de VS
39 Europese vrouw 40 Byzantijnse voorstelling van Christus
42 Jeremy de Britse acteur die de rol van paus Alexander VI
speelde in The Borgias' 44 Buislamp (Fr. afk.) 45 Bijtend ge-
zegde 47 Bijbeldeel (afk) 48 Zachte stoot 50 Niet contra
51 Leer van het heldendicht 54 Vertraagde weergave 56 Kaas-
stof 57 Het niet-stoffelijke van een mens 58 Godvrezend.

Verticaal

2 Elitaire kostschool in Engeland 3 Scheepsstuur 4 Symbool
voor krypton 5 Huwelijksuitroep 6 Verenigde Arabische
Emiraten (op auto’s) 7 Slaginstrument 8 Hinderlijk iets of
iemand naar 1 Petrus 2:7 en Jes. 8:14 9 Geheel ontmoedigd zijn
naar Est. 4:1, 3 en Dan. 9:3 11 Vrouwtjeshond 13 Economisch
overlegorgaan van westerse landen (afk.) 15 Stemmingmaker
17 R-k. ordesgeestelijke 18 Hiervoor wordt de orantehouding
vaak gebruikt 21 Kampeergerei 22 Gesteente in vloeibare
vorm 25 Geldkoffertje 27 Oude vochtmaat 31 Franse rivier en
departement 33 Vliegende schotel 34 Bundel bananen 35 Tip,
wenk 36 Continent 37 Kapitein uit de eerste reeks van 'Star
Trek' 38 Windrichting (afk.) 41 Sierspeld 43 Standaard 46 Inter-
netextensie van Spanje 49 Stuk fruit 50 Eerste startpositie
(Eng.) 52 Roem 53 Toverheks 54 Politieke partij (afk.) 55 Dak-
plaat.

Oplossing van de puzzel
in de vorige 'Onderweg’
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