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Van de redactie Geeft licht

De foto op de cover geeft de wens
van de redactie weer: we wensen u Het wordt steeds vroeger donker

een witte, gezegende Kerst en alle De winter is in zicht

goeds voor 2024 toe. ;
Alles keert naar binnen

De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen

Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef alles wat je hebt
Cemeste Geef de liefde een gezicht

1 Medemblik

BONIFACIUSKERK

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien

En Hij geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Tekst: Stef Bos
Ingezonden door Nelli Mazereeuw.
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Kerkdiensten in de Bonifaciuskerk ﬁ: ittt

aanvang: 10.00 uur, tenzij anders

aangegeven.

zondag 10 december voorganger: drs. J. Mulder uit Hilversum. 2e Advent.

collectes: KiA Kinderen in de Knel Myanmar / Energiekosten.
(1e Collecte voor diaconie, 2e collecte voor de kerk.)

koster: Th. Hoff.

zondag 17 december voorganger: ds. R. Wattel uit Hofddorp. 3e Advent.
Gezamenlijke dienst in Opperdoes, aanvang 09.30 uur.

collectes: KiA Binnenlands diakonaat / Kerk.

zondag 24 december voorganger: ds. J. Waringa uit Leeuwarden.  4e Advent.
Kerstnachtdienst, aanvang 21.00 uur.

collectes: PKN Kinderen en Jongeren / Kerk.

koster: J. Kool.

Op 24 en 25 december is de Doopsgezinde Gemeente onze gast.
maandag 25 december voorganger: ds. J. Waringa uit Leeuwarden. Eerste Kerstdag.
collectes: KiA Kinderen in de Knel (zie blz. 11) / Kerk.
koster: N. Buijze.
zondag 31 december voorganger: dhr. T. Heijboer uit Hoorn. Oudjaarsdag.

Aanvang gewoon om 10.00 uur. Er is geen avonddienst.
collectes: Eigen diaconie / Oudejaarscollecte.
koster: Th. Hoff.
zondag 7 januari voorganger: ds. N. Visser uit Noord-Scharwoude.
collectes: Eigen diaconie / Plaatselijk pastoraal werk.
koster: B. Hoekstra.
zondag 14 januari voorganger: ds. R. Wattel uit Hoofddorp.
collectes: KiA Binnenlands diakonaat / Onderhoud tuin en terrein.
koster: J. Kool.

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl  of

www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik.

Luisteraars via internet kunnen de collectedoelen steunen door een bijdrage over te maken:
diaconie: NL13 RABO 01324033 66 kerk: NL54 RABO 0373 7438 66. 3



Uit: Verzameld Liedboek: 391 .
Tekst: Huub Oosterhuis =



Ter inspiratie - column

NIEUW LEVEN

og maar kortgeleden mocht ik een moeder

en oma de ziekenzegen geven. Dan steek ik

aan de paaskaars het licht aan dat staat voor

het eeuwige licht, besprenkel haar hoofd

met gewijd water, lees een psalm, geef haar
geestelijk voedsel voor onderweg en leg mijn hand op haar
hoofd om haar alle goeds in de beproeving toe te wensen.
Daarna vraag ik allen om hetzelfde te doen, hun hand op
het hoofd van hun moeder te leggen. Eerst is het de beurt
aan de echtgenoot, daarna aan de kinderen en hun part-
ners. Het is mooi om te zien hoe ieder zijn of haar liefde
voor moeder of schoonmoeder uitspreekt en hoe ieder daar
getuige van is. Dat geeft zo'n ritueel als de ziekenzegen
betekenis voor de rest van de dagen in je leven. Het meest
bijzondere van deze ziekenzegen was dat twee schoon-
dochters zwanger waren en rond Kerstmis zelf moeder
zullen worden. In het uur van ziekte en beproeving was
dus het nieuwe leven zichtbaar. En iedereen aanwezig bij
deze ziekenzegen wist dat en voelde dat zo. Daarmee werd
daar in huiselijke kring ook iets anders zichtbaar. Naast de
tranen om het verdriet is er altijd de hoop op nieuw leven.
Precies dat is Kerstmis. Want God komt ons bestaan delen in
een kwetsbaar kind, ver weg van het nieuws van de wereld.
En God zegt ons daarmee dat het echte nieuws in kleine
mensen begint en dat het nieuwe leven er voor iedereen is,
waar je ook bent en hoe het ook met je gaat. Daarmee is het
verdriet niet weg en daarmee is de beproeving om verdriet
en verlies niet voorbij. Ook dat kwetsbare kind van Christus
zal die weg gaan. Maar daarnaast en er dwars doorheen is
er altijd dat nieuwe leven. In het gezin van de zieke moeder
en oma, maar ook voor ons allemaal. Daarom wordt kindje
Jezus ons gegeven. Die zegen wens ik iedereen toe, in de
dagen rond Kerstmis en het nieuwe jaar. B




Advent en Kerst

Vanaf zondag 3 december begint de Adventstijd weer:
de vier weken voor Kerst. Dit jaar valt de vierde Advent
op zondag 24 december. Dan is alleen ’s avonds de
Kerstavondviering en maandag de viering van Eerste
Kerstdag.

In beide vieringen zal ds Jelle Waringa voorgaan en

zullen we samen met de doopsgezinde gemeente Kerst

vieren.

Op Kerstavond zal Harmonie Crescendo de dienst

opluisteren en een deel van de samenzang begeleiden.

Op Eerste Kerstdag komt het koor de Vriendenkring uit

Andijk o.Lv. Arnold de Greeuw zingen. Dan zingen ook de overgebleven leden van de cantorij van

de Bonifaciuskerk mee in het koor.

Vanaf de eerste Advent kunt u de Adventskalender van Petrus meenemen uit de kerk.

Ook kunt u de adventskalender elke dag lezen vanaf de website van de Bonifaciuskerk:
https://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/_oud__nieuws__1/

Ook kunt u elke dag de adventskalender in uw eigen mailbox ontvangen:
https://protestantsekerk.nl/nieuws/adventskalender-2023-het-verhaal-doorgeven-over-
god-die-dichtbij-komt/

U kunt zich dan aanmelden om elke dag de adventskalender te ontvangen in uw mail.

Samenvatting gezamenlijke kerkenraadsvergadering van de
Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes gehouden op
16 oktober 2023

Zowel in Medemblik als in Opperdoes worden voorbereidingen getroffen voor de herdenking van
de overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (26 november).

Hannie Huttinga en Alma de Greeuw zullen op 5 november namens de Protestantse Gemeente te
Medemblik naar het afscheid van pastoor Jan van Dril van de Martinusparochie gaan.

Arie Hoosbeek zal onze gemeenten vertegenwoordigen bij het afscheid van Ds. Rudolf Kooiman
van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker op 19 november.

De kerkenraad is blij met het initiatief van Tieneke Elshout om in het vervolg weer

één keer per maand kindernevendienst te houden in Opperdoes. Deze zullen op de laatste zondag
van de maand worden gehouden en bovendien zijn er extra kindernevendiensten ter gelegenheid
van Advent en Kerst.

Op 5 november is er een gezamenlijke kerkdienst in Opperdoes.

Het schema voor de gezamenlijke kerkdiensten in 2024 wordt vastgesteld. Bijzonderheden zijn een
gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag en een ‘Elvisdienst’ op Eerste Pinksterdag, beide in de
Bonifaciuskerk. Ook is er een gezamenlijke startzondag op 8 september.



Dagelijks leesrooster

december

01 vrijdag Jesaja 63:7-14  Gods ontferming en grote liefde
02 zaterdag Jesaja 63:15-64:2 Scheur de hemel open

03 zondag Jesaja 64:3-11  Wij zijn het werk van uw handen
04 maandag Openbaring 17:1-8  Het grote Babylon

05 dinsdag Openbaring 17:9-18  Het lam zal overwinnen

06 woensdag  Openbaring 18:1-8  Gevallen is Babylon
07 donderdag  Openbaring 18:9-24 Al je rijkdom voorhbij

08 vrijdag Openbaring 19:1-10  Zuiver, stralend linnen
09 zaterdag Openbaring 19:11-21 Trouw en betrouwbaar
10 zondag Psalm 35:1-10 U bevrijdt de zwakken
11 maandag Psalm 35:11-28 Van uw roem wil ik zingen

12 dinsdag Openbaring 20:1-10  De eerste opstanding
13woensdag  Openbaring 20:11-15 Het boek van het leven

14 donderdag  Psalm 123 Wees ons genadig

15 vrijdag Jesaja 65:1-7 Met uitgestoken handen
16 zaterdag Jesaja 65:8-16 Alle ellende vergeten

17 zondag Jesaja 65:17-25 Een jubelende stad

18 maandag Psalm 80 Kom en red ons

19 dinsdag 2 Samuél 5:1-5 David gezalfd

20 woensdag 2 Samuél 5:6-16 De Davidsburcht

21 donderdag 2 Samuél 5:17-25 Heer van de doorbraak
22 vrijdag 2 Samuél 6:1-11 Bang voor de Heer

23 zaterdag 2 Samuél 6:12-23 Dansen voor de Heer

24 zondag 2 Samuél 7:1-16 Een huis voor God

25 maandag 2 Samuél 7:17-29 Een eeuwig koningshuis
26 dinsdag Psalm 96 Zing voor de Heer

27 woensdag  Openbaring 21:1-8  God zal bij Ons wonen
28 donderdag  Openbaring 21:9-27  Het nieuwe Jeruzalem

29 vrijdag Openbaring 22:1-11 Ik kom spoedig
30 zaterdag Openbaring 22:12-21 Kom, Heer Jezus!
31 zondag Psalm 45 Een liefdeslied

Tijdens het opmaken van dit blad was het NBG-Bijbelleesrooster 2024 nog niet beschikbaar.

Agenda
'Open kerk' : Elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur in de
Bonfoyer.
Samen aan Tafel: vrijdag 1 december 18.00 uur in de Bonfoyer

(aanmelden verplicht).
vrijdag 5 januari 18.00 uur in de Bonfoyer

(aanmelden verplicht).
Op weg naar Kerst - Ga mee! woensdag 6 december 14.00 uur in de consistorie (zie blz. 9).
Ouderenmiddag kerst: dinsdag 19 december 16.30 uur in de Bonfoyer
Moderamenvergadering: woensag 29 november 13.30 uur in de consistorie.
Kerkenraadsvergadering: maandag 11 december 19.30 uur in de consistorie.
Inleveren kopij: donderdag 4 januari tot 12.00 uur (zie blz. 2).




Avondmaal

Vooor een aantal andere kerkbladen heb ik een korte serie artikelen geschreven over het Avondmaal. Die
deel ik ook graag met u via dit kerkblad. Wat ik schrijf gaat vooral over de praktijk en de gebruiken in de
Bijbel rondom de maaltijd of, zoals het daar vaak genoemd wordt: “Het breken van het brood'”.
Deze keer de eerste aflevering.

Hoe vaak vieren we avondmaal?
Er zijn kerken waar elke ‘gewone’ dienst avondmaal gevierd wordt. Dat is onder andere in de
Rooms-Katholieke kerk, waar het Eucharistie heet. Maar er zijn ook kerken waar het avondmaal nooit gevierd
wordt, dat is bijvoorbeeld het geval bij het Leger des Heils. Voor het Leger des Heils is op deze manier ook
opgelost dat heilsoldaten absoluut geen alcohol tot zich mogen nemen, zelfs geen nipje van de
avondmaalsbeker.
Voor onze kerken staat van oudsher in de kerkorde dat elke gemeente minimaal vier keer per jaar avondmaal
moet vieren. Die bepaling overleeft tot nu toe elke kerkorde herziening. Dat het minimaal vier keer geworden
is (en geen zeven of twaalf), is waarschijnlijk ontleend aan een besluit van de gemeenteraad van Genéve aan
het begin van de reformatie, toen deze raad besloot “dat de maaltijd viermaal per jaar zou worden gevierd; en
dat wordt nog steeds door vele gemeenten over heel de wereld in ere gehouden” . Dat besluit om het zo
weinig te doen, kwam vooral tot stand, omdat het vieren van avondmaal veel organisatie en improvisatie
vroeg in de zeer volle diensten met enorm veel mensen in Genéve. Want als er dan avondmaal gevierd zou
worden, moest wel elke kerkbezoeker kunnen deelnemen aan het avondmaal en niet, zoals in Rooms
Katholieke kerken toentertijd gebruikelijk, dat de kerkganger alleen toekeek hoe de priester brood en wijn
nam.
Zo won dus de praktijk het van het principe: Calvijn vond namelijk dat er minstens elke week avondmaal
gevierd moest worden want “de gewoonte om slechts eens per jaar te communiceren, is een uitvinding van
de duivel”, aldus Calvijn. Hij wilde dus heel graag elke zondag avondmaal, maar dan wel zodanig dat er
daadwerkelijk brood en wijn aan de kerkbezoekers uitgereikt werd.

In de nieuwste versie van de kerkorde van de PKN staat dus nog steeds dat er minimaal vier keer per jaar
avondmaal gevierd moet worden. Er zijn gemeenten binnen het verband van de PKN die het liever nog
minder zouden doen of misschien zelfs helemaal niet. Dat kan voortkomen uit avondmaals-mijding die
gevoed kan zijn door de angst om jezelf een oordeel te eten. Zoals ik het verwoord vond op de website
Refoweb: "Er is veel vrees om aan te gaan. Velen zijn bang om zich een oordeel te eten en te drinken. Men
vreest dat de bekering niet echt is en neemt het zekere voor het onzekere en men blijft zitten”. Vaak ook zal er
een zekere verlegenheid en gewoonte aan ten grondslag liggen bij de keuze van een gemeente om zelden
avondmaal te vieren: Men is het niet gewend, tenzij bij hoge uitzondering, bijvoorbeeld op Goede Vrijdag.
Het is cok een misvatting te denken dat alleen 'zware' kerken weinig tot geen avondmaal vieren of
avondmaalsmijding kennen. Er zijn ook vrijzinnige gemeenten die het maar zeer zelden doen en waar ook
dan toch niet iedereen 'aangaat’.

Hoe dan ook, minder dan vier keer per jaar vinden we met elkaar geen goed idee; het avondmaal moet wel
minstens af en toe gevierd worden!

In de vroegere gereformeerde kerken voltrok zich in 1981 een interessante omslag toen de formulering in de
orde van dienst veranderde. Tot die tijd stond er 'als het avondmaal gevierd wordt, dan....." en dan stond het
avondsmaalsformulier afgedrukt. In 1981 veranderde de formulering: 'als het avondmaal niet gevierd wordt,
dan...! Dus tot 1981 staat er in de orde van dienst dat de normale gang van zaken is, dat er géén avondmaal
gevierd wordt. Vanaf 1981 staat er in de orde van dienst dat het normaal is, dat er wel elke dienst avondmaal
gevierd word. Géén avondmaal vieren is de uitzondering. Dat is heel principieel: Het hoort tot de kerkdienst,
dat er avondmaal gevierd wordt. Bij deze verandering wordt er dan ook als motivering gegeven dat het vieren
van avondmaal van meet af aan kenmerkend is geweest voor de christenheid.



Met een beroep op een tekst uit Handelingen: "Allen die het geloof
hadden aanvaard () kwamen elke dag trouw en eensgezind samen in
de tempel en braken het brood bij elkaar thuis” (Handelingen 2: 44, 46).

De roep die soms gehoord wordt om het avondmaal vaker te vieren
sluit dus aan bij de gedachte dat dit deel van de kerkdienst er gewoon
bij hoort. De basis van de christelijke gemeente is samen de Schriften
openen, samen bidden én samen de maaltijd vieren. Maar ja, we zijn
het niet gewend en er zijn door het jaar heen de nodige kerkdiensten met een bijzonder karakter. Zeker bij
bijzondere diensten kan het vieren van het avondmaal aanvoelen als overdaad.

Er zijn trouwens wel gemeenten in de Protestantse Kerk die elke zondag avondmaal vieren. Een enkele gewone
(wijk)gemeente, maar naar mijn indruk vaker gemeenten van bijzondere aard, bijvoorbeeld een oecumenische
geloofsgemeenschap, in een zorginstelling, een studentenecclesia of een pioniersplek.

Vrijwel elke gemiddelde protestantste gemeente viert intussen in elk geval op Witte Donderdag het
avondmaal, immers, dan vieren we de instelling van het avondmaal. Johannes 13 wordt dan gelezen: het

verhaal van de voetwassing. Door het jaar heen wordt daarnaast dan nog op verschillende momenten
avondmaal gevierd. De preekvoorziener probeert het meestal zo te plooien dat de eigen predikant dan
voorgaat, als die er is. De keuze van de zondagen met avondmaal is verder niet vastgelegd of principieel: het
kan elke zondag! Dat maakt niet uit.

ds. Marius Braamse.

1. H. Berkhof, Christelijk geloof. Vierde druk, pag 386
2.Uit een college syllabus, bron mij onbekend.
3.Kerkorde 7-3-2: "De gemeente viert het avondmaal op gezette tijden, doch ten minste vier maal per jaar”

Op weg naar Kerst - ‘Ga mee!’

‘Het thema van de adventskalender is ‘Ga mee!; een uitgave van de PKN. Het is een uitnodiging om

samen op zoek en op pad te gaan in deze bijzondere tijd op weg naar Kerst. Niet als zwervers maar

als pelgrims met een doel. In de eerste adventsweek gaan we naar Bethlehem, het broodhuis.

Een plek waar brood te vinden is voor Ruth en Naomi, en waar eeuwen later Jezus — het brood des

Levens — geboren wordt.

De tweede adventsweek pelgrimeren we op de weg van vrede en recht, in het spoor van de

profeten.

In de derde adventsweek op weg naar de vierde adventszondag, bereiden we ons voor op de

geboorte van Jezus.

De uitnodiging klinkt: kom, ga mee naar Jezus, het kind in de kribbe!” (Woord vooraf van de

Adventskalender) Via de website www.pkn.nl kunt u een kalender bestellen. Hij is vanaf 1e Advent

verkrijgbaar in de kerk.

Op woensdag 6 december wil ik u in de gelegenheid stellen om samen met elkaar na te denken

over de inhoud van de adventskalender. In vogelvlucht willen we over een aantal onderwerpen

nadenken die vermeld staan in de kalender.

Datum:  woensdag 6 december

Tijd: 14.00 - 15.30 uur

Plaats: Consistorie PG Medemblik. Arie Hoosbeek, ouderling V&T PG Opperdoes,
(voor meer informatie a.hoosbeek@quicknet.nl)



Uit de gemeente

Wilt u mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan:
Johan Bouma, V
mail: johanbouma@hetnet.nl

Nieuw binnengekomen
04-10 mevr. C.M.A. Valk vanuit Den Haag

Verhuisd
03-11 dhr. en mevr. Bal van Soling 10 naar Apeldoorn

Verjaardagen

11-12 mevr. M.Bood-Meinen, .

14-12dhr. PC. Schenk,

16-12 mevr. G.P. de Vries-van der Voet,

22-12 dhr. T. Hoff, .

24-12 mevr. J.C. van der Linde-Verboom, . 1
25-12 dhr. PT. Bijl, bt )

13-01 mevr. L.C.G. Dijkman-Serno,

Jubilea
20-12 dhr. en mevr. Rosenbrand-Bruin, 55 jaar getrouwd,  s™

Overzicht van de diaconale collectes 3e kwartaal 2023

02-07 Kerk in Actie, Werelddiaconaat Indonesié  €71,32,

09-07 eigen diaconie € 86,80,
16-07 idem €76,60,
23-07 voedselbank €68,75,
30-07 eigen diaconie €59,30,
06-08 Inloophuis Medemblik €62,60,
13-08 Kerk in Actie, Zomerzending Ghana €80,95,
20-08 eigen diaconie €49,05,
27-08 Kerk in Actie, Werelddiaconaat Israél €44,10,
03-09 Avondmaalsdoel Vluchtelingenkinderen €77,05,
10-09 PKN, kinderen en jongeren €66,50,

17-09 Kerk in Aktie, Werelddiaconaat Myamar €59,30.
24-09 Qecumenische dienst in de Tuinstraat.

TR S TS TN

Totaal diaconale collectes €800,32.
Verjaardagsfonds via de collectes € 52,00.
ledereen bedankt voor de bijdrage aan de collectes,
de diaconie.
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;lheglétie Collecte Kinderen in de Knel
(bij de collecte van 25 december)

Help kinderen in Oekraine de oorlog door.

ledereen in Oekraine, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land.
Maar de veerkracht van de mensen in Oekraine is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de
ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor
hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met
Oekraiense kerken kan Kerk in Actie
hulp bieden in het hele land. Zij bieden
kinderen een veilige plek om te spelen
en psychosociale hulp om mentaal
gezond te blijven. Oekraiense gezinnen
ontvangen voedsel- en
zadenpakketten, zodat ze toch eten op
tafel hebben. Op centrale plekken in
getroffen steden staan mobiele locaties
waar kinderen en hun ouders kunnen
opwarmen en hun verhaal kwijt
kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het
herstel van kapotgebombardeerde
schoolgebouwen, zodat kinderen
kunnen blijven leren.

Help kinderen in Oekraine de oorlog door. Doe je mee? Geef aan de collecte of maak je bijdrage
over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte kinderen Oekraine, of doneer
online. Hartelijk dank!

Meer informatie op: kerkinactie.nl/kerst

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?

OPROEP!!!

Kledingbank Medemblik heeft dringend behoefte
aan kinder(winter)kleding in de maten 104 t/m 164.

Inleveren: maandag van 09:00 tot 12:00,
woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 11.30 uur.

Adres: Almereweg 36, Medemblik.
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In gesprek met Corry Kroon

In de 6e aflevering van deze serie maken we kennen met pastoraal ouderling Corry Kroon.

Kun je iets vertellen over je ‘roots; je afkomst en het
‘thuisfront’?

Geboren in Ouderkerk a/d Amstel, oudste van 7 kinderen.

58 jaar getrouwd met Cees.

Wonen nu 46 jaar in Midwoud en kerken in Opperdoes. We
hebben 2 zoons, 1 dochter, 6 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.

Wat is of was je werk of opleiding?

Huishoudschool gedaan en daarna 40 jaar een zuivelwinkel gehad
in Amsterdam samen met

Cees. Hard werken maar met veel plezier gedaan.

Welke taken in het kerkenwerk heb je op dit moment en heb je in het verleden gehad?
Pastoraal ouderling met tussenpozen voor ca. 25 jaar. Met liefde bezoek ik de mensen in de
gemeente en probeer naar hen om te zien.

Welke activiteiten doe je in je vrije tijd?
Lezen, oppassen bij kleinkinderen, afspreken met vrienden of familie.

Welk bijbelverhaal spreekt jou het meest aan?
Dat is 1:13 Korintiérs - Geloof, hoop en liefde.

Welk lied in het Liedboek vind je het mooist?
- Tel je zegeningen één voor één,
- Lied 23c: Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij.

Hoe zie je de toekomst van onze plaatselijke kerkgemeenschap en die van de kerk in het
algemeen?

Altijd proberen om positief te blijven en blij te zijn met de mensen om je heen, de mensen die
meeleven met de gemeente.

Ingezonden

Wij bedanken jullie heel hartelijk voor de heel mooie kaart bij mijn verjaardag.
Wat is het fijn als er aan je gedacht wordt.
Wij stellen het zeer op prijs.
Met vriendelijke groet,
Gré en Wim Breton.




Kerkbalans 2024: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

In 2024 bestaat de actie 'Kerkbalans' 50 jaar en onze gemeente
doet ook weer mee.

Niet alleen willen we de plezierige samenwerking met de
Protestantse Gemeente te Opperdoes verder uitbreiden, we
hopen ook samen een nieuwe predikant te beroepen.

Beide gemeenten blijven wel juridisch en financieel zelfstandig
Dat betekent dat elke gemeente er voor moet zorgen dat er
voldoende geld is om het plaatselijke kerkenwerk draaiende te
houden.

Wilt u ons ook nu weer helpen om van de actie Kerkbalans een
succes te maken?

Uw bijdrage is onmisbaar!

zondag 14 januari tot en
morgen.

Namens het college van
Jan Smit.

Sleutelbeheer Bonifaciu

Bonifaciuskerk.

% actueel maken.

2024

- Actie
Kerkbalans

De actie Kerkbalans wordt in onze gemeente gehouden van

met zaterdag 27 januari 2024. Het

thema is net als vorig jaar: ‘Geef vandaag voor de kerk van

kerkrentmeesters,

skerk

4 Het College van Kerkrentmeesters is bezig met een
[ inventarisatie van de in gebruik zijnde sleutels van de

§ De huidige lijst is mogelijk verouderd en die willen we

\| Heeft u een of meer sleutels van de Bonifaciuskerk onder uw
' hoede, wilt u dan dit melden bij: Pieter Keemink (06-2392

6354) of op cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl?
Dan neem ik daarna contact met u op voor nadere details zodat het overzicht weer actueel is.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Pieter Keemink.
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Op de avond voordat Jezus geboren werd was
het enige dat vanuit de hemel nog moest
gebeuren het ophangen van de kerstster die
de herders en koningen moest wijzen waar
Jezus was geboren. Drie engelen maakten
ruzie wie het mocht doen: "Ik mag het doen,
want ik ben de oudste!" "Nee, ik mag het doen,
want ik ben de langste!" "Nee, ik" "Nee, ik!" De
Heer hoorde dat geschreeuw en riep de drie
bij zich. "Stop met dat gekibbel," zei hij. "Wie
de stal opvult, waar straks mijn Zoon geboren
zal worden, die mag de kerstster ophangen”

De engelen stopten met ruzie maken en de
grootste engel daalde als eerste af naar de
aarde. Onderweg kwam hij een klein sterretje
tegen. "Mag ik met je mee?" riep het sterretje.
"Nee," zei de engel nors, "daar heb ik geen tijd
voor! Toen hij op aarde kwam, zag hij de lege
stal. De engel keek om zich heen en zag een os
grazen in het veld. De engel pakte het dier bij
zijn horens en bracht hem naar de stal. Hij
vond ook nog een paar muizen en een paar
vogels die wel een slaapplekje wilden op de
balken onder het dak van de stal. De engel was
tevreden. De Heer zou vast trots op hem zijn.

Daarna vloog de tweede engel naar beneden.
Ook hij kwam onderweg het kleine sterretje
tegen. "Mag ik met je mee?" vroeg het
sterretje. "Nee," zei de engel, "daar heb ik het
veel te druk voor." Op het veld bij de stal
verzamelde de engel alle balen stro die hij kon
vinden. Zo konden Jozef en Maria straks lekker
zacht zitten en met een beetje stro in de
kribbe hadden ze een mooi bedje voor hun
kindje. De Heer zou trots op hem zijn.

Daarna ging de derde engel naar beneden. Hij
was de kleinste van de drie en had geen idee
waarmee hij de stal moest vullen. Onderweg
kwam hij hetzelfde kleine sterretje tegen en

.it*******te-
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weer vroeg het sterretje: "Mag ik met je mee?"

"Is goed," zei het derde engeltje, "dan kunnen
we elkaar wat gezelschap houden." Samen
daalden ze af naar de aarde. Toen hij bij de stal
kwam, schrok de engel. Het was er zo donker!
Jozef en Maria zouden er niets kunnen zien.
Met behulp van het kleine sterretje stak hij
toen een lampje aan. In het warme licht zag hij
de dieren en het stro waarmee de andere twee
engelen de stal al hadden gevuld. Hij wist niet
waarmee hij de stal nog verder kon vullen en
teleurgesteld ging het kleine engeltje terug.
Onderweg hing hij het kleine sterretje op een
mooi plekje aan de donkerblauwe hemel.

In de hemel ging het engeltje direct naar de
Heer om te vertellen dat hij niets had
gevonden om de stal mee te vullen. Maar de
Vader glimlachte en zei: "Kleine engel, jij hebt
de stal gevuld met licht! En datzelfde licht zal
ook van de hemel naar beneden schijnen. Kijk
maar eens naar de ster die je aan de hemel
hebt gehangen." De kleine engel keek en kon
zijn ogen niet geloven. Zijn vriend, het kleine
sterretje, was uitgegroeid tot een prachtige
stralende kerstster. Met een lange staart van
licht wees hij de weg naar Bethlehem, want
het kindje Jezus was geboren in de stal.

Vertaling: Esther Kooij Bron:
http://www.babboes.nl/tips-verhalen/alle-verhalen/
153-de-engel-en-de-ster
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