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Van de redactie

Na de Startzondag op 10 Bij het jaarthema van de PKN:
september zijn we duidelijk
weer op gang gekomen! 'Ga mee.
Daarvan getuigen ook de Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.
(volle) agenda en de andere
dataop biz. 14! Een eigen huis met volop licht en warmte
(Zie de foto's van de waar je in vrede met geliefden woont,
Startzondag op de kaft, op blz. een stad waar ieder zorgt voor ieder ander,
4 en de terugblik op blz. 5) en in verscheidenheid van leven droomt.

Een land waar jong en oud tezamen aarden,
elkaar in ogen zien, verbonden zijn

een aarde die bewaard wordt in haar waarde,
waar allen veilig en geborgen zijn.

BONIFACIUSKERK
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e Nedembi
Met zoveel werken, woorden, zwoegen,
zweten,
dat je dat huis, die stad, dat land opbouwt,
en in geloof en hoop en liefde weten,

dat je je leven daaraan toevertrouwt.

Wie zo bestaat en volhoudt zo te leven,
mag dankbaar uitzien op de levensreis,
vermoedt in alle goeds dat wordt gegeven:
daar is de zachte hand van God nabij.

Uit: 'Psalmen anders',
tekst - Michaél Steehouder, bij Psalm 127
Ingezonden door Alma de Greeuw




Kerkdiensten in de Bonifaciuskerk
aanvang: 10.00 uur

zondag 1 oktober
collectes:

koster:

zondag 8 oktober
collectes:

koster:

zondag 15 oktober
collectes:

koster:

zondag 22 oktober
collectes:

zondag 29 oktober
collectes:

koster:

zondag 5 november

collectes:

OBonificruskerfe
O (el

voorganger: dhr. B. van der Bent uit Alkmaar.

PKN Kerk & Israél / Algemene kosten.

(1e Collecte voor diaconie, 2e collecte voor de kerk.)
J. Kool.

voorganger: ds. R. Wattel uit Hoofddorp.
PKN Missionair werk / Klein onderhoud.
N. Buijze.

voorganger: ds. R. Willemsen uit Castricum.
NBG / Plaatselijk pastoraal werk.
Th. Hoff.

voorganger: ds. J. Waringa uit Leeuwarden.
Gezamenlijke dienst in Doopsgezinde Vermaning.
Kerk in Actie Werelddiaconaat Indonesié / Kerk..

voorganger: mevr. ds. H. Borst uit Enkhuizen.
Kerk in Actie Zending Rwanda / Onderhoud kerk.
J. Kool.

Voorganger: ds. D. Posthuma uit Burgum.
Gezamenlijke dienst in Opperdoes. Aanvang 09.30 uur!!!
Najaarszendingscollecte Colombia / Kerk.

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl

www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik.

Luisteraars via internet kunnen de collectedoelen steunen door een bijdrage over te maken:
diaconie: NL13 RABO 0132 4033 66 kerk: NL54 RABO 0373 7438 66.



Uit de gemeente

Tijdens de koffie na de startdienst op 10 september j.l. zijn er kaarten rondgegaan om te tekenen.
Die kaarten zijn later als groet en bemoediging naar gemeenteleden gebracht die, die ochtend
niet aanwezig konden zijn, door ziekte of omdat het niet meer gaat de kerkdienst bij te wonen.
Wij missen hen.

Ook hoorden we dat mevr. Hofman - Faber, Baljuwstraat 81 is overleden.

Al deze mensen zijn in onze gedachten en onze gebeden.

De komende weken willen we meer kaarten laten rondbrengen als groet vanuit de gemeente.
Wilt u ons daarbij helpen en namen doorgeven?
Het ouderlingenteam,
Nelli en Heilke.

Nagekomen bericht van de redactie:
Op 15 september bereikte ons het verdrietige bericht dat onze oud-predikante
mevr. ds. Tineke Don op 12 september is overleden. De crematie heeft plaats gevonden op 19
september.
Het correspndentie adres is: Uitvaartcentrum H. Jobse, t.a.v. fam. Don,
Postbus 8046, 4330 EA Middelburg.




Startzondag 10 september j.l.

Zondag 10 september vierden wij onze startzondag. Voorafgaand aan de dienst konden we de
vraag beantwoorden: "Wat vindt u de moeite waard om door te geven?" Ons antwoord schreven
we op een hart en dit hart werd gestoken in de liturgische bloemschikking. (zie foto op de kaft)
Onze pastorale ouderlingen hadden deze werkvorm, samen met ds. Den Braber bedacht en
uitgewerkt. Hierbij sloten we ook aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland: 'Ga
mee. Samen getuigen van geloof, hoop en liefde!

Op de harten stonden onder andere de volgende antwoorden:
Wat vindt u de moeite waard om door te geven?

- De leuke dingen in het leven, want daar krijg je energie van

- Probeer zo lang mogelijk te bewegen, dat maakt het leven gemakkelijker
- Vrede en liefde

- Om goed en lief te zijn voor elkaar

- Bewust met het klimaat rekening te houden

- De verhalen, als je die niet kent snap je ook de (kunst)geschiedenis niet

- Vreugde voor het leven of om te mogen leven

- Aandacht en tijd voor een ander

- Glimlach naar jezelf, lach ook eens om jezelf

- Saamhorigheid

- Alles

- De blijde boodschap van het evangelie

- Omzien naar elkaar

- Belangstelling en interesse voor elkaar en bemoediging
- Een beetje doorgaan

- De verhalen en de geschiedenis

- Gezondheid doorgeven

- Liefde en aandacht voor elkaar

- Houd vrede, leef in liefde, respecteer elkaar

- Vertrouwen, hoop en vooral liefde

- Liefde voor elkaar, als volgeling van Jezus

- Doorgaan en weer mee te doen

- Geloof, hoop en liefde

- Ik heb bewondering voor de kosters en de kerkenraad die er altijd de goede moed in houden
- Wat vindt u de moeite waard om door te gaan?: Mijn kinderen en mijn kleinkinderen

Alle antwoorden getuigen van de waarde van kerk-zijn en mee te gaan komend jaar, als inspiratie
om mee te nemen.
Na de dienst hebben we samen geluncht om de start van het nieuwe kerkelijk seizoen feestelijk in
te luiden.

De kerkenraad.



oktober

01 zondag 2 Koningen 23:31-24:7 Joachaz en Jojakim

02 maandag 2 Koningen 24:8-17 Jeruzalem in
ballingschap gevoerd

03 dinsdag 2 Koningen 24: 18-25:7 Jeruzalem omsingeld

04 woensdag 2 Koningen 25:8-17 Jeruzalem verwoest

05 donderdag 2 Koningen 25: 18-30 Juda in ballingschap
gevoerd

06 vrijdag Mattets 21:18-22 Als je maar gelooft

07 zaterdag Mattels 21:23-32 Jezus' gezag

08 zondag Matteus 21:33-46 De mishandelde
erfgenaam

09 maandag Psalm 21 Godes rijke zegen

10 dinsdag Openbaring 1:1-8 De tijd is nabij

11 woensdag  Openbaring 1:9-20 Een stem als een bazuin

12 donderdag Psalm 16 Vreugde in uw
nabijheid

13 vrijdag Openbaring 2:1-7 Kom tot inkeer

14 zaterdag Openbaring 2:8-11 Trouw tot in de dood

15 zondag Openbaring 2:12-17 Een nieuwe naam

16 maandag Openbaring 2:18-29 Houd vast aan wat
je hebt

17 dinsdag Openbaring 3:1-6 Gekleed in het wit

18 woensdag

Dagelijks leesrooster

Openbaring 3:7-13

Trouw met trouw
beantwoord

19 donderdag  Openbaring 3:14-22 Wees koud of warm

20 vrijdag Psalm 73 U houdt mij aan de hand

21 zaterdag Mattels 22:1-14 Bruiloftsgasten

22 zondag Matteiis 22:15-22 Geef aan God wat
van God is

23 maandag Mattelis 22:23-33 Een God van levenden

24 dinsdag Mattels 22:34-46 Het grootste gebod

25 woensdag  Psalm 109:1-20 Liefde met haat
beantwoord

26 donderdag  Psalm 109:21-31 Red mij in uw trouw

27 vrijdag Openbaring 4:1-11 Onophoudelijke
aanbidding

28 zaterdag Openbaring 5:1-14 Lof voor het lam

29 zondag Openbaring 6:1-8 De zegels verbroken

30 maandag Openbaring 6:9-17 De grote dag van toorn

31 dinsdag Psalm 10 De HEER is koning
voor altijd

Ingezonden

Verrast waren wij met het boeketje , dat we ontvingen voor mijn verjaardag,
Hartelijk dank hiervoor.
Piet Swart.



Open Kerk Koffie-ochtend

Er werd ons gevraagd:

"Gaan jullie het komende jaar nog door?"

"Natuurlijk gaan we door!"!

We hebben een gezellige groep van ongeveer twaalf personen. Af en
toe druppelt er iemand binnen voor een kopje en een praatje.

We delen lief en leed met elkaar, hebben het over serieuzere
onderwerpen.

Er wordt veel gelachen, door een verhaaltje, gedichtje of wat dan ook
wat iemand inbrengt.

Denkt u: "Ik wil daar ook eens kijken!"

Kom dan gerust aan. Het verplicht u tot niets. Plaats genoeg. Neem
gerust een buurvrouw of buurman mee.

Woensdagochtend vanaf 10 uur in de Bonfoyer.

Ook namens Heilke Kool,
Nelli Mazereeuw.




COLLECTES OKTOBER 2023

Zondag 1 oktober 2023

Collecte Protestantse Kerk - Kerk & Israél
Kerk & Israél: onopgeefbaar verbonden
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het
Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen
identiteit. In Nederland rusten we predikanten en
gemeenten toe op het gebied van de relatie met
het volk Israél. In Israél steunen we onder andere
het werk van Nes Ammim, de internationale
christelijke gemeenschap.

Zondag 8 oktober 2023

Collecte Protestantse Kerk - Missionair werk
Pioniersplek brengt de kerk naar de mensen
toe

In Nederland gaan steeds minder mensen naar
de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen
behoefte is aan zingeving. De afgelopen tien jaar
ontstonden zo'n 180 pioniersplekken binnen de
Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke
geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroe-
pen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.

Kerk in Actie

Zondag 22 oktober 2023

Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Sterke vrouwen in de kerk in Indonesié

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea
{Indonesié) spelen een belangrijke rol in de
samenleving, vooral in afgelegen gebieden. Veel
yrouwen nemen sociale en pastorale taken op
zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea
in het toerusten van vrouwen voor deze taken.
Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke
training, een alfabetiseringscursus of naailes
volgen. Ook geeft de kerk vrouwen voorlichting
over gezonde voeding.

kerk

in actie

NES AMMIM: OPEN DIALOOG
DANKZIJ VRIJWILLIGERS

Het is een van de weinige neutrale
plekken in Israél waar Joden,
moslims en christenen, Palestijnen
en Arabieren elkaar kunnen
ontmoeten. In de christelijke
gemeenschap Nes Ammim gaan
verschillende bevolkingsgroepen
open in gesprek. Europese
vrijwilligers zorgen voor een sfeer
waarin dit mogelijk is.

Nes Ammim is een Europees christelijk leer- en dialooginitia-
tief in Galilea. Er is een gastenverblijf voor bezoekers en een
dialoogcentrum waar verschillende bevolkingsgroepen sa-
men in gesprek kunnen gaan en leren over elkaars tradities en
cultuur. Er wonen honderd Israélische gezinnen in het dorp.

VEEL VRUWILLIGERS

Al vele jaren reizen christelijke vrijwilligers uit Europa naar
Nes Ammim om er een paar maanden te helpen bij het
huisvesten van gasten en het faciliteren van bijeenkomsten
en dialoogactiviteiten. “Ze volgen lezingen en gaan op
excursie naar bijzondere plekken in Israél. Ze bezoeken een
kibboets, een Arabisch dorp en de hoogtepunten van Jeru-
zalem’, vertelt Geranda Sok, village manager in Nes Ammim.
“Zo krijgen de vrijwilligers een goed beeld van de cultuur,
tradities en de verschillende religies.”

OPEN SFEER

De meeste vrijwilligers komen uit Nederland en Duitsland.
Dialoogcodrdinator Maaike Hoffer vertelt dat het belang-
rijk is dat Nes Ammim een Europese sfeer uitademt met
een Europese dienstverlening. “Nes Ammim kan zo een
multiloyale plek zijn voor een goed gesprek tussen bevol-
kingsgroepen, zonder dat we te veel Israélisch, Palestijns
of Arabisch zijn. Die open, veilige sfeer danken we aan de
vrijwilligers uit Europa.’®

Op zondag 1 oktober (Israélzondag) wordt er landelijk
gecollecteerd voor het werk van Nes Ammim in Israél.




In gesprek met Mary van der Ploeg

Het is even 'stil' geweest in deze serie, maar in deze vierde
aflevering maken we kennis met diaken Mary van der Ploeg.

Kun je iets vertellen over je ‘roots; je afkomst en het
‘thuisfront’?

Mijn roots liggen in Opperdoes, geboren en getogen.

Al 53 jaar woon ik hier met veel plezier, iedere keer na vakantie
of iets dergelijks en ik zie Opperdoes, is het thuiskomen.
Gelukkig wilde mijn man (geboren en getogen in Leeuwarden)
ook hier komen wonen.

Wij hebben twee zonen: David van 19 jaar en Andreas van 15
jaar.

Wat is of was je werk en je opleiding?

Na de lagere school heb ik de LHNO (huishoudschool) in Hoorn
afgerond, daarna twee tussenjaren wat toen nog INTAS heette in Hoogkarspel (beetje algemene
zorg van kind tot bejaard).

Uiteindelijk ben ik op het MBO voor doktersassistente terechtgekomen. Dit vak beoefen ik al ruim
30 jaar, de eerste 10 jaar in Amsterdam en nu alweer ruim 20 jaar bij de huisartsen in Medemblik.
Vind het nog een prachtig vak en je weet nooit hoe je dag verloopt.

Welke taken in het kerkenwerk heb je op dit moment en heb je in het verleden gehad?

Mijn taak in het kerkenwerk is die van diaken, (algemeen lid), vier jaar was ik secretaresse. In het
verleden heb ik veel jeugdwerk gedaan. Momenteel ben ik ook als afgevaardigde bij de landelijke
kerk in functie en wel bij het Generale college voor de toelating tot het ambt van predikant. Met
twee dominees en een ouderling uit Noord-Holland komen wij twee a drie keer per jaar in Utrecht
bijeen voor het laatste gesprek met de aanstaande dominees.

Welke activiteiten doe je naast het werk voor de kerk in je vrije tijd?

Naast kerkenwerk vind ik het heerlijk om te haken, met name 'speelgoed’ voor baby’s en peuters.
QOok voor in huis met de seizoenen haken, dit kan zijn iets voor in huis of kledingstukken. Ben ook
creatief met papier, ik lees graag en speel graag een bordspel met vrienden/man.

Welk Bijbelverhaal spreekt jou het meest aan?

Heel bijbelvast ben ik niet en ik heb ook nooit echt één of twee bijbelverhalen gehad die voor mij
altijd weer iets hebben waar ik op terug kan vallen. [k ben meer van de dagteksten en dan lijkt het
altijd wel dat je het die dag net nodig hebt.

Welk lied in het Liedboek vind je het mooist?

Het lied "Ga met God en Hij zal met je zijn" vind ik prachtig, het is zo waar, meestal kan ik het voluit
meezingen en soms komt het echt binnen: Dan ga je huilend verder, maar daarna ben ik weer
bemoedigd en kan ik weer door.

vervolg op blz. 10



Hoe zie je de toekomst van onze plaatselijke kerkgemeenschap en die van de kerk in het
algemeen?

Zeer lastige vraag, om heel eerlijk te zijn weet ik het gewoon niet.

Ik wil gewoon positief blijven, en dat heeft zeker te maken met dat ik diaken ben en je
verantwoordelijk voelt en je heel erg merkt dat je het samen doet. Wij als kerkenraad en ik
persoonlijk willen er voor gaan. Hopelijk zullen er weer mensen (die toch een beetje
achtergebleven zijn na corona) aansluiten. Want alleen samen redden we het!

Afscheid pastoor van Dril

Op 7 juni heb ik de bisschop bezocht en gevraagd mij ontslag te willen verlenen wegens mijn
gevorderde leeftijd. De bisschop heeft daar alle begrip voor en heeft er ook in toegestemd. In het
pastoresteam hebben we afgesproken mijn ontslag in te laten gaan per 1 november 2023.
Het is mijn voornemen om te verhuizen naar mijn nieuwe adres na het eerste weekend van
november a.s.
Het pand waarnaar ik na bijna 15 jaar terug verhuis, - Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht - is de locatie
waar ik indertijd zeven jaar heb gewoond als pastoor van de Sint Augustinus - parochie. Daar zal ik
nu geen pastoor meer zijn. Die verantwoordelijkheid is teruggegeven aan het bisdom. Ik zal ook
geen andere benoeming ambiéren, maar eventueel nog wel assisteren in de pastoraal, wanneer ik
daarvoor gevraagd word. Mijn gezondheid laat nog niets te wensen over —waarvoor ik de Heer erg
dankbaar ben- maar nu lijkt mij een geschikte gelegenheid om een voor mij laatste levensfase voor
te bereiden. Ik dank u allen voor wie ik in de voorbije jaren iets mocht betekenen. Terugkijkend heb
ik in Medemblik en in deze regio bijna vijftien prachtige jaren mogen beleven. Daar ben ik u en
onze lieve Heer erg dankbaar voor.

Pastoor Jan van Dril, osa.
Naschrift: Zondag 5 november 10.00 uur is de laatste viering waarin pastoor van Dril voorgaat
in de Martinuskerk in Medemblik. Daarna is er gelegenheid hem persoonlijk de hand te geven.

Kerkblad 'Onderweg'- abonnement en kosten

Sinds enige tijd ontvangt u ons kerkblad in een mooi opgemaakte kleuren lay-out en sinds Onderweg ‘
dit jaar zelfs tien keer per jaar. Tot 2021 stuurden wij u daarvoor apart een rekening (met
een inlegvel of daarvoor zelfs met acceptgiro). Sindsdien gingen we er stilzwijgend vanuit
dat u uit eigen beweging uw bijdrage zou betalen.

Helaas hebben we geconstateerd dat dit in werkelijkheid niet of nauwelijks gebeurde.
Daarom voelen we ons als college van kerkrentmeesters weer genoodzaakt een echt
abonnementstarief in te voeren. Uitgaande van onze jaarlijkse kosten en het aantal
abonnees komt hebben we het tarief vastgesteld op € 15,00 per abonnement. Dit is het
bedrag dat minimaal nodig is om uit de kosten te komen.

Na de zomer van 2024 hopen we dat we gezamenlijk met Opperdoes één kerkblad kunnen uitbrengen.

Wij zien uw bijdrage van minimaal € 15,00 graag spoedig tegemoet op bankrekening
NL54 RABO 0373 7438 66 van de Protestantse Gemeente Medemblik onder vermelding van "Onderweg
2023" en uw naam en adres.
Mocht u deze bijdrage niet kunnen of willen betalen, dan graag uw reactie naar
admin@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Bij voorbaat dank!

Het college van kerkrentmeesters.




Uit de gemeente

Wilt u mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan:
Johan Bouma, Vooreiland 13, tel. 06-37225475, mail: johanbouma@hetnet.nl

Verhuizing

05-09 meuvr. JW. Zeldenrust-Teunissen van Geldelozepad 60 naar Alkmaar.
Verjaardagen

02-10 mevr. W.C. Heering-Kaspers, Al

08-10 dhr.M.Bood, m

27-10 dhr. PG. Bomekamp, _

Ingezonden

Mijn moeder, mevrouw Nievaart- van Dam, gaat per 13-09-2023 verhuizen van Medemblik naar
Doorn. Zij woont nu op de Ridderstraat 38, 1671CS Medemblik.

Zij wil jullie bedanken voor de fijne relatie die zij met meerdere van uw parochieleden en de
geestelijk leiders heeft gehad. Ze ondervond veel steun van de bezoeken.

Met vriendelijke groet, Jeannette Clarenburg-Nievaart.

Samenvatting van de Kerkenraadsvergadering op 26 juni 2023

Bij de buitendienst op 1e Pinksterdag was het geluid van mindere kwaliteit. De inhoud van de
dienst sprak niet veel mensen aan.

De dienst van afscheid en herbevestiging van ambtsdragers in Opperdoes was erg mooi. Het was
erg aansprekend dat de vertrekkende ouderling teruggebracht werd in de kerk en de komende
ouderling uit de bank werd gehaald.

De stukken voor de herziene subsidieaanvraag ten behoeve van de renovatie van de Bonifaciuskerk
zijn ingediend bij de provincie. Voor de restauratie wordt ook subsidie verstrekt door het Rijk.
Bovendien lopen er subsidieaanvragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en het TBI
Fundatiefonds. Verder wordt de Stichting Bonifaciuskerk gevraagd om bij te dragen in het niet door
subsidies gedekte gedeelte van de kosten. Er volgt nog een gesprek met de aannemer over het
verschil tussen diens offerte en de begroting van de architect.

Later dit jaar is het buitenschilderwerk van de kerk in Opperdoes aan de beurt. De procedure van
het recht van overpad loopt nog. De tegenpartij heeft uitstel aangevraagd bij de rechtbank.

Hannie de Leeuw heeft met ds Kok Bijbels gebracht bij de kinderen van groep 6 van basisschool 'De
Wegwijzer' in Opperdoes.

In 2024 hopen we de Startzondag gezamenlijk te kunnen vieren. We zoeken naar manieren om
invulling te geven aan onderlinge ontmoetingen tussen gemeenteleden van beide gemeenten.
Martijn Droog wil de coérdinatie op zich nemen van de SKG-app Appostel. Deze app zal een
aanvulling zijn op de bestaande communicatiemiddelen en biedt mogelijkheden voor digitaal
collecteren.

De jaarrekeningen 2022 van de Colleges van Diakenen van beide gemeenten zijn definitief
goedgekeurd door de kerkenraad en zullen digitaal ondertekend worden en opgestuurd naar de
landelijke kerk voor beoordeling.

Er zal binnen de Medemblikse gelederen gezocht worden naar een opvolger van Wil Zeldenrust als

lid van het moderamen.
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Beroepingswerk deel 7

Geen beroep, toch een dominee.....

QOok het predikantschap ontkomt niet aan flexibilisering. De tijd van ‘one size fits all’ ligt achter ons.
De ene (fulltime) dominee verbonden aan één (wijk)gemeente ligt achter ons.

De flexibilisering is al ingezet toen het parttime predikantschap gebruikelijker werd en ordentelijk
werd geregeld. Ik heb een vermoeden dat de komst van vrouwelijke predikanten heeft geholpen
bij het openbreken van het idee dat een predikant altijd fulltime verbonden moet zijn aan een
gemeente. De analogie met huisartsen dringt zich op.

Er bleef lange tijd wel iets ongemakkelijks om de parttime dominee heen hangen. Eigenlijk kon dat
niet, zo was het gevoel; predikant kon je alleen 24/7 zijn. De gedachte is dat men niet parttime een
ambt kan bekleden. Je bent dominee of je bent het niet; af en toe gaat niet. Elk moment kan een
predikant er op aan gesproken worden, los van de vraag of de predikant aan het werk is of niet. In
gesprekken op de synode van de Hervormde Kerk werd wel de vergelijking gemaakt met
zwangerschap: dat kan ook niet parttime. De uitweg die werd gevonden zat in de gedachte dat de
persoon weliswaar altijd predikant is, maar haar of zijn taken in een beperkte tijd van minder dan
40 uur per week uitvoert. Het is nog wel altijd zo, dat voor een predikant die parttime gaat werken,
de kerkenraad een lijstje op moet stellen welke taken hij/zij niet of in mindere mate uitvoert en hoe
de kerkenraad er in gaat voorzien dat die taken wel uitgevoerd gaan worden.

Intussen is de vraag naar parttime werkende predikanten zeer groot. Fulltime predikantsplekken
zijn er steeds minder. Vandaar dat de classes proberen zoveel mogelijk deeltijd plekken te
combineren tot één plek van een wat grotere omvang. Want hoewel veel predikanten wel parttime
willen werken, hebben velen ook wel behoefte aan een redelijk percentage deeltijd, al was het
alleen al vanwege het inkomen. Zo komen de gemeenten Medemblik en Opperdoes samen op
809% werktijd van de nieuwe predikant. Dat moet het aantrekkelijker maken voor kandidaten om
hierheen te komen. Gek genoeg blijft dat altijd nog 80% van 40 uur per week. Want mag intussen
vrijwel overal een fulltime dienstverband 36 of 38 uur per week zijn: voor predikanten blijft de
fulltime norm 40 uur per week. Dat gaat wel eens fout als ik zie dat in een advertentie een fulltime
predikant wordt gevraagd voor 36 uur per week. Dat kan dus niet.

Parttime werken is dus intussen ook voor predikanten geregeld. Verdere flexibilisering kwam tot
stand door tijdelijke aanstellingen mogelijk te maken. Dat was vanaf de jaren '80 altijd al wel
mogelijk, maar dan bleef het wel een grote uitzondering. Dat mocht alleen als er een speciale,
afgebakende taak lag voor de predikant of als er een specifieke reden was, bijvoorbeeld
geldgebrek of de toekomstige opheffing van een wijkgemeente. Er was dus ook speciaal
toestemming voor nodig.

Intussen zijn de mogelijkheden voor tijdelijke aanstellingen veel uitgebreider geworden. Zo is in de
late jaren 10 van deze eeuw een poule opgericht, met de bedoeling jonge, beginnende
predikanten de kans te geven eerst één of twee jaar in een gemeente te werken, alvorens een
(vaste) verbintenis aan te gaan. Mijn indruk is — in alle voorzichtigheid, ik weet het niet zeker — dat
dat niet echt van de grond is gekomen. Kennelijk was dat voor beginnende predikanten toch niet
zo aantrekkelijk of er was vanuit de gemeenten minder behoefte aan deze tijdelijke aanstellingen
dan wel werd verondersteld.

vervolg op blz. 13
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Recent zijn er nog weer andere mogelijkheden gekomen voor het tijdelijk verbinden van een
predikant aan de gemeente. Zo kan een (emeritus) predikant tijdelijk verbonden worden aan een
gemeente voor vervanging. Beschikbaarheid op afroep kon altijd al wel (hulpdiensten), maar dit
heeft veel meer het karakter van een daadwerkelijke verbintenis tussen predikant en gemeente.
Het kan iemand zijn die geen eigen gemeente heeft, maar het kan ook iemand zijn die
gedetacheerd wordt uit een andere gemeente. Die andere gemeente kan daar behoefte aan
hebben omdat men te ruim in het jasje zit qua formatie. Ja, ook dat is dus mogelijk geworden in
domineesland: detachering.

Ook beginnende predikanten kunnen van deze mogelijkheden voor tijdelijke verbintenis gebruik
maken.

Maar ook bij deze mogelijkheid loopt het naar mijn indruk bepaald geen storm. Tegelijk is dit nog
heel nieuw, dus misschien groeit de animo nog.

Naast deze wegen naar tijdelijke inzet van predikanten die gemeenten zelf kunnen bewandelen,
heeft de landelijke kerk ook een groep predikanten in dienst die gedetacheerd kunnen worden
door de landelijke kerk naar de plaatselijke gemeente: de ambulant predikant. Daar zijn er intussen
ruim honderd van - en er is toch nog een tekort! Zij staan meer op afstand van de gemeente dan
de tijdelijk predikant. Zij zijn namelijk niet verbonden aan de gemeente en worden ingezet voor
een afgebakende taak in de gemeente, meestal pastoraat, uitvaarten en een enkele kerkdienst. Zij
zijn in dienst van de landelijke kerk.

Ook in dienst van de landelijke kerk is een kleine poule van interim-predikanten. Ik vertelde u daar
eerder ook al iets over. Tijdelijk inzetbaar voor gemeenten, niet verbonden aan de gemeente, zeker
niet vast, en in beginsel niet voor het gewone gemeentewerk. Er zijn bovendien enkele tientallen
predikanten die zichzelf los-vast als interimpredikant in laten huren. Globaal zijn deze predikanten
inzetbaar in gevallen waarin de gemeente tegen vragen en problemen aanloopt die ze zelf niet
meer opgelost krijgen of waar iemand van buiten wat grondiger en sneller in kan helpen grijpen.
Maar ze zijn ook inzetbaar als consulent, als beleidsontwikkeling nodig is maar vastloopt, voor het
helpen samengaan van gemeenten en voor conflictbemiddeling. Zoals de landelijke website het
omschrijft: het is vooral bedoeld voor gemeenten die huiswerk te doen hebben.

De opsomming van taken geeft aan dat het interim-predikantschap behalve een flexibilisering, ook
een specialisatie is. Er wordt dan ook een één- of tweejarige opleiding aangeboden om het te
worden. Dat is nodig, want er kunnen taken op het bordje komen van de interim die er niet om
liegen.

Evenals de benaming ‘dominee’ is ook de benaming interimpredikant geen beschermde titel. Her
en der wordt dan ook met ‘interim’ bedoeld dat de betreffende persoon tijdelijk ergens werkzaam
is en vaak juist wel voor (een deel van) het gewone gemeentewerk.

Als ik het geheel zo overzie: wat een ontwikkelingen! Tegelijk realiseer ik me dat het niet allemaal
even nieuw is. Veelal had flexibiliteit van het predikantschap vroeger een andere naam of had het
helemaal geen naam en was het gewoon in de praktijk ingebed. Soms werd een predikant wel
gedwongen flexibel te zijn door het karige salaris. Zo was het tot begin 19e eeuw niet
ongebruikelijk dat de predikant op het platteland ook als landbouwer werkte. De pastorie had dan
tevens de functie van boerderij. 1)
En zoals eerder beschreven: vroeger was het veel gebruikelijker dat de predikant na een periode
van een handvol jaren weer verder trok naar een andere gemeente. Dat is ook een vorm van
flexibiliteit.

vervolg op blz. 14
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Dit is het laatste deel in de serie over het beroepingswerk. lk hoop op deze manier een kijkje te
hebben gegeven in het beroepingswerk, maar niet minder in het ambt van predikant.
Het beroepingswerk van Medemblik-Opperdoes is daarmee niet klaar. Daarover wordt u via de
secretaris op de hoogte gehouden via stukjes in het kerkblad en eventueel mededelingen in de
kerkdiensten.

Hartelijke groeten, ds. Marius Braamse.

1) Gert van Klinken schrijft in Handelingen, 2023, nummer 2, pag 42: “Tot in het begin van de
negentiende eeuw verdienden op het platteland werkzame predikanten van de Gereformeerde
Kerk een aanzienlijk deel van hun inkomen door te werken als landbouwer. Ze hielden er dus een
dubbele professionele kunde en praktijk op na. Ze waren predikant en agrariér, bewerkten het land
en dienden de gemeente. Hun pastorie fungeerde als boerderij, een zogenaamde weem. () De
weem in het Groningse Westeremden, die door kunstenaar Henk Helmantel prachtig is
gerestaureerd, geeft een indruk hoe zo'n pastorie-boerderij eruitzag”

Samen aan Tafel 2023 - 2024

Voor het nieuwe seizoen zijn dit de data voor 'Samen aan Tafel":

vrijdag 6 oktober elke keer vanaf 18.00 uur,
vrijdag 3 november,

vrijdag 1 december,

vrijdag 5 januari,

vrijdag 2 februari,

vrijdag 1 maart,

vrijdag 5 april.

Hoewel 'Samen aan Tafel' in principe op de 1e vrijdag van de maand is gepland, is de datum voor
mei 2024 nog niet bekend.

Agenda
Elke woensdagochtend: 'Open kerk' vanaf 10.00 uur.
De data voor 'Samen aan Tafel' staan in het kader hierboven.
Leeskring: maandag 2 oktober 14.00 uur.
Moderamen: woensdag 4 oktober - Medemblik 13.30 uur.
Gesprekskring: woensdag 11 oktober 14.00 uur.
Kerkenraad: maandag 16 oktober - Medemblik 19.30 uur.
QOuderenmiddag dinsdag 17 oktober 15.00 uur.
Gezamenlijke dienst in Doopsgezinde Vermaning:  zondag 22 oktober 10.00 uur.
Gezamenlijke dienst in Opperdoes: zondag 5 november 09.30 uur.
Moderamen: woensdag 8 november - Opperdoes 13.30 uur. Tenzij anders aangegeven
Kerkenraad: woensdag 15 november - Opperdoes  19.30 uur zijn activiteiten als
Moderamen:  woensdag 29 november - Medemblik  13.30 uur leeskring, Samen aan Tafel,
Kerkenraad: maandag 11 december - Medemblik ~ 19.30 uur gesprekskring in de

Bonfoyer.
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Horizontaal

1 Resurrectie 8 Kloosteroverste 9 Papegaai 11 Slaghout bij
tafeltennis 13 Windrichting 15 Verdieping 16 Bron van water
17 Heidemeertje 18 Mager, flets, teer 19 Wiel 20 Grieks eiland
21 Aardappelras 22 Loofboom 24 Bloeiwijze 25 Britse auteur
van Noarse origine (1916-1990) 27 Internetextensie van Turkije
28 Intensive care (afk.) 30 Achtergrond 33 Stedelijk transport-
middel 36 Zeegodin uit de Noordse mythologie 37 Edelgas
39 Hoofdrolspeelster van de zondeval 40 Uitroep van afkeu-
ring 41 Viaag 42 Pluspunt 44 Cubaanse trommel 45 Net
46 Fotografische term 47 Internationaal ruimtestation (Eng.
afk) 48 Dwerg uit 'Sneeuwwitje' 50 Verhoogde toon
52 Zestiende-eeuws schisma binnen het westerse christen-
dom.

Verticaal

1 Zois de ontvangenis van het in 1854 door de katholieke kerk
afgekondigde dogma 2 Duivelsvereerder 3 Terabyte (afk.)
4 Godloochening 5 Hymne 6 Symbool voor iridium 7 Stad in
Israél en Vlaamse gemeente 10 Rationeel (schijnbaar) onver-
klaarbare gebeurtenis 12 Griekse godin van de blinde drift
14 Waterloop in Noord-Holland 23 Kikkerstadium 26 Turkse
munt 29 Geloofsbelijdenis 31 Onmeedogende toorn (van
God) 32 Italiaanse priester en pedagoog (1815-1888) 33 Be-
zwaarlijk 34 Lid van een in 1664 ontstane tak van de cistercién-
zers 35 Joodse rustdag 38 Middelpunt van een schietschijf
43 Ondersoort 49 Keuzewoord 51 Ezelsgeluid.

Oplossing van de
puzzel inde
september-editie.




