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maand mei,
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een terugblik op Pasen
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Brood des Levens

Niemand heeft U ooit gezien.
Liefde is uw naam.

Brood des levens heet die knecht
die uw kind genoemd wordt,
Jezus, kind uit Nazaret.

Liefde, zegt Gij, is te doen.
Werk in ons, dat wij U doen.
Licht ons op, dat wij U zien.

Dat wij leven wat geleefd moet.
Dat wij doen wat moet gedaan:
recht voor ieder mensenkind.

Brood voor ieder kind van mensen.
Vrede, en een nieuwe wereld.

En de dood zal niet meer zijn.

Huub Oosterhuis.

Ingezonden door:
Nelli Mazereeuw.




Kerkdiensten in de Bonifaciuskerk
aanvang: 10.00 uur

zondag 7 mei
collectes:

koster:

zondag 14 mei
collectes:
koster:

donderdag 18 mei
9.30 uur

zondag 21 mei
collectes:
koster:

zondag 28 mei
10.00 uur
collectes:

zondag 4 juni
collectes:
koster:

Sonificiuskerk
Cltadambih

voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen.

(1e Collecte voor diaconie / 2e collecte voor de kerk)

Kerk in Actie Noodhulp Oekraine / Instandhouding eredienst.
Th. Hoff.

voorganger: ds. M. Braamse uit Alkmaar..
Kerk in Actie Binnenlands diakonaat / Onderhoud tuin en terrein.
B. Hoekstra.

Hemelvaartsdag. Gezamenlijke dienst in Opperdoes. 9.30 uur
voorganger: ds. N. Visser uit Noord-Scharwoude. Sponsorfietstocht.

voorganger: ds. A. Wingelaar uit Warmenhuizen.
PKN Missionair werk / Energiekosten.
N. Buijze.

Pinksteren. Gezamenlijke Buitendienst bij A. Smit, Almereweg.
voorganger: ds. PJ. v.d. Poel uit Assendelft.
Kerk in Actie Zending Egypte.

voorganger: mevr. ds. E. Bruggeman uit Lelystad.
Diakonie / Generale kas predikantstraktementen.
B. Hoekstra.

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik.

Luisteraars via internet kunnen de collectedoelen steunen door een bijdrage over te maken:
diaconie: NL13 RABO 01324033 66

kerk:

NL32 RABO NL54 RABO 0373 7438 66.



In memoriam

Reina Hoekstra-Vijn

Op woensdag 19 april 2023 is ons gemeentelid Reina Hoekstra-Vijn overleden. Zij is 90 jaar
geworden.

Reina werd geboren in Opperdoes als één na jongste in een gezin met zeven kinderen. De kerk
stond centraal in het gezin aan de Almersdorperweg.

Door haar huwelijk met Ben Hoekstra verhuisde zij naar Medemblik. Ze werden lid van de
Gereformeerde Kerk aan de Meerlaan. Zij waren beide zeer actief in de kerk. Reina was de
eerste vrouwelijke diaken in Medemblik.

Het overlijden van Ben in 2006 viel haar zwaar. Ondanks haar drie kinderen voelde ze zich vaak
alleen. Het was daarom fijn dat ze zeven jaar later een relatie kreeg met Riekelt Pasterkamp die
in 2020 overleed. Zij hebben samen nog veel mooie jaren gehad.

Ongeveer een jaar geleden verhuisde zij naar Martinus. Lichamelijk was ze er toen al slecht aan
toe. In Martinus kreeg ze de zorg en de aandacht die ze nodig had. Niettemin viel het leven
haar zwaar en ze verlangde naar het hiernamaals.

Het geloof gaf haar steun, ze vertrouwde op God. Maar ook begreep ze niet waarom er zoveel
ellende was in de wereld. Het was een strijd voor haar.

Donderdag 13 april werd zij ziek en een paar dagen later, in de nacht van dinsdag op
woensdag, is zij in alle rust overleden.

De dankdienst voor haar leven was op maandag 24 april in de Bonfoyer van de Bonifaciuskerk
waarna zij in besloten kring is begraven.

Als herinnering aan Reina zongen wij één van haar lievelingsliederen, lied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn
In zijn liefde je bewaren,

In de dood je leven sparen

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
Tot wij weer elkaar ontmoeten
In zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Anneke van der Meulen-Hoekstra




Van de kerkenraad

In beide gemeenten ontstaat binnenkort een vacature voor de functie van pastoraal ouderling.

In verband met de aanstaande vacatures van pastoraal ouderling worden de gemeenteleden
opgeroepen om binnen twee weken schriftelijk bij de scriba namen van kandidaten aan te dragen
van mensen die zij geschikt achten voor het ambt. Degene die de kandidaat aandraagt wordt
gevraagd zijn of haar naam, adres en handtekening op de aanbevelingsbrief te zetten.

In Opperdoes vinden de herbevestiging van Arie Hoosbeek en het afscheid van Marian van Splunter
plaats op zondag 11 juni. In Medembilik zal in juli Nelli Mazereeuw herbevestigd worden en Wil
Zeldenrust afscheid nemen.

Tekst uit de samenwerkingsregeling

1.1. Ouderlingen en diakenen.

3.2.1. De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in de maand april. Voor de
verkiezingsvergadering worden de leden van de samenwerkende gemeenten afzonderlijk
bijeengeroepen waarbij zij de ambtsdragers verkiezen van de eigen gemeente.

3.2.2. De kerkenraad van de afzonderlijke gemeente maakt voor elk ambt waarin een vacature ontstaat
een verkiezingslijst op, met daarop namen van leden die door minstens tien stemgerechtigde leden zijn
voorgedragen. \erder bevat de lijst personen die door de eigen kerkenraad worden voorgedragen.

3.2.3. De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen wordt ten minste 4 weken voordat de verkiezing
plaats heeft, door de eigen kerkenraad gedaan.

3.2.4. De uitnodiging om te stemmen wordt ten minste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft, door
de eigen kerkenraad gedaan.

3.2.5. Indien de verkiezingslijst meer namen bevat dan vacatures voor dat ambt vindt verkiezing plaats
tijdens een vergadering van stemgerechtigde leden van de eigen gemeente Als het aantal kandidaten
voor een bepaald ambt niet groter is dan het aantal vacatures worden kandidaten door de eigen
kerkenraad verkozen verklaard.

3.2.6. Indien een dooplid bereid is een ambt te aanvaarden, staat deze aanvaarding gelijk met het
afleggen van geloofsbelijdenis, die tot uiting komt in een daartoe tijdens de bevestiging gestelde vraag.

Fietssponsortocht Hemelvaartsdag 18 mei.

De Prot. Gem. Medemblik organiseerde de fietssponsortocht al vele ©
jaren samen met de Thomas-Gemeente. Nu die samenwerking is
gestopt, lijkt het ons heel mooi om deze aktiviteit weer op te
pakken en dit samen met Medemblik en Opperdoes te gaan doen.
Een mooie start op 18 Mei is de gezamelijke dienst in Opperdoes.
Na de dienst gaan we samen koffiedrinken en daarna gaan we
fietsen in en om Opperdoes en dan richting Medemblik.

Bij de Bonifaciuskerk verzamelen we voor een lunch om daarna de tocht af te sluiten aan het begin
van de middag.

De collekte in de dienst en andere sponsorgelden zijn voor Moldavié.
We zienu graag ......... MEEDOEN! of Sponsoren!!

Hartelijke groet van beide diakonieén.




Impressie Pasen 2023

Tijdens de Paascyclus (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Eerste Paasdag) was ds. Wattel uit
Hoofddorp onze voorganger. Het waren mooie diensten waarin hij ons vertelde over het plafond
van Zillis (Zwitserland), waar prachtige schilderingen zijn over de gehele veertigdagentijd en Pasen.

Ook de liturgische bloemschikkingen, waren erg
mooi en heel passend bij de Bijbelgedeelten.




Verslag van de wijkcontactochtend van 23 maart

Op deze donderdagochtend worden zeven van de vijftien contactpersonen door Nelli welkom geheten.
Na eerst van een kopje koffie te hebben genoten, gaan we direct aan de slag met een aantal vragen.
Deze worden beantwoord in twee groepen.

De vragen:

1. Vindt u het leuk/moeilijk/tijdrovend om contactpersoon te zijn?

2. Wat heeft u nodig om het plezieriger/ gemakkelijker te maken?

3. Vindt u het zinvol om wijkcontacten te hebben in de kerk?

4. Wat mist u in de kerk of in het contact met andere gemeenteleden?

5. Bent u persoonlijk nog blij met de kerk?

De antwoorden:

1. Vaak gehoord: mensen zijn niet betrokken bij de kerk, dus vinden ze contact ook vaak niet nodig.
Alleen in Martinus ben je altijd welkom! Dit is natuurlijk voor de contact persoon niet erg stimulerend.
Sommigen moeten zich er echt toe zetten om het contact te onderhouden. Een aantal doen ook de
kerkbalans, daar krijgen ze dan wel weer klachten “dat ze nooit iemand van de kerk zien, o.i.d.” Kortom,
een aantal voelt zich niet nuttig en vinden het ook niet nuttig.

2. Geen idee

3. 0ck al is het deels “slapend”, het is toch goed dat het er is. Vooral ook administratief nuttig.

4. We missen niets. Zien elkaar genoeg. Ook de ontmoetingsochtend van de Open Kerk draagt hier op
een positieve manier aan bij.

5. Op deze vraag wordt volmondig door iedereen “JA" gezegd. Een warme deken.

Bij de rondvraag kwamen nog wat andere, algemene zaken naar voren zoals:

Een aangepaste gemeentegids; antwoord: zinniger om te wachten tot we een nieuwe predikant hebben,
zodat in een klap alles geactualiseerd kan worden, ook onze samenwerking met de P.G. Opperdoes. En
veel is natuurlijk in de Onderweg te vinden.

Dan resten nog wat feitjes:

- We hebben totaal negentien wijken, waarvan er drie vacant zijn
- Twee personen hebben aangegeven te willen stoppen ( wie o
wie meldt zich, het zijn geen grote wijken!)

Aan het eind van de ochtend vinden alle aanwezigen dat het fijn
was om elkaar op deze manier te hebben kunnen spreken, omdat
iedereen eigenlijk tegen het zelfde aanloopt, zoals nogal eens
voor niets op de stoep staan, omdat mensen niet thuis zijn of je
bezoek helemaal niet zien zitten.

De ochtend wordt door Wil afgesloten met een gedicht van Kurt
Marti uit het Liedboek blz. 541

Hij komt uitgerekend bij mij terecht?

Ook vandaag Hoe echter kwam Je

Vraag ik mij opnieuw af ook nog bij mij terecht?

Wie Jij was of bent, 'k Ben toch niet degene

Wat Jij wilt. die Je nodig hebt.

Velen Toch, toch

Weten het beter, raak ik niet los

Enigen volgen je na. van Jou. Nelli en Wil, pastorale team



Beroepingswerk: kandidaten.

Hoe komt de beroepingscommissie eigenlijk aan namen van predikanten of proponenten die er wel
voor voelen om zich door de gemeente Medemblik-Opperdoes te laten beroepen? Want ja, vanzelf
komen ze niet en om nou willekeurig predikanten te gaan bellen, dat schiet ook niet op. Een
proponent trouwens is iemand die toestemming heeft van de kerk om predikant te worden maar
die nog niet bevestigd is als predikant en dus nog geen eerste beroep heeft ontvangen.

Een belangrijke manier om aan namen te komen is vragen aan de gemeente naar namen van
mogelijke kandidaten. Vorige keer zag u in het kerkblad een oproep staan namen door te geven
aan de beroepings—commissie van predikanten die u geschikt vindt om predikant te worden van
de gemeente. Wellicht hebt u daaraan gehoor kunnen geven; want je moet maar net iemand
weten, waarvan je denkt: dat zou wel eens een goeie voor ons kunnen zijn!

De bedoeling van deze vraag is niet alleen om aan namen te komen maar ook om gemeenteleden
bij het beroepingswerk te betrekken. Het beroe—pingswerk is een weg die de gemeente samen
gaat. Weliswaar in de praktische uitvoering uitbesteed aan een beroepingscommissie, maar dan
ook alleen om praktische redenen. Principieel is als het ware de hele gemeente op zoek naar een
nieuwe predikant. En het is ook de hele gemeente die om de beroepingscommissie (en kerkenraad)
heen staat met gebed en andere manieren van betrokken—heid en steun. De kerk is geen bedrijf
waar belangrijke beslissingen uitbesteed kunnen worden aan een select groepje mensen. In de
kerk doen we het samen. Wij zijn samen de kerk.

Een andere manier om aan namen te komen is de zogenaamde advieslijst. Dat is een lijst met
namen die wordt opgevraagd bij de landelijke kerk in Utrecht. Zij gaan in hun kaartenbak met
predikanten op zoek naar predikanten die mogelijk geschikt zouden zijn om de gemeente
Medemblik-Opperdoes te dienen. Om dat goed te kunnen doen, hebben ze informatie toegestuurd
gekregen over de gemeenten, zodat er geen predikanten op de lijst komen te staan die een totaal
andere geestelijke ligging hebben dan Medemblik-Opperdoes. De aangedragen kandidaten
passen dus in principe bij de gemeenten. U begrijpt: voor elke gemeente die een dergelijke
aanvraag doet, wordt een eigen advieslijst opgesteld.

Deze advieslijst is er om te helpen met de zoek—tocht, maar ook om de “mobiliteit van predikanten
te bevorderen’, zoals dat heet. De synode is van mening dat het goed is voor kerken en predikanten
dat een predikant na een aantal jaren weer in een andere gemeente de kerk gaat dienen. Net als
vroeger mag onder normale omstandigheden een predikant na 4 jaar een beroep in een andere
gemeente aannemen. Maar wezenlijk anders dan vroeger is dat nogal wat predikanten vandaag de
dag veel langer in dezelfde gemeente blijven. Terwijl het voor zowel gemeente als predikant in de
regel heel verfrissend is als na een aantal jaren de predikant weer verder trekt. Zoals het trouwens
ook goed kan zijn voor een gemeente om een poosje vacant te zijn, om zo te merken wat je als
gemeente zelf in huis hebt, zonder de directe steun van een eigen predikant. Met andere woorden:
een vacante periode kan goed zijn voor de zelfredzaamheid van de gemeente.

Predikanten krijgen er geen bericht van dat ze op een advieslijst voor een gemeente zijn geplaatst.
Hetzelfde geldt voor het genoemd zijn door gemeenteleden: ook daar heeft de predikant geen
weet van. Dat is ook niet nodig; je merkt het als predikant vanzelf als je wordt gebeld door een
beroepings—commissie. Over dat bellen straks nog wat meer.



Dan is er nog een derde manier om aan namen te komen: de vacature aanmelden voor de
“berichten van het beroepingswerk” van de landelijke kerk. Van de landelijke kerk komt elke week
een digitale weekbrief, met daarin (naast een aantal andere berichten) de vacatures die zijn
aangemeld. Als een predikant belang—stelling heeft voor een bepaalde vacature kan die
doorklikken naar een uitgebreide beschrijving van de vacature en weer doorklikken naar de
website van de betrokken gemeente om nog meer informatie op te halen. Predikanten kunnen
vervolgens bij de beroepingscommissie verdere informatie opvragen en laten weten dat zij wel
belangstelling hebben voor deze vacature en openstaan voor een gesprek. Dan zullen ze in de
regel een brief schrijven waarin zij hun keuze toelichten.
Dit is dus een route waarbij het initiatief van de predikant uitgaat. Zij/hij neemt zelf contact op met
de beroepingscommissie. Logischerwijs maakt dat een dergelijk contact kansrijker. Ik zie vaak in
het beroepingswerk dat een predikant die zelf reageert, ook al op de advieslijst en / of de
gemeentelijst staat. Ik vernam trouwens van iemand uit het veld dat de omschrijving van de
vacature Medemblik-Opperdoes prettig en uitnodigend overkwam.
Tenslotte is een vierde mogelijkheid om in contact te komen met predikanten: adverteren in een
tijdschrift of een krant die door predikanten wordt gelezen. Tot nu toe is daar in de situatie van
Medemblik-Opperdoes niet voor gekozen. Eerst worden de bovenstaand beschreven
mogelijkheden doorlopen. Een advertentie is redelijk duur en elke predikant die wel voelt voor een
nieuwe gemeente, leest de gewone vacatureberichten. Toegevoegde waarde heeft een advertentie
vooral voor predikanten die een sluimerde behoefte hebben om te verkassen en als ze dan een
aantrekkelijke advertentie zien kan het gebeuren dat ze wakker geschud worden in die behoefte.
Maar zoals gezegd, daar is tot nu toe niet voor gekozen; dat kan altijd nog.
Aanvullend kan er voor gekozen worden de vacature ‘uit te zetten’ op social media. Er zijn speciale
groepen voor predikanten op Facebook, LinkedIn en andere social networks. Tevens zijn er speciale
websites voor vacatures in kerken, bv www.reliwerk.nl.
Voor predikanten die zich als belangstellende melden is er een informatiepakket van de gemeenten
beschikbaar. Tegenwoordig digitaal; veel informatie is ook eenvoudig niet meer op schrift te
krijgen, bijvoorbeeld een informatiegids van de burgerlijke gemeente. En filmpjes maken
tegenwoordig ook onderdeel uit van de informatiestroom. Het is een extra uitnodigend gebaar
naar mogelijke kandidaten.
De volgende stap voor de beroepingscommissie is om af te wegen wat zij gaat doen met de lijstjes
met namen. Als er al voldoende spontane aanmeldingen voor belangstelling zijn (= sollicitaties) in
de vorm van brieven, dan kunnen de lijsten nog even blijven liggen. Dat is niet erg, want — zoals
gezegd - predikanten weten toch niet dat ze op een lijstje staan. De beroepingscommissie is
trouwens ook niet verplicht iets met de namen op de lijsten te doen.
Maar als er geen brieven binnen gekomen zijn van predikanten die zelf het initiatief hebben
genomen, zal er in de regel voor gekozen worden om de predikanten op de lijsten te gaan bellen.
Soms wordt er voor gekozen dat te doen aanvullend op de (enkele) brief die is binnen—gekomen.
Hopelijk leidt dit er allemaal toe dat de beroepingscommissie gesprekken met kandidaten aan kan
gaan.
U kunt trouwens ook zelf gewoon lekker grasduinen in de vacatures in de Protestantse Kerk; dat is
openbare informatie. Ga naar de site van de PKN, www.protestantsekerk.nl en typ in het
zoekvenster ‘vacatures. Geheel onderaan op die site kun u zich ook inschrijven voor de wekelijkse
nieuwsbrief. Of tik ‘nieuwbrief’ in in het zoekvenster; dan komt u er ook. Want ook de nieuwsbrief is
volledig openbare informatie en ik kan u zeggen: daar staan vaak leuke wetenswaardigheden in
voor alle kerkmensen.

ds. Marius Braamse.



Verslag kerkenraad

Samenvatting van de kerkenraadsvergadering gehouden op woensdag 15 maart 2023 in
d'Ouwe Pastorie van de Protestantste Gemeente te Opperdoes.

Als kerkenraad hebben we de vesper en de sobere maaltijd gebruikt als opening van de
vergadering. Een mooie manier om zo een stuk verdieping aan het geloof te geven.

We zijn vervolgens gestart met een stukje voorlichting van ds. Marius Braamse over het gebruik van
de app Appostel. De app wordt in zijn eigen gemeente gebruikt in het kader van
informatievoorziening en wordt ook ingezet bij collectes. De app is niet als vervanging van de
kerkbladen of de websites en het gebruik van de collectezakken, maar wordt gezien als
waardevolle aanvulling. Binnen de kerkenraad wordt nagedacht of we het gebruik van deze app
willen gaan inzetten binnen de gemeenten. Er zijn nog gesprekken gaande over de restauratie
van de Bonifaciuskerk. Als het definitieve plan gereed is en bekend is welk deel gedekt wordt door
subsidies, zullen de gemeenteleden hierover worden geinformeerd.

De diaconie van Opperdoes organiseert jaarlijks een uitje voor 70+ gemeenteleden, samen met de
diaconie van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Opperdoes. Dit jaar zijn ook de 70+ leden van
de Protestantse Gemeente te Medemblik van harte welkom!

De beroepingscommissie is bij elkaar gekomen en heeft de eerste stappen gezet in het proces van
het beroepingswerk. Informatie hierover wordt elders in de kerkbladen gegeven.

Eén van de vaste organisten van Opperdoes, Wil Luiken, is al 65 jaar kerkorganist. Als gemeente
besteden we daar aandacht aan.

Horizontaal

1 Religieuze en politieke tegenbeweging uit de achttiende
eeuw, door de paus als ketters veroordeeld 10 Eerste biergist
11 Bijbelse figuur die 930 jaar oud werd (Genesis 5:5) 12 Af-
godendienst 16 Europeaan 17 Tot fijn poeder gemalen graan
18 Moeder 19 Zijrivier van de Donau 21 Buster de Amerikaan-
se acteur (1895-1966) 23 Griekse halfgod met hoorns en
bokspoten 25 Schoeisel 26 Bijziendheid 27 Sport 28 Getijde
30 Goed 31 Plechtig 34 Gevangenis 35 Symbool voor bismut
37 Islamitische geestelijke 39 Beroemde Franse kok
(1926-2018) 42 Benzine 44 Edelgas 45 Zachtjes op en neer
gaan op het water 47 Song 48 Qosterlengte (afk.) 49 Ploeg
51 Vlekkenwater 52 Guerrillastrijder 54 Zijrivier van de Donau
55 Dakplaat 56 Onchristelijke vorm van godsdienst.

Verticaal

2 Onrustig (muz.) 3 Bittere afgunst 4 Bridgeterm 5 Schaduw-
kant 6 Dweperig 7 Oom uit Amerika 8 Millimeter (afk.) 9 Tegen-
hanger van godloochening 13 Verhandeling 14 Deel van een
harp 15 Preekstoel 18 Zedelijk 20 Vlaskam 22 Graan 24 Sier-
heester 29 Houder van e-mail 31 Het negende en het tiende
boek uit het Oude Testament 32 Zoogdier 33 Vroegste vorm
van een organisch wezen na de bevruchting 34 Diocees
36 Missie 38 Psychisch 40 Strevend naar eenheid 41 Koran-
hoofdstuk 43 Vieesgerecht 46 Vochtig 50 Overvioedig
52 Pluspunt 53 Groot water 54 Internetextensie van Duitsland.

wiww.wimdeweerdt.com




Ouderenmiddag

Elke derde dinsdagmiddag van de maand komen we bij elkaar om een interessante en soms
leerzame middag mee te maken.

Momenteel hebben we 40 leden. Jammer dat niet iedereen meer kan komen, maar twee leden die
na jaren lid te zijn geweest, blijven toch op onze lijst staan en worden niet vergeten.

Soms krijgen we afbericht, dan weet het team hoeveel stoelen, koffie en thee er moet worden
klaargezet. ledereen is van harte welkom.

Wat we allemaal meemaakten dit seizoen:

20 september:  'Stichting Ambulancewens. Een laatste wens die nog vervuld wordt.
18 oktober: 'Molens’. Hoe ze werken en hoe de mensen er in wonen.

15 november:  'De saxen en de mondharmonica’s' Een muzikale middag.

20 december:  'Liturgie met kerststallen”. Aansluitend broodmaaltijd.

17 januari: 'De Wadden". Over Terschelling.

21 februari: 'Met de fiets door Australi€, beginnend in Nederland.

21 maart: 'Zijn leven bij de politie in Amsterdam' met Klaas Wilting.
18 april: 'Hoeden' met het Hoedenmuseum.

Wat nog komt:

16 mei: ‘Het Weer' met Jan Visser.

20 juni: ‘Marie laat alles hangen met mevrouw Kovac.'

Aansluitend broodmaaltijd in Sint Pieter.
19 september:  'Muziek van accordeon en keyboard.

Het zou geruststellend zijn, als er iemand samen met Ina de leiding wil nemen, want ja, die
middagen moeten natuurlijk wel doorgaan!
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Oplossing van de
puzzel in de vorige
'Onderweg.

Uitje van de diaconie

Uitnodiging...
..... voor de jeugd van toen. (65+)
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we (de gezamenlijke diaconie) zonder beperkingen weer een
leuke middag organiseren.
En dat gaan we ook doen!
De bestemming blijft natuurlijk nog een verrassing, maar....... het is absoluut de moeite waard omu
op te geven. Dus noteer in de agenda:
vrijdag 30 juni 2023 tussen 13.00 en £ 17.00 uur

uitje met plaatselijke en oude bekenden.

Verdere info m.b.t. opstapplaats en tijd volgt in het juni nummer.

Opgeven kan uiterlijk tot 15 mei met onderstaand strookje bij Mary van der Ploeg,
Rustenburgweg 12, Opperdoes.

Naam:

Adres: tel.nr:

Museumjaarkaart? ja/nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Rolstoel? (wel zelfstandig de bus in kunnen komen) ja/nee
Rollator ? ja/nee
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Overzicht collectes diaconie eerste kwartaal 2023

01-01 eigen diaconie €34,10
08-01 PKN ondersteuning gemeenten € 82,10
15-01 Raad van Kerken (in Martinuskerk)

22-01 PKN missionair werk € 66,50
29-01 Avondmaalsdoel:

Vluchtelingenkinderen €67,60
05-02 KiA Werelddiaconaat Pakistan €52,70
12-02 Noodhulp Ethiopié €60,40
19-02 PKN kinderen cirkelslag €67,30
26-02 KiA Zending Gambia €54,60
05-03 KiA Zending Palestina €70,20
12-03 KiA Omzien naar gevangenen €192,50
19-03 PKN Kliederkerk €104,70

26-03 Werelddiaconaat Bangladesh €61,50
Totaal €914,20.

Verjaardagsfonds zes zakjes Totaal €41,00.
Hierbij zijn giften rechtstreeks aan de diaconie overgemaakt niet meegeteld.
Hartelijk dank voor al uw goede gaven.

Namens de diaconie: H.Huttinga.

Uit de gemeente

Wilt u mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan:
Johan Bouma, Vooreiland 13, tel. 06-37225475, mail: johanbouma@ hetnet.nl

Uitgeschreven:
15-03 mevr. Z. Zwaan-Vlieg,

Verjaardagen:
22-05 dhr. PC. Schenk,
31-05 dhr. W.EH. Breton,



Dagelijks leesrooster

mei

05 vrijdag Nehemia 10:35-40 Een nieuw verbintenis
06 zaterdag Psalm 149 Glorie voor Gods getrouwen

07 zondag Nehemia 12:27-43 Grote feestvreugde
08 maandag Nehemia 12:44-13:3  Orde op zaken

09 dinsdag Nehemia 13:4-14 Nehemia treedt op

Bescherm de sabbat
Buitenlandse vrouwen

Nehemia 13:15-22
Nehemia 13:23-31

10 woensdag

11 donderdag

12 vrijdag Psalm 26 Zonder dwalen

13 zaterdag Jakobus 1:1-18 Volmaakt en volkomen
14 zondag Jakobus 1:19-27 Kom in actie

15 maandag Jakobus 2:1-13 Barmhartigheid wint
16 dinsdag Jakobus 2:14-26 Daden doen ertoe

17 woensdag

Psalm 68:1-19

God geeft
eenzamen een thuis

18 donderdag  Psalm 68:20-36 Tot boven de wolken
19 vrijdag Jakobus 3:1-12 Tem je tong

20 zaterdag Jakobus 3:13-18 Wijsheid van boven

21 zondag Psalm 39 Zie mijn verdriet

22 maandag Jakobus 4:1-10 Nader tot God

23 dinsdag Jakobus 4:11-17 Als de Heer het wil

24 woensdag  Jakobus 5:1-6 Rampspoed voor rijken
25 donderdag  Jakobus 5:7-12 Geduldig lijden

26 vrijdag Jakobus 5:13-20 Krachtig gebed

27 zaterdag Psalm 119:1-8 De rechte weg gaan

28 zondag Psalm 119:9-16 Echte vreugde

29 maandag Spreuken 23:1-11 Vergeet niet wie je voor je hebt
30 dinsdag Spreuken 23:12-21 Een open oor en geest

31 woensdag  Spreuken 23:22-35  Waarheid, inzicht en wijsheid

Een gedicht van Huub Oosterhuis, bij zijn overlijden

Sterven zal je ooit
Maar vandaag

Of God weet morgen
Kun je leven, doen, zien

lemand voor iemand zijn
Misschien

En het verschil maken toch,
Tussen onverwisselbaar uniek
En om het even

Tussen dood en leven

Ingezonden door:
Wil Zeldenrust.
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Ter inspiratie - recept

ezus zendt zijn leerlingen uit om mensen te inspi-
reren om hun handelen af te stemmen op een land
waar‘hemel en aarde elkaar raken, een ‘paradijs, een
land van‘melk en honing. In de Bijbel (Deut. 26,9)
wordt naar een paradijselijk land verwezen: 'Hij
brachtons hierheen (...) ditland, dat overvloeit van melk

en honing:

Melk is in de tijd en in het land van de Bijbel met name gei-
tenmelk. Een intensieve veehouderij met koeien of geiten,
bestond toen nog niet. Het vee had de ruimte en liep pa-
radijselijk rond. Honing is een van producten van de zeven
vruchten die kenmerkend zijn voor het goede leven in het
land van de Bijbel (Deut. 8,8). Vroeger was dat meestal geen
honing van bijen, maar dadelhoning.

Destijds stonden zoete gerechten ook al in hoog aanzien;
‘Hoe kostelijk streelt uw woord mijn gehemelte, kostelijker
dan honing mijn mond’ (Psalm 119, 103). Woorden die in
een missie handen en voeten krijgen.

Missie vanuit een christelijk perspectief is het goede voorle-
ven vanuit het licht van de Eeuwige en delen. Daarom een
taart met melk en honing als inspiratie van onze missie om
de aarde leefbaar te houden en te blijven werken aan een
paradijselijke vrede en gerechtigheid, ook voor toekomstige
generaties. ®

Tekst en foto’s: Tini Brugge




