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Van de redactie:

'Kijk eens om je heen, kijk eens om
je heen..... Zo luidt de eerste regel
van een kinderliedje dat we vroeger op
school leerden. Als we nu om ons heen
kijken, zien we overal een ontluikende
lente, ook op de cover van dit blad en
op verschillende pagna's. Bij het
verschijnen van deze editie is het bijna
Pasen en in de volgende editie leest u
alweer over de plannen voor
Hemelvaartsdag en Pinksteren,

maar eerst goede Paasdagen gewenst!

Voor het volgend nummer kunt u
kopij insturen t/m maandag

maandag 13 april
(maar liever eerder).

Inleveren via de mailadressen:
hetspoor@pgopperdoes.nl
of
hetspoor@
bonifaciuskerkmedemblik.nl

Het volgend blad verschijnt rond
29 april

Verdere inleverdata:
maandag 18 mei,
maandag 15 juni,

maandag 17 augustus.

Sta op! Een morgen ongedacht

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
eris in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wonderen om ons heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, - alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

Lied 630 vers 1 en 3




Paasbloemen

Als ik dit schrijf zitten we nog voor
Pasen, maar we zijn al wel bezig
met alle voorbereidingen.

De tijd van Pasen is in de kerk een
drukke tijd.

Alle zondagen van de 40-dagentijd
hebben hun eigen naam en
thema. Tijdens de 40-dagentijd is
er gespreksgroep, middaggebed
en sobere maaltijd. Op Palmpasen
is er een uitvoering van de zeven
kruiswoorden. Op de radio klinkt
de Matthaus - Passion. Op televisie
the Passion.

Wij - als kerkmensen - zien in al deze
bloemen het teken van de verrijzenis. Het
graf is opengegaan en het leven komt
weer naar buiten.

We kunnen weer verder op weg naar
Hemelvaart en Pinksteren.

Namens de redactie (Anneke, Jan Pieter,
Gretha en Arnold) wens ik u gezegende
Paasdagen.

Alma de Greeuw.

In de Stille Week is er bijna elke dag wel
een kerkdienst: Witte Donderdag, Goede
Vrijdag, Stille Zaterdag en dan Pasen!
Ook dit jaar belooft het weer een
feestelijke dienst te worden, vooraf
gegaan door het Paasontbijt.

We zijn met een groepje blazers al een
paar weken aan het oefenen om de
gemeentezang te begeleiden in de
Paasdienst.

Ook buiten in de natuur is de
voorbereiding in volle gang. Profeten
van de lente: bossen gele Paasbloemen
langs wegen, in parken, in bermen.
Kinderen plukken armen vol - hoewel dat
natuurlijk niet mag - maar het s
onweerstaanbaar.




Kerkdiensten Opperdoes

Noorderpad 21

Aanvang 10.00 uur

Donderdag 2 april
aanvang 19.30 uur

Vrijdag 3 april
aanvang 19.30 uur

Zaterdag 4 april
aanvang 21.00 uur

Zondag 5 april

Zondag 12 april

Zondag 19 april

Zondag 26 april

Zondag 3 mei

Koster
april
K. Smit,

voorganger: ds G. Kwakkel —
Witte Donderdag / Maaltijd van de Heer
Gez. dienst in Medemblik

collecten 1) Hospice Dignitas in Hoorn, 2) Kerk

voorganger: ds. G. Kwakkel
Goede Vrijdag / Gez. dienst in Opperdoes

voorganger: ds. G. Kwakkel
Stille Zaterdag / Gez. dienst in Opperdoes

voorganger: ds. G. Kwakkel
Eerste Paasdag/ Gez. dienst in Medemblik
collecten 1) KIA Werelddiaconaat India, 2) Kerk

voorganger: ds. P. v. d. Woel uit Assendelft
collecten 1) Eigen kas diaconie, 2) Kerk

voorganger: ds. M. Kraak-Verdonk uit Wilnis
collecten 1) Eigen kas diaconie, 2) Kerk

voorganger: ds. H. Hummelen uit Egmond
collecten 1) Missionair Werk Nederland, 2) Kerk

voorganger: ds. W. Roobol uit Nieuwe Niedorp
Gez. dienst in Medemblik
collecten 1) KIA Noodhulp Myanmar, 2) Kerk

mei
Sj. v.d. Male,

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de website:

www.pgopperdoes.nl

www.kerkdienstgemist.nl>Noord-Holland>Opperdoes



Kerkdiensten in de Bonifaciuskerk
aanvang: 10.00 uur, tenzij anders

aangegeven.

O@»{flﬁ:&i&?i"ﬁ’
ok (bl

Alle gegevens van de diensten van Witte Donderdag t/m Pasen staan vermeld
in de vorige editie van Het Spoor, hier nogmaals in het kort:

donderdag 2 april 19.30 uur Gezamenljik Avondmaal in Medemblik,

vrijdag 3 april 19.30 uur Gezamenlijk in Opperdoes,

zaterdag 4 april 21.00 uur Gezamenlijk in Opperdoes,

zondag 5 april 10.00 uur Pasen, ds. G. Kwakkel, gezamenlijk in
Medemblik, met voorafgaand Paasontbijt
(aanmelding voor ontbijt was verplicht).

zondag 12 april voorganger: ds. R. Wattel uit Hoofddorp.

collectes: (1e collecte voor diaconie / 2e voor de kerk)

Eigen diaconaal werk / Kerk.
koster:  B.Hoekstra.

zondag 19 april voorganger:

dhr. B. van der Bent uit Alkmaar.

Eigen diaconaal werk / Kerk.
koster:  J.Kool.

zondag 26 april voorganger:

mevr. ds. H. Smit uit Purmerend.

PKN missionair werk Nederland 'Kliederkerk' / Kerk.
koster:  N. Buijze.

zondag 3 mei voorganger:

mevr. ds. W. Roobol uit Nieuwe Niedorp.

Gezamenlijk in Medemblik.
Kerk in Actie: noodhulp Myanmar / Kerk.
koster:  J. Kool.

De kerkdiensten in de Bonifaciuskerk zijn ook te beluisteren via de websites:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik




De stilte - dat is een tweestemmig lied

Het is een veelbewogen maand, de voorbije, qua (wereld-)politiek. Daar zou veel over te
zeggen zijn, maar dat gebeurt al op velerlei podia, en het gaat mijn verstand ook te boven
eerlijk gezegd. Ik richt me op het 'kerkelijke, de tijd op weg naar Pasen. Mooi om zoveel
voor te mogen gaan, stap voor stap op weg naar Pasen, langs beelden/verhalen van
hoop, een reis van verlangen. Fijn ook dat u er telkens met zovelen bent!

Op het moment van schrijven nadert wat we noemen ‘de stille week’ De week waarin
zoveel gebeurt in zoveel diensten met zo'n eigen kleur. Witte Donderdag, Goede Vrijdag,
Stille Zaterdag, Paasmorgen Er gebeurde zoveel in die dagen, en wij proberen het wat na
te volgen. Ons erin in te leven. En al vierend groeit de stilte, is mijn ervaring, steeds meer.
Vanwege het geheim van die dagen, te groot voor ons denken, het ontstijgt ons begrip,
taal schiet te kort. Ontzagwekkend. We vallen stil. Samen. Voor Hem.

En ik moet denken aan dat prachtige gedicht van Guillaume van der Graft

Zolang er nog ergens iemand bestaat

met wie ik, als mens, kan spreken,

vind ik wel ook een stilte midden op straat,
een stilte die niet kan breken.

Een kostbare stilte van zuiver glas

dat ik zelf met mijn stem heb geslepen.
Als ik er niet was en mijn stem er niet was
had niemand die stilte begrepen.

Maar als Hij er niet was en zijn stem was er niet,
dan was er van stilte geen sprake

alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet,
en dat kan je doodeenzaam maken.

Maar de stilte - dat is een tweestemmig lied
waarin God en de mens elkaar raken.

Een veelzeggende tekst. Over dat God zich in de stilte kan openbaren, dat dat ook nédig is
omdat het anders ‘dodelijk’ is; en dat mensen dat kunnen bemiddelen. We zien het om
ons heen, we ervaren het soms gelukkig ook zelf, in anderen. We mogen het zelf
bemiddelen voor anderen. En we zijn er stil van.

Als u dit leest, het zou kunnen, is het nog net voor Witte Donderdag, maar misschien is het
ook al wel Pasen geweest. Hoe dan ook, we hopen dat u in de diensten ergens ook dat
moment van stilte hebt ervaren, dat tweestemmige lied, dat God en u elkaar hebben
‘geraakt.



Een tweestemmig lied, dat is misschien 66k het Geheim van wat ‘de drie ontzagwekkende
dagen’ worden genoemd. Dat God en zijn Zoon elkaar raakten in de stilte van Stille
Zaterdag, en de klank van hun tweestemmig lied, de adem waarmee het gezongen werd,
werd een vuur, een vlam. Heilige Geest. En de wereld werd open gezongen, als nieuw.

Zoals in Lied 216, bekend geworden, wereldwijd, in de versie van Cat Stevens:
https://youtu.be/DmAOBosGIHY

Hartelijke groet, ook van Hanny, Gert Kwakkel

Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd en Pasen

Afgelopen weken hebben wij, de dames van Medemblik en Opperdoes, samen liturgische
schikkingen verzorgd bij de diensten.

In deze Veertigdagentijd willen we openstaan voor de werking van de Heilige Geest in ons
leven. De Geest zoekt en vindt steeds nieuwe wegen. Qok vandaag inspireert de Geest
mensen om op weg te gaan met het evangelie. Willen we ons laten verrassen in deze tijd
van inkeer? Zien en voelen wij de tekens van de Heilige Geest?

Het thema van de schikkingen is : De Geest waaiert breed uit.

We volgen en hebben lezingen gevolgd uit Matteus en Johannes.

De basis van onze schikkingen is een opengeslagen waaier.

De waaier suggereert een beweging, die we misschien niet altijd ervaren, maar door de
Geest bewegen we ons op weg naar een andere
toekomst, een nieuw begin.

Met Pasen vieren we de overwinning op de dood.
Onder de schikking ligt een lap in de kleur paars,
als verwijzing naar ingetogenheid, soberheid en
inkeer.

Elke week hebben we bij de schikking een accent
gelegd dat betrekking heeft op de lezing van die
zondag.

Wij wensen u een goede tijd toe op weg naar Pasen ._':.'
en een mooie Paasviering.

Laura, Michaela, Ria en Anneke




Samenvatting van de kerkenraadsvergadering van 21-01-2026

Fred Zijlstra stopt per 1 mei 2026 met de ledenadministratie van Opperdoes. Zijn
werk wordt overgenomen door Johan Bouma, die deze taak nu ook al voor
Medembilik vervult.

Jan Smit wordt zo nu en dan door de classis gevraagd om andere kerkenraden in
Noord-Holland informatie te geven over de praktische kanten van bestuurlijke
samenwerking.

Er wordt met hulp van de leverancier veel aandacht besteed aan de geluidsinstallatie
in Opperdoes.

Vanwege de geringe opkomst op Kerstavond wordt besloten om vanaf 2026 zowel de
dienst op Kerstavond als die op 1e Kerstdag gezamenlijk te houden.

De pastorie van Medemblik is verkocht en op 12 december notarieel overgeschreven.

Samenvatting van de kerkenraadsvergadering van 23-02-2026

Nu er steeds meer gezamenlijke diensten zijn, is er gevraagd om voor het vervoer van
Opperdoes naar Medemblik met een kerktaxi te gaan rijden. De mogelijkheden
hiervoor zullen worden onderzocht. Voor het vervoer van Medemblik naar
Opperdoes is er al een vervoersdienst.

Het predikantenbord in Medembilik is bijgewerkt. Eerder was dat in Opperdoes al
gebeurd.

Er moet een nieuw beleidsplan worden gemaakt. Dit gaat lopen van 2027 tot en met
2030.

Het wordt het eerste gezamenlijke beleidsplan en er zal veel tekst uit de oude
afzonderlijke beleidsplannen in terugkomen.

Toekomst Bonifaciuskerk: Hierover is met het bestuur van de Stichting Bonifaciuskerk
een gesprek geweest. Binnenkort wordt gesproken met het bestuur van Stichting
Pieter Backer Orgel en op 22 maart met de gemeenteleden. Vervolgens krijgen de
vrijwilligers van Stichting Bonifaciuskerk bericht. Daarna krijgt Kerk & Co opdracht
om voor de kerk op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar.

Het afscheid en de herbevestiging van ambtsdragers vindt plaats op zondag 31 mei
2026 (zondag van de Drie-eenheid). De volgende kerkenraadsleden zijn aan het eind
van hun lopende ambtstermijn gekomen en bereid om weer aan een nieuwe termijn
te beginnen: de ouderlingen Corry Kroon en Nelli Mazereeuw, ouderling-scriba
Melanie Hooiveld, diaken Piet Brouwer en de ouderlingen-kerkrentmeester Pieter
Keemink en Jan Smit. Alma de Greeuw is 12 jaar diaken geweest en is daarom
aftredend en kan daarom niet aan een nieuwe ambtstermijn beginnen. Ze gaat
verder als diaconaal rentmeester. Dan is zij geen ambtsdrager meer, dus is geen lid
meer van het moderamen en de kerkenraad en doet ook niet meer dienst als
ambtsdrager in kerkdiensten. Zij komt dan ook niet meer bij de vergaderingen van
het moderamen en de kerkenraad, wel nog bij die van de diaconie. Veel taken die zij
nu al op zich heeft genomen blijft zij doen. Dat is goed nieuws omdat Alma zoveel
doet. Dat laatste geldt ook voor haar echtgenoot Arnold. Probleem is wel dat er in
Medemblik minder mensen over zijn die als ambtsdrager in de kerkdiensten dienst
kunnen doen. Zo nodig kan iemand uit Opperdoes bijspringen.



Van de diaconie

In Het Spoor van januari - februari j.I. schreven we al iets over 'Stichting Maladah
Gambia'. Via deze stichting betaalt de Medemblikker diaconie al heel wat jaren het
schoolgeld voor Amadou Sannehover. In de laatstgehouden vergadering van de
gezamenlijke diaconie hebben we besloten, dat € 70,00 per jaar wel een beetje
zuinig is en dat we samen jaarlijks het schoolgeld voor tien

Spoor.

leerlingen gaan betalen. Voor de kinderen in Gambia biedt dat
mm grote kansen en wij kunnen het geld daarvoor missen.

o Stichting Maladah Gambia is een kleinschalige stichting
bestuurd door alleen vrijwilligers. Toen we hen ons besluit
kenbaar maakten, stonden een paar mensen van de stichting
op het punt om weer naar Gambia te vertrekken. Daar gaan zij
onze sponsoring regelen en leerlingen selecteren. Binnenkort
horen we daar meer over en dat zullen we met u delen in Het

Al _
SR Stichting Maladah Gambia

_—— —

—

Voor wie meer wil weten over deze stichting of zelf een kind voor € 70,00 per jaar
de kans wil geven op onderwijs: Op de site van de stichting staat alle informatie:
https://www.maladahgambia.nl

Diaconaal platform?

Op donderdagavond 12 maart waren
we door de diaconie van de
gereformeerde kerk in Andijk
uitgenodigd voor een bijeenkomst
onder het motto 'Samen of alleen? Alle
diaconieén tussen Hoorn, Medemblik
en Enkhuizen waren aanwezig, evenals
vertegenwoordigers van o.a. EG De
Weq, Baptistengemeente en EG
Compas en de RK Parochiéle Caritas
Instellingen.

In het verleden was er in deze regio een
diaconaal platform en het doel van de
avond was om te inventariseren of er
weer behoefte is aan samenwerking.
In Andijk, maar in andere plaatsen
ongetwijfeld ook, ervaart men dat er
soms te weinig menskracht is en dat

het moeilijk is om in contact te komen
met mensen die hulp nodig hebben.
Ton Heijboer vertelde, dat er in
West-Friesland een website is geweest
waar activiteiten en hulpaanbod
konden worden geplaatst.

Arjan Bikker van 'Kerk in Actie' vertelde
over een website in Amersfoort waarop
mensen hulpvragen kunnen plaatsen.
Door middel van de postcode komen
die vragen terecht bij de juiste
instelling. Soms is een stap naar een
burgerlijke gemeente of een kerk te
groot voor mensen die hulp willen
vragen. In Amersfoort ervaart men, dat
door die website mensen makkelijker
de stap zetten om hulp te vragen en
dus ook om hulp te bieden.

Het leek erop, dat de aanwezigen zoiets
in West-Friesland ook wel zagen zitten.
Wordt ongetwijfeld vervolgd!
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Diaconale collecten van de maand april

Diaconie is de dienstverlening en barmhartigheid van de kerk, afgeleid van het Griekse
‘diakonia’ (dienst / dienen). Het staat voor praktische hulp aan mensen in nood, zowel
binnen als buiten de kerk, geinspireerd door het geloof. Aan dit werk willen diakenen
handen en voeten geven. Dit is dus eigenlijk het ‘maatschappelijke werk’ van de kerk.
Diaconaat is het handelen vanuit het evangelie dat gericht is op het voorkomen, opheffen,
verminderen van fysieke, materiéle en sociale noden van (groepen) mensen en op het
scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.

Witte donderdag 2 april is de avondmaalscollecte bestemd voor Hospice Dignitas in
Hoorn. Zorg voor mensen in hun laatste levensfase, door betrokken verzorgenden en
vrijwilligers. Aandacht en tijd voor de gasten en familie.

Zondag 5 april Pasen is de paascollecte voor het werelddiaconaat. In India geeft
onderwijs kansarme kinderen toekomst. Dalits staan onderaan de maatschappelijke
ladder in India. Veel Dalit-kinderen komen op school niet mee omdat ze met de nek
worden aangekeken. Of ze stoppen door armoede vroegtijdig met school om te werken.
De organisatie Cards helpt kinderen via ‘balabata’s’ ( buitenschoolse activiteiten waar
kinderen via huiswerkbegeleiding meer zelfvertrouwen krijgen, waardoor
schoolprestaties verbeteren).

Zondag 26 april collecteren we voor het missionaire werk in Nederland. Samen met
kinderen en volwassenen ontdekken, vieren en eten. Samen in het voetspoor van Jezus
leren gaan. Het is een levendige en open manier van kerk-zijn, waar jong en oud, gelovig
of niet-gelovig samenkomen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een
speelse en creatieve manier de bijbelverhalen en de betekenis daarvan in het leven van
alledag. De Protestantse Kerk levert hier een bijdrage aan.

De zondagen 12 april en 19 april zijn de collecten bestemd voor de eigen kas van de
diaconie. Voor o.a. noodhulp en werk in de eigen gemeenten.

We bevelen de collecten van harte bij u aan.

Een hartelijke groet namens ons: Jan Pieter, Mary, Piet, Alma en Hannie.

Kerkasiel

Naar aanleiding van het stuk in het kerkblad vorige keer kwamen er diverse reacties
binnen, onder de koffie en via de mail of telefoon. Mede op grond daarvan is in de
kerkenraad afgesproken dat we vanuit de gemeente hier ook aan mee willen werken. We
zullen met een kleine delegatie op donderdag 16 april in het rooster twee uur invullen.
Mocht u belangstelling hebben om mee te gaan, laat u dat dan weten
s.V.p.

Voor mensen die meer informatie willen: https://kerkasielkampen.nl/

Hartelijke groet, Gert Kwakkel.



Activiteitenkalender Protestantse
Gemeente te Medemblik-Opperdoes

In onderstaande agenda vindt u de data gebundeld
van kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in de
komende maanden:
- elke woensdagmorgen, Open Kerk, vanaf 10 uur, Bonfoyer Medemblik
- woensdag 1 april, middaggebed en aansluitend sobere lunch
11.30 uur - 12.30, Bonfoyer Medembik
- woensdag 1april, gespreksgroep V&T 'Kijk door Jezus' ogen'
van 10.00 uur - 11.30 uur in de consistorie - Opperdoes
-woensdag 8 april, moderamenvergadering,
aanvang 13.30 uur in de Bonifaciuskerk, Medemblik
- vrijdag 10 april, Samen aan Tafel, 18.00 uur Bonfoyer Medemblik
- woensdag 15 april, gespreksgroep V & T, 'Twaalf buitengewone vrouwen'
van 10.00 - 11.30 uur in de consistorie - Opperdoes
- vrijdag 17 april, ‘Gewoén anskuive’ aanvang 17.15 uur,
in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes, van te voren aanmelden
- maandag 20 april, kerkenraadsvergadering,
aanvang 19.30 uur in de Bonifaciuskerk, Medemblik
- dinsdag 21 april, seniorenmiddag 14.30 uur Bonfoyer Medemblik
- woensdag 22 april, ontmoetingsmiddag,
van 14.30 uur - 16.00 uur in d'Ouwe Pastorie
- vrijdag 1 mei, Samen aan Tafel, 18.00 uur, Bonfoyer Medemblik-
- maandag 4 mei, creatieve morgen aanvang 10.00 uur
in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes SL

Abonnementsgeld Het Spoor- Herinnering

In het vorige nummer van Het Spoor trof u een rekening aan voor de betaling van het

abonnementsgeld van Het Spoor ad € 16,--. Mocht u dit abonnementsgeld ad € 16,

nog niet hebben overgemaakt, dan kunt u dit nog tot 15 april 2026 over maken op de

bankrekening van de kerk waarvan u lid bent.

Wilt u a.u.b. duidelijk in de omschrijving uw naam en uw adres vermelden?

Als uw betaling niet uiterlijk 15 april 2026 door ons ontvangen is, zal u een herinnering

ontvangen. Het abonnementsgeld wordt dan met € 1, verhoogd.

Heeft u het abonnementsgeld inmiddels overgemaakt, dan hartelijk dank daarvoor.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jan Smit
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Lief @ Leed

We proberen u in deze rubriek op de hoogte te houden van lief en leed uit de gemeente.
Mist u iets of wilt u iets mededelen, neem dan contact op met de ouderlingen:

Corry Kroon (06-85525585) of Trienke Dijkstra (06-45699701).

U kunt het ook melden aan de redactie van Het Spoor.

Wij weten dat er meerdere mensen in de gemeente zijn die met ziekte en zorgen, om wat
voor reden ook, te maken hebben maar hier niet met name genoemd worden.

Wij wensen iedereen Gods onmisbare aanwezigheid in het leven toe en bidden voor hen
om kracht en wijsheid.

Met een hartelijke groet van de pastorale ouderlingen, Trienke en Corry.

Niet voor jezelf alleen

Je leeft niet voor jezelf alleen,

zo ben je niet gemaakt-

je bent op weg, God weet waarheen,
op weg met wie je raakt.

Wie raakt mij aan, wie noemt mijn naam,
wie helpt mij mens te zijn,

wie staat naast mij, nu en altijd,

in lief, in leed, in pijn?

Ik zocht een naaste en vond jou,
mens tegenover mij.

Je leek een droombeeld dat vervaagt,
maar bleef toch steeds dichtbij.

Jij naast mij, aan mij gewaagd,
een mens om mee te gaan,

tot leven nieuw wordt en geluk
in ons kan voortbestaan.

Bij het Bijbelse scheppingsverhaal uit Genesis 2:18-25




Afscheid van Fred

Geachte gemeenteleden,

Toen in maart 2005 Henry Jansen bij ons aan de deur stond met de vraag of ik de
ledenadministratie van de Gereformeerde Kerk Opperdoes wilde overnemen, had ik geen
idee welke betekenis dit werk voor mij zou krijgen. Ik zei vrij snel “ja", en ik ben nog steeds
dankbaar dat ik toen het vertrouwen kreeg om de taak van Gretha Bos voort te zetten.

De afgelopen twintig jaar zijn een reis geweest — soms eenvoudig, soms uitdagend, maar
altijd gevuld met betrokkenheid, geloof en verbondenheid. De samenvoeging van de
Hervormde en Gereformeerde Kerk, de overstap naar Barauch, en later onze nieuwe start
met het LRP toen we als Protestantse Gemeente Opperdoes verdergingen... het waren
processen waarin we samen mochten groeien. En ik voelde me altijd verantwoordelijk om
dit werk met zorg te doen, omdat ik wist dat elke naam die ik invoerde, elk bericht dat ik
noteerde, een stukje van iemands leven was.

En dat is misschien wel het meest dierbare van dit werk geweest: dat ik op een stille, bijna
verborgen manier mocht meekijken in uw levens. Ik heb geboortes mogen noteren —
soms met tranen in mijn ogen zat van ontroering. Ik heb overlijJdens moeten registreren
— momenten waarop ik het toetsenbord soms even moest wegleggen omdat het me
raakte. Ik heb huwelijken, belijdenissen, jubilea en verjaardagen genoteerd, verhuizingen
verwerkt, en studenten tijdelijk zien uitvliegen. Elk van die momenten was meer dan een
administratieve handeling; het was een stukje van onze gemeente, van Uw verhaal.

Helaas zijn wij als gezin in een situatie terechtgekomen die maakt dat wij Opperdoes eind
maart zullen moeten verlaten. Deze stap nemen wij niet lichtvaardig. Het is een
ingrijpende beslissing, die ook betekent dat ik een taak moet loslaten die mij in de
afgelopen twintig jaar zeer dierbaar is geworden. Dat maakt dit afscheid voor mij zo
zwaar. Want wij vertrekken niet alleen uit Opperdoes; ik laat ook een taak los die diep
verweven is geraakt met wie ik hier ben geweest. Een taak die me gevormd heeft, die me
geraakt heeft, die me liet voelen hoe kostbaar het is om deel uit te maken van een
gemeenschap die naar elkaar omziet.

Ik ga het missen.
Echt missen.

Ik ga de telefoontjes missen waarin u even iets wilde doorgeven.

De berichtjes, soms met vreugde, soms met verdriet.

De kleine gesprekjes tussendoor waarin ik iets meekreeg van wat u bezighield.
En vooral het vertrouwen dat ik al die jaren van u mocht ontvangen.

Dat vertrouwen heeft me diep geraakt, en daarvoor ben ik u oprecht dankbaar.

13
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Lieve gemeente, u bent voor mij meer geweest dan een lijst namen.
U bent voor mij een thuis geweest.
En dat neem ik mee, waar we ook heen gaan.

Wij als gezin willen u bedanken voor de liefde, de warmte, de betrokkenheid en de ruimte
die we hier mochten ervaren. We wensen u van harte Gods onmisbare zegen toe — dat Hij
u draagt in moeilijke tijden, uw vreugde vergroot op momenten van blijdschap, en u als
gemeente dicht bij elkaar blijft houden.

Met heel ons hart: dank u wel.

Namens het gezin
Fred Zijlstra

(PS tot 30 april 2026 ben ik voor de ledenadministratie
alleen nog te bereiken op Irp@pgopperdoes.nl en dus niet meer telefonisch.)

Nu er steeds meer gezamenlijke diensten zijn in Medemblik, willen we onderzoeken of we
weer een kerktaxi kunnen instellen.

Daarom doen wij hierbij een oproep aan u: wie is er bereid zich op te geven voor een
kerktaxi, zodat gemeenteleden die in Medemblik naar de kerk willen, mee kunnen rijden.
Bij voldoende opgaven, kunnen we een rooster opstellen.

U kunt zich opgeven bij Anneke Boot,

Arie Hoosbeek en Anneke Boot

April

Ik zie het zachtjes sneeuwen
ik hoor de spreeuwen schreeuwen
toch staan de bomen echt al in de knop
april speelt weer z'n spelletje
dus neem ik pen en velletje
en schrijf het even op.

Toon Hermans




'Kijk door Jezus’ ogen' 40 dagen tijd 2026

De 40 dagen tijd (Veertigdagentijd) in 2026 voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
begon op Aswoensdag 18 februari 2026 en eindigt op zaterdag 4 april, net voor Pasen.
Het thema is dit jaar 'Kijk door Jezus’ ogen' met focus op trouw en leven, met materialen
van Kerk in Actie en Petrus, en biedt dagelijkse overdenkingen, gebed en opdrachten om
toe te leven naar Pasen.

Vanuit de diaconie is het boekje weer beschikbaar gesteld.

V&T wil u weer graag in de gelegenheid stellen om n.a.v. dit boekje verder met elkaar na te
denken.

Data : woensdag 1 april

Locatie : consistorie

Tijd : 10.00-11.30

Arie Hoosbeek (V&T)

‘Bible World’ in Egypte

‘Bible World' is een rondreizend Bijbelevenement van het Egyptisch Bijbel-genootschap.
Het team van ‘Bible World' trekt naar plattelandsdorpen, waar vijf grote kleurrijke,
opblaasbare tenten worden opgebouwd en ingericht als interactief Bijbelavontuur.
Groepen kinderen uit de wijde omgeving leren hoe de Bijbel is ontstaan.

Door toneel, muziek, interactieve opdrachten en spelletjes, komen de lessen echt binnen
bij de kinderen. Ze beseffen: de Bijbel is ook huin verhaal.

‘Bible World' is meer dan een avontuur van een dag. Dat ze de Bijbel kunnen vertrouwen,
vergeten de kinderen de rest van hun leven niet!

En dat is belangrijk, juist in een land waar christenen een minderheid vormen.

Geeft u de kinderen de kans om ‘Bible World’ te bezoeken?

Arie Hoosbeek (contactpersoon NBG)

In Bible World ontdekken
kinderen het zelf: je kunt
de Bijbel vertrouwen!
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Ranglijst Christenvervolging 2026 Open Doors

Wereldwijd lijden 388 miljoen christenen onder vervolging en discriminatie om hun geloof.
Dat zijn er 8 miljoen meer dan vorig jaar!

leder jaar publiceert Open Doors de Ranglijst Christenvervolging. Op deze lijst staan 50
landen die het meest te lijden hebben van vervolging.

Noord-Korea staat voor de 24e keer op nummer 1!

Veel Noordkoreanen proberen te vluchten naar China, maar lopen het risico om opgepakt
en teruggebracht te worden naar Noord-Korea waar ze waarschijnlijk in een strafkamp
terecht gaan komen.

Eén van de vele christenen in China, is Cho, die probeert viuchtelingen op te vangen en
hen te voorzien van tijdelijk onderdak, eten en geestelijk voedsel: de Bijbel. Sommige
vluchtelingen komen tot geloof en keren terug naar Noord-Korea om hun landgenoten
het Goede Nieuws te brengen. Wat zeer veel risico’s met zich meebrengt!

Arie Hoosbeek

"Twaalf buitengewone vrouwen' - John MacArthur

Vrouwen in de Bijbel zijn befaamd vanwege hun moed, visie, gastvrijheid en hun
geestelijke gaven. Daarom nemen ze zo'n belangrijke plaats in Gods geopenbaarde plan in
het Oude en Nieuwe Testament in.

Op 15 april willen we met elkaar nadenken over Rachab.

Datum : woensdag 15 april

Tijd:10.00-11.30

Plaats : consistorie

Arie Hoosbeek, V&T



‘Gewodn anskuive’

De volgende ‘Gewodn anskuive' is op vrijdag 17 april.
Gezellig met elkaar aan tafel: iedereen is welkom!

Wat we eten is nog een verrassing! 8 SQTIP
De maaltijd wordt bereid door Dinie Wagenaar en Trienke ¢
Dijkstra.

De zaal is open om 17.15 uur en het kost nog steeds € 6,00.
Gastvrouwen zijn Trienke Dijkstra en Marian Meurs.
Aanmelden en afbericht uiterlijk dinsdag 14 april bij
Trienke Dijkstra,

We willen op woensdag 22 april bij elkaar komen, voor de gezelligheid en om even bij te
praten en we drinken een kopje koffie of thee.
Komt u ook?
ledereen is welkom in d'Ouwe Pastorie, Noorderpad 21 . Nu de zomertijd is ingegaan
beginnen we weer om 15.00-16.30 uur.

Mocht het vervoer een probleem zijn dan kunt u

contact opnemen met Anneke Boot

."’ % s . - i, : ‘\

Passie en Pasen hebben we nu met elkaar gehad.Het was fijn met jullie bij elkaar te zijn en
hoopvol naar dat feest toe te leven.

Voor april hebben we de volgende data gepland: 12 en 19 april.

Voor mei ook alvast de data: 10 en 24 mei.

Op 24 mei is het Pinksteren en zijn we bij meneer Andries Smit voor de jaarlijkse
buitendienst. Wordt vast weer leuk en gezellig daar.

Eva en David assisteren mij en dat gaat zo prima . A o

We hopen jullie weer op de nevendiensten te zien.
Tieneke, Eva en David
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Kerkelijke mutaties

Tot 15 maart 2026:

VERHUISD:
- Mevr. |. Klopper - Wijdenes is verhuisd van de Overtoom 38, Medemblik

- Dhr. S. Zijlstra is verhuisd van: Westersingel 52,
LIDMAATSCHAP OPGEZEGD:

- Fam. van der Werk,
- Mevr. M. van Unen,

Verjaardagen 75 jaar en ouder

8-4-2026 dhr. A. Wijdenes,

12-4-2026 dhr. J. Wijdenes,

15-4-2026 dhr. K. Smit,

18-4-2026 mevr. W. Zijlstra-Mazereeuw,
25-4-2026 dhr. JW.G. Bos,

4-5-2026 mevr. A.A. Meurs-Bakker,

23 februari t/m 4 april 2026
dhr. S. Mazereeuw

Nog iemand beschikbaar??
mevr. G Meurs-Klaver

mevr. L. Wijdenes

6 april t/m 16 mei 2026
mevr. A. Bakker

mevr. G. Bos

mevr. L. Zwier

dhr. S Zwier



Dirk Schaap

Op dinsdag 24 februari jl is overleden de heer Dirk Schaap op de leeftijd van 87 jaar.
Hij woonde de laatste jaren op de Overtoom. Dirk Schaap was lid van onze
protestantse gemeente en bezocht de kerkdiensten in de Bonifaciuskerk. Dirk was
altijd positief en geinteresseerd. Hij was tot op hoge leeftijd heel sportief en vaak
op de fiets onderweg naar de voetbal of naar lJs- en Skeelervereniging Radboud.
Hij kwam veel onder de mensen en was altijd in voor een praatje. We legden op
zondag 1 maart voor hem een steentje in de gedachtenishoek, zodat zijn naam dit
kerkelijk jaar in ons midden blijft. Om hem te gedenken zongen we toen Psalm 23B
vers 1.

Maria Neeltje Rosenbrand - Bruin

Op woensdag 4 maart 2026 is overleden Mieke (Maria Neeltje) Rosenbrand-Bruin
op de leeftijd van 82 jaar. Ze was lid van onze kerkelijke gemeente te Medemblik.
Ze kwam met haar man uit Oostwoud naar Medemblik en woonde aan de
Gasthuysweydt naast de familie Bloemhof. Hoewel ze enigszins aan de rand van
de kerk bleef, kwam ze wel naar gesprekskringen en filmavonden van onze kerk.
Met de families Bloemhof en van Bergen was ze een trouwe bezoeker van culturele
activiteiten, onder andere in het concertgebouw. Ze genoot ervan om met mensen
om te gaan, een praatje te maken en iets voor hen te betekenen.

De laatste jaren ging haar geestelijke gezondheid achteruit en is ze begin maart, na
een kort ziekbed, overleden.

Janny Bos- Gootjes

Op dinsdag 10 maart 2026 is overleden Janny Bos-Gootjes op de leeftijd van 79
jaar. Zij was de vrouw van Herman Bos, de groenteboer. Zij was lid van onze
kerkelijke gemeente in Medemblik en bezocht trouw de kerkdiensten. Ze deed
actief mee aan allerlei groepen van de kerk. Ze was vele jaren actief bij het maken
van het kerkblad en het bezorgen daarvan, bezocht de gespreksgroepen, ze zong
bij het dubbelkwartet en later de cantorij. Ze had veel vrienden en kennissen
vanuit de kerk. Door haar ziekte kon zij steeds minder deelnemen aan de kerkelijke
activiteiten en ook het zelfstandig wonen lukte niet meer. Uiteindelijk moest zij
verhuizen naar Martinus, waar zij de laatste jaren met veel verzorging, ook van
haar kinderen, gewoond heeft.

Op zondag 15 maart is Psalm 139 gezongen om Mieke Rosenbrand en Janny Bos te
gedenken. Inmiddels zijn er twee steentjes met hun naam, geboortedatum en
sterfdatum in de gedachtenisplek van de Bonifaciuskerk gelegd. Zo blijven ook hun
namen dit hele kerkelijk jaar in ons midden.
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Samen aan Tafel

Op verzoek hierbij weer het recept van het hoofdgerecht van de SaT-editie van 6
maart:
Woknoedels met kip en groenten.
Ingrediénten (voor 4 personen):
250 gram woknoedels

1 bosje bosuitjes Bereiding:

3 eetlepels wokolie * Kook de noedels volgens de

275 gr. kipfiletblokjes aanwijzing op de verpakking. Giet af in een
400 gr. Japanse wokgroente vergiet, spoel af onder koud stromend

100 ml. woksaus hoisin water en laat goed uitlekken. Snijd de

65 gr. taugé bosuitjes in schuine stukjes van 3 cm.
peper (?) *  Verhitin een wok (of koekenpan) de

olie. Bak de kipblokjes al omscheppend in
5 min. bruin. Voeg de bosui en wokgroente
toe en bak in 3 tot 5 min. beetgaar.
*  Schenk de woksaus bij de groenten.
Voeg ook de noedels en de taugé toe en
Succes met koken en: bak nog 1 minuut al omscheppend op

Eet smakelijk! hoog vuur.
*  Breng op smaak met peper.

Nog een keer Oekraine

De actie heeft een heel mooie respons. In samenwerking met mensen van de regiokerken
is er vanaf november al totaal meer dan 3.000 kg aan warme kleding, dekens, dekbedden
etc verzonden naar Oekraine! De actie loopt nog steeds door, want de
behoefte is nog groot! Inmiddels zijn er tijdens de Voorjaarsmarkt in de
Bonifaciuskerk snuffelspullen verkocht waarvan de opbrengst voor
dierenasiels in Oekraine is. De Oekraiense Andijker dames verkochten
heerlijke peperkoek (zie foto) en Oekraiense souvenirs t.b.v. de
transportkosten voor de actie die wel € 1,00 per kilo bedragen.

In Medemblik kunnen nog steeds warme kleding, dekens, dieetvoeding
Fresubin, incomaterialen, medicatie, hygieneartikelen en vooral
tandenborstel en tandpasta en verband- middelen worden ingeleverd op
het adres: Breek 1 te Medemblik.

#l <<< Klaar voor transport vanuit de
Gereformeerde kerk te Andijk. >>> S,

Hartelijk dank,
Benno Hoekstra en Bernadet Groen.




Gemeentebijeenkomst toekomst Bonifaciuskerk op 22 maart 2026

Tijdens de gemeentebijeenkomst op 22
maart na afloop van de kerkdienst is door
voorzitter Jan Smit het volgende gezegd.
“Al gedurende een groot aantal jaren bezint
de Protestantse Gemeente te Medemblik
zich op de toekomst van de monumentale
Bonifaciuskerk. Een monumentaal gebouw
waar de gemeenteleden aan gehecht zijn
en zich samen met vele vrijwilligers heel
veel jaren met hart en ziel voor hebben
ingezet.

Door die gezamenlijke inzet is het mogelijk
geweest om steeds de noodzakelijke
investeringen en onderhouds- en
restauratiewerkzaamheden aan de kerk te
laten verrichten. Hierdoor verkeert de kerk
in een goede staat en is deze geschikt is
voor onze kerkelijke activiteiten en
allerhande soorten bijeenkomsten en
culturele activiteiten.

Helaas vergrijst en krimpt onze kerkelijke
gemeente sterk, en wordt het steeds
lastiger om voldoende vrijwilligers te
vinden voor de kerkenraad en overige
taken binnen onze gemeente.

Hierdoor zien wij dat we steeds meer de
mens- en bestuurskracht missen om
onderhoud en gebruik van de kerk te
coordineren, maar ook dat de inkomsten
ontbreken om dit op termijn te blijven
doen.

De afgelopen jaren zijn er diverse
onderzoeken gedaan naar mogelijke
nieuwe bestemmingen voor de kerk en zijn
gesprekken gevoerd met diverse partijen
over een eventuele eigendomsoverdracht
van de kerk. Deze gesprekken hebben niet
geleid tot een langetermijnperspectief
voor de Bonifaciuskerk.

Daarom is er in 2025 — op initiatief van en in
nauwe samenwerking met de burgerlijke
gemeente - een onderzoeksopdracht

gegeven aan het bureau Kerk & Co.

Dit bureau heeft eind 2025 haar opdracht
afgerond en geeft in haar eindrapport aan
dat publieksgerichte functies de sterkste
basis voor toekomstig behoud van de kerk
zijn. Dat zijn

functies die passen bij de monumentale
ruimte, de identiteit van Medemblik, de
uitgangspunten van het door de
burgerlijke gemeente opgestelde
Stadsplan en van de Kerkenvisie voor de
gemeente Medemblik.

Als meest kansrijk worden genoemd een
combinatie van maatschappelijke en
commerciéle functies. Voorbeelden zijn
cultuur en evenementen, horeca, toerisme
en beleving, educatie en duurzaamheid.
Als belangrijke randvoorwaarden voor een
duurzame toekomst zijn genoemd:

a. Respect voor zichtlijnen, orgel en
interieur.

b. Reversibele inrichting, dat wil zeggen dat
aanpassingen in het interieur eventueel
weer ongedaan gemaakt kunnen worden.
c. Een solide exploitatie die voldoende
financiéle middelen oplevert voor
onderhoud van de kerk en toekomstig
funderingsherstel.

Met dit advies als leidraad zal de
Protestantse Gemeente te Medemblik op
zoek gaan naar een nieuwe eigenaar van
het schip van de kerk. De toren blijft in
eigendom van de burgerlijke gemeente.
Het is de bedoeling dat het verkoopproces
binnenkort wordt opgestart. De
voorbereidingen beginnen in april. Een van
die stappen in het proces is het op Funda
plaatsen van een advertentie.

Vervolg op blz. 22
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Dit zal na de zomervakantie gebeuren. Hoe
lang het totale proces gaat duren valt niet
te voorspellen. Zorgvuldigheid is
belangrijker dan snelheid.

Gestreefd wordt naar een juridische
overdracht eind 2027 dan wel begin 2028.
Of dit gaat lukken en of een eventuele
gegadigde aan al onze wensen tegemoet
gaat komen is uiteraard nog onbekend. Wij
hopen natuurlijk dat meerdere partijen
concrete belangstelling zullen tonen voor
dit prachtige monument. Bij de
beoordeling van biedingen van
belangstellenden spelen garanties voor het
behoud van de monumentale status van
het gebouw, het interieur en het orgel een
grote rol. Gegeven het monumentale
karakter en de mogelijke eisen ten aanzien
van de invulling van het gebruik van de
kerk zal ook de burgerlijke gemeente een
belangrijke rol spelen bij de beoordeling
van deze biedingen.

Zoals u weet is een van onze wensen dat wij
de kerk of een gedeelte daarvan nog een

Overleden

24-02  dhr. D. Schaap,

04-03  mw. M.N. Rosenbrand-Bruin,
10-03 mw. J.A. Bos-Gootjes,
Uitgeschreven

02-03 dhr. D.O. Breugem,

Verjaardagen april

07-04 mw. CH. Kool-Danser, .

07-04  mw. GJ.W. Vogelsang-Nijzink,
21-04 mw. T. van der Veen-Tamminga,
22-04 mw. A.A.J. Duivens-Rijlaarsdam,

aantal jaren kunnen gebruiken voor
kerkdiensten en andere kerkelijke
activiteiten.

Als wij dan geen eigenaar meer zijn zal voor
dat gebruik huur betaald moeten worden.
Wij gaan nu een nieuwe fase in die veel
aandacht zal vragen van de kerkenraad en
het college van kerkrentmeesters in het
bijzonder. Wij zullen u en andere
belanghebbenden tussentijds informeren
als daar aanleiding voor is.

Wij hebben inmiddels de besturen van
Stichting Bonifaciuskerk en Stichting Pieter
Backer Orgel vertrouwelijk ingelicht over
de voorgenomen verkoop. Zeer binnenkort
worden ook de vrijwilligers van de
Stichting Bonifaciuskerk ingelicht. Zoals u
mogelijk weet is voor laatstgenoemde
stichting 2027 een belangrijk jaar, omdat
de stichting dan 50 jaar bestaat.

Mocht u op dit moment al vragen hebben
dan mag u ze nu stellen””

Vanuit de gemeente
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Horizontaal

1 Word wakker! 8 Harteloos 9 Kloosteroverste 11 Persoonlijk
vnw. 13 Evangelisator 15 Latijnse groet 17 Roemen 18 Voor-
waartse stoot 20 Schoon in het handje 21 Liedje uit "The Sound
of Music' (2-2-2) 23 Doctorandus (afk.) 24 Redenaar 26 Verwik-
keling 27 Film van Spielberg 28 Heldere ster 31 Plaatsbepaling
34 Afrastering 36 Grote herkauwer 37 Griekse wijn met hars-
smaak 40 Uitgestorven vogel 41 Symbool voor aluminium
42 Zodanig 44 Snelheid 46 Aangesloten iemand 48 Treurdicht
50 Hoofdstad van Egypte ten tijde van Mozes 51 Aardgaspro-
ducent (afk.) 52 Vervoermiddel 54 Voertuig 55 Zangvogel
58 Symbool voor neodymium 59 ... aan de wand (Dan. 5-5)
60 Stad in de VS 62 Vroom,

Verticaal

1 Hoog met iemand weglopen, naar Ps, 91:12 (2,6,6) 2 Inter-
netextensie van Slowakije 3 Ambitieuze bestemming 4 Licht-
krans 5 Bloedbaan 6 Schip van Noach 7 Discussiegelegenheid
9 Druivensoort 10 Elkeen 12 Vlijt 14 Daterend van (2,4)
16 Kopergravure 19 2 april 2026 22 Portugese topvoetballer
25 Personage 26 5 april 2026 27 Slot 29 Stad in Rusland
30 Bierhouder 32 Symbool voor cerium 33 Oosters geschrift
35 Deel van de week (afk.) 38 Extra arbeid 39 Zangstem
43 Reservevoedsel voor planten 44 Comfort 45 Onder woor-
den brengen 46 Niet dicht 47 Bankrekeningnummer 49 Stuk
linnen 53 Rivier in Yorkshire, de vierde rivier van Groot-Brittan-
nié 56 Elasticiteit 57 Nederlandse onderzoeksorganisatie (afk.)
61 Onder voorbehoud (afk.).
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Oplossing puzzel in
editie van maart
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