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Van de redactie:

Zondag 21 september, Startzondag
én Intrededienst.

Als dat geen mooie, unieke
combinatie is: Start van een nieuw
seizoen en van een nieuwe
verbintenis.

Het is dan ook duidelijk, dat van
deze dag nog één en ander terug
te zien en terug te lezen is in deze
editie van het Spoor én op de kaft.

Voor het volgend nummer kunt u
kopij insturen t/m maandag
maandag 13 oktober
(maar liever eerder).
Inleveren via de mailadressen:
hetspoor@pgopperdoes.nl
of
hetspoor@
bonifaciuskerkmedemblik.nl
Het volgend blad verschijnt rond
29 oktober

Verdere inleverdata:
maandag 17 november.

Let op: in de nacht van 25 op 26

oktober gaat de wintertijd in, de

klok gaat dan een uur
achteruit.

Ay,

(Op de wois van gezang 247 van 't Nuwe
Liedboek, gedicht door Jan Smit )

Een nuw begin in gezegend
de nuwe week in

Waai hawe nol een nuwe domenie
Waai binne bloid met Gert in zoin Hanny
Van Zeiland nei 06s was een héle stap
Ze binne welkom in 06s durp in stad

God gaan met 06s de nuwe week weer in
Geef 06s Jolw zegen, kracht in moed in zin
Din gane waai gerust op huis weer an
Zegenend in as stetin voor alleman.

Jaai gane nod met 06s de week weer in
Waai binne bloid met z6'n mooi nuw begin
't Greeawe dat krogt vezelf al weer wat
kleur

God met Jouw zegen kinne waai weer deur.

't Nederlandse woordje en is in de
Opperdoezer variant van 't Westfries
‘t woordje in.




Startzondag: nieuw seizoen, nieuwe dominee, elkaar aanvaarden

Op startzondag 21 september is onze nieuwe predikant bevestigd. De eerste
predikant die door de Protestantse Gemeente te Medemblik en Opperdoes
gezamenlijk is beroepen. De verbintenis werd gedaan door ds. Marius Braamse,
samen met ds. Hanny Langebeeke (de vrouw van ds. Gert Kwakkel). Ook de
handoplegging en de zegen deden zij. Een plechtig moment.

Tijdens de dienst hebben we genoten van mooie teksten, mooie liederen en
hebben we zelfs een canon gezongen. Ook hebben we dominee Kwakkel wat
beter leren kennen door zijn verhalen en zijn manier van voorgaan in een dienst.

Het liturgische bloemstuk gaf duidelijk aan dat wij als gemeente heel blij zijn met
een nieuwe dominee. De kleur van de liturgie is rood, de kleur van de geest die
inspireert en in beweging brengt. Het bloemstuk was in de vorm van een hart. We
willen dominee Kwakkel en zijn vrouw hartelijk welkom heten. In het hart van het
bloemstuk rode rozen als symbool van liefde. Rondom bloemen in veel kleuren en
vormen als verbeelding van de veelkleurigheid en eigenheid van de
gemeenteleden. De gerbera's verbeelden de ogen die opzien en er is klimop als
teken van trouw en verbinding. Voor de schikking ligt een geopende Bijbel; we
komen samen rond het woord van God. De Bijbel ligt open bij Romeinen 15: 2-7 de
schriftlezing van vandaag. Verder zijn er
handen te zien: teken van het vele werk
dat door iedereen wordt gedaan in onze
gemeente, ook doen we onze handen
open om te delen en aan het eind van
elke kerkdienst ontvangen we de zegen.
Het bloemstuk |s meegegeven aan ds.
Gert Kwakkel en zijn vrouw.

We zijn heel blij dat ds. Gert Kwakkel het
beroep heeft willen aanvaarden en dat
wij als gemeente hem en zijn vrouw
willen aanvaarden en we een warm
welkom naar elkaar zijn. We vertrouwen
op een goede samenwerking en een
goede tijd met elkaar.

De redactie van Het Spoor:

Anneke Boot, Gretha Bos, Jan Pieter
Reinstra, Arnold en Alma de Greeuw.




Kerkdiensten Opperdoes a1

Noorderpad 21
Aanvang 10.00 uur

Zondag 5 oktober

Zondag 12 oktober

Zondag 19 oktober

Zondag 26 oktober

Zondag 2 november

Koster

oktober

K. Smit, Oosteinde 19
06-51560377

voorganger: pastor T. Heijboer uit Hoorn
Gez. dienst met PG Medemblik in Opperdoes

1e collecte: KIA Israél, Joodse en Palestijnse kinderen
2e collecte: Kerk

voorganger: ds. G. Kwakkel

Gez. dienst met PG Medemblik in Opperdoes
1e collecte: KIA Werelddiaconaat: Bangladesh
2e collecte: Kerk

voorganger: ds. D. van Arkel uit Lunteren
Madaltijd van de Heer
Avondmaalscollecte: Dorcas Internationaal
2e collecte: Kerk

voorganger: ds. M. Pettinga uit Monnickendam
1e collecte: Eigen kas diaconie
2e collecte: Kerk

voorganger: dhr. B. van der Bent uit Alkmaar
1e collecte: KIA, zending China
2e collecte: Kerk

november
Sj. v.d. Male, Kluiten 18
0227-541568

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de website:

www.pgopperdoes.nl

www.kerkdienstgemist.nl>Noord-Holland>Opperdoes



Kerkdiensten in de
Bonifaciuskerk

aanvang: 10.00 uur, tenzij
locatie en tijd anders zijn
aangegeven.

O8omifaciuskerk
Chiedombiik

zondag 5 oktober: voorganger: Pastor T. Heijboer uit Hoorn.
Gezamenlijke dienst in Opperdoes.
collectes:
(1e collecte voor diaconie / 2e voor de kerk)
Kerk in Actie: Werelddiaconaat Israél,
Joodse en Palestijnse kinderen / Kerk.

zondag 12 oktober  voorganger: ds. G. Kwakkel.
Gezamenlijke dienst in Opperdoes.
Kerk in Actie: Werelddiaconaat Bangladesh / Kerk.

zondag 19 oktober  voorganger: ds. G. Kwakkel.
Viering Avondmaal.
Vluchtelingenkinderen / Kerk.
koster:  J. Kool.

zondag 26 oktober  voorganger: mevr. ds. H. Boot uit Willemsoord.
Eigen diaconaat / Kerk.
koster:  N. Buijze.

zondag 2 november voorganger: dhr. E. Wubbema uit Medemblik.
Kerk in Actie: Werelddiaconaat China / Kerk.
koster:  J. Kool.

De kerkdiensten in de Bonifaciuskerk of Bonfoyer zijn ook te
beluisteren via de websites:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik



Samenvatting gezamenlijke kerkenraadsvergadering van de
Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes op maandag 8

september 2025

Ton Heijboer heeft afbericht gegeven in verband met vakantie. Op 5 oktober in
de gezamenlijke dienst wordt hij bedankt voor zijn inzet voor het pastoraat in de
vacaturetijd.

Het afscheid van ds. Jelle Waringa is op 28 september in Schagen. Dit wordt
bijgewoond door enkele Medemblikker gemeenteleden.

De preekroosters zijn aangepast in verband met de komst van ds. Kwakkel.

De opkomst voor de bijeenkomst van 80-plussers in Medemblik viel erg tegen.
De verkoopprocedure voor de pastorie Oostersingel 9 B in Medemblik is
begonnen. De pastorie staat sinds 5 september op Funda. De eerste afspraken
voor bezichtiging zijn gemaakt.

Eind augustus zijn de problemen met de infraroodverwarming in de
Bonifaciuskerk verholpen en nu kan de verwarming in principe in de gehele kerk
tegelijkertijd aan, ware het niet dat de voedingskabel de volle stroomsterkte niet
aan kan en te warm wordt. Ook dit probleem wordt nog verholpen. Voor het
automatisch bedienbaar maken van de ventilatieschuiven in de Bonifaciuskerk
wordt een offerte aangevraagd.

Verkoopklaar maken Bonifaciuskerk: op 28 augustus is er weer een overleg
geweest met adviesbureau Kerk & Co en de gemeente Medembilik. De eerste
participatiebijeenkomst is geévalueerd. De uitkomsten van deze bijeenkomst
worden betrokken bij het verdere onderzoek en bij de uitwerking van een
voorstel.

De houten collectebus in de Bonifaciuskerk waar het boekengeld in
gedeponeerd kan worden was verdwenen en gesignaleerd in de Wieringermeer.
Deze is weer opgehaald, het geld was eruit. Alle andere bussen zijn nu geleegd.
Er komt een nieuwe bewakingscamera in de hal van de Bonifaciuskerk.

Het verzenden van felicitatie- en lief- en leed kaarten voorzien van de namen van
de kerkgangers wordt op voorbeeld van Medemblik nu ook geintroduceerd in
Opperdoes.

Het huis in Middenmeer van de nieuwe predikant en zijn echtgenote is door zes
gemeenteleden schoongemaakt.

Drie leden van de beroepingscommissie: Hanneke Druijf, Jan Pieter Reinstra en
Nelli Mazereeuw zijn op 7 september naar de afscheidsdienst van ds. Kwakkel in
Biggekerke geweest. Het was een mooie dienst en zij werden gastvrij
ontvangen. Hanny en Gert Kwakkel werden toegezongen met het lied ‘Ga met
God’ met enkele regels in het Zeeuws.



In de verbintenisdienst op zondag 21 september in de Bonifaciuskerk gaan ds.
Marius Braamse en ds. Gert Kwakkel voor. De dienst krijgt een eenvoudige opzet.
Hanny Kwakkel werkt ook mee aan de dienst. Na de dienst is er nog een officieel
gedeelte met gelegenheid voor eventuele sprekers om een woordje te doen. Het
informele gedeelte volgt hierna en wordt georganiseerd door de
beroepingscommissie.

Dit is de laatste kerkenraadsvergadering waar ds. Marius Braamse bij is. De
voorzitter bedankt hem voor de fijne samenwerking en zijn deskundige
begeleiding.

Marius is blij met de lovende woorden en bedankt voor het in hem gestelde
vertrouwen.

Van de beroepingscommissie

Nadat Opperdoes en Medemblik vacant waren geworden door het vertrek van ds.
Marijke Kraak en ds. Hetty Boot, kwam de beroepingscommissie in februari 2023
voor 't eerst bij elkaar. De beroepingscommissie bestond uit Nelli Mazereeuw,
Hanneke Druijf, Henk-Jan van der Ploeg, Arie Hoosbeek, Jan Pieter Reinstra en tot
een jaar geleden deed Truus Smoor ook mee aan het beroepingswerk.

vervolg op blz. 8



vervolg van blz. 7

Tussen februari '23 en september '25 hebben we drie keer een Advieslijst van het
Landelijk Mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerken in Nederland gekregen. Na
heel wat telefoongesprekjes en mailtjes resulteerde dat één keer tot een gesprek
met een geinteresseerde predikant en één keer tot een gesprek en een bezoek
aan een dienst van een mogelijke predikant.

Beide keren waren er redenen om niet met elkaar verder te gaan.

In oktober '24 kregen we na enig aandringen een vierde advieslijst en dat leidde
tot contact met ds Gert Kwakkel en zijn echtgenote

“ Hanny Langebeeke.

Na enkele telefoongesprekken, een gesprek van
hen met de beroepingscommissie, later nog
een bezoek aan Opperdoes en Medemblik, een
lang gesprek bij hen thuis, diensten bekijken
via internet, wisten we het van beide zijden
heel zeker: 'Dit is goed!"

Eind januari '25 deden we een unanieme
voordracht aan de kerkenraad.

vervolg op blz. 9




vervolg van blz. 8

Eind april was er een gemeenteberaad waarin ook de beoogd predikant en zijn
echtgenote werden voorgesteld, op 3 mei werd het beroep uitgebracht en dat
werd op de zelfde dag aangenomen!

In de intrededienst van 21 september werd dit alles bekrachtigd.

Op verzoek van de kerkenraad hebben we ons bezig mogen houden met de
activiteiten rond deze intrededienst, een mooie manier om het werk af te ronden.
Uiteraard wensen ook wij Gert Kwakkel en Hanny Langebeeke een heel goede tijd
in de, voor hen nieuwe, omgeving van Opperdoes, Medemblik en Middenmeer.

De beroepingscommissie.
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Diaconale collectes voor de maand oktober

Christenen in de minderheid. Op plekken waar christenen in de

minderheid zijn en het leven vol uitdagingen is, wil Kerk in Actie

christenen versterken in hun geloof en steunen positief bij te dragen aan hun
omgeving. Kerk in Actie stimuleert dat christenen verbinding zoeken met anders
gelovigen, ook als er spanningen zijn. Op plekken waar het leven vol uitdagingen
is en mensen door allerlei tekorten moeite hebben om een goed leven op te
bouwen ontstaan er makkelijk spanningen. Dit gebeurt in Azié, in Afrika, het
Midden-Oosten maar ook in Europa. Wij kunnen daarvoor een bijdrage geven om
een beter leven te bewerkstelligen voor onze naaste.

De volgende collectes staan voor deze maand op het rooster:

Zondag 5 oktober is het Israélzondag. Joodse en Palestijnse kinderen spelen
samen. Deze kinderen komen elkaar in het dagelijks leven bijna niet tegen. Door
het gescheiden onderwijs in Israél weten ze niets over elkaars cultuur en
gebruiken. Via het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center leren
Arabische en Joodse leerlingen uit de hoogste klassen elkaar kennen. Ze
bezoeken elkaar op school en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis en
tradities. Vooroordelen kunnen op deze wijze verdwijnen. Dat is niet alleen
belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de hele Israélische samenleving.
Zondag 12 oktober is de collecte bestemd voor Bangladesh.

Innovatief kooktoestel verandert levens. In Bangladesh hebben veel vrouwen
weinig inkomsten uit de verkoop van hun landbouwproducten. Met een
ingenieus kooktoestel verhogen zij hun inkomen. Dit kooktoestel bespaart
brandhout, vermindert de uitstoot van CO2 en produceert minder rook, wat
gunstig is voor de gezondheid. Bovendien zet het toestel brandstof om in
biochar, een rest product dat gebruikt wordt als natuurlijke bodemverrijker.
Vrouwen gebruiken dit op hun eigen land of verkopen het aan boeren. Met een
hoger inkomen kunnen zij hun gezin voldoende te eten geven.

Zondag 19 oktober is de Avondmaalscollecte bestemd voor Dorcas
Internationaal. Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van
mensen die achtergesteld worden. Er wordt gewerkt in Oost-Europa, Oost-Afrika
en het Midden-Oosten. De vestigingen in 13 landen worden geleid door lokale
collega’s. Ook als er noodhulp nodig is bij een ramp of crisis wordt er door Dorcas
hulp verleend. In Medemblik is de Avondmaalscollecte voor vluchtelingen-
kinderen.

Zondag 26 oktober is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconie. Dit
wordt bestemd voor het bezoekwerk in de gemeente of voor noodhulp.

We bevelen de collectes van harte bij u aan.

Een hartelijke groet namens de diaconie Jan Pieter, Mary, Piet, Alma en Hannie.



Vertrek....

Nu er weer een eigen predikant verbonden wordt aan jullie gemeenten, is voor mij
het moment gekomen van vertrek. Altijd weet de Interim Predikant dat zijn
betrokkenheid bij een gemeente maar tijdelijk is; dat is eigen aan de aard en inzet
van de interim predikant. Maar 't vertrek roept ook een mengeling van gevoelens
op; deze keer meer dan anders, moet ik eerlijk zeggen. 't Is goed dat ik ga, maar 't
was ook goed om in jullie midden te zijn, al deed ik maar een deel van het
predikantswerk in jullie gemeenten. Ik heb fijne en betekenisvolle contacten gehad
met velen van u. Er was veel ruimte om mijn werk te kunnen doen op een manier
die vruchtbaar was voor ons beiden.

Ik heb met veel plezier gewerkt in de gemeenschappelijke kerkenraad van
Medemblik en Opperdoes; ik ben ook blij om te zien hoe goed die samenwerking
gaat; boven verwachting! Alsof het nooit anders geweest is. Evenzo heb ik met veel
plezier de beroepingscommissie begeleid. De leden gaven de moed niet op, al
duurde de zoektocht naar een nieuwe predikant langer dan gedacht (en vooral:
gehoopt). Ik heb met plezier gewerkt aan de artikelen voor het kerkblad over het
avondmaal, over het beroepingswerk en over de evangelién. Evenzo aan de
kerkdiensten. En tussendoor (?) de vele gesprekken en overleggen over werkelijk
van alles en nog wat. Grappig was dat ik ook allerlei kennis opdeed over
restaureren; kennis die me privé van pas komt, omdat we een monument
bewonen.

Er zaten ook zeker taaie stukken arbeid tussen de werkzaamheden. Niet alles is ook
gelukt zoals ik (en anderen) het graag hadden gezien. |k zal ook niet alles goed
gedaan hebben; als ik u daarmee heb geraakt of zelfs beschadigd, bied ik u
daarvoor mijn verontschuldigingen aan. U mag me daar alsnog over aanspreken
vanzelfsprekend.

Algemeen gesproken durf ik wel te zeggen dat de gemeenten er goed voorstaan.
Ondanks zorgen voor de toekomst van de gemeenten; dat is een algemeen beeld
voor alle kerken in Nederland. Ook daar schreef ik over in uw kerkblad: de kwaliteit
van kerk-zijn zit niet in de hoeveelheid mensen die komt of wat doet, maar in de
kwaliteit van de activiteiten die zij samen ontplooien. Vooral het omzien naar
elkaar en de wederzijdse betrokkenheid is daarbij van belang. Daar zijn jullie
gewoon goed in. Bedankt voor het vertrouwen dat ik van vele kanten heb ervaren.
Bedankt voor de plezierige samenwerking met velen van u. 't Was fijn om in uw
midden aan het werk te zijn en we gaan elkaar vast wel weer eens zien, want er
staan nog een paar preekbeurten op de rol in Opperdoes en Medemblik. Ik geef vol
vertrouwen het stokje van het gemeente-werk in de volle breedte over aan ds. Gert
Kwakkel, samen met zijn vrouw ds. Hanny Langebeeke.

Waar ik zelf aan de slag ga na deze opdracht, weet ik op dit moment nog niet. Dat
wordt geregeld vanuit het landelijk bureau van de Protestantse Kerk in Utrecht. Ik
ben benieuwd.

Dat er zegen mag zijn op uw weg. Hartelijke groeten,
ds. Marius Braamse
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Activiteitenkalender Protestantse Gemeente te
Medemblik-Opperdoes

In onderstaande agenda vindt u de data gebundeld
van kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in de
komende maanden:

- elke woensdagmorgen, Open Kerk, vanaf 10 uur, Bonfoyer Medemblik
-woensdag 1 oktober, gespreksgroep V & T "Twaalf gewone mannen”
van 10.00 - 11.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- maandag 6 oktober, creatieve morgen,
aanvang 10.00 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes,
- woensdag 8 oktober, moderamenvergadering,
aanvang 13.30 uur in de Bonifaciuskerk, Medemblik
- dinsdag 14 oktober, vrouwencontactgroep, Koffiegesprek
aanvang 10.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- woensdag 15 oktober, gespreksgroep V & T "Twaalf gewone mannen"
van 10.00 - 11.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- dinsdag 21 oktober, ouderenmiddag 14.30 uur Bonfoyer Medemblik
- woensdag 22 oktober, ontmoetingsmiddag
van 15.00 uur - 16.30 uur in d'Ouwe Pastorie
- vrijdag 24 oktober, ‘Gewodn anskuive’
aanvang 17.15 uur, in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
van te voren aanmelden.
- maandag 27 oktober, kerkenraadsvergadering,
aanvang 19.30 uur in de Bonifaciuskerk - Medemblik
- maandag 3 november, creatieve morgen in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes,
aanvang 10.00 uur
- vrijdag 7 november, Samen aan Tafel, 18.00 uur Bonfoyer Medemblik

Herfst

Met elk blad dat valt,

valt meer licht op de aarde,
komt meer uitzicht vrij.

Met elk blad dat valt,
staan wij scherper getekend, Jaap Zijlstra
valt meer hemel ons bij. (1933-2015)




Lief @ Leed

We proberen u in deze rubriek op de hoogte te houden van lief en leed uit de
gemeente. Mist u iets of wilt u iets mededelen, neem dan contact op met de
ouderlingen Corry Kroon of Trienke Dijkstra U kunt
het ook melden aan de redactie van Het Spoor Opperdoes

Op 29 augustus ontvingen we het bericht van overlijden van mw. Clasien
Boekhoudt - Pronk.

Op 3 september moesten Wies en Piet Gutter en Wim en Ineke Ippel afscheid
nemen van zus en schoonzus Janny.

In het gezin van Gonnie en Fred Wagemaker kwam op 7 september het bericht van
overlijden van de vader van Fred.

Op 13 september overleed de moeder van Dilly Zwaan-Jongert.

Jannie en Cees Brouwer-Jonkman kregen onlangs ook te maken met een
overlijden, namelijk van broer en zwager Arie.

We wensen alle families heel veel troost en sterkte toe.

Wil de Graaff is ongelukkig gevallen en heeft daarbij haar been gebroken. Heel

vervelend. Dus een kaartje is welkom.

We mochten zondag 21 september ds. Gert Kwakkel en zijn vrouw Hanny welkom
heten als predikantenechtpaar in onze gemeente. We hopen dat zij zich snel thuis
mogen voelen in zowel Medemblik als Opperdoes.

Marian van Splunter moet 7 oktober een oogoperatie ondergaan. Wij wensen haar
heel veel sterkte toe.

8 oktober is de dag dat Piet en Addie Vijn hun 60 jarige huwelijksjubileum vieren.

Wanneer je gezondheid af en toe zorg brengt, wordt het een extra bijzonder

jubileum. Onze hartelijke felicitaties!

Wij weten dat er meerdere mensen in de gemeente zijn die met zorgen in wat voor
vorm dan ook, te maken hebben maar hier niet genoemd zijn.

Wij wensen iedereen Gods onmisbare aanwezigheid in het leven toe en bidden
voor hen om kracht en wijsheid.

Met een hartelijke groet van het pastorale team
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In Memoriam Clasien Boekhoudt- Pronk

* Scheveningen, 15 september 1927 T Medemblik, 29 augustus 2025

Op 6 september namen we afscheid van Clasien Boekhoudt-Pronk tijdens een
bijeenkomst in het crematorium in Schagen.

Ondergetekende heeft daar namens de gemeente een kort woord gesproken.
Clasien Boekhoudt-Pronk, was een gelovige vrouw. Haar afscheid zou niet
compleet zijn, als niet haar rotsvaste vertrouwen op God zou worden benoemd.
De rouwkaart getuigt van dat vertrouwen: Nu voor altijd herenigd met haar
echtgenoot. In dat vertrouwen is zij - na een voltooid leven - in alle rust en vrede
heengegaan. Dat besef mag voor allen die haar hebben liefgehad een bron zijn
van intense dankbaarheid.

Op diezelfde kaart staat de tekst: 'lk leg de namen van mijn kinderen in uw hand”
Dat is de eerste regel van een bekend gebed. Ik heb het voorgelezen en er één zin
uitgelicht.

Wil om uws naams wil hen in uw verbond bewaren. Om uws naams wil... Omwille
van Uw naam...

Heeft God een naam dan? Jazeker...Die naam vertelt over het diepste wezen van
God. Zijn naam luidt: Ik zal er zijn voor jou!

Eris maar al te vaak over hem of haar gesproken als “de almachtige” die vanuit een
hoge hemel alles hier op aarde regelt... Wat er ook gebeurt. Als jij rouwt om de
dood van Clasien Boekhoudt - Pronk. Dan kun je met je verdriet, je boosheid en je
rouw terecht bij de God met die naam: lk zal er zijn voor jou! Dat heeft Clasien haar
leven lang ervaren.

Clasien zong altijd en op de rouwkaart stond een zwaan. Ik moest denken aan
Witte Zwanen - Zwarte zwanen — wie wil er mee naar Engeland varen.

Engelland; dat is niet een stukje van het V.K. Nee Engelland schrijf je met dubbel I.
Engel-land. De zwaan op die kaart — symbool van trouw en zorgzaamheid - heet
Clasien en zij nodigt je uit om mee te varen naar Engelland... met dubbel I.
Engelland ligt waar mensen tegen elkaar zeggen: Je doet me goed. Je geeft me
troost.

Engel-land bestaat. Clasien geloofde er heilig in, dat ze nu voortleeft samen met
haar man, zingend tot eer van de God, in wiens handen ze de namen heeft gelegd
van iedereen die ze nu los heeft moeten laten. In het volste vertrouwen dat jullie
daar in goede handen zijn.

Maar als je nou niet zo gelovig bent? Wat moet je dan met Engel-land? Laat jouw
hart haar hemel zijn. Laat Clasien voorleven in jouw herinnering. Laat die
herinnering je inspireren tot vertrouwen in jezelf en je medemensen...Of je daar
de naam van God aan verbindt? That’s up to you. Maar weet dat Clasien de namen
van haar kinderen in Zijn handen heeft gelegd. “Ik zal er zijn voor jou!” maakt zijn
naam waar voor Clasien .... en - als je dat wilt - ook voor jou.

Pastor Ton



‘Gewoon anskuive’

De volgende ‘Gewodn anskuive’ is op vrijdag 24 oktober.
Gezellig met elkaar aan tafel: iedereen is welkom!

Wat we eten is nog een verrassing!

De maaltijd wordt bereid door Dinie Wagenaar, Trienke Dijkstra en Anita Joosten.
De zaal is open om 17.15 uur en het kost nog steeds € 6,00
Gastvrouwen zijn Trienke Dijkstra en Marian Meurs.
Aanmelden en afbericht uiterlijk dinsdag 21 oktober!
Bij gastvrouw Trienke Dijkstra

Ontmoetingsmiddag

In de maand oktober willen we op woensdag 22 oktober bij elkaar komen, voor
de gezelligheid! en om even bij te praten en we drinken een kopje koffie of thee.
Komt u ook?

ledereen is welkom in d'Ouwe Pastorie, Noorderpad 21
van 15.00 -16.30 uur

Mocht het vervoer een probleem zijn dan kunt u
contact opnemen met Anneke Boot

Schoonmaakrooster

8 september t/m 18 oktober

Mevr. J. Zwier

Mevr. G. Wagemaker

Dhr. D.J. Zwier

Mevr. M. Zijlstra

20 oktober t/m 29 november 2025
Mevr. T. Hoosbeek

Mevr. A. de Graaff

Mevr. A. Hooiveld

nog iemand beschikbaar??
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Het koffiegesprek

We gaan weer beginnen op 14 oktober met het KOFFIEGESPREK.

We starten om10.30 uur met koffie en wat lekkers.

Ineke zorgt er voor dat de koffie klaarstaat.

Zelf zal ik het gespreksonderwerp verzorgen en iets voor bij de koffie meenemen.

Tot ziens op 14 oktober.
Nieuwe leden van harte welkom .

Tieneke Elshout- Booij

In oktober hopen we weer te starten met de nevendiensten. /\
Op 12 en 26 oktober zal dat weer gaan plaatsvinden. & - . s °
Behalve het programma van Bible basics, zullen we ook o B

gebruik gaan maken van Bible next.

Dat programma is meer gericht op tieners.

Het bijbelverhaal waar we mee starten is voor allemaal.
Daarna gaan de basisschoolkinderen aan de slag met hun verwerking van het
verhaal. Dat blijft hetzelfde als eerder.

Voor de wat oudere kinderen start dan nog even een gesprekje over het verhaal,
een korte opdracht en dan kunnen ze ook creatief aan de slag.

We kijken of dit zo goed zal werken. (Aanpassingen zijn altijd te maken)
We hopen jullie te zien bij de nevendiensten.

Eva Vijn en Tieneke Elshout- Booij



Kerkelijke mutaties

Kerkelijke mutaties tot 13-09-2025

Nieuwe leden: mevr. E.S. de Wijk

Overleden:

- Op 29 augustus 2025 mevr. C. Boekhoudt-Pronk,

Huwelijk:

- Op 8 oktober 2025 60 jarig jubileum van dhr P. en mevr A. Vijn-den H_o'llander

2.4

Verjaardagen 75 en ouder:

04-10-2025 dhr. P. Vijn,

06-10-2025 dhr. G. Kee,

12-10-2025 mevr. F. Oppenhuis-Kolkman,
29-10-2025 dhr. S. Zwier,

29-10-2025 mevr. M.A. Meurs-Klaver,
30-10-2025 mevr. G. Mazereeuw-Jager,

"Twaalf gewone mannen"- John MacArthur

Van de twaalf leerlingen hebben we voor de zomer de volgende
leerlingen wat beter leren kennen: Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes en Filippus.
De komende keren willen we na gaan denken over Nathanaél, Matthels, Thomas,
Jakobus, Simon de Zeloot, Judas en Judas Iskariot.
Data: 1 en 15 oktober
Tijd : 10.00 - 11.30 uur
Locatie : consistorie
TWAALF
GEWONE _
MANNEN U/!u bent van harte welkom om aan te schuiven.
Arie Hoosbeek

M de Meower eyn dscpcion winnde
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Breek de stilte - Help christenen in Afrika - Open Doors

—_—

e

OP WEG
NAAR100.000
HANDTEKENINGEN

Breek de stiltel Met deze krachtige oproep startte

Open Doors twee jaar geleden de meerjarige campagne over
het geweld tegen christenen in Sub-Sahara Afrika. Help jij
mee door de petitie voor christenen in Afrika te verspreiden

in jouw netwerk?

Aantal handtekeningen tot nuﬂ»

Met een recordaantal van 1 miljoen handtekeningen wil de Afrikaanse
kerk, in samenwerking met Open Doors, wereldwijd politici en
b banden aanzetten tot actie voor de

king:

16,2 miljoen verdreven christenen in Afrika. Open Doors Nederland zet
zit in om een deel van deze handtekeningen te werven - samen met jou!

Met het ondertekenen van de petitie roep je op tot:

7 tegen g ge militant
' Gerechtigheid door eerlijke berechting van de
v | brengen aan alle getroffen g chapp

VERSPREID DE PETITIE

VOOR BESCHERMING, GERECHTIGHEID EN HERSTEL




Wondere Schepping

Als heel de natuur in Uw zonneschijn lacht,

als lente zich tooit in kleurige pracht;

als lammetjes dart'len van louter genot,

dan zeg ik: Hoe groots is Uw scheppingyo:God!

Als regen de akker weer voedsel geeft,

als daav'rende donder de aarde doorbeeft

- alsof luid de stem klinkt van Uw gebod-

dan zeg ik: Hoe groots is Uw schepping, o God!

Maar tovert de herfsttijd de bladeren goud,
dan is het, alsof je een wonder aanschouwt.
Dan speelt door de bomen een nevelig licht,
als de belofte: er is nieuw leven in zicht!

Bij 't graf van de zomer ontkiemt keer op keer
nieuw leven. Hoe groots is Uw schepping, o Heer!

Jelly Verwaal (1935 -2022)



leder mens draagt in zijn leven

Een onzichtbare rugzak mee

Bergt daarin zijn vreugde en zorgen
Een verzameling van wel en wee
Soms is de rugzak zwaar van stenen
Een ander moment weer vederlicht
Dan blijft er nog wat ruimte over
Maar dikwijls kan hij niet meer dicht
Kijk je in een verloren uurtje

Heel de inhoud nog eens door

Dan kan er meestal iets verdwijnen
Wat zijn waarde reeds verloor

Langzaam wordt je rugzak leger

's Levensmiddag is voorbij

En bij het naderen van de avond
Werp je een deel van de last opzij
Maar er is nog veel van waarde
Wat je koestert en graag behoudt
Al schijnen het soms kleinigheden
Het zijn herinneringen, meer dan goud
leder draagt zijn eigen rugzak
Niemand die hem overneemt

En je hoeft niet bang te wezen
Dat een dief hem ooit ontvreemdt

Helemaal nieuw Y

Met stralende ogen en opgeheven hoofd luistert ze naar

het orgel.

Zachtjes, teder bijna, klinkt de melodie van ‘De dag
door Uwe gunst ontvangen.” Ze kijkt me aan. ‘Mijn
man mocht even op het orgel spelen. Hij speelt mijn
lievelingslied. We zitten samen stil te luisteren in het
middeleeuwse kerkje. Een toevallige ontmoeting
tijdens een rondje Tsjerkepaad door het noorden van
Fryslan.

‘Een avondlied, zeg ik. Ze schudt haar hoofd. Het is
haar ochtendlied. Elke ochtend, voor gezin en werk
haar opslokken, is dit haar lied. ‘De nieuwe dag is er
dan al. Elke dag weer een cadeautje. Een cadeautje vol
liefde gemaakt en in liefde door mij aangenomen.
Weet je, als de zon hier opkomt, duikt hij ergens ver

weg juist onder. Aan de andere kant van de wereld

wordt er gedankt voor de dag die voorbij is en hier
begint hij juist. Een gloednieuwe dag! Alsof God er
van geniet om telkens maar weer een nieuwe dag te
maken. Alsof Hij de dag het mooiste vindt dat hij ooit
geschapen heeft, zodat Hij aan het einde van de dag
zegt: Dit was zo mooi. Dit doen we morgen weer! 1k
dank God voor de weelde van deze dag die er eerst

nog niet was. Ergens ver weg is iemand dankbaar voor

de voorbije dag.

Zachtjes neurie ik mee met het gevoelig gespeelde
gezang, ontroerd door en jaloers op de dankbaarheid
in haar levenshouding:

..en dankbaar klinken onze zangen

tot U, die 't licht en 't duister maakt.

Gerry Sikma

Met toestemming overgenomen uit 'Martini
Sneek’ Ingezonden door Nelli Mazereeuw



Verjaardagen oktober:

02-10 mw. W.C. Heering-Kaspers,
08-10 dhr. M. Bood,

08-10 mevr. AJ.T. Rustenburg,
10-10 mevr. G.R. Breton-Dijks,
23-10 dhr. C.B. Quist,

27-10 dhr. PG. Bomekamp,
28-10 dhr. PJ. Stam,

Verhuisd:

mevr. D. Vogelsang

Open kerk

Het uitje van de 'Open Kerk.
Zo vlak voor de harddraverijfeesten gingen de bezoekers van de bijeenkomsten op
woensdagmorgen er op uit! Het was een gezellige boel, daar in de schuur van
familie Kool. Zelfs het jongste 'spruitje' was ook aanwezig en natuurlijk ook Sjors,
onze kerkhond. We werden ontvangen met koffie en lekker
gebak en op het feestje werd al gauw ook sap en advocaat
geserveerd. Dat lieten we ons allemaal goed smaken. Het was
heel gezellig in deze feestlocatie.

Veel dank aan de hele familie Kool!
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Ter inspiratie - column

WE ZIJN ALLEN IN
GODS HANDEN

God houdt van ons, God houdt van jullie allemaal.

En het kwaad zal niet overwinnen. We zijn allen in

Gods handen. Deze woorden hoorde ik op een mooie

donderdag in Mechelen. Daar was ik om een lezing

te geven over de toekomst van onze kerken. Bij de
gezamenlijke maaltijd met de leiders van werkgroepen
voorafgaand aan de lezing, hoorden we van een nieuwe
paus en zaten we in groepjes naar mobiele telefoons te
kijken. Daar was de rechtstreekse verbinding met Rome. Je
kon een speld horen vallen, iedereen was gespannen. Want
iedereen keek uit naar een nieuwe herder, met een open
blik naar kerk en wereld. Naast me zat Lieve, een oudere
vrouw die net haar man had verloren. Aan de andere
kant van mij zat een jongere vrouw die leidinggaf aan de
ondernemers van de stad. Voor mij zaten vrouwen die in
een verzorgingshuis werkten. En schuin tegenover me zat
een vrouwelijke religieuze. Er waren vooral viouwen, in
alle kleuren van de wereld, met zeer verschillende taken in
de kerk, vanuit verschillende continenten. Alles van onze
wereld was vertegenwoordigd, donker en blank, hoog
opgeleid en laag opgeleid, zoeker en kerkganger. ledereen
keek uit naar de eerste beelden van de nieuwe paus, met
de naam Leo XIV. En iedereen was ontroerd, ook ik zelf bij
de eerste woorden die hierboven staan afgedrukt. |k moest
moeite doen om niet te huilen bij die prachtige toespraak:
‘Help ons één volk te zijn, help ons om bruggen te bouwen,
met dialoog, want we willen een synodale kerk zijn, een
kerk die pelgrimeert, die vrede zoekt en naastenliefde toont
naar allen die lijden: Wie je ook bent, waar je ook van-
daan komt, wat je geaardheid ook is, hoe je er ook uitziet,
vrede voor jou. Mooier kan de boodschap bij de start van
een nieuw kerkelijk seizoen niet zijn. Of zoals het motto
van deze nieuwe paus luidt, voor ons allemaal:‘In die ene
Christus zijn we allemaal een’. ®
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Oplossing puzzel
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Horizontaal

1 Verering van één god 10 Verschillend 11 Ploegsnede
12 Muzieknoot 13 Mislukken 15 Loofboom 17 Vervolgens
18 Internetextensie van Polen 19 Papegaal 20 Evenals
22 Vrouw in dezelfde situatie 23 Gemeente in Gelderland
25 Ceremonie 27 Zachte stoot 28 Sterkedrank 30 Lied van
Herman van Veen en ook van VOF de Kunst 34 Europeaan
35 Lucas ... is het verhaal van Zachelis 37 Edelsteen 38 Roep-
naam van Jennifer Lopez 40 Rondhout 41 Grieks eiland
43 Hautaine houding 44 Naaldboom 46 Nanometer (afk.)
47 Rivier op het Iberisch schiereiland 49 Strafwerktuig
51 Dogma.

Verticaal

1 Cultus van de Heilige Maagd 2 Schande 3 Symbool voor
neodymium 4 Uitroep van opluchting 5 Overgedragen
gewoonte 6 Niet minder en niet meer 7 Elektrisch geladen
deeltje 8 De oudere (Lat. afk) 9 Blauwe wijndruivensoort
14 Bergplaats 16 Verfmengplank 18 Kasteeltoegang 21 Maar-
ten Luther bijvoorbeeld 24 Griekse letter 26 Water in Parijs
29 Gesmolten massa in de aardkern 30 Stad in de V5 genoemd
naar Didacus van Alcald, een Spaanse franciscaan uit de 15°
eeuw 31 Van Helvetia 32 Spion uit het oude Japan 33 Symbool
voor neon 36 Winnaar 39 Loofboom 42 Overdosis (afk.)
44 Overeenkomst tussen werkgevers en werknemers (afk.)
45 Stuk perkament 48 Reeds 50 Fries water,

Hd NN
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