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juli - augustus 2025

Van de redactie:

De foto voorop dit zomer-nummer
van Het Spoor is een goede
verwijzing naar het thema van deze
editie: 'Muziek' Her en der in dit blad
kunt u iets tegenkomen wat past bij
het thema. Wij wensen u veel
leesplezier, maar ook een mooie
zomer!

|
- Muziek heeft de kracht om
« -y tranen te laten vioeien om te
; laten lachen en is een
. directe verbinding met

de herinneringen in
je hart.

Voor het volgend nummer kunt u
kopij insturen t/m maandag

maandag 18 augustus
(maar liever eerder).

Inleveren via de mailadressen:
hetspoor@pgopperdoes.nl
of
hetspoor@
bonifaciuskerkmedemblik.nl

Het volgend blad verschijnt rond
3 september

Verdere inleverdata:
maandag 15 september,
maandag 13 oktober,
maandag 17 november.

Muziek, de taal van het hart
die onze ziel kan raken,
die ons kan vervoeren

en ons kan laten ontwaken.

Muziek, een melodie van emoties
die ons meeneemt naar andere sferen,
die ons kan laten dansen
en ons kan laten zweven.

Muziek, een symfonie van geluiden
die ons kan troosten in moeilijke tijden,
die ons kan inspireren
en ons kan laten groeien.

Muziek, een universele taal
die grenzen overstijgt,
die ons verbindt met elkaar
en ons hartstochtelijk doet zingen.

Muziek, een eeuwigdurende bron
die ons altijd zal vergezellen,
die ons zal blijven omringen

en ons blijft betoveren.




Muziek

Muziek heeft van oudsher een grote rol gespeeld in de kerk. Van de gregoriaanse
gezangen in middeleeuwse kloosters tot hedendaagse aanbiddingsliederen in
moderne kerken: muziek is altijd een krachtig middel geweest om het geloof te
beleven, te delen en te verdiepen.

In de vroegste kerken werd muziek vooral gebruikt om Bijbelteksten te zingen. Het
zingen van psalmen en lofliederen was niet alleen een manier om God te eren,
maar hielp ook om de Bijbelteksten beter te onthouden in een tijd waarin veel
mensen analfabeet waren.

Met de Reformatie veranderde het karakter van kerkmuziek. Reformatoren als
Maarten Luther moedigden het zingen van de gemeente aan. Luther schreef zelf
veel liederen en geloofde dat muziek het hart van de gelovige kon raken. In de
protestantse traditie werden liederen begrijpelijker, vaak in de volkstaal en werd
het orgel een vertrouwd instrument in de kerk.

In vrijwel elke geloofstraditie is muziek een manier om emoties te uiten, het geloof
te belijden en gemeenschap te vormen. Zingen verbindt mensen, in verdriet en
vreugde, in hoop en twijfel. Een lied kan troosten bij verlies, kracht geven in
moeilijke tijden of blijdschap uitdrukken.

Veel kerken hebben koren, muziekteams of een cantorij die een belangrijke
bijdrage leveren aan de eredienst en als dat er niet is, dan is er altijd nog een piano
of een orgel.

De kracht van muziek heeft nog een ander voordeel: Een eenvoudige melodie met
oprechte woorden kan soms meer zeggen dan een lange preek. Muziek maakt het
geloof tastbaar en voelbaar en verbindt mensen met elkaar.

Het was dan ook niet moeilijk om ‘Muziek’ te kiezen als thema voor de zomereditie
van Het Spoor. De traditie om voor het zomernummer een thema te kiezen
hebben we overgenomen van de Graankorrels.

Namens de redeactie, Jan Pieter Reinstra.



Kerkdiensten Opperdoes

Noorderpad 21
Aanvang 9.30 uur

zondag 6 juli
aanvang 10.00 uur
zondag 13 juli

zondag 20 juli
aanvang 10.00 uur

zondag 27 juli
aanvang 10.00 uur

zondag 3 augustus

zondag 10 augustus

zondag 17 augustus

zondag 24 augustus
dondag 31 augustus

zondag 7 september
aanvang 10.00 uur

Koster
juli
Sj. v.d. Male

voorganger: ds. R. Wattel uit Hoofddorp

Gez. dienst met PG Medemblik in Medemblik

Te collecte: Kerk in Actie: Werelddiaconaat Ghana
2e collecte: Kerk

voorganger: ds. W. Keuning uit Mantgum

Te collecte: PKN Missionair werk / 2e collecte: Kerk
voorganger: dhr. J. Zwaan uit Den Haag

Gez. dienst met PG Medemblik in Medemblik

Te collecte: Eigen kas diaconie / 2e collecte: Kerk
voorganger: ds. H. Smit uit Purmerend

Gez. dienst met PG Medemblik in Medemblik

Te collecte: Eigen kas diaconie / 2e collecte: Kerk
voorganger: ds. M. Kraak-Verdonk uit Wilnis

Te collecte: Eigen kas diaconie / 2e collecte: Kerk
voorganger: pastor T. Heijboer uit Hoorn

Te collecte: Kerk in Actie: Zomerzending Cuba

2e collecte: Kerk

voorganger: ds. H. Smit uit Purmerend

Gez. dienst met PG Medemblik in Opperdoes

1e collecte: Nationaal Fonds Kinderhulp / 2e: Kerk
voorganger: ds. H. Haandrikman uit Enkhuizen

Te collecte: Eigen kas diaconie / 2e collecte: Kerk
voorganger: ds. P. Verhoef uit Alkmaar

Te collecte: Pastoraat Nederland / 2e collecte: Kerk
voorganger: ds. M. Kraak-Verdonk uit Wilnis

Gez. dienst met PG Medemblik in Medemblik

1e collecte: PKN-geloven met jongeren / 2e: Kerk

augustus
K. Smit

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:

www.pgopperdoes.nl
www.kerkdienstgemist.nl>Noord-Holland>Opperdoes



Kerkdiensten in de
Bonifaciuskerk

aanvang: 10.00 uur, tenzij
anders aangegeven

CSomtfaciuskerk
O tadombiit:

zondag 6 juli voorganger: ds. R. Wattel uit Hoofddorp.
Gezamenlijke dienst met Prot. Gemeente Opperdoes.
(Te collecte voor diaconie / 2e voor de kerk)
Kerk in Actie: Werelddiaconaat Ghana / Kerk.
koster:  N. Buijze.

zondag 13 juli  voorganger: dhr. E. Wubbema uit Medemblik.
PKN Missionair werk / Kerk.
koster: J. Kool

zondag 20juli  voorganger: dhr. J. Zwaan uit Den Haag.
Gezamenlijke dienst met Prot. Gemeente Opperdoes.
Eigen diaconaal werk / Kerk.
koster:  B.Hoekstra.

zondag 27 juli  voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend.
Gezamenlijke dienst met Prot. Gemeente Opperdoes,
herbevestiging van ambtsdragers.
Eigen diaconaal werk / Kerk.
koster:  J. Kool.

zondag 3 augustus  voorganger: mevr. ds. J. Baaij uit Bergum.
Eigen diaconaal werk / Kerk.
koster:  N. Buijze.

zondag 10 augustus voorganger: mevr. ds. T. Karman uit Amsterdam.
Kerk in Actie: zomerzending Cuba / Kerk.
koster:  J.Kool

zondag 17 augustus voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend.
Gez. dienst in Opperdoes, aanvang 09.30 uur.
Nationaal Fonds Kinderhulp / Kerk.




vervolg kerkdiensten Bonifaciuskerk

zondag 24 augustus voorganger: ds. M. Braamse uit Alkmaar.
(1e collecte voor diaconie / 2e voor de kerk)
Eigen diaconaal werk / Kerk.
koster:  J. Kool.

zondag 31 augustus voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen.
Kerk in Actie: Pastoraat in Nederland / Kerk.
koster:  B.Hoekstra

zondag 7 september voorganger: mevr. ds. M. Kraak uit Wilnis.
Gez. dienst met PG Opperdoes.
PKN Geloven met jongeren / Kerk.
koster: J.Kool.

De kerkdiensten in de Bonifaciuskerk of BonFoyer zijn ook te beluisteren
via de websites:

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl

www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik

Uitnodiging gemeenteberaad verkoop pastorie 6 juli 2025

Op voorstel van het college van kerkrentmeesters heeft de kerkenraad ingestemd

met het voornemen om de leegstaande pastorie Oostersingel 9b te Medemblik te

verkopen. Dit omdat onze nieuwe predikant en zijn echtgenote deze niet zullen

gaan bewonen.

De verkoopprocedure zal pas in gang gezet worden nadat hier met de

gemeenteleden over is gesproken.

Na afloop van de kerkdienst op zondag 6 juli 2025 zal een toelichting gegeven

worden op dit besluit. Ook is er dan gelegenheid om vragen te stellen aan de

kerkenraad.

Hoewel de pastorie eigendom is van de Protestantse Gemeente te Medemblik, zijn

ook de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Opperdoes welkom bij

deze bijeenkomst.

Komt u ook? Jan Smit,
voorzitter.



Diaconale collectes voor de maanden juli en augustus 2025

Onze verantwoordelijkheid voor de medemens dichtbij en veraf gaat in de vakantietijd
gewoon door. We doen dat door te geloven in delen en anderen daarin vrijmoedig mee
te nemen. We mogen geven in onze afhankelijkheid van God. Collecteren in het licht van
Gods koninkrijk dus. We zijn samen een wereldwijde gemeenschap van mensen die
geloven in God en met elkaar delen wat we ontvangen. We vertrouwen erop dat Hij het
werk wil zegenen. Dan zal er genoeg zijn voor velen.

Het collecterooster voor 2025 reikt ons projecten aan van Afrika naar Zuid-Amerika en
Nederland.

Zondag 6 juli is de collecte bestemd voor het werelddiaconaat in Ghana. Stop de
kinderarbeid in de visserij. In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren
onder dwang in de visserij. In arme vissersplaatsen moeten zij al jong meewerken. Ze zijn
een makkelijk prooi voor handelaren, die hen soms tegen betaling en onder valse
voorwendsels bij hun familie vandaan halen. Kerk in Actie helpt om deze kinderen te
bevrijden, op te vangen en te herenigen met hun familie. Via voorlichting in
vissersdorpen moet nieuwe uitbuiting worden voorkomen.

Zondag 13 juli collecteren we voor het Missionaire werk in Nederland. Sinds het ontstaan
van pioniersplekken is er veel geéxperimenteerd met- en geleerd over nieuwe vormen
van kerkzijn. Via online modules over thema’s als:

- Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?

- Hoe ontdekken we waar we als kerk toegevoegde waarde kunnen zijn? en

- Hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap met mensen buiten de kerk?

wil de Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar stellen voor
pioniersplekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die 'Kerk naar
buiten' willen zijn.

Zondag 10 augustus is de zomerzendingscollecte bestemd voor Cuba. Cubaanse kerken
bieden hoop. Het land zit in een diepe economische crisis. Er is tekort aan voedsel,
brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide volwassenen vertrekken naar het
buitenland. Ouderen en zieken staan er alleen voor. Kerk in Actie steunt Cubaanse kerken
om pastorale en diaconale hulp te bieden. Volwassenen en jongeren kunnen theologisch
onderwijs of leiderschapstrainingen volgen. Zo geven ze hoop via bijbelstudies, thuiszorg
en maaltijden van zelf verbouwd voedsel. Hiermee worden ouderen ondersteund in hun
dagelijkse strijd om het bestaan.

Zondag 17 augustus collecteren we voor Nationaal Fonds Kinderhulp Nederland. Veel
kinderen kunnen in de vakantietijd nergens naar toe. Er is nauwelijks geld voor
boodschappen, laat staan voor vakanties. En ook de tijd na de vakantie breekt dan weer
aan. Naar school gaan als je geen goede bril hebt om de lessen te volgen en
schoolspullen die nodig zijn. Geen enkel kind mag beperkt worden door armoede buiten
hun schuld. Uw gift zorgt ervoor dat deze kinderen weer zorgeloos kunnen leren en
dromen.



Zondag 31 augustus is de collecte bestemd voor Pastoraat in Nederland.

Veilige plek voor studenten. Prestatiedruk, twijfels of je wel op je plek bent en over wat je
met je toekomst wilt, rouw, eenzaamheid: er kan veel op studenten afkomen. Het
studentenpastoraat biedt een veilige plek waar ze terecht kunnen met hun vragen over
persoonlijke ontwikkeling, zingeving en geloof, en voor aandacht en een luisterend oor. In
de Protestantse Kerk werken ruim vijfhonderd predikanten - geestelijk verzorgers op
bijzondere plekken, zoals het studentenpastoraat. Zij maken de kerk op hun eigen plek
zichtbaar.

Zondag 7 september is de collecte bestemd voor Jongere generaties in Nederland.
Geloven met jongeren.

De zondagen 20 juli en 27 juli - 3 augustus en 24 augustus zijn de collectes voor de
eigen kas van de diaconie. Hiermee kunnen we het bezoekwerk in de gemeente steunen
en als er noodhulp -waar dan ook- nodig is.

We bevelen de aangekondigde collectes van harte bij u aan.

Namens de diaconie een mooie en ontspannen vakantietijd gewenst!
Jan Pieter, Mary, Piet, Alma en Hannie

Uitleg bloemschikking Pinksteren

Deze liturgische schikking is gemaakt naar aanleiding van de
woorden uit Handelingen 2 (vers: 1-11).

Bovenin de schikking is een duif geplaatst. De duif is het symbool
van Gods Geest, zoals in Lucas 3: 21-22a bij de doop in de Jordaan.
Het is de Geest die bezielt en aanvuurt. De heilige Geest zorgt voor
inspiratie, is de helper en trooster. De Geest is het die mensen
beweegt en waar mensen enthousiast over zingen.

Door de Geest bewegen mensen over grenzen.

De duif zit op een bol. De bol verbeeldt de aarde, waarop we leven
en we horen vandaag in de lezing uit Handelingen hoeveel verschillende volken er wel
zZijn en allemaal spreken ze in hun eigen taal.

Onder de duif, zien we over de bol neergaande takken van klimop, die de verspreiding van
de Geest over de wereld verbeelden. Klimop is het symbool voor Gods trouw en ook voor
onsterfelijkheid. Door de wind beweegt de klimop, zoals de Geest beweegt. De Geest is
het die harten raakt, in vuur en vlam zet, inspireert, samenbrengt, energie geeft.

Onder aan de slierten van klimop, staan 12 vaasjes met bloemen. Er waren 12 apostelen.
Het getal 12 staat voor het geheel.

Wij lezen in Handelingen over de Geest van God die neerdaalde op de aanwezige
leerlingen tijdens het oogstfeest in Jeruzalem. Ze raakten in vuur en viam.

In de vaasjes zien we daarom boeketjes van oranjerode en gele bloemen, die doen denken
aan de vuurtongen uit de lezing.

Vuur staat in de bijbel voor de openbaring van goddelijke aanwezigheid (denk aan bijv.
aan Exodus 19: 18 ‘De Sinai was geheel in rook gehuld, omdat de Heer in vuur was
neergedaald’).

Dini van Unen



Het evangelie naar Johannes

Dit evangelie heeft een heel
andere sfeer dan de andere drie
evangelién. Toen ik het evangelie
als theologiestudent voor de
eerste keer écht ging lezen, vond
ik het best lastig. Vooral die lange,
nogal filosofisch gekleurde,
beschouwingen. Maar ik zag aan
de andere kant ook de prachtige verhalen,
bijvoorbeeld de opwekking van Lazarus,
het verhaal van Kana en de genezing van
de blindgeborene.

Pasen

Een opvallende bijzonderheid van
Johannes is dat er drie keer een paasfeest
voorkomt. Aan het begin is er meteen na
het wijnwonder te Kana een paasfeest.
Later is er een paasfeest rondom het
wonder van het brooddelen. Aan het slot is
er dan het derde paasfeest van het lijden
van Jezus. Pasen is voor Johannes dus zeer
belangrijk. Het is de doorbraak van het
licht in deze wereld. Eeuwig leven, vrede
en lichtis niet iets voor een leven na dit
leven, maar al voor het leven hier en nu.
Wie gelooft gaat het licht zien; ook wie
blindgeboren is zullen de ogen daarvoor
open gaan (Joh 9). En Lazarus staat op in
dit leven; er wordt niet gewacht met
opstanding tot een hiernamaals. Beide
verhalen heeft alleen Johannes
opgenomen.

Ik vind het een mooie gedachte dat we het
licht, het leven en de opstanding al in dit
leven kunnen verwachten. Johannes helpt
me om er naar op zoek te blijven.

Omdat Pasen zo belangrijk voor hem is,
verbaast het niet dat hij leven en werken
van Jezus zich vooral af laat spelen in Juda,
dichtbij Jeruzalem.

Schrijver

Johannes schrijft voor een niet-Joods
publiek. Dat weten we omdat hij bepaalde
Hebreeuwse termen uitlegt. Een mooi
voorbeeld is het opstandingsverhaal. Als
Maria er achter komt dat ze met Jezus te
maken heeft, draait ze zich om en roept:
Rabboeni. En dan voegt Johannes toe: ‘dit
Hebreeuwse woord betekent ‘meester’ (20:
16). Zo'n vertaling komt nog een paar keer
voor maar verder weten we van de
schrijver vrijwel niets. Het was
waarschijnlijk niet de discipel Johannes.
Want in Handelingen staat een
mededeling dat Petrus en Johannes
ongeletterd waren. Tja, dan schrijf je niet
even een evangelie, nietwaar!?

Lang is ook wel gedacht dat de schrijver
samenviel met de leerling die Jezus in het
bijzonder liefheeft. Dat is de leerling
(zonder naam!) die bij Jezus aan de borst
gaat liggen tijdens het laatste avondmaal.
Maar 't is echt een latere toevoeging dat
deze leerling dit evangelie heeft
geschreven (21: 24). Men schreef bepaalde
geschriften toe aan bekende mensen om
de geschriften meer gezag te geven. Zoals
in de gouden eeuw leerlingen van
schilders de schilderijen wel signeerden
met de naam van de grote meester.
Modern onderzoek wijst uit dat het wel
eens geschreven kan zijn door een groep
leerlingen, misschien een gemeente die
door Johannes was gesticht. Door leden
van deze groep zouden ook de drie
brieven van Johannes geschreven kunnen
zijn. Openbaringen is waarschijnlijk weer
door een heel andere schrijver (of
schrijversgroep) geschreven. Dat wordt
afgeleid uit het taalgebruik.
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Zijn evangelie is al vroeg bekend juist in
gebieden wat verder weg: Klein-Azié,
Egypte, Rome. Johannes is als laatste van
onze vier evangelién geschreven: circa 100
na Christus.

Ik ben

Beroemd zijn de zogenaamde Ik ben’
woorden uit dit evangelie. ‘lk ben het licht
der wereld’ en ‘lk ben de deur voor de
schapen’ en zo nog een aantal. Een paar
keer zegt Jezus eenvoudig alleen maar: ‘lk
ben’ verder zonder iets er achter. Dit is een
verwijzing naar het Oude Testament waar
op deze manier wel over God gesproken
wordt. Met de ‘Ik ben’ uitspraken wil
Johannes maar zeggen: beste lezer, weet
dat Jezus een goddelijke oorsprong heeft.
De woorden roepen dan ook veel

weerstand op; zie hoofdstuk 8: 58 en 59,
waar de omstanders stenen verzamelen
om Hem te stenigen. Maar Jezus gaat
tussen hen door ... Dan nog wel; zijn tijd is
nog niet gekomen.

Tot zover een paar bijzonderheden en
kenmerken van het evangelie naar
Johannes.

Dit is de laatste aflevering.
Ik hoop dat u er met plezier kennis van

heeft genomen.

ds. Marius Braamse

Samenvatting van de kerkenraadsvergadering van 28-05-2025

- De Protestantse Gemeente te Medemblik kreeg een schrijven van de
Doopsgezinde gemeente waarin het naderende afscheid van ds. Jelle Waringa

aangekondigd werd.

- Dejaarrekeningen 2024 van de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen
van beide gemeenten worden goedgekeurd en vastgesteld en zullen bij het
Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken ingediend worden.

Het Spoor wordt graag
gelezen: De bezoekers van
de koffie-ochtend in de
BonFoyer kunnen niet
wachten tot het blad thuis
is bezorgd.......

(foto: Dicky Poot)




Sponsorfietstocht Hemelvaartsdag

WILDE <>

GANZENX
Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag en dus dé dag voor de
fietssponsortocht! Na een goedbezochte, gezamenlijke dienst in
Opperdoes en na koffie, thee en koek, stapte rond half twaalf een tiental doorzetters op
de (e-)bike. Doorzetters? Ja, want er was een stevige miezer-regen. Wie regenkleding mee
had, heeft daar geen spijt van gekregen! Na een
uurtje fietsen, o.a. via de waterberging en Twisk,
arriveerde het pelotonnetje bij de Bonfoyer
voor een uitgebreide, goed verzorgde lunch. Er
was zelfs keuze uit twee soorten soep! Ook een
twintigtal niet-fietsers (maar misschien wel
sponsors...) schoof aan bij de lunch. Het was een
geslaagde, gezellige bijeenkomst.
Dat er aardig wat belangstelling was en dat de
dag geslaagd is, is natuurlijk mooi, maar het
ging 66k om het goede doel: de actie 'Bolivia,
iedereen een groentetuin' van de Wilde Ganzen.
De opbrengst van de fietssponsortocht was
ongeveer € 409,00. Dat bedrag is door de

gezamenlijke diaconieén aangevuld tot

€ 809,00. Elke actie voor Wilde Ganzen wordt door de organisatie verdubbeld. Er gaat dus
€ 1.618,00 naar het project in Balivia!

ledereen die heeft bijgedragen aan deze actie (fietsers, sponsors, dames van de koffie, thee
en catering en iedereen die op andere wijze heeft bijgedragen) hartelijk dank!

De gezamenlijke diaconie.

Pinksterdienst

Net als de activiteiten op Hemelvaartsdag was de 'buitendienst' bij Andries Smit
ook geslaagd. Het weer was hetzelfde als bij de fietstocht.... De regen liet het dus
niet toe dat we buiten zaten, maar ook binnen was het goed toeven: goede
opkomst, bijzondere bloemschikking, inspirerende preek en muzikale begeleiding
door een ensemble van Tavenu.
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Activiteitenkalender Protestantse Gemeente te
Medemblik-Opperdoes

In onderstaande agenda vindt u de data gebundeld
van kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in de
komende maanden:

- elke woensdagmorgen, Open Kerk, vanaf 10 uur, Bonfoyer Medemblik
- woensdag 2 juli, gespreksgroep V & T, "Twaalf gewone mannen"
van 10.00 — 11.30 uur in d’'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- woensdag 16 juli, gespreksgroep V & T, "Twaalf gewone mannen"
van 10.00 uur - 11.30 uur in de consistorie - Opperdoes
- woensdag 16 juli, verjaardag in de kerk, voor de jarigen 80+
14.30 uur, Bonfoyer Medemblik
- vrijdag 18 juli, ‘Gewodn anskuive’
aanvang 17.15 uur, in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
van te voren aanmelden.
- woensdag 24 juli, ontmoetingsmiddag
van 15.00 uur - 16.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- woensdag 21 augustus, ontmoetingsmiddag
van 15.00 uur - 16.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes

In de maanden juli en augustus zijn er geen crea-ochtenden.

Mijn gebed van D.C. Lewis -1970 Ik kom hier vaker Heer haast elke week
Nooit bij een zondagsdienst nooit voor de
Dit is uw orgel Heer, dit is uw kerk preek
'k Loop zomaar binnen Heer, net van Als je alleen bent Heer zonder publiek
m'n werk Nou dan geniet je meer van de muziek
Niet voor de priester Heer, of 't antiek
lk kom alleen maar Heer, Ik had 'n rotdag Heer 't lukte niet best
voor de muziek 'k Werd door collega's Heer ook nog gepest
't Komt door 't orgel Heer door uw trompet
Is het bezwaarlijk Heer, dat ik hier zit Ik kwam haast ongemerkt tot een gebed
Maakt 't wat uit oh Heer, dat ik niet bid
'k Ben niet hervormd of zo, niet katholiek Dit lied is opgenomen in de Groote Kerk
Ik kom alleen maar Heer voor de muziek te Maassluis. De begeleiding
werd verzorgd door Feike
Asma op het kerkorgel.




Lief @ Leed

We proberen u in deze rubriek op de hoogte te houden van lief en leed uit de
gemeente. Mist u iets of wilt u iets mededelen, neem dan contact op met de
ouderlingen Corry Kroon (06 85525585) of Trienke Dijkstra (06 45699701). U kunt
het ook melden aan de redactie van Het Spoor Opperdoes

Corry Kroon is afgelopen week, 17 juni, geopereerd aan haar heup. "We gaan eerst
feest vieren, daarna mag het mes er in," aldus Corry. Nu nog revalideren. We
wensen haar sterkte voor de komende weken.

Wij weten dat er meerdere mensen in de gemeente zijn die met zorgen, in wat
voor vorm dan ook, te maken hebben maar hier niet genoemd zijn.

Wij wensen iedereen Gods onmisbare aanwezigheid in het leven toe en bidden
voor hen om kracht en wijsheid.

Met een hartelijke groet van het pastorale team

Rozen voor geslaagden

Op donderdag 12 juni hebben veel jongeren het verlossende

telefoontje ontvangen dat ze zijn geslaagd voor hun opleiding!

Met een flink aantal rozen zijn Trienke en ik op de fiets het dorp rond geweest op
vrijdagavond 13 juni om overal waar een vlag met tas hing aan te bellen en een
roos af te geven.

Veel jongeren die we hebben gesproken weten al duidelijk welke richting ze op
willen, dat is mooi om te horen.

Leuk om zo door het dorp te fietsen en de blijde gezichten en reacties te zien en te
horen. ledereen vind het heel leuk dat dit initiatief vanuit de Protestantse
Gemeente wordt gedaan.

Sommigen zijn al druk bezig met een vakantiebaantje, maar er is ook een tijd van
ontspanning om in september weer aan een nieuwe uitdaging te beginnen.

Trienke en Arie

BEDANKT BEDANKT BEDANKT

Lieve mensen,

Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen, felicitaties etc. vanwege
ons 60 jarig huwelijk. Het was voor ons onvergetelijk.

Hartelijke groeten van Cees en Corry Kroon
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‘Gewoon anskuive’

De volgende ‘Gewooén anskuive’ is op vrijdag 18 juli.

Gezellig met elkaar aan tafel: iedereen is welkom!

Wat we eten is nog een verrassing!

De maaltijd wordt bereid door Dinie Wagenaar en Trienke Dijkstra.
De zaal is open om 17.15 uur en het kost nog steeds € 6,00. —
Gastvrouwen zijn Trienke Dijkstra en Marian Meurs. -
Aanmelden en afbericht uiterlijk dinsdag 15 juli!

Bij gastvrouw Trienke Dijkstra

(bellen of appen).

In de maand augustus is er geen ‘Gewodn anskuive.

Ontmoetingsmiddag

In de maanden juli en augustus willen we op 24 juli en op 21 augustus bij elkaar
komen, voor de gezelligheid! en om even bij te praten en we drinken een kopje
koffie of thee.

Komt u ook?

ledereen is welkom in d'Ouwe Pastorie, Noorderpad 21
van 15.00-16.30 uur

Mocht het vervoer een probleem zijn dan kunt u
contact opnemen met Anneke Boot

Schoonmaakrooster

16 juni t/m 26 juli 2025

dhr. J. Zwaan

dhr. P. Brouwer

dhr K. Zijlstra

Nog een dame beschikbaar??

—

.

28 juli t/m 6 september 2025
dhr. J. Zwaan

mevr. T. Gutter

mevr. G. Mazereeuw

mevr. |. Klopper



Kindernevendiensten

In juli hebben we voor de vakantie nog nevendienst op: 6 juli.

We hebben een goede tijd met elkaar gehad en ook leuke dingen gemaakt.
Ik hoop dat jullie zonnebloemen het goed doen

in de tuin of pot.

In het startweekend gaan we iets leuks doen en
verder is het nog even afwachten.

Voor teeners is er ook een programma. Dat moet ik
nog wat beter bekijken.

Jullie blijven allemaal belangrijk, ook voor de kerk.
We krijgen straks ook een nieuwe dominee en

die heeft vast ook zijn plannen.

In het septembernummer zal meer informatie staan.

We wensen jullie een fijne vakantie met jullie familie en vrienden en vriendinnen.

Hartelijke groet van Tieneke Elshout-Booij en Eva Vijn

"Twaalf gewone mannen" - John MacArthur

In juni zijn we begonnen aan het boek waarin gekeken wordt naar de ['WAALF
: : GFWONL
twaalf leerlingen die Jezus heeft geroepen. VANNLN

Welke karaktereigenschappen hadden ze, wat kunnen we van hen
leren? _
Op 4 juni hebben we eerst met elkaar gekeken wat de globale rommapag, o
omstandigheden waren in de tijd dat de leerlingen werden geroepen.
Wat was de politieke situatie, welke godsdienstige leiders waren er toen.
Op 18 juni hebben we nagedacht over Petrus, wie was hij, welke
karakter-eigenschappen had hij? Wat kunnen we daarvan leren vandaag de dag?
In juli willen we nog twee bijeenkomsten houden om na te denken over Andreas,
de broer van Petrus. Daarna willen we kijken naar Jakobus en zijn broer Johannes.
In augustus en september worden er geen bijeenkomsten gehouden.
In oktober willen we de draad weer oppakken en weer verder gaan met de andere
leerlingen.
Data: 2 en 16 juli
Tijd: 10.00 - 11.30 uur in de consistorie in Opperdoes

Arie Hoosbeek, V&T




Kerkelijke mutaties

Kerkelijke mutaties tot 14-06-2025

Verhuisd:

- mevr. E. Strikwerda is verhuisd van: Zwartepad 20, Opperdoes
- dhr. C. Klaver, Gerrit Rietveldsingel 149, Diemen

- mevr. J.C. Zwier, Walakker 21, Opperdoes

Overgeschreven:
- Mevr. J.C. Zwier

- mevr. D.D. Sordam, Hoge Werf 45, Opperdoes

Huwelijk:
- Op 2 juni 2025: 60-jarig jubileum van dhr. C. en mevr. C. Kroon-van Oostveen,

- Op 13 augustus 2025 50-jarig jubileum van dhr. G. en mevr E. Bos-Nauta,

LA,

(N

Verjaardag 75 jaar en ouder:

1-6-2025 dhr. J.A.P.van Splunter

8-6-2025 mevr. WH.M. Zwier-van der Male
Medembilik

13-6-2025 mevr. T. de Gooijer-Biersma

16-6-2025 dhr. B.C. de Gooijer

17-6-2025  mevr. TW. Stam-Ploeg

18-6-2025 mevr. J. Brouwer-Jonkman

20-6-2025  mevr. B.J. van Wilgenburg

25-6-2025 mevr. E. Zwaan-Senneker

26-6-2025 dhr. K. Zwaar

28-6-2025 mevr. R.G. van der Maale-Buning
Medemblik

2-7-2025 dhr. J. Kee

4-7-2025 mevr. A. Vijn-den Hollander
Opperdoes

5-7-2025 dhr. S. Mazereeuw



Vervolg verjaardagen:

6-7-2025 dhr. L. Zijlstra

7-7-2025 mevr. M.C. van Splunter-Roos
11-7-2025 dhr. W. Mazereeuw

13-7-2025 dhr. J. de Graaff

16-7-2025 dhr. AF. van der Maale
21-7-2025 dhr. J. Elshout

24-7-2025 mevr. G. de Graaff-Rustenburg
1-8-2025 dhr. J. Zwier

7-8-2025 mevr. A. Ruiten

14-8-2025 mevr. A. Rustenburg
14-8-2025 mevr. A. Zwier-Westra
19-8-2025 mevr. WK. Terpstra-Nieuwenhuis
28-8-2025 dhr. J. Mazereeuw

Muziek in de Bijbel

Soorten muziekinstrumenten
We komen verschillende soorten muziekinstrumenten tegen,
met name in het boek Psalmen:

Snaarinstrumenten (zoals de lier, de luit en de harp).
Snaarinstrumenten waren het meest gangbaar. Ze werden zowel gebruikt tijdens feesten
(in en buiten de tempel) als tijdens rouwmomenten.

Slaginstrumenten (zoals de trommel en cimbalen). Vooral de cimbalen werden vaak in de
tempel gebruikt.

Blaasinstrumenten (zoals de ramshoorn, de dubbelfluit en de trompet). Deze
instrumenten werden gebruikt om mensen te waarschuwen of bij elkaar te roepen, maar
ook om muziek te maken in de tempel.

Orkesten

In het Oude Testament worden regelmatig groepen muziekinstrumenten genoemd, zoals
ramshoorns, harpen, tamboerijnen, fluiten en cimbalen (1 Samuel 10:5; Psalm 150). Het
lijkt er dus op dat deze instrumenten samen een orkest vormden.

Ook in Daniél 3:10 vinden we een opsomming van een aantal muziekinstrumenten. De
namen die hier gebruikt worden, zijn ontleend aan het Grieks. In deze passage vinden we
dus waarschijnlijk een beschrijving van een orkest uit de hellenistische periode (van
ongeveer 350 voor Christus tot het begin van onze jaartelling). Bron NBG
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Ouderenuitje vol verrassingen op 20 juni 2025

Op een zonovergoten vrijdagmiddag
i gingen we in de bus op

! verrassingstocht in West-Friesland.
We waren met een bus vol, zowel uit
Medemblik als uit Opperdoes. Er

! moesten zelfs twee auto’s achter de

| bus aan rijden, om iedereen mee te

| krijgen.

De diaconieén van de Protestantse Gemeente te Medemblik en Opperdoes en van de
Christelijk Gereformeerde kerk en de Gereformeerde Gemeente Opperdoes zijn de
initiatiefnemers van het ouderenuitje, maar Mary van der Ploeg heeft vooral dit uitje
geregeld. Zij had contact met Elisa van der Jagt, de oprichter van Tour2Day, die uitjes
organiseert in West-Friesland. Niemand
wist waar we heen gingen, alleen Elisa, |
Mary en de chauffeur Piet.

Eerst waren we in Kolhorn, voor

koffie/thee en heerlijk appelgebak op

het terras. Er was een rondleiding door

het prachtige dorp en een bezoek aan

het museum in de Turfschuur. Daarna

reden we naar Enkhuizen voor een fijne

rondvaart door de grachtjes en langs de

vesting. Het was heerlijk op het water

en vanaf een boot ziet de stad er toch

heel anders uit.

e Precies op de aangegeven tijd

" kwamen we weer in Opperdoes en

| Medemblik aan. Het was een

B8 prachtige middag en iedereen heeft

n erg genoten. Heel leuk om je te laten

verrassen en dat je dan op zulke

. mooie plekken in West-Friesland

. komt. Fijn ook dat er zoveel mensen

mee gaan en zoals iemand zei: "Kijk

.., eens hoe eensgezind, zonder dat je

- kerkgemeenschap iets uit maakt, wij
samen op pad kunnen gaan."



Nieuws pastoraat Prot. Gemeente Medemblik

80 jaar in de kerk vieren

Voor alle 80-plussers: Op woensdagmiddag 16 juli
om half 3 bent u van harte welkom om 'Jarig in de BT PR
kerk' te vieren in de Bonfoyer. We hopen dan elkaar L aory! Yk
te ontmoeten! S

Ziek en zeer

We leven mee met alle zieken uit onze gemeente.
Het starten met behandelingen, wachten op uitslagen en dan weer opnieuw
beginnen met kuren, dat valt allemaal niet mee. Hoewel wij hier geen namen
noemen, bestaat altijd de mogelijkheid om als u iets hoort, wat dat dan ook is,
door te geven aan ons, zodat wij er aandacht aan kunnen geven in de vorm van
een bezoekje brengen of een kaartje sturen. Ook kunnen wij voor u pastor Ton
Heijboer inseinen mocht bezoek gewenst zijn.

Koffie drinken voor iedereen

ledere woensdagmorgen drinken we koffie in de
Bonfoyer.

We maken tijd voor een praatje, wisselen nieuwtjes
uit, spreken over zorgen als die er zijn, maar ook over
leuke zaken die ons vrolijk maken. Petje af voor
diegenen die altijd klaarstaan om koffie te zetten en
op koek trakteren. Het zijn de kleine kruimeltjes die
het doen, ook voor Sjors!

10 september

Op woensdagmorgen 10 september drinken we koffie in de Bangert (14).

Ja, u leest het goed: Op 10 september maken we een uitzondering wat locatie
betreft, omdat de Bonfoyer dan voor de Stadsquiz van Rondom in gereedheid
wordt gebracht.

De locatie in de Bangert is voor iedereen toegankelijk, ook voor wie met zijn
Mercedes, oftewel scootmobiel komt. En voor koffie met wat lekkers wordt
gezorgd, dus: zegt het voort, zegt het voort!

Een mooie zomer toegewenst!
Hartelijke groet, Nelli en Heilke
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Afscheid koster Thijs Hoff

Tijdens de kerkdienst op 25 mei in de Bonifaciuskerk is afscheid genomen van Thijs
Hoff als koster. Daarbij is door voorzitter Jan Smit het volgende gezegd:

"In ons kerkblad Het Spoor staat bij de aankondiging van de dienst van vandaag
niet alleen dat het een gezamenlijke dienst is, maar ook dat Thijs Hoff dienst doet
als koster.

Dat laatste is een mededeling die heel veel jaren te lezen was in het kerkblad.

5 amm [N september 2013 meldde Thijs zich aan als
koster en na een korte inwerkperiode werkte hij
vanaf januari 2014 als een van de vaste
vrijwillige kosters. Maar vandaag is het de laatste
keer dat Thijs als koster dienst doet. Daar mogen
" we best even bij stil staan.

Onze kerkelijke gemeente kan niet functioneren
zonder haar vrijwilligers en dat zijn er gelukkig
veel. Ze zijn onmisbaar en dat geldt ook voor de
& ¥ e W | kosters, want wie is het die voorafgaande aan de
S S dienst zorgt dat de kerkgangers naar binnen

: kunnen en dat alle noodzakelijke
voorbereidingen voor de dienst zijn getroffen? Dat is de koster!
Thijs was één van deze harde werkers. Hij was niet alleen inzetbaar voor de gewone
kerkdiensten, maar ook voor rouwdiensten. Deze laatste geven de koster veel extra
werk. Bij 21 daarvan heeft Thijs dienst gedaan. Hij heeft zijn werk met liefde
gedaan. Daarvoor willen we hem graag bedanken. Om deze dank van het college
van kerkrentmeesters, de kerkenraad en de gemeente te onderstrepen hebben we
een mooie bos bloemen meegenomen en Alma de Greeuw zal die nu
overhandigen. Laten we dit met een applaus voor Thijs begeleiden!”

Orgelconcerten Stichting Pieter
Backerorgel >>>>

(mooi passend in het thema van deze
zomereditie!)

vang: ﬁb ) u
: ?1Toegahg &ratis
collecte bij de uitgang




Hulp voor Oekraine

Bedankt voor het meedenken en afgeven van spullen waar de mensen in Oekraine heel blij
mee zijn. De hulp steunt hen en ze kunnen het vreselijk goed gebruiken.
Heeft u overbodige medicatie, het maakt niet uit wat, 66k

open medicatie, (alleen dichte zalven en druppels): heel @ Angela Stoop - X
. . - ® L
welkom. Alles wordt van etiketten ontdaan en is beslist Amaior thnk you to Bastian Haagsma, Jo Bo, Michiel
T 2o om0 A" o the SOt (ecHaniznd BGR3e.
onto I A
anoniem: :1?3 1o Znadib foundation for helping me get thgse
- T i ich i i
Heeft u wat voor Oekraine, neem dan contact met mij op: e
bernadetgroen@gmai I.Com Of 06—1 0869600 This Is nat a time to give up, this s a time to STAND
UP! Hard timas are where the strongaest souls are
forged. And we are here ta stand behind the strongest
of them,

De foto's zijn van de afgelopen transporten in april en meij.l.  rerosmcnsean
De linker foto is van de auto volgeladen voor het vertrek 2
begin mei. De andere foto is van half
april van een frontsoldaat die zijn
dankbaarheid toont voor de
personen die veel medische
middelen en materialen voor het
front hebben gebracht.

De frontsoldaat is uiteraard anoniem.

oD = 2 opmerkingen

& w
Gowveoldig Opmerking plaatsen Kopleren Delen
————

Samen aan Tafel, kortweg 'SaT’

De data voor het volgend seizoen van 'Samen aan Tafel' zijn bekend. We hebben
'de eerste vrijdag van de maand' los moeten laten. Normaal gesproken willen we
beginnen in oktober, maar dan is er een najaarsmarkt, dus zijn we uitgeweken
naar eind september.
De volgende data kunt u alvast in uw agenda zetten:
2025:  vrijdag 26 september, vrijdag 7 november, vrijdag 5
december (?).
2026: vrijdag 9 januari, donderdag 5 februari, vrijdag 6 maart,
vrijdag 10 april en vrijdag 1 mei.
Als u vaste gast bent krijgt u, een week voor de maaltijd, een app.
Er kunnen niet meer dan 30 personen aanschuiven bij het diner.
Omdat de lijst al vol is komen nieuwe aanmeldingen op de
reservelijst. De aan- en afmeldingen gaan via Bernadet Groen.
Wij hebben er weer zin in!
Simone, Bernadet, Leny, Henny en Corrie.
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Uit de gemeente

Uitgeschreven:

24-04  dhr.JJ.J. Reinstra

13-05  dhr.H.Bos

13-05  dhr.F. Noor

Overleden:

Op 18 april 2025 is mevrouw Riet Heijnen in Leiden overleden. Medio september
2024 verhuisde zij van Houtkopersgilde 6 te Medemblik naar een verzorgingshuis
in Leiden, dichterbij haar kinderen.

Verjaardagen juli en augustus:

02-07  mw. M. Hooiveld-Zwier

04-07  mw. W. van der Made-de Greef

06-07  mw. PA. Huitema-Brouwer

07-07  dhr. JA.van Bergen

13-07  dhr. G.N. de Gier

14-07  dhr. W. Bakker

14-07  mw. S.G. Voorthuijzen-Steemar

18-07  mw. D.M.C. van Blanken-van Mechelen

25-07 mw. H. Lanjouw-Hoff

30-07 dhr.T.de Leeuw

31-07  mw. l. Bood-Buitenhuis

14-08  dhr.P. Swart

19-08  dhr. N.J. Buijze

29-08  dhr. M. Cremer

Jubilea juli en augustus:

07-08  dhr. en mw. van Mechelen-van der Mark
50 jaar getrouwd.

"Muziek is de beste lafenis voor een bedroefd mens: Het hart wordt weer
tevreden, opgelucht en verfrist."
Maarten Luther.

"Muziek is een hogere openbaring dan alle wijsheid en filosofie. Wie muziek
tot zich laat doordringen, moet zich bevrijd voelen van alle narigheid, die
anderen met zich meeslepen.”

L. van Beethoven.
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