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Protestantse Gemeente te Medemblik - Opperdoes,
jaargang 1 nr. 3 november 2024

Van de redactie

Voor u ligt "Het Spoor' voor
november. November, tijd van
verkleurende en vallende
bladeren, herfst, maar ook van
gedachteniszondag en het begin
van Advent. Over die zaken is van
alles te zien en te lezen in dit
blad: van de foto op de voorkant
(Emmapark in Medembilik), het
gedicht met foto hiernaast, het
voorwoord tot de berichten over
Gedachteniszondag in
Opperdoes én Medemblik.

Voor het volgend nummer kunt
u kopij insturen t/m

maandag 11 november 2024
(maar liever eerder) .

Inleveren via de
e-mailadressen:
hetspoor@pgopperdoes.nl

of

hetspoor@
bonifaciuskerkmedemblik.nl

Het volgend kerkblad zal rond
27 november verschijnen.

Inleverdata in 2025:

ma. 6 jan.- ma. 10 febr. - ma. 17 mrt.
di. 22 april - ma.12 mei- ma. 16 juni
ma.18 aug.-ma.15 sept.

ma. 13 okt.- ma. 17 nov.

Een kaars opsteken

Ik weet niet hoe ik moet bidden.
Ik weet niet wat ik moet zeggen.
Ik heb weinig tijd.

En het licht dat ik aanbied is
een beetje van wat ik heb,
een beetje van mijn tijd,
een stukje van mijzelf.

De vlam staat voor mijn gebed
dat altijd bij mij is.

Ingezonden door Heilke Kool




Einde en een nieuw begin

De herfst is, terwijl ik dit schrijf, heel duidelijk begonnen. Hoewel de temperaturen
nog redelijk zijn, kleuren de bomen in allerlei prachtige herfsttinten. Wat is de
natuur toch mooi. De natuur neemt afscheid van het groeiseizoen en maakt zich
op voor het volgende seizoen.

Ook gaan we, in de kerk, op weg naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar, we
maken ons op voor voleindingszondag. We gedenken alle mensen die dit jaar
overleden zijn en steken voor hen een kaarsje aan in de dienst van 24 november
aanstaande.

We hebben dit jaar weer afscheid moeten nemen van geliefde familieleden, dorps-
en stadsgenoten, trouwe kerkgangers en meelevende leden. Zo langzamerhand
wordt het aantal kerkmensen steeds minder.

Maar in het artikel van ds. Marius Braamse kunt u lezen dat we niet moeten gaan
voor steeds meer en groter, maar liever een wachtende kerk moeten zijn. De
schrijver (Root) legt grote nadruk op het belang van oefenen om elkaar werkelijk
te ontmoeten. Immers het gaat uiteindelijk ook om een ontmoeting met, een
herkenning van, God in ons leven. Ontmoeting, op welke manier dan ook, hoe
klein en kortstondig misschien dan ook. Een glimp, een teken in de tijd.

Tijdens de gedachteniszondag hebben we dergelijke ontmoetingen: wij zelf als
nabestaande van een overledene, wij met de nabestaanden van overledenen, wij
met onze mede-gemeenteleden. Daarom is de voleindingszondag zo belangrijk.
We steken een kaars aan voor de overledenen en ook al weten we niet wat we
moeten bidden of moeten zeggen, het licht dat we aansteken staat voor het
gebed dat altijd bij ons en onze gemeente is.

Daarna begint alweer het nieuwe kerkelijk jaar, een nieuw begin met
vier Adventszondagen, als voorbereiding op het Kerstfeest.

De redactie wenst u een goede tijd toe, richting de laatste zondag van het kerkelijk
jaar en een goed begin van het nieuwe kerkelijk jaar met de Adventstijd.

Namens de redactie:
Anneke Boot, Gretha Bos, Arnold de Greeuw, Jan Pieter Reinstra,
Alma de Greeuw



Kerkdiensten Opperdoes
Noorderpad 21
Aanvang 9.30 uur

Zondag 3 november voorganger: ds. D. van Arkel uit Leusden
collectes 1e collecte: Najaarszending Ghana
2e collecte: Kerk

Woensdag 6 november voorganger: ds. G. Bijl uit Heemskerk
Dankdag voor gewas en arbeid
19.30 uur
collecte Kerk
Zondag 10 november voorganger: ds. P. van der Woel uit Heiloo
collectes 1e collecte: Werelddiaconaat Bolivia

2e collecte: Kerk

Zondag 17 november voorganger: ds. G. Bijl uit Heemskerk
collectes 1e collecte: Pastoraat in Nederland
2e collecte: Kerk

Zondag 24 november voorganger: ds. H. Smit uit Purmerend
Gedachteniszondag
10.00 uur

collectes 1e collecte: Hospice Dignitas Hoorn

2e collecte: Kerk

Zondag 1 december voorganger: dhr. B. van der Bent uit Alkmaar
1e Advent

collectes 1e collecte: KIA Werelddiaconaat Moldavié
2e collecte: Kerk

Koster
november december
Sj. v.d. Male K. Smit

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de website:
www.pgopperdoes.nl
www.kerkdiensgemist.nl>Noord-Holland>Opperdoes



CSomifaiusthert

A deaemplife

Kerkdiensten in de
Bonifaciuskerk
aanvang: 10.00 uur

zondag 3 november voorganger: majoor E. Wubbema uit Medemblik.
collectes: (Te collecte voor diakonie / 2e voor de kerk)
Kerk in Actie najaarszending Ghana /
Instandhouding eredienst.
koster: Th. Hoff.

zondag 10 november voorganger: de heer J. Zwaan uit Den Haag.
collectes: Kerk in Actie Werelddiaconaat Bolivia / Energiekosten.
koster: B. Hoekstra.

zondag 17 november voorganger: de heer S. Rienstra uit Barsingerhorn.
collectes PKN Pastoraat / Generale kas predikantstraktementen.
koster: J. Kool.

zondag 24 november voorganger: ds. W. Westerveld uit Wijk aan Zee.
Gedachteniszondag.

collectes: Hospice Dignitas Hoorn / Plaatselijk pastoraal werk.

koster: N. Buijze.

zondag 1 december voorganger: ds. dr. A. Reitsma uit Eemnes.

1e Advent.

collectes: Kerk in Actie Werelddiaconaat Moldavié /
Onderhoud tuin en terrein.

koster: Th. Hoff.

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik.



Samenvatting kerkenraadsvergadering 25 september

Ds. Job Stein is bevestigd in de Protestantse Gemeente te Wijhe. Er is namens ons
een kaart gestuurd om hem te feliciteren.

Afgelopen zomer waren er enkele zondagen waarop voor Opperdoes geen
organist op het rooster stond. Dankzij de voorgangers die een organist
meegebracht hadden, was er toch orgelbegeleiding.

We kijken terug op een mooie en gezellige startzondag. Er was een goede
opkomst tijdens de kerkdiensten en bij de barbecue. Complimenten aan de
organisatie zijn op zijn plaats!

Ds. Willemien Roobol heeft aangegeven te willen stoppen met het bijzondere
pastoraat in beide gemeenten. Regulier contact en bezoekwerk blijven de
pastorale ouderlingen verzorgen. Pastor Ton Heijboer is bereid gevonden om het
bijzondere pastoraat te vervullen.

De restauratie van de Bonifaciuskerk is formeel afgerond. Een deel van de
aangevraagde subsidies is ontvangen. De financiéle verantwoording afhandeling
van de subsidieaanvraag bij de provincie is ingediend, maar is daar nog in
behandeling. De verantwoording voor het Rijk kan pas na afloop van de
subsidieperiode 2021-2025 ingediend worden. Er wordt gestart met het plaatsen
van infraroodverwarming op diverse plaatsen in de Bonifaciuskerk. Hiervoor
wordt ook de meterkast aangepast.

Het ouderenreisje was zeer geslaagd met een gezellige groep mensen van vier
gemeenten (Christelijk Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Gemeente uit
Opperdoes en onze beide gemeenten).

Het vele werk van de beroepingscommissie heeft tot op heden helaas nog geen
nieuwe predikant opgeleverd. Het is erg lastig, omdat er een groot tekort aan
predikanten is. De geplaatste advertentie en persoonlijke benaderingen hebben
nog geen resultaat. Er is bij de landelijke kerk opnieuw een advieslijst opgevraagd
met namen van predikanten.

Als Jan Pieter Reinstra bevestigd is als diaken, is er een kleine aanpassing ten
aanzien van het notuleren van de kerkenraadsvergaderingen. De vergaderingen
die Jan Pieter Reinstra bijwoont, zullen dan genotuleerd worden door de scriba,
Melanie Hooiveld. Als hij afwezig is, is de notulist Corrie Reinstra.

Het Amen aan het einde van de dienst is in Medemblik anders dan in Opperdoes.
Vanaf 1e Advent zal het Amen op dezelfde wijs gezongen worden als in
Opperdoes. Dat is lied 431c uit het Nieuwe Liedboek.
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De diaconale collectes voor de maand november 2024

Niet zomaar een goed doel. Kerk in Actie is de diaconale organisatie van de
Protestantse Kerk in Nederland; dat maakt Kerk in Actie niet zomaar een goed
doel: ze voert de opdracht van de kerk uit. In de kerkorde staat mooi beschreven:
de gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de
dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven
geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid
van God waar onrecht geschiedt. Dat is wat Kerk in Actie doet, in naam van de
lokale gemeenten en in partnerschap met kerken wereldwijd. En zoveel mensen,
vele duizenden kilometers van elkaar verwijderd, die toch verbonden zijn en
elkaar verstaan, ook als ze elkaar soms niet begrijpen. Het gaat bij Kerk in Actie
niet alleen om geld, maar ook om samen kerk te zijn. Als leden van één lichaam die
niet zonder elkaar kunnen.

Zondag 3 november is de Najaarszending collecte en deze is bestemd voor
Ghana. Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Ghana is een overwegend
christelijk land, maar in het droge noorden zijn christenen in de minderheid.
Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging, met slechte wegen en
tekort aan schoon drinkwater en elektriciteit. Kerken in Noord Ghana leiden sterke
voorgangers op, die de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen en de
mensen kunnen ondersteunen. Ook leren kinderen, met behulp van de Bijbel,
lezen in eigen taal. Dit is een manier om uit de armoede te ontsnappen.

Zondag 10 november wordt er gecollecteerd voor het Werelddiaconaat en wel
voor duurzame landbouw in de Andes van Bolivia. Door klimaatverandering is de
regenval in het hoge Andesgebergte steeds grilliger. Veel jongeren trekken naar
de stad, omdat ze geen toekomst meer zien in de bergen. Maar sinds daar
waterreservoirs gebouwd worden, is irrigatielandbouw mogelijk en keren
jongeren weer terug. Boeren en boerinnen leren samen in codperatieverband
biologische groenten verbouwen. Veel inheemse bewoners gaan hun traditionele
groenterassen weer waarderen. Stadsbewoners leren stadslandbouw en
scholieren gaan aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop dat zelfs op 4000
meter hoogte landbouw mogelijk is.

Zondag 17 november collecteren we voor het Pastoraat in Nederland. Pastoraat is
omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander, vanuit geloof, hoop en liefde.
Voor mensen in de gemeente en mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen en
verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Aandacht
geven, een luisterend oor, en woorden van troost en bemoediging kunnen voor
hen veel verschil maken.

Zondag 24 november de Eeuwigheidszondag is de collecte bestemd voor
Hospice Dignitas in Hoorn. Hier worden mensen opgevangen in wat voor hen hun
laatste levensfase zal zijn.



Daar zijn ze gast en wordt gevraagd: "Hoe gaat het met je?"
Hebben de gasten behoefte aan een goed gesprek, ongeacht
levensbeschouwelijke achtergrond, is daar tijd voor en een luisterend oor.

Zondag 1 december is de collecte bestemd voor KIA/Werelddiaconaat Moldavié.

Op de site van kerkinactie.nl/actielanden kunt u allerlei informatie vinden over de
projecten die door Kerk in Actie worden ondersteund.

De collectes die gehouden worden bevelen we van harte bij u aan.

Een hartelijke groet namens de diaconie: Piet, Mary, Alma en Hannie

Mobiele buurthuiskamer van het Leger des Heils

De komende maanden zal de mobiele buurthuiskamer van het Leger des Heils op
woensdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 op het kerkplein in Medemblik staan.
Een mooie combinatie van ontmoeting en praktische verkoop. Voor mensen die
graag een gesprek met iemand willen hebben, of om zomaar een kopje koffie of
thee met elkaar te drinken en elkaar te ontmoeten. Voor de komende maanden de
volgende data: 13 november, 11 december, 8 januari 2025.

Ontdekkingsreis door de Bijbel (in twee jaar)

Vanaf ‘Vreugde der Wet'’ of ‘Simchat Thora, donderdag 24 oktober 2024
tot en met zondag 4 oktober 2026, eindigend op ‘Vreugde der Wet’ wordt
de Bijbel in twee jaar doorgelezen.

Opgedeeld in drie gedeelten: circa 10 tot 15 verzen uit de Thora

(de eerste vijf bijbelboeken), 35 verzen uit overig Oude Testament en 15
verzen uit het Nieuwe Testament.

Arie Hoosbeek, V&T

‘Op weg gaan en thuiskomen’

Het leesplan ‘Op weg gaan en thuiskomen, een uitgave van het NBG, neemt je mee
naar de verhalen van Bijbelse migranten, maar belicht ook de geestelijke kant van
dit onderwerp: wat betekent het om een “vreemdeling op aarde” te zijn, met een
hemels paspoort dat ons verbindt met christenen overal ter wereld?

Vanaf 18 september zijn we gestart.

Data: woensdag 30 oktober, 13 en 27 november
Tijd: 10.00-11.30
Plaats: Consistorie Arie Hoosbeek, V&T



Activiteitenkalender Protestantse Gemeente te
Medemblik-Opperdoes

In onderstaande agenda vindt u de data gebundeld
van kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in de
komende maanden:

- elke woensdagmorgen, Open Kerk, vanaf 10 uur, Bonfoyer Medemblik
-woensdag 30 oktober, gespreksgroep V & T, "Op weg gaan en thuiskomen"
van 10.00 - 11.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- vrijdag 1 november, Samen aan Tafel, 18.00 uur, Bonfoyer Medemblik
- dinsdag 12 november, vrouwencontactgroep, koffiegesprek
aanvang 10.30 uur in de d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
-woensdag 13 november, gespreksgroep V & T, "Op weg gaan en thuiskomen"
van 10.00 - 11.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- woensdag 13 november, moderamenvergadering,
aanvang 13.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- dinsdag 19 november, ouderenmiddag, 14.30 uur, Bonfoyer Medemblik
-woensdag 20 november, ontmoetingsmiddag
van 15.00 - 16.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
-vrijdag 22 november, ‘Gewodn anskuive’
aanvang 17.15 uur, in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
van te voren aanmelden.
- dinsdag 26 november, leesclub, 'De wintertuin' van Kristin Hannah
20.00 uur in de consistorie - Opperdoes
-woensdag 27 november, gespreksgroep V & T, "Op weg gaan en thuiskomen"
van 10.00 - 11.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
-woensdag 27 november, kerkenraadsvergadering,
aanvang 19.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes

Bedankt!

Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven na het
overlijden van onze (schoon)zus Annette.
Jan en Gretha Bos



Andaew Woat

& Wiy Worerand

WACHTEN Over de krimp van de kerk & wachten .....

oP GOE;;

Wie is er niet bij tijd en wijle bezig met vragen rondom de kleiner wordende kerk!?
Sommigen van ons gaan er regelrecht onder gebukt, begrijpelijk genoeg. En
intussen is het voor mensen die nog wél naar de kerk komen, moeilijker geworden
om hun geloof onder woorden te brengen. En waarom gaan wij eigenlijk nog wel
naar de kerk!? Ook al zo'n vraag!

Vanaf halverwege de twintigste eeuw hebben we geprobeerd het tij te keren. We gingen
experimenteren. De projecten schoten als paddenstoelen uit de grond. Speciale diensten gericht
op kinderen en tieners. De band in plaats van het orgel —vinden jongeren zo leuk.
Evangelisatie-diensten, diaconale projecten, enzovoorts. Doel: dat er weer meer mensen zouden
komen. De activiteiten waren gericht op nieuwe groei. We gingen méér dingen doen en méér
nieuwe dingen doen. We dachten dat gebrek aan groei de crisis van de kerk was.

En dan verschijnt er een intrigerend boek dat afrekent met het activisme en pogingen het tij te
keren. En vooral: afrekent met het mikken op (nieuwe) groei. En daar is Root heel principieel in. Hij
heeft niets tegen groei, maar wel als dat het doel is. Denken dat we moeten groeien zit de kerk
alleen maar in de weg. Als ik hem goed begrijp, zegt hij met zoveel woorden dat we met denken in
termen van groei van de kerk bezig zijn om de duivel met Beélzebub uit te drijven. Want de krimp
en het betekenisverlies van de kerk wordt veroorzaakt door het seculiere marktdenken dat zich
altijd richt op groei. Gerichtheid op groei, leidt er toe dat het nooit genoeg is. Want er kan altijd
meer groei zijn. Het lijkt zo te zijn dat ‘hoe meer je aanbiedt, hoe beter dat is, want dan kunnen
mensen hun leven vullen met God! (pagina 40) Maar zoals ons de consumptiemaatschappij leert:
hoe meer je aanbiedt, hoe meer gevraagd wordt nog méér aan te bieden. Groei vraagt alleen maar
om steeds meer groei. Want stilstand is achteruitgang. Maar dat houden we eenvoudig niet vol.
Maar bovenal: op deze manier missen we de essentie van kerk-zijn.

Innoveren?

We zien dat streven naar groei van de kerk leidt tot nog grotere vermoeidheid bij de mensen die het
werk moeten doen. En het leidt er vervolgens weer toe dat er minder ruimte over blijft voor de
vraag naar de betekenis en het doel van kerk-zijn.

Hij voert een prachtig bijbels voorbeeld op van een innovatieve oplossing (innoveren komt ook uit
het moderne marktdenken) die niet werkt. Het verhaal van Sara en Abraham die maar geen kind
krijgen. De druk is groot en wordt steeds groter: de druk van de omgeving bijvoorbeeld die van het
hoofd van de clan een zoon verwacht. De biologische klok die doortikt. Maar ook de druk van de
belofte van God dat Abraham zal uitgroeien tot een groot volk. Hoe moet dat ooit goed komen?
‘Sara en Abraham vinden een innovatieve oplossing. Abraham deelt het bed met Hagar’ (pagina
43) en Ismaél wordt geboren. Abraham erkent Ismaél als zijn kind: probleem opgelost zou je
zeggen. Maar al snel begint de narigheid als blijkt dat Sara het kind niet kan aanvaarden en dat God
niet dit kind wil inzetten voor de realisatie van zijn beloften. Abraham en Sara hebben hun
stinkende best gedaan het probleem op te lossen, maar uiteindelijk staat iedereen met lege
handen. Doordat ze in actie komen en niet wachten, zoals God hun had gezegd, gaat er van alles
mis. Hun probleem was van een andere aard dan ze hadden gedacht: het probleem was niet dat ze
geen kind konden krijgen, het probleem was dat ze het handelen van God niet af konden wachten.
Root laat ook aan de hand van een paar sprekende voorbeelden van mega-kerken in Amerika zien
hoe het gruwelijk mis kan gaan als een kerk denkt in termen van groei, vernieuwing en innovatie.
Het leidt alleen maar tot de dwang om nog méér te groeien en tot uitputting van mensen. Hij ziet
ook onder zijn ogen gebeuren hoe de kerk op deze manier de ster wordt van z'n eigen bestaan. De
Boodschap (met een hoofdletter) van de kerk raakt ondergesneeuwd. Relaties met elkaar en
daadwerkelijke aandacht voor waar we mee bezig zijn worden ondergeschikt aan groei. Zoals ook
de bedrijven van Big-Tech hun medewerkers en klanten ondergeschikt maken aan groei.
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Wachten!

De weg die Root verkiest, is de weg van het wachten. Hij wijst er op dat in de kerk de gedachte aan
méér wordt gevoed omdat we denken dat vanaf het begin van de kerk er al sprake was van groei.
Dat staat dan in Handelingen 2: 46 en 47. Dat is na Pinksteren. Maar, zegt hij, het begin van de kerk
ligt al voor Pinksteren. Namelijk vlak voor de Hemelvaart waar Jezus zegt: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem,
maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd. (Handelingen 1: 4)

Dat is feitelijk de sleutelzin uit zijn boek. Wachten. Blijven. Niet vluchten in doenerigheid of actie.
Niet gaan rennen en hollen.

Heel troostrijk wijst hij er op dat ook de eerste volgelingen van Jezus na de Hemelvaart met de
mond vol tanden hebben gestaan als hun werd gevraagd waar hun geloof voor stond. En als ze de
vraag kregen van de buitenwacht waar zij dan wel niet op aan het wachten waren .... Er was wel
een besef van opstanding, maar wat dat dan betekende ... dat moest allemaal nog uitgevonden
worden. Er was wel een belofte van de komst van God door Zijn Geest, maar of ze dat nog mee
zouden maken .....dat moest z'n bewijs nog maar krijgen. Er was wel een besef van belofte dat het
Koninkrijk zou komen, maar of dat dan ook echt spoedig zou plaatsvinden .....

Ja, men had wel ervaring opgedaan met de liefde van Jezus, maar hoe die dan handen en voeten
moest krijgen in hun leven van alledag .... dat moest z'n weg nog vinden. Al dat zoeken en
worstelen met het verwoorden van de boodschap (welke boodschap dan precies?) zien we terug in
Handelingen en in de brieven.

Een wachtende kerk

We moeten een wachtende kerk zijn, betoogt Root. Geduldig wachtend op (iets van) God. Een
teken in de tijd van de God die met ons mee wil gaan. Wachten maakt God tot de ster van de show.
Dat wachten vraagt een actieve houding. Alert en waakzaam, ogen en oren open waar ergens iets
van God zichtbaar wordt. Het is wachten als met ogen en oren op stokjes. Waar is een glimp van
God zichtbaar, wie weet: de zoom van zijn mantel?

In Handelingen wordt de tijd van het wachten gevuld met samen eten, verhalen vertellen, bidden
en herinneringen ophalen. In dit samenzijn kunnen we iets op het spoor komen van de levende
God. We stellen ons in het wachten open voor elkaar. We zijn oprecht en gepassioneerd betrokken
op de mensen met wie we zijn. Root legt dan ook grote nadruk op het belang van oefenen om
elkaar werkelijk te ontmoeten. Immers, het gaat uiteindelijk ook om een ontmoeting met, een
herkenning van, God in ons leven. Ontmoeting, op welke manier dan ook, hoe klein en kortstondig
misschien dan ook. Een glimp, een teken in de tijd. Als het er ooit zal zijn, voor jou, voor ons, moet
je er toch niet aan denken het te missen!

Ik word blij van het boek van Root, Wachten op God. Hij laat me zien dat we in de kerk af moeten
van de focus op méér. Dat we af moeten van de gedachte dat meer altijd beter is. Dat we meer
moeten organiseren. Het idee dat we moeten groeien (= meer mensen) en moeten winnen aan
relevantie. De nadruk op meer wordt ook al gauw wensdenken: hadden we maar meer jeugd in de
kerk, dan zou het wel weer goed komen .... Hadden we maar meer mensen die iets wilden doen.
Waren er maar meer mensen die ons weer zouden begrijpen. Kwam er maar weer eens oorlog -
zelfs die hoor ik nog wel een enkele keer verzuchten. Steeds die gedachte ‘als het meer is, nou, dat
komt het allemaal wel weer goed' Wat dat dan ook maar mag betekenen. ‘Nooit is er iemand,
verzucht Root, ‘die oppert dat de kerk () genoeg mensen heeft! (pagina 17)

Hij roept de kerk (ons) op trouw te blijven aan haar roeping. Alert wachtend, vol vertrouwen
uitziend naar sporen van God in een wereld die daar enorm aan toe is.

Ik moet denken aan regels uit lied 647, Voor mensen die naamloos:

Voor mensen die vragend / wachtend en wakend / door het leven gaan ...

Voor mensen die hopend / wankel gelovend / door het leven gaan / herstelt God uit duister / Adam in
luister / wij dragen zijn naam.

Andrew Root en Blair Bertrand, Wachten op God. Vanuit geloof en geduld bouwen aan je gemeente.
Utrecht, 2024. Voor wie het lezen wil: makkelijk leesbaar met veel herkenbare voorbeelden.

ds. Marius Braamse .



Lief @ Leed

We proberen u in deze rubriek op de hoogte te houden van lief en leed uit de
gemeente. Mist u iets of wilt u iets mededelen, neem dan contact op met de
ouderlingen: Corry Kroon of Trienke Dijkstra.

U kunt het ook melden aan de redactie van de Het Spoor. De gegevens staan
achterin het blad.

Na een verblijf in Lindendael mocht Addy Vijn weer thuiskomen op de

Burg. Pierhagenlaan.

Voor Hans Bos en Klaas Zwaan komt een zware tijd van verandering nu hun
gezondheid het niet meer toelaat dat ze in hun eigen vertrouwde huis kunnen
wonen. We hoorden het afgelopen zondag nog zo mooi verwoord door mw. Ina
Broekuizen-Slot. (Vrij vertaald uit het Westfries)

Loslaten is niet zo eenvoudig, misschien wel het moeilijkste wat er maar is.

Maar wij mogen blijven vertrouwen; er komen weer dagen met nieuwe kansen,
met licht en een lach. Dat is een belofte, genade, een zegen.

Gretha en Jan Bos moesten afscheid nemen van hun zus en schoonzus Annette. Wij
wensen de familie heel veel sterkte.

Ds. Posthuma had het, 40 jaar geleden, in de maand oktober, behoorlijk druk met
de trouwerij. Drie bruidsparen in één maand. 5 oktober Kees en Marina
Meurs-Druijf, 12 oktober Jaap en Rita Wijdenes-Zwaan en 19 oktober Willem en
Anneke Boot-Stasse.

Onze gelukwensen voor de bruidsparen.

Wij weten dat er meerdere mensen in de gemeente zijn die met zorgen, in wat voor
vorm dan ook, te maken hebben maar hier niet genoemd zijn.

Wij wensen iedereen Gods onmisbare aanwezigheid in het leven toe en bidden
voor hen om kracht en wijsheid.

Met een hartelijke groet van het pastorale team

BEDANKT BEDANKT BEDANKT

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten en bloemen,
die wij hebben ontvangen voor ons 40 jarig huwelijk.

Hartelijke groet, Kees en Marina Meurs-Druijf




Gedachteniszondag

Een naam gegrift in Gods hand, een naam, gefluisterd in liefde.

Op 24 november a.s. zullen we de mensen die ons in onze gemeente het afgelopen jaar
ontvallen zijn, gedenken. We noemen hun naam en steken een kaars aan als teken van
hoop, dat de dood het einde niet is, dat we mogen leven vanuit de opstanding van
Christus, in zijn licht.

Als u het afgelopen jaar een geliefd mens hebt verloren dan is het mogelijk om hem of
haar ook in deze dienst te gedenken.

Neem in dat geval voor 10 november even contact op met Trienke Dijkstra, het liefst via
email, waarin u de gegevens doorgeeft: naam, geboorte- en sterfdatum en eventueel een
Bijbeltekst.

Daarna zullen wij contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet, Trienke Dijkstra,

Losleite

Meist al wat je hewwe dat wul je ok houwe

dat zit r nou ien keertje in onze aard.

De toid, je gezondhoid en ok je femilie

want zuks is ons deurgaans merakel veul waard.

Je vader, je moeder, je kind're, je bure,

je sport en je sjouwtjes, je durp en je land,
je huis en je werk, je liefde, je leven -

je houwe dat alles graag vast in je hand.

Maar lenigiesan, bai 't klimmen der jare

den leer je —en je wete 't gerust wel heél goed -
dat jij toch de dinge die dicht bai jou hore

uit hande weer geve en losleite moet.

Maar losleite dat is echt niet zo eenvoudig
meskien wel 't moeilijkste wat T maar is
omdat je beseffe dat je al wat 'r vort raakt
zo liefheb, en ok zo verskrikkelijk mis.

Maar eerlijk, geloof me, d'r komme weer dage
met heél nuwe kanse, met licht en een lach.
Dat is een belofte, genade, een zegen

weer jij as kloin mens vast op rekene mag.

Ina Broekhuizen-Slot
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Intrededienst Job Stein in Wijhe

Met dit spandoek voor de ingang van de
monumentale kerk maakte de protestantse
gemeente te Wijhe aan de hele
dorpsgemeenschap duidelijk hoe welkom de
nieuwe dominee is.
In een goed gevulde kerk, mochten we op 22
september j.l. een mooie intrede dienst
beleven. Er was de medewerking van een
cantorij en het zangkwartet Impress, met
begeleiding van piano en gitaar.
De eerste gemeente van dominee Stein was de
NH combinatie Opperdoes met Abbekerk
Lambertschaag en Aartswoud. Vanuit
Opperdoes waren wij en uit Aartswoud waren
nop— Willy en Peter van Kampen aanwezig. Dominee
Chrls Kors, tegenwoordlg predikant in Middelburg was er ook. Uit Zelhem, de
tweede gemeente van ds. Stein was emeritus predikant ds. Cees van Dorp er met
echtgenote Gera. Zij leven nog steeds met onze gemeente mee via het kerkblad.
Na Zelhem diende Job de gemeente Haaksbergen - Buurse.
Consulent, ds Van Houte verbond Job aan de gemeente Wijhe die een
samenwerkingsverband heeft met enkele andere Sallandse gemeentes. De
woordverkondiging door Job was uit Marcus 9:30 - 37 (wie van de leerlingen was
de belangrijkste?) en Filippenzen 2:5 - 11.
De gemeente Wijhe is anderhalf jaar vacant geweest. Toen we in de rij stonden om
Job de hand te drukken hoorde ik een gemeentelid tegen Job zeggen: “lk ben blie
met oe!” De familie Stein vertoeft al lang genoeg in het oosten van Nederland om
dat verstaan te hebben. Job en Margrieta zien er naar uit om, zodra hun huis
beschikbaar is, zich in het mooie dorp aan de lJssel te vestigen.
Linda en Krijn Smit.

. — vrijdag 22 november
' SQUP  gn Gezellig met elkaar aan tafel: ledereen is welkom!

We komen op vrijdag 22 november weer bij elkaar.
Wat we eten is nog een verrassing!
De maaltijd wordt bereid door Dinie Wagenaar en Trienke
Dijkstra.
De zaal is open om 17.15 uur en het kost nog steeds € 6,00.
Gastvrouwen zijn Trienke Dijkstra en Marian Meurs.
Aanmelden en afbericht uiterlijk woensdag 20 november!
Bij gastvrouw Trienke Dijkstra
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Op woensdag 20 november

Komt u ook? Bij elkaar komen voor gezelligheid.

Neem gerust iemand mee voor

een kop koffie of thee...iets lekkers.. een spel, een
gesprek en...?

Woensdag 20 november is het weer zover.

ledereen is welkom in d’'Ouwe Pastorie, Noorderpad 21,
15.00-16.30 uur.

Mocht het vervoer een probleem zijn kunt u contact opnemen met Anneke Boot
(0227- 544985).

In december willen we op woensdag 18 december bij elkaar komen.

U komt toch ook?

Het koffiegesprek

Ons volgende gesprek zal plaats vinden op 12 november.

We beginnen weer om 10.30 uur met de koffie.

Gré de Graaff zorgt voor wat lekkers erbij.

Corry Kroon heeft de leiding en ze verzorgt het onderwerp.

In december komen we bijeen op 10 december. Dan zal er
aandacht zijn voor Advent en Kerst.

U bent van harte welkom.

Tieneke Elshout-Booij

Ook in november hebben we twee nevendiensten, en wel op:

10 november en 24 november

De maand december zal in het teken van Advent en Kerst staan.
Vanaf de eerste december zullen we samen werken aan een project.
Over het project komt in Het Spoor van december meer

te staan. A
De data van de nevendiensten zijn dan: &P =

zondag 1, 8,15 en 22 december.

Hartelijke groet, Tieneke Elshout- Booij




Kerkelijke mutaties

tot 13-10-2024

Verhuisd:
- dhr. J. en mevr B. Zwaan-Gieling zijn verhuisd van: Hoge Weis 5, Opperdoes

- dhr. K. Zwaan is verhuisd van: Nieuweweg 49, Opperdoes

Nieuw lid:

- mevr. R.M.P. Scholtens

Overgeschreven:

- mevr. AJ.T. Rustenburg naar Protestantse Gemeente te
Medembilik.

Huwelijksjubileum:

- 14 November 55 jarig jubileum van dhr. P. en mevr. D. Stam-Ploeg,

Verjaardag 75 en ouder:
- 2 November dhr. W. van der Male

- 8 November mevr. B.J. van der Male-Rogge,

- 12 November mevr. W. Zwier—Vijn
- 24 November mevr. E.M. Bischoff Tulleken-Gorter

- 30 November dhr. A. van Splunter

18 november t/m 28 december 2024

mevr. T. Hoosbeek
mevr. A. de Graaff
mevr. A. Hooiveld

dhr. W. Zwier
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In Memoriam

Lucie Bloemhof - Schukken
20 april 1939 - 10 oktober 2024

Op donderdagavond 10 oktober is overleden Lucie Bloemhof-Schukken in de leeftijd van
85 jaar.

Lucie kwam met haar man Folkert in 1972 vanuit Friesland in Medemblik wonen. Er werd
een door Folkert zelf ontworpen huis gebouwd aan de Gasthuysweydt waar zij 43 jaar
hebben gewoond. De kinderen groeiden hier op in een warm gezin. En de kleinkinderen
kwamen graag bij oma en opa. Groot verdriet was er om het overlijden van kleinzoon
Pepijn. Er groeiden hier hechte vriendschappen, zowel binnen als buiten de kerk.

Zowel Lucie als Folkert zijn zeer actief geweest in onze kerkelijke gemeente.

Lucie verzorgde jarenlang het rooster van kerkwerken en koffieschenken. Ook was zij altijd
actief als lid van gespreksgroepen of van de leeskring. Als kerk konden we altijd een
beroep op haar doen. Ook buiten de kerkelijke gemeente was zij actief. Lucie is betrokken
geweest bij de oprichting van de wereldwinkel in Medemblik.

Helaas werd haar gezondheid steeds brozer. Tijdens de ziekte van Folkert en zijn overlijden
op 21 mei jongstleden was ze al zo zwak dat het zelfs de vraag was of ze bij de
afscheidsdienst kon zijn. Gelukkig kon dat toch nog, met de goede hulp en steun van de
kinderen.

De laatste maanden woonde Lucie in Valbrug en hebben de kinderen haar steeds
geholpen en sliepen om beurten bij haar, zodat ze ‘s nachts niet alleen hoefde te zijn.
Lucie overleed op donderdag 10 oktober in alle rust, staat op de kaart.

Op vrijdag 18 oktober was de afscheidsdienst in de Bonifaciuskerk.

Op zondag 13 oktober hebben we Lucie herdacht met lied 793.

1. Bron van liefde, licht en leven 2. Bron van liefde licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt zon die hartverwarmend schijnt,
door uw hand elkaar gegeven, woord van hogerhand gegeven,
door uw vinger aangeraakt. trouw en teder tot het eind -
Laat ons op uw toekomst hopen, al zou ons een vijand haten,
gaandeweg U tegemoet; al gaat zelfs de liefste heen,

dat wij samen lachend lopen liefde zal ons nooit verlaten:

in uw grote bruiloftsstoet Gij laat ons geen dag alleen.

3. Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;

is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.

Dat wij dan elkaar beminnen

z6 dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen —

liefde heeft de eeuwigheid §%




Gedachteniszondag 24 november

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen

in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar
aan 't einde van het jaar.

Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

In veel kerken, ook in de Bonifaciuskerk, is dit de dag waarop wij hen gedenken die
wij het afgelopen jaar verloren aan de dood. Wij noemen hun namen.

Aan het licht van de paaskaars steken wij een kaars aan, één voor één.

Zo groeit het licht.

Wij noemen de namen:
Jan Robert van der Heijden 29 maart 1945 - 24 november 2023
Folkert Bloemhof 15 februari 1938 - 21 mei 2024
Hans Kool 6 mei 1933 - 4 juni 2024
Lucie Bloemhof - Schukken 20 april 1939 - 10 oktober 2024

U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen.
Voorganger is ds. W. Westerveld uit Wijk aan Zee.

Namens de Pastorale Raad,
Nelli Mazereeuw en Heilke Kool.




Uit de gemeente

Overleden
10-10 mevr. L. Bloemhof-Schukken
Nieuw binnengekomen
02-10 mevr. M. van den Kommer,
Verjaardagen
10-10 mevr. G.R. Breton - Dijks
(moest eigenlijk in oktober-nummer)
05-11 mevr. J. Schermer-Kistemaker
07-11 dhr. K. van der Vaart
09-11 dhr. H. van Unen
12-11 mevr. G.J. Oldenhof-Versloot,
14-11 mevr. L.C.C. van Bergen-Meijers,
15-11 dhr. W.H.C. Mosman,
19-11 mevr. A. Klercg-Schoon,
22-11 dhr. PL. van Caspel
23-11 mevr. T.Visser
24-11 dhr. HJ. Vogelzang,
Jubilea
14-11 dhr. en mevr. Quist-van Nederpelt 50 jaar getrouwd

Horizontaal

1 Menswording van Jezus Christus 9 Pasmunt om het schim-
menrijk van de oude Grieken binnen te mogen 10 Scheeps-
vioer 11 Bloeiwijze 12 Niet eerlijk (Eng) 13 Hardvochtig
16 Jazzstijl 18 Voor de pers bestemde tekst 19 Tekort
21 Houten stop van een vat 23 Helemaal bezet 24 Internetex-
tensie van Denemarken 25 Schrobnet 26 R-k. geestelijke
27 5Schildpad uit "Het jungleboek’ 28 Religieuze afscheldings-
beweging 29 Niet later 30 Turks vleesgerecht 31 Luim, humeur
32 Symbool voor tantaal 33 Persoonlijk vnw. 34 Penarie
35 Luchtklep 36 Medisch team dat deel uitmaakt van een
grotere groep (Eng.) 37 Franse modeontwerper (1905-1957)
39 Vorm van boeddhisme 40 Restaurantje 42 Hartstikke
43 Strafwerktuig voor matrozen 44 Wereldlijk 46 Deel van het
bekken,

2 M < m

Verticaal

1 Naakt 2 Smalle strook grond tussen twee territoria 3 Bloed-
groep 4 Grote droefheid 5 Zuster 6 Griekse letter 7 Belachelijk
8 Hulde 14 Werd op 1 januari 2022 samen met Landerd de
gemeente Maashorst 15 Met problemen en tegenspoed te
maken krijgen 17 Hoofddeksel 18 Keldertemperatuur 20 Deel
van de Spaanse Middellandse-Zeekust 22 Drukte 24 Gebak
met een gat 26 Achternaam van Evita (1919-1952) 28 Tot garen
gesponnen wol 31 Indonesische vrouw 34 Toespraak 35 Hit
van Lenny Kuhr 38 Bijbelse constructie in Bethlehem 39 Behar-
tiging 40 Uitroep van afkeer 41 Beurscomplex in Amsterdam
45 Duitse spoorwegmaatschappij (afk.).

SWim De Weerdt - www.cressworldcommunication.com




20

Ingezonden

De hemeltelefoon.
Ik weet niet of 't u bekend is,
dat er een hemeltelefoon bestaat,
die draadloos vanaf deze aarde
rechtstreeks ten hemel gaat.

Want gaat u op de knieén,
dan gaat in de hemel een bel
en kunt u rustig spreken,
God hoort uw stem dan wel.

U zult het ras bemerken:

de lijn is altijd vrij.

“U bent verkeerd verbonden”
is erin 't huis van God niet bij.

Misschien is door niet geloven
de verbinding stuk gegaan.

U hebt dit hemeltoestel
verwaarloosd laten staan.

Uw hart is het toestel en

u kunt zonder voorbereiding
op elk tijdstip van de dag
gebruikmaken van die leiding.

Hij wil naar u horen

en zegt nooit: “Maak het kort.”
Hij blijft wel aan het toestel,
tot ge uw hart hebt uitgestort.

Als Vader met zijn kind spreekt,
luistert Hij met open oor.

Hij wil voor 't kind het beste,
daar is Hij Vader voor.

Controleer maar eens uw toestel\
en maak het storingsvrij.
Uw Vader in de hemel
is dan ontzaglijk blij.
Ingezonden door Benno Hoekstra.

Op mijn eerste oproep voor leuke sieraden
voor de Bonifaciusmarkt is een mooie
reactie gekomen. Veel dank daarvoor.
Voor de komende Dickensmarkt zouden
we graag wat leuke sieraden uit
grootmoeders tijd hebben voor de
verkoop. Ook oorclips zijn zeer welkom,
deze zijn gewild en moeilijk te vinden.
En....bezoek vooral in december de
sfeervolle Dickensmarkt, dan ziet u de
resultaten van de inzet van de vrijwilligers
t. b. v. de Bonifaciuskerk.

Van harte welkom!

Op mijn oproep voor
incontinentie-materiaal, niet gebruikte of
overgebleven medicatie,
verbandmiddelen, etc. voor Oekraine is
een mooie reactie gekomen. Veel dank
daarvoor. De medicatie en andere spullen
worden einde van de maand
weggebracht. Waarschijnlijk komt daar
ook een verslagje van in het
Noordhollands dagblad.
U kunt altijd contact met mij opnemen,
want de inzameling van medicatie,
verband- en andere artikelen, gaat
gewoon door en blijft nodig.

Bernadet Groen, 06-10869600 of

bernadetgroen@gmail.com



Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Dijklander Ziekenhuis Postbus 600 1620 AR Hoorn.

Nicolaas Verpleeghuis Azalealaan 18 1614 SN Lutjebroek.
AMC Postbus 22660 1100 DD Amsterdam.
VU Medisch Centrum Postbus 7057 1007 MB Amsterdam.
MCA Postbus 501 1800 MM Alkmaar.
GGZ Hoorn Maelsonstraat 1 1624 NP Hoorn.
Lindendael Koepoortsweg 35 1624 AB Hoorn.
Watermolen Wipmmolenstraat 10 1657 AT Abbekerk.
Waterpark Uiverstraat 1 1671 EL Medemblik.
Martinus Ridderstraat 10 1671 CS Medembilik.
Hospice Dignitas Wilhelminalaan 4 1623 MA Hoorn.
Valbrug 1671 CT Medemblik.
Sint Jozef De Gouw 2 1693 DC Wervershoof.
Koggenlandhuis Korteling 5 1679 VH Midwoud

Hulpverlening Westfriese Kerken
Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?
De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken is er voor iedereen.
Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke/ crisissituaties.
Samen met u zoeken we naar een weg om verder te gaan!
Tel.0229-271684

SchuldHulpMaatje helpt bij financiéle problemen
Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft financiéle problemen. Dat is veel. Veel
mensen schamen zich zo erg voor hun schulden, dat ze geen hulp durven te zoeken. Naar
die mensen is SchuldHulpMaatje West-Friesland op zoek.
Als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. lemand die niet
oordeelt, maar gewoon met je aan de slag gaat om je geldzaken weer onder controle te
krijgen. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje doen dat.
Hoe eerder mensen aan de bel trekken, hoe beter. Geldzorgen zorgen voor veel stress. Het
komt vaak voor dat mensen daardoor niet meer helder kunnen nadenken en de
problemen alleen maar erger worden. Een Maatje is er dan om te luisteren, te helpen
overzicht te krijgen en samen een aflossingsplan te maken. De Maatjes zijn daar speciaal
voor opgeleid. En die hulp kost niets.
Aanmelden voor hulp bij financiéle problemen is heel eenvoudig: vul het formulier in op
www.schuldhulpmaatje.nl of bel 06-45921529. om een afspraak te maken voor een
intakegesprek.

Samen lukt ‘t! 27
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