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Het Spoor

Protestantse Gemeente te Medemblik - Opperdoes,
jaargang 1 nr. 1 september 2024

Van de redactie

Voor u ligt de 1e editie van 'Het

Spoor, uitgave van de
Protestantse Gemeente te
Medemblik-Opperdoes. Verderop
in dit blad meer nieuws van de
redactie, maar vooraf even dit:
Alles met een zwart of grijs accent
is gezamenlijk nieuws,

blauw accent is nieuws uit
Opperdoes en groen accent is
nieuws uit Medemblik.
Dit is ook de voorlopige volgorde
in dit blad.

Voor het volgend nummer
kunt u kopij insturen t/m
maandag 16 september 2024
(maar liever eerder) .
Inleveren via de
e-mailadressen:
hetspoor@pgopperdoes.nl
of
hetspoor@
bonifaciuskerkmedemblik.nl

Het volgend kerkblad zal rond
2 oktober verschijnen.

Verdere inleverdata:
t/m maandag 14 oktober,

t/m maandag 11 november
(advent- en kerstnummer).

1 Beveel gerust uw wegen,
al wat u 't harte deert,

der trouwe hoede en zegen
van Hem, die 't al regeert:

Die wolken, lucht en winden

wijst spoor en loop en baan,
Zal ook wel wegen vinden,

waarlangs uw voet kan gaan.

8 Laat Hem besturen, waken!

't is wijsheid wat Hij doet;
Hij zal z6 alles maken,

dat ge'u verwond'ren moet,

als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid,

geheel het werk volbracht heeft,
waarom uw 0og thans schreit.

Lied 427 OLB




Het Spoor

Het is even wennen om me in het voorwoord niet alleen te richten aan de leden
van de Protestantse Gemeente te Opperdoes maar ook aan de leden van de
Protestantse Gemeente te Medembilik. Dit is immers het allereerste nummer van
het gezamenlijke kerkblad van beide kerken!

Voordat u op deze pagina bent beland heeft u vast met verrassing en enige
aandacht gekeken naar de omslag met de mooie foto van het spoortje met op de
achtergrond De Plaat in Opperdoes en daar bovenuit de torenspits van de kerk van
de protestantse gemeente.

“Nee oma, het is de trein!” zeggen de kleinkinderen als ik het heb over het spoortje.
Maar behalve een vervoermiddel dat de kleinkinderen bedoelen heeft het spoor
ook nog andere betekenissen zoals de spoorwegen in het algemeen, de rails
waarover de trein rijdt, het perron. Met sporen kan ook bedoeld worden de getande
voorwerpjes aan een ruiterlaars om een paard mee aan te drijven. Afdrukken,
indrukken door iets of iemand nagelaten zoals poot- of voetafdrukken,
veranderingen op een plek en aanwijzingen voor te achterhalen informatie worden
ook sporen genoemd (sporenonderzoek). Met het spoor kan ook de te volgen of
de gevolgde weg worden aangeduid. Dus meerdere betekenissen en dan ben ik
noég niet volledig.

In het maartnummer van de afzonderlijke kerkbladen werd een oproep gedaan om
een nieuwe naam te bedenken voor het gezamenlijk kerkblad. Maar liefst 25
namen werden er ingezonden! De redactie was unaniem van mening dat Het
Spoor een mooie, originele en toepasselijke naam is. En de kerkenraad was het
daar volledig mee eens. Medemblik en Opperdoes liggen allebei aan het spoor,
zijn verbonden door het spoor. Als leden van beide kerken proberen we sporen
van God te ontdekken in ons leven, in de kerk worden we aangespoord om de
weg, het spoor van Jezus te volgen. “Ik zet mijn treden in Uw spoor, opdat mijn
voet niet uit zou glijden; wil mij voor struikelen bevrijden...." Psalm 17 vers 3
(berijming 1773). In het kerkblad kunt u informatie, aanwijzingen opzoeken,
sporen vinden. Wat ook een belangrijk punt is: Het Spoor ligt vlot in het
spraakgebruik.

De inzendster van de winnende naam, Wijb Meurs-Brouwer uit Medembilik, is een
oud-Opperdoezer. De beloofde jodekoek is haar van harte gegund!

Namens Jan Pieter, Alma, Arnold (foto’s) en Anneke wens ik u heel veel lees- en
kijkplezier toe!
Gretha Bos.



Kerkdiensten Opperdoes
Noorderpad 21
Aanvang 9.30 uur

Zondag 15 september voorganger: Mevr. L.J. Kooiman uit Enkhuizen
collectes 1e collecte: Werelddiaconaat Colombia
2e collecte: Kerk

Zondag 22 september voorganger: ds. N.B. Olde uit Zaanstad
collectes 1e collecte: Zending Syrie
2e collecte: Kerk

Zondag 29 september voorganger: ds. D.G. Posthuma uit Burgum
collectes 1e collecte: PKN Missionair werk
2e collecte: Kerk

Zondag 6 oktober voorganger: pastor Ton Heijboer uit Hoorn
collectes 1e collecte: Werelddiaconaat Israél
2e collecte: Kerk

Koster

september oktober

Sj. v.d. Male K. Smit
Kluiten 18 Oosteinde 19
0227-541568 06-51560377

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de website:
www. pgopperdoes.nl
www. kerkdienstgemist.nl>Noord-Holland>Opperdoes



Kerkdiensten in de
Bonifaciuskerk
aanvang: 10.00 uur

OSomificiuskerk
Chiadambili

zondag 15 september voorganger: mevr. ds. N. Vlaming uit Oosterend.

collectes: (1e collecte voor diakonie / 2e voor de kerk)
Kerk in Actie Werelddiaconaat Colombia / Energiekosten.
koster: B. Hoekstra.

zondag 22 september voorganger: ds. J. Waringa uit Leeuwarden.
Oecumenische dienst.

collectes: Kerk in Actie zending Syrié / Klein onderhoud.

koster: J. Kool.

zondag 29 september voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend.
Dienst in de Bonfoyer. Afscheid ambtsdager.

collectes PKN Missionair werk / Kerkmuziek.

koster: N. Buijze.

zondag 6 oktober voorganger: prof. dr. M. Wisse uit Utrecht.
collectes: Kerk in Actie Werelddiaconaat Israél /

Generale kas predikantstraktementen.
koster: Th. Hoff.

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl

of

wwww.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik.



Van de redactie

In het najaar van 2022 kwamen de
redacties van 'Graankorrels' en
'‘Onderweg' voor de eerste keer bij
elkaar. De kerkenraad had de wens
uitgesproken om te komen tot een
gezamenlijke uitgave voor Opperdoes
en Medembilik. Eerst moest worden
besloten hoe het blad er uit zou
komen te zien: zoals de 'Graankorrels'
of zoals de 'Onderweg' Er is dus
gekozen voor een uitgave via 'De
Zalige Zalm'. Opperdoes moest dus
afscheid nemen van de vertrouwde
gekopieerde uitgave, zoals die in
Medemblik tot een jaar of drie
geleden ook nog verscheen. Na een
paar 'testbladen’ te hebben gemaakt,
waren we klaar voor de eerste uitgave
van 'Het Spoor’ De naam is door de
gezamenlijke redacties gekozen, en
door de kerkenraad bekrachtigd, uit
ongeveer 25(!) inzendigen. De
gekozen naam is ingestuurd door
mevrouw Wijb Meurs. Bij de
presentatie van dit eerste nummer
tijdens de gezamenlijke startzondag
heeft zij de beloofde prijs gekregen:
een echte Opperdoezer Jodekoek!

Wij vinden het een mooie,
toepasselijke naam: Beide
kerkgebouwen staan vlakbij het
spoorlijntje, Medemblik én Opperdoes
hebben een station aan het spoor, we
volgen met z'n allen een spoor en

hopen op het goede spoor te zitten......

Vult u zelf maar verder in.
6

We zullen niet alle gemaakte afspraken
hier melden, maar deze zijn voor de
lezers zichtbaar of belangrijk:

* We hebben een voorlopige volgorde
bepaald. Voorin staat het
gezamenlijke nieuws wat voor
Medemblik én Opperdoes geldt. Dat
nieuws heeft zwarte koppen. Daarna
komt het nieuws uit Opperdoes met
blauwe koppen en kaders en
vervolgens het Medemblikker
nieuws met het bekende groene
accent.

* We hebben twee nieuwe
mailadressen voor het inleveren van
de kopij:

hetspoor@pgopperdoes.nl
hetspoor@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Kopij-inleverdata staan op bladzijde 2.
Voor Medemblik is het belangrijk te
weten, dat de inleverdatum naar voren
is gehaald: Niet meer op donderdag,
maar op de maandag. We hebben dan
een week om alles klaar te maken voor
de deadline van De Zalige Zalm. Meer
over die naam op de volgende
bladzijde.

Mocht u suggesties hebben, we horen
of lezen ze graag!

De redactie: Gretha Bos, Anneke Boot,
Alma de Greeuw (namens kerkenraad),
Arnold de Greeuw (fotoredactie) en
Jan Pieter Reinstra.



LL
o s DE ZALIGE ZALM

Sinds drie jaar wordt het kerkblad van Medemblik uitgegeven via De Zalige Zalm.
Het gezamenlijke blad van Opperdoes en Medemblik komt nu ook via deze
uitgeverij.

'De Zalige Zalm' ..... een vreemde naam voor een uitgeverij? Toen zij het ons zelf
uilegden was het heel duidelijk: Van oorsprong was het een katholieke uitgeverij.
Vandaar het woord 'zalige' en een zalm zwemt tegen de stroom in en dat doen wij
ook wel eens!

Op hun website is 0.a. het volgende te lezen:

"De Zalige Zalm is een bureau voor geloofscommunicatie. Wij helpen kerken om hun
communicatie te verbeteren. Het neusje van de zalm is het uitgeven van kerkbladen en
parochiebladen. We doen nog veel meer. Communicatie in kerken staat niet op zich,
het ondersteunt altijd de missie van de gemeente of parochie. Ons startpunt is daarom
altijd het geloof van uw gemeenschap. We zien het als onze missie om de boodschap
van kerken zo breed mogelijk bekend te maken."

Wij hopen, dat u deze en volgende edities van Het Spoor met plezier zult lezen.



Samenvatting gezamenlijke kerkenraadsvergadering van de
Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes op 24 juni 2024

De gemeente Medemblik heeft onlangs de kerkenvisie gepresenteerd met een
overzicht van alle kerkgebouwen in de gemeente. Een deel daarvan is niet meerin
gebruik voor erediensten en heeft een andere bestemming gekregen.

Melanie Hooiveld, Arie Hoosbeek en Jan Smit zijn op 15 juni naar het
inspiratiefestival van de Classis Noord-Holland geweest. Dit was goed
georganiseerd en inspirerend. Een belangrijke boodschap was: jeugd is belangrijk,
maar ouderen zijn dat ook. Staar je niet blind op het gebrek aan jeugd en laat je er
niet door verlammen.

Er was veel aandacht voor het belang van samenwerking tussen gemeenten. Jan
zat in een forum, omdat hij voorzitter is van twee gemeenten die goed
samenwerken.

Hij heeft aangegeven dat het goed is om van te voren te bedenken en te
bespreken waar je aan begint en een stappenplan te maken. Maar hij heeft ook
geadviseerd om het samenwerken niet te theoretisch te benaderen. Op enig
moment moet je gewoon beginnen en onderweg de problemen die zich
voordoen oplossen. Belangrijk is om zoveel mogelijk alle vergaderingen van
kerkenraden, colleges en commissies gezamenlijk te houden om doublures en
daarmee veel extra werk en misverstanden te voorkomen.

Al vrij snel na de uitspraak van de rechtbank Alkmaar waarbij de Protestantse
Gemeente te Opperdoes in het gelijk is gesteld in de procedure die zij had
aangespannen tegen de familie Putting, is het hek dat de familie op het pad had
geplaatst verwijderd.

De pastorie Oostersingel 9b in Medembilik is per 28 juni voor een jaar verhuurd.

Afronding restauratie Bonifaciuskerk: er is overleg met de architect en de
aannemer over de laatste opleverpunten en er is overleg over de financiéle
afwikkeling en voorbereiding op de verantwoording aan subsidiegevers.

Punt van zorg is dat het steeds lastiger wordt om organisten te vinden. Er zitten
nog gaten in het rooster van Opperdoes. Velen denken en zoeken mee. Lukt het
niet om voor iedere zondag een organist te vinden, dan zal de gemeente met
behulp van via de geluidsapparatuur ten gehore gebrachte muziek moeten zingen
of a capella.



vervolg verslag kerkenraadsvergadering.

In Opperdoes hebben Trienke Dijkstra en Arie Hoosbeek rozen gebracht bij
geslaagde scholieren. Dit werd door de ontvangers erg gewaardeerd.

Het jaarlijkse ouderenreisje dat door de diaconie wordt georganiseerd in
samenwerking met de diaconie van de Christelijke Gereformeerde Kerk van
Opperdoes is op vrijdag 20 september. Gehoopt wordt dat ook de Gereformeerde
Gemeente van Opperdoes aansluit.

De jaarrekeningen 2023 van de Protestantse Gemeenten te Medemblik en
Opperdoes opgesteld door het College van Diakenen worden door de kerkenraad
goedgekeurd.

Na afloop van de vesper op de startzondag is een barbecue waar alle
gemeenteleden na voorafgaande opgave gratis aan mee kunnen doen.

De beroepingscommissie laat een advertentie plaatsen in Predikant en
Samenleving, het blad van de Bond van Predikanten. Ook worden nog mogelijke
kandidaten gebeld met de vraag of zij belangstelling hebben voor de vacature in
onze gemeenten.

Septemberwolken

zij schuiven rustig voort
nu eens naast elkaar
dan weer achter en
over elkaar

een lange stoet

in wit en vele grijzen
niet aarzelend

lichtkastelen

vastberaden die ik weer betreden wil
volgen zij hun koers waarin ik wonen wil
zij doen de ronde als de dag wordt ingekort -

langs de lichtkastelen
controle op bewoonbaarheid Oeke Kruythof



De Diaconale collectes voor de maand september 2024

Bericht van de diaconie

De diaconale collectes vanaf 15 september t/m 1 oktober 2024.

In het nieuwe kerkblad worden de collectes door de gezamenlijke diaconieén
geplaatst. De collecteroosters zijn bij beide gemeenten hetzelfde ingevuld en
anders wordt het aangegeven.

We geven samen zo gehoor aan de nood in de wereld.

Zondag 15 september wordt er gecollecteerd voor het Werelddiaconaat in
Colombia. Seksueel misbruik van jongeren stoppen. In Colombia komt veel
seksueel misbruik voor, omdat Colombianen het normaal vinden dat mannen meer
macht hebben dan vrouwen. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen
en vluchtelingen lopen extra risico. Misbruik begint vaak met online contacten of
toerisme. Met steun van Kerk in Actie kunnen sociaal werkers kinderen die
slachtoffer zijn van (seksueel) geweld, psychische en juridische hulp bieden. Een
aantal jongeren zonder onderdak kan terecht in een opvanghuis. Om nieuw
misbruik te voorkomen geven medewerkers kinderen en opvoeders voorlichting
via scholen.

Zondag 22 september is de collecte bestemd voor het Vredeswerk in Syrié. Bouw
de kerk weer op. Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de
stabiliteit in Syrié. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de
samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden
aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten viuchten, ongeacht afkomst
of geloof. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in
Syrié weer op te bouwen. Herstel van de kerken betekent Hoop voor de Toekomst.

Zondag 29 september is de collecte bestemd voor het Missionaire Werk van de
Protestantse Kerk in Nederland. De kerk wil samen met jongere generaties
optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te
verwachten dat zij een kerk binnenstappen maar daar te zijn waar zij zijn. Daarom
is de PKN betrokken bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij uitstek
plekken waar jonge zinzoekers elkaar ontmoeten.

We bevelen de collectes van harte bij u aan.

Een hartelijke groet namens de diaconie: Piet, Aima, Hannie, Mary en Hannie



Ouderenuitje vrijdag 20 september 2024

Het uitje voor 65 jaar en ouder is dit jaar op D.V. vrijdag 20 september.
Heeft u zich nog niet opgegeven en wilt u nog mee?
Er zijn nog een paar plekken vrij. Neem contact op met één van de diakenen.

De eigen bijdrage is dit jaar 15 euro, die in de bus contant kan worden betaald.

Het vertrek voor onze Medemblikker broeders en zusters is 12.00 uur voor bij de
Bonifaciuskerk.

Voor Opperdoes is het 12.30 uur op de parkeerplaats van de voormalige Spar.
Zorg dat u op tijd aanwezig bent!

Programma

De Broekerveiling heeft een prachtig programma voor ons samengesteld. We
krijgen een rondleiding met rondleider door het museum, we zullen de veiling
bezoeken en we gaan varen.

En natuurlijk is er ook een moment voor koffie/thee en huisgemaakt gebak.

Vol nieuwe informatie en na een prachtige dag zullen we rond 18.00 uur weer
terug zijn.

Indien u zelf consumpties of souvenirs wilt kopen kunt u in het museum alleen
betalen met pin.
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Ontdekkingsreis door de Bijbel (Bijbel lezen in twee jaar)

Een paar jaar geleden heb ik deelgenomen aan een leesrooster van het CIS
(Centrum voor Israélstudies) waar de vijf boeken van Mozes, de Tora, in één jaar
werden doorgelezen. Het schijnt dat de Joden, die de Tora nog lezen, dit in één,
twee of drie jaar doen.

leder jaar in oktober wordt Simchat Tora gevierd, op de laatste dag van het
Loofhuttenfeest. Het is een vrolijke feestdag waarop joden God danken voor de
Tora, het boek met wetten en leefregels.

Dit jaar ben ik het Bijbelleesrooster van www.kaleo.nl aan het lezen. Dit rooster
probeert zoveel mogelijk chronologisch de Bijbel te lezen. Persoonlijk vind ik het
heel mooi dat de Profeten en de Psalmen ‘verwerkt’ zijn in de tijd dat bepaalde
koningen aan de macht waren. Het geeft een mooie indruk.

Mijn verlangen is om meer mensen in de gelegenheid te stellen om de Bijbel eens
in zijn geheel een keer door te lezen. En vooral om dat samen te mogen doen.
Door een stukje te plaatsen in de Dorpskrant komen er hopelijk ook mensen op af
die misschien weinig of niets met de Bijbel hebben, maar het toch een keer willen
doorlezen.

Een mooie gelegenheid om mensen kennis te laten maken met de Bijbel.

De opzet van het leesrooster voor twee jaar is om te beginnen op de dag
‘Vreugde der Wet' of ‘Simchat Tora), 24 oktober 2024, en over twee jaar te eindigen
op deze dag, 4 oktober 2026!

Het leesrooster is zo samengesteld dat er per dag ongeveer 60 tot 65 verzen
worden gelezen.

Dit is in drie stukken opgedeeld:

- ongeveer 11 verzen uit de Thora,

- 35 verzen uit overig gedeelte van het Oude Testament en

- 16 verzen uit het Nieuwe Testament.

De weekenden zijn vrij gehouden om eventueel nog in te halen wat nog niet
gelezen is.

Op het moment van schrijven heeft de Christelijk Gereformeerde Kerk heel positief
gereageerd om samen te werken. Ik hoop dat de Evangelische Gemeente
‘Kompas' en de Gereformeerde Gemeente ook mee willen gaan werken.

Het zou mooi zijn als we als kerken gezamenlijk op mogen trekken om Gods
Woord met elkaar te openen.



In oktober is het de bedoeling om een stukje te plaatsen in de Dorpskrant van
Opperdoes om inwoners in de gelegenheid te stellen om de Bijbel eens
(gezamenlijk)een keer in zijn geheel door te lezen.
Omdat het een tweejarig leesrooster is, is het voorstel om eens in de 6 weken/
2 maanden bij elkaar te komen om over het eerder gelezen gedeelte met elkaar na
te denken.
Persoonlijk denk ik dat het mooi zou zijn als de deelnemers 1x per 6 weken of
1x per twee maanden bij elkaar komen.
In het volgende kerkblad hoop ik meer informatie te kunnen verstrekken.
Vriendelijke groet,

Arie Hoosbeek, V&T (545753/0629530747)

‘Op weg gaan en thuiskomen’

Het leesplan ‘Op weg gaan en thuiskomen, een uitgave van het Nederlands en
Vlaams Bijbelgenootschap, beslaat 21 dagen en gaat over reizen, vreemdeling zijn
én gastvrijheid, in de Bijbel en nu. “Het thema migratie houdt ons aardig bezig, en
dat was in de tijd van de Bijbel niet anders,” zegt Anne-Mareike Schol-Wetter,
Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG en samensteller van het leesplan. “Het leesplan
neemt je mee naar de verhalen van Bijbelse migranten, maar belicht ook de
geestelijke kant van dit onderwerp: wat betekent het om een “vreemdeling op
aarde” te zijn, met een hemels paspoort dat ons verbindt met christenen overal ter
wereld?”

Het leesplan is te vinden via Mijn Bijbel en
debijbel.nl/leesplannen/vakantie-leesplan.

Vanuit Vorming & Toerusting wil ik u in de gelegenheid stellen om het boekje

‘Op weg gaan en thuiskomen’ te gaan bespreken.

De opzet is om het boekje in drie woensdagochtenden met elkaar te bespreken.
Data: woensdag 18 september, 2 en 16 oktober
Tijd: 10.00 - 11.30 uur Op weg
Plaats: Consistorie, d'Ouwe Pastorie, Opperdoes mu?&';;';n

Arie Hoosbeek
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Lief @ Leed

We proberen u in deze rubriek op de hoogte te houden van lief en leed uit de
gemeente Opperdoes. Mist u iets of wilt u iets mededelen, neem dan contact op
met de ouderlingen; Corry Kroon of Trienke Dijkstra.

U kunt het ook melden aan de redactie van Het Spoor. De gegevens staan achterin
het blad.

Het is alweer september. De zomer is haast voorbij en een nieuw kerkelijk jaar ligt
voor ons. We hopen dat u allemaal hebt genoten van het mooie weer en dat de
actieve reislustigen onder ons weer gezond en uitgerust terug op honk zijn.

Annie Rustenburg mocht, na ruim 5 weken in het ziekenhuis in Purmerend, weer
naar huis om verder op te knappen. We hopen dat ze weer spoedig mag
herstellen.

Trijn Zwaan- Zwaan moest helaas haar huisje bij Almere inruilen voor een plekje in
Martinus in Medemblik. Zij heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen waar
bij haar een pacemaker is geplaatst. Dit bracht mee dat zelfstandig wonen wat
problematisch werd. Gelukkig kon ze in Martinus in Medemblik terecht.

Op 2 augustus kregen we het bericht van overlijden van mw. Trijn de Jong-Zwaan,
weduwe van Klaas de Jong. De afscheidsdienst heeft donderdag 8 augustus
plaatsgevonden. Deze werd geleid door Ton Heijboer, omdat ds. Willemijn Roobol
ziek is.

Ook gaan onze felicitaties naar twee bruidsparen in de maand augustus.
20 augustus vierden Gerrit en Dits Kee hun 65 jarig huwelijksjubileum en op
22 augustus vierden Arie en Gerdien Rustenburg hun 55 jarig huwelijksjubileum.

Wij weten dat er meerdere mensen in de gemeente zijn die met zorgen, in wat voor
vorm dan ook, te maken hebben maar hier niet genoemd zijn.

Wij wensen iedereen Gods onmisbare aanwezigheid in het leven toe en bidden
voor hen om kracht en wijsheid.

Met een hartelijke groet van het pastorale team



In Memoriam
Trijntje de Jong-Zwaan
*Opperdoes 17 maart 1932 T Abbekerk 1 augustus 2024

Lieve mensen van God.

Op 17 maart 1932 - ruim 92 jaar geleden dus - werd in huize Zwaan aan de
Almersdorperweg een dochter geboren: Trijntje. Ze bleek later de oudste van vier
te zijn. Haar vader was koster.

Al heel jong ging ze niet alleen 's zondags mee naar de kerk, maar ook door de
week als er gepoetst, geveegd en gesopt moest worden. Ze heeft zowel thuis als in
de kerk als in diverse andere woningen, huishoudelijk werk gedaan.

Trijntje leerde op de JV Klaas de Jong kennen en met hem trouwde ze op

23 december 1953.

Laat in het jaar trouwen was fiscaal aantrekkelijk in die tijd.

Trijntje de Jong-Zwaan was voor alles moeder. Een zorgzame moeder, soms op het
overdrevene af.

Haar zoon Dick heeft ooit tegen haar gezegd: Als ik door de regen fiets, word jij nat.

Trijntje is overleden op 1 augustus in zorgcentrum “De Watermolen” in Abbekerk.
Haar kinderen hebben eigenlijk jaren geleden al afscheid moeten nemen, want
contact met Trijntje was al heel lang niet meer mogelijk. Hun verdriet was al voor
een heel groot deel verwerkt.

Haar grote mate van zorgzaamheid werd de aanleiding om te kiezen voor het
bijbelverhaal van Martha en Maria. Daarin spreekt Jezus Martha aan op haar
bezorgdheid. We hebben in de preek stil gestaan bij het verschil tussen
zorgzaamheid en bezorgdheid. Bij dat laatste speelt de angst om fouten te maken
op de achtergrond.

“Wat de mensen wel niet zullen zeggen,” was ook in Trijntjes leven — net als bij heel
veel generatiegenoten - een belangrijke vraag.

De gevoelens van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen werden in de dienst
op prachtige wijze verwoord door haar zoon Dick, die daarvoor een gedicht had
geschreven: Ode aan mijn moeder.

Voordat ze werd uitgedragen hebben we een zegen uitgesproken over het lichaam
van Trijntje.

Op donderdag 8 augustus hebben we haar, op de begraafplaats van Opperdoes,
toevertrouwd aan moeder aarde en aan vader God. Ze is geborgen bij de Eeuwige.

Pastor Ton Heijboer
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ledere derde vrijdag van de maand is er gelegenheid om aan te schuiven
in d'Ouwe Pastorie naast de PKN kerk in Opperdoes voor een gezellige

maaltijd.

Deze maaltijd wordt door 2 dames verzorgd. Marijke Kraak en Dinie
Wagenaar stellen het menu samen en doen thuis al het nodige voorwerk.
Trienke Dijkstra en Marian Meurs maken het gezellig met een mooi
gedekte tafel en Trienke verrast ons elke keer met een creatief

bloemstukje op iedere tafel.

Om deze dames in het zonnetje te zetten hadden we de laatste keer voor

de vakantie een feestelijke afsluiting. Met een dankwoord op rijm van

Wil de Graaff en de medewerking van Hannie de Leeuw mochten we de dames
een kleurig boeket aanbieden. Ook vanaf deze plaats onze dank voor deze

vorm van gemeentezijn!
vrijdag 21 juni 2024
De derde vrijdag van de maand

daar kijken we naar uit
gezellig samen tafelen

en een toetje en koffie tot besluit.

Gastvrijheid is een mooie deugd
dus zeggen we: skuif maar an!
'tis goed, 'tis lekker, EN niet duur
daar houden we ook wel van!

De tafels zijn weer mooi gedekt
het is gewoon een pracht

zelfs aan een klein boeketje

is met veel zorg gedacht!

De geur die komt ons tegemoet
het menu is nog geheim
we laten ons verrassen

want we weten dat het geslaagd zal zijn!
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De keuken-tover-feeén

zijn al dagenlang op pad

ze overleggen met elkaar
"maak jij dit, dan maak ik dat!"

We vinden met z'n allen

dat 4 dames in de zaal

een grote pluim verdienen

en een bloemetje van ons allemaal!

Gastvrijheid is het motto

Ja, een opdracht, is ons geleerd
en dat jullie dit mogelijk maken
wordt heel erg gewaardeerd!

Marijke, Dinie, Trienke en Marian,
veel dank van ons allemaal!



Op vrijdag 27 september!

Gezellig met elkaar aan tafel: iedereen is welkom!

Op vrijdag 27 september komen we weer bij elkaar.

Wat we eten is nog een verrassing!

De maaltijd wordt bereid door Dinie Wagenaar en Marijke Kraak.
De zaal is open om 17.15 uur en het kost nog steeds € 6,00.
Gastvrouwen zijn Trienke Dijkstra en Marian Meurs.

Aanmelden en afbericht uiterlijk woensdag 25 september!
Bij gastvrouw Trienke Dijkstra, tel. 06-45699701 (bellen of appen).
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Ontmoetingsmiddag

Woensdag 25 september

Nadat we in juni het afgelopen seizoen met een heerlijke en gezellige lunch
hebben afgesloten, willen we op woensdag 25 september weer beginnen.
Enkele foto's van deze lunch ziet u hieronder.

Komt u ook op deze volgende bijeenkomst? Bij elkaar komen voor gezelligheid.

Neem gerust iemand mee voor een kop koffie of thee...iets lekkers.. een spel,
een gesprek en...?

ledereen is welkom in d’'Ouwe Pastorie, Noorderpad 21,

van 15.00 -16.30 uur.

Mocht het vervoer een probleem zijn kunt u contact opnemen met
Anneke Boot (0227- 544985).




Startuitje voor de jeugd (tot 16 jaar)

Om het nieuwe kerkelijk seizoen voor de jeugd een extra tintje te geven, is er op:
zaterdag 14 september

een actief uitje gepland.

We gaan midgetgolven of biljartgolven in Onderdijk bij "Wat Aars" .

WILJEMEE? Geef je dan op, uiterlijk op 12 september, bij Tieneke Elshout.
Telefoon: 0228-581095
of per mail : tieneke.elshout@tajoby.com
We vertrekken om 14.15 uur vanaf de kerk en zijn tegen 16.45 uur weer terug.
Vervoer zal geregeld zijn.
Bij regen is er een plan B.
We hopen op een leuk uitje.
Tot dan!
Tieneke Elshout

We hopen op 15 september weer te starten met de nevendiensten.
Twee maal per maand.
Na het luisteren naar het bijbelverhaal gaan we weer leuke dingen doen.
Jullie zijn van harte welkom.
De data zijn: 15 september en 29 september.

In oktober: op13 en 27 oktober

Tieneke Elshout
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Het koffiegesprek

Nu alles weer gaat starten, gaan ‘gesprekken bij de koffie’ ook weer beginnen op
de tweede dinsdag van de maand.

Voor september is het wat kort dag, dus we starten weer op

8 oktober om 10.30 uur.
ledereen is van harte welkom.
Tot dan!

Tieneke Elshout-Booij

Kerkelijke mutaties

tot 13-08-2024
Verhuisd:
- Mevr. T. Zwaan-Zwaan is verhuisd van: 't Landje 24, Opperdoes '

- Dhr. G. de Vries is verhuisd van: Hauwertstraat 1 B, Medemblik 1
- Mevr. M.G. Zwaan is verhuisd van: Oude Haven 13, Medemblik
- Dhr. C.D. van Dommelen is verhuisd van: Tuinstraat 18, Medemblik

Lidmaatschap opgezegd:

- Mevr. T. Bastiaans-Putting, Noorderpad 33, Opperdoes.

Overleden:

- Op 1 augustus 2024 Mevr. T. de Jong-Zwaan, Wipmolenstraat 10, Abbekerk.

Huwelijksjubilea:

- Op 19 september 55 jarig jubileum van Dhr . J. en Mevr. W. Zwier-van der Male,
’ |

- Op 5 oktober 40 jarig jubileum van Dhr. C. en Mevr. M. Meurs-Druijf

Verjaardagen:

15-9-2024 Mevr. C. Boekhoudt-Pronk,
25-9-2024 Mevr. D. Kee-Kee,
4-10-2024 Dhr. P.Vijn,
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Activiteitenkalender Protestantse Gemeente te Opperdoes

In onderstaande agenda vindt u de data gebundeld van kerkelijke activiteiten die

plaatsvinden in de komende maanden:

-woensdag 11 september, moderamenvergadering,
aanvang 13.30 uur in d'Ouwe Pastorie

- woensdag 18 september, 'op weg gaan en thuiskomen),
van 10.00 - 11.30 uur in d'Ouwe Pastorie

- vrijdag 20 september, ouderenreisje,
van te voren aanmelden

-woensdag 25 september, ontmoetingsmiddag,
van 15.00 - 16.30 uur in d'Ouwe Pastorie

-woensdag 25 september, kerkenraadsvergadering,
aanvang 19.30 uur in d'Ouwe Pastorie

- vrijdag 27 september, ‘Gewodn anskuive’
aanvang 17.15 uur, in d'Ouwe Pastorie, van te voren aanmelden

- woensdag 2 oktober 'op weg gaan en thuiskomen,
van 10.00- 11.30 uur in d’Ouwe Pastorie

- dinsdag 8 oktober, vrouwencontactgroep, Koffiegesprek
aanvang 10.30 uur in d'Ouwe Pastorie

- woensdag 16 oktober 'op weg gaan en thuiskomen,

Schoonmaakrooster

26 augustus t/m 4 oktober
Dhr. ). Zwaan

Mevr. T. Gutter

Mevr. G. Mazereeuw

Mevr. |. Klopper

7 oktober t/m 15 november
Mevr. J. Zwier Wl
Mevr. G. Wagemaker

Dhr. D.J. Zwier

Mevr. M. Zijlstra
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Samenwerking Protestantse Gemeente te Medemblik en

Gemeente Medemblik

Op donderdagmiddag 18 juli is de samenwerkingsovereenkomst tussen de
Protestantse Gemeente te Medemblik en Gemeente Medemblik getekend. Dit
gebeurde door Jan Smit als voorzitter van het college van kerkrentmeesters en
Koen Zijlstra als secretaris en wethouder Jeroen Broeders. Bij het tot stand komen
van de overeenkomst was Klaas Telgenhof van de Provincie Noord-Holland als
adviseur betrokken.

Voor wat betreft de Bonifaciuskerk hebben de kerkelijke gemeente als eigenaar
van het schip en de grond en de gemeente als eigenaar van de toren een
gemeenschappelijk belang, namelijk dat het geheel in een goede staat van
onderhoud is en blijft en dat een duurzame exploitatie mogelijk is. Voor de
gemeente is het belangrijk dat de Bonifaciuskerk als een van de grootste
rijksmonumenten van de stad met daarin een rijk monumentaal interieur en het
monumentale Pieter Backer Orgel het aangezicht van de stad Medemblik bepaalt
en dat de kerk betrokken wordt bij de ruimtelijke ontwikkelingen en andere
plannen voor de stad, zoals plannen op het gebied van cultuur en erfgoed.

Voor de Protestantse Gemeente te Medembilik is de kerk als vierplek en centrale
plek voor kerkelijke activiteiten van groot belang. De exploitatie van het grote
gebouw drukt echter zwaar op de kleiner wordende kerkelijke gemeente en kan
ook niet in lengte van jaren door haar worden gegarandeerd. Daarom zijn de
volgende afspraken gemaakt:

a. De kerkelijke en burgerlijke gemeente gaan samen onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn voor bij- en herbestemming van de kerk, met
gebruikmaking van reeds uitgevoerde onderzoeken en zij zullen daarbij
nadrukkelijk de huidige gebruikers van de kerk en andere belanghebbenden
betrekken.

b. Beide samenwerkingspartners zullen daarbij onderzoeken hoe zij, vanuit hun
verschillende rollen, bij kunnen dragen aan een langjarige, duurzame exploitatie
van kerk en toren. Nadrukkelijk onderdeel van het onderzoek is het betrekken van
nieuwe partners.

Dit onderzoek moet uitmonden in een toekomstbeeld in 2030, een stappenplan
hoe daar te komen, en idealiter een aantal partners die mee gaan werken om dat
toekomstbeeld te realiseren. Het door partijen gewenste toekomstbeeld voor
2030 is als volgt:

verder op volgende pagina
22



a. De toekomst van de Bonifaciuskerk (van zowel de kerk als toren) is zeker gesteld.
b. De Bonifaciuskerk speelt een belangrijke rol in het maatschappelijk leven van
Medemblik.

c. De kerkelijke gemeente kan, indien gewenst, in de kerk blijven kerken.

d. Andere functies zijn toegevoegd aan het gebouw, met behoud van en met
respect voor het monumentale interieur en orgel en karakter van kerk en toren.

e. De kerk is verduurzaamd.

f. Wat betreft de juridische vorm van het eindbeeld hebben beide samenwerkende
eigenaren op dit moment geen duidelijke voorkeuren. Eventueel is denkbaar dat
het eigendom van alle onderdelen van de kerk in een stichting wordt
ondergebracht en dat gebruikers van de kerk (waaronder dan bijvoorbeeld ook de
burgerlijke en de kerkelijke gemeente) vervolgens ruimte in de kerk kunnen huren.

Er komt een gezamenlijke werkgroep met twee afgevaardigden van beide partijen,
aangevuld met andere belanghebbenden en externe deskundigen. Deze groep
vergadert minimaal één keer per twee maanden.

De overeenkomst loopt in eerste instantie tot 1 augustus 2025 en wordt daarna
steeds stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij deze met in achtneming van een
afgesproken minimale opzeggingstermijn door een van de partijen wordt
opgezegd.




Samen Aan Tafel (SAT)

Onder het genot van een heerlijke HighTea bij Kasteel Radboud, hebben we de data voor
volgend seizoen gepland.
Het gaat om acht keer gezellig met elkaar etenin de ¢
Bonfoyer van de Bonifaciuskerk. Inmiddels is er een '
vaste ploeg eters, maar als u eens een keer aan wilt
schuiven, bent u van harte welkom.

We eten vanaf november tot mei elke eerste
vrijdag van de maand, maar de eerste datum is
afwijkend:

vrijdag 20 september!!

Voor de rest van 2024: 1 november en 6
december.

Voor 2025: 3 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april en 2 mei.
Als u in de appgroep en/of mailgroep zit krijgt u de week voor
het etentje altijd een uitnodiging.

We hopen weer op een succesvol en gezellig seizoen.

Namens de SAT-groep,

(Hannie Huttinga, Lenie Huiberts,
Simone Voorthuizen en Henny Mulder)
Cornelia Reinstra.

woensdag 11 september

. 13.30 uur Vergadering moderamen in Opperdoes.

. dinsdag 17 september

=~ 14.30 uur Ouderenmiddag Bonfoyer.

woensdag 18 september, woensdag 2 en 16 oktober

10.00 uur ‘Op weg gaan en thuiskomen’

in d'Ouwe Pastorie (zie. blz. 13).

vrijdag 20 september Ouderenreisje (zie blz. 11).

vrijdag 20 september Samen aan Tafel  18.00 uur Bonfoyer.
(Overige data staan hierboven.)

woensdag 25 september 19.30 uur Vergadering kerkenraad in Opperdoes.

t/m maandag 16 september Inleveren kopij (zie blz. 2).
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Stichting Pieter Backer Orgel start werving donateurs

De monumentale Bonifaciuskerk is het herkenningspunt van Medemblik en wijde
omgeving.

Als je de stad over land of over het water
nadert, wordt je oog getrokken naar de
monumentale toren.

In de kerk bevindt zich het Pieter Backer
orgel, een welluidend voorbeeld van wat
we tegenwoordig noemen 'klinkend
erfgoed.

Organist en orgelbouwer Pieter Backer
voltooide het orgel in 1671. Hij maakte
gebruik van nog ouder pijpwerk uit het
vorige orgel. In 1784 werkte de Utrechtse
orgelbouwer Johann Heinrich Batz aan
het instrument. Hij verving het Rugwerk
van het instrument. Dat is het onderste
deel van het orgelmeubel.

De eeuwen door heeft het orgel
geklonken bij doop, huwelijk en uitvaart,
de sleutelmomenten in mensenlevens en het heeft zondag in, zondag uit het
zingen van de kerkgangers begeleid.

Dank zij de inspanningen van de Stichting Pieter Backer orgel is het orgel in goede
staat. Het klinkt in de zondagse diensten. Bovendien organiseert de stichting in de
zomer marktconcerten door jonge, professionele organisten. Op die manier delen
we ons klinkend erfgoed met een brede kring van luisteraars. Het bestuur van de
stichting wil het draagvlak voor het werk vergroten en nodigt u uit donateur te
worden. Met een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de activiteiten rond
onderhoud en bespeling van ons klinkend erfgoed.

Donateur worden kan vanaf een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 20,00.

Onze bankrekening is: NL62 RABO 0333 0700 70 ten name van Stichting
Pieter Backer Orgel.
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Afgelopen maand is Diana
Niewold in de Bonifaciuskerk
geweest om foto's te maken.

Zij heeft heel veel kerken
gefotografeerd en de
Bonifaciuskerk staat daar nu ook
bij.

De foto’s staan op de website
www.kerkfotografie.nl
https://kerkfotografie.nl/
bonifaciuskerk-medemblik/

Heel leuk om even te kijken (en
daarna bij al die andere
kerken....)

Uit de gemeente

Overleden
15-07 dhr. J.A. Gerritsen, Uiverstraat 1, 1671 EL. Medemblik.

Verhuisd
07-08 mevr. T. Zwaan-Zwaan van Opperdoes
08-08 mevr. A. van 't Pad Bosch-Steendam

Verjaardagen

01-09 mevr. Wijand - Kruijver, .

02-09 mevr. H.H. Heijen-Moret, ’

07-09 dhr. G. Klopper,

12-09 mevr. A.T. Terpstra - de Bruijne

14-09 mevr. PM. Meijers-van Gijzen,

17-09 mevr. T.G. Smoor-Grootenhuis,

21-09 mevr. A.M. van de Wetering-Gelmers, - a
02-10 mevr. W.C. Heering-Kaspers,

08-10 dhr. M. Bood,
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Zangdienst 21 juli j.l.

2 | Op 21 juli was een zangdienst, door de
L5 ouderlingen georganiseerd, waarin Heilke
Kool voorging. ledereen had van tevoren
lievelingsliederen mogen aanleveren en

2 4 dat was ruimschoots gebeurd. Er was op

. een wat grotere opkomst gehoopt, maar
het was toch een fijne dienst. Wat fijn dat
we dit zo met elkaar mochten beleven. En

zeker voor herhaling vatbaar.

Al weer enige tijd is bij vrijwel iedereen bekend, dat ik Medemblik ga verlaten. Voor zoiets
echt wordt, moet er meestal heel veel gebeuren, zo ook in mijn geval. Veel opruimen,
wegdoen, afscheid van dingen nemen, kijken waar je iemand nog een plezier mee kunt
doen, enz.enz. Maar iedereen is vast wel eens verhuisd en kent dit. Langzaam maar zeker
komt er schot in zowel de voorbereidingen hier, als in Haarlem, waar ik hoop te gaan
wonen. |k heb eerder in Haarlem gewoond, ben er vroeger op school geweest, heb er
gewerkt en, zoals ik heel graag wilde, ik heb een flat kunnen kopen in hetzelfde gebouw
waar mijn zusje en schoonzusje wonen, in het puntje van Haarlem-Noord, tegen de
ringweg aan. Er moest wel veel worden opgeknapt, maar dat schiet op en half september
verwacht ik, dat het klaar is. Zondag 29 september neem ik afscheid als diaken.
We, Nelly en ik, kwamen hier in 1997 wonen. Hoewel we toen al bijna 18 jaar samen waren,
was dit ons eerste huis echt samen. We hebben er fijn gewoond, een lekker huis, een
heerlijk plekje, en super-buren. In de kerkgemeenschap voelde ik mij ook al gauw thuis.
Ook Nelly, hoewel niet lid van de kerk, heeft het er meestal prettig gehad, leefde vanaf de
zijlijn mee. Nelly heeft ook in tijden, toen het niet goed ging met haar, meeleven
ondervonden en heeft dat zeer gewaardeerd.
Maar nu zij er niet meer is, is het huis te groot en mijn familie te ver en ben ik toe aan een
nieuwe start. Lieve mensen van de kerk, bedankt voor alle goede dingen die we gedeeld
hebben en nog delen.

Het ga jullie allen goed! Tot ziens, Hannie Huttinga.

Denk niet meteen: 'Dat kan ik toch niet." Of: "Daar ben ik te oud voor." Of: "Ik heb al genoeg
gedaan, nu maar eens een ander."
We hebben allemaal kwaliteiten, mogelijkheden, opdrachten in ons leven.
En..... als je niet gevraagd wordt, kun je je ook aanmelden!
Hannie Huttinga.
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ie uw mensen onderweg
et blindelings laat gaan:
wij danken u dat gij ons zegt
de letters van uw Naam.

Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas




Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Dijklander Ziekenhuis Postbus 600 1620 AR Hoorn.
Nicolaas Verpleeghuis Azalealaan 18 1614 SN Lutjebroek.
AMC Postbus 22660 1100 DD Amsterdam.
VU Medisch Centrum Postbus 7057 1007 MB Amsterdam.
MCA Postbus 501 1800 MM Alkmaar.
GGZ Hoorn Maelsonstraat 1 1624 NP Hoorn.
Lindendael Koepoortsweg 35 1624 AB Hoorn.
Watermolen Wipmmolenstraat 10 1657 AT Abbekerk.
Waterpark Uiverstraat 1 1671 EL Medemblik.
Martinus Ridderstraat 10 1671 CS Medemblik.
Hospice Dignitas Wilhelminalaan 4 1623 MA Hoorn.
Valbrug 1671 CT Medemblik.
Sint Jozef De Gouw 2 1693 DC Wervershoof.
Koggenlandhuis Korteling 5 1679 VH Midwoud

Hulpverlening Westfriese Kerken

Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen.
De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken is er voor iedereen.
Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke/ crisissituaties.
Samen met u zoeken we naar een weg om verder te gaan!
Tel.0229-271684
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