
 

 
 
 
 

Amahoro zorgt al 19 jaar dat er in in Burundi 100 kinderen naar school 
kunnen gaan, voor wie dat “normaal” niet mogelijk zou zijn. Amahoro heeft 
op dit moment twee acties:  
 
1. Bonbon-actie 

 
Zes bonbons in een leuk cadeaudoosje.  
Ze kosten €5,- per doosje.  
U kunt ze na afloop van de dienst kopen.  
Betalen kan contant, met een QR-code  
of door overmaking op onderstaande 
bankrekening.  

 

 

   2 Benefietdiner                                 
       

Op vrijdag 21 november  
kunt u genieten van een                             

5-gangen benefietdiner  

met live muziek in de intieme 
dorpskerk van Blokker. 

All-in prijs: € 45,-.  
 

Opgave voor 17/11 via samentafelen@outlook.com 
Uw aanmelding is definitief na betaling op onderstaande rekening. 

 
NL 36 RABO  0155014137 t.n.v. Stichting West-Friesland voor Burundi 

De stichting Westfriesland voor Burundi 
koos als roepnaam: Amahoro.  
Amahoro is in Burundi het groetwoord. 
Het is een vredegroet, net als shalom. 



 

  

PROTESTANTSE GEMEENTE MEDEMBLIK 
 

Orde van dienst voor  
9 november 2025 in de  

Bonifaciuskerk  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: Ton Heijboer  
Organist:  Arnold de Greeuw  



 

 
 
 
 
Welkom door ouderling van dienst  
 
Openingstekst  
 
Introitus: U loof ik Heer met hart en ziel             Psalm 138: 1 en 2 
 
Bemoediging 
Onze hulp is de Naam van de Heer            IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU!  
Hij is de schepper van hemel en aarde,  
die sinds mensenheugenis  trouw is aan die Naam      IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU!  
Hij brengt zijn schepping tot een goed einde. 
en leidt ons leven naar  grote kwaliteit,  
kwaliteit die we eeuwig noemen.  
Dan zullen we elkaar toeroepen:                         IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU!  
Want dan is God alles in allen.                  AMEN.   
 
Samenzang:  Dan zingen wij in God verblijd ` Psalm 138: 3 
 
Groet  
 
Samenzang –`Als ik omringd door tegenspoed                  Psalm 138: 4 
              
                                                                                                                           De gemeente gaat zitten.   
Gebed voor de nood van de wereld 
Het gebed voor de nood van de wereld bestaat uit drie intenties, die eindigen 
met de woorden:  “Daarom roepen wij en bidden allen samen…”  
De gemeente stemt -in wisselzang met de voorganger – in met LB 301k.  
 
  



 

 
 
 
Van Kyrie naar Gloria 
 
Glorialied: De lofzang van Maria -maak groot, maak groot, mijn ziel de Heer 
 

 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
De eerste lezing: Genesis 12: 1-8 
 
Samenzang:  Zomaar te gaan met een stok in je hand     LB 806 
 
Tweede lezing: Lucas 19:1-10 
 
Samenzang: Er is geen plaats…      LB 186  
 
Preek   
 
Samenzang: Dat wij ons gewonnen geven   LB 816 
 
De dienst der gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stilte – Onze vader  
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: Wij zagen hoe het spoor van God  LB 1000: 1.4 en 5 
 
Zending en zegen.  
 

                                                 


