
Opperdoes, Goede Vrijdag

3 april 2026

Ecce Homo – Zie de mens

We komen binnen in stilte.
De kleur van vanavond is rood. Dat is immers niet alleen de kleur van het vuur van de Heilige 
Geest maar ook van het bloed van Jezus Christus. Zijn lijden en sterven gedenken wij deze 
avond.
Naast de paaskaars brandt ook in deze dienst een vuur, beeld van de Geest, van God. Dat 
vuur begeleidt ons deze dagen, als teken van Gods aanwezigheid, door alle tijden heen.
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Kerkenraad komt binnen

Openingstekst

Zolang er nog ergens iemand bestaat 
met wie ik als mens kan spreken 
vind ik ook wel de stilte 
midden op straat 
een stilte die niemand kan breken. 
Een kostbare stilte van zuiver glas 
dat ik zelf met mijn stem heb geslepen. 
Als ik er niet was 
had niemand die stilte begrepen. 

Maar als God er niet was 
en Zijn stem was er niet 
dan was er van stilte geen sprake. 
Alleen maar van zwijgen, 
zo hard als graniet 
en dat kan je doodeenzaam maken. 

Maar de stilte, 
dat is een tweestemmig lied, 
waarin God en mens elkaar raken...... 

Zingen: Psalm 31:3,4,18

Stil gebed - Votum en groet

Zingen: Lied 870:1,2,3,4,5

Gebed

Lezing: Gen 1:26,27; 2:7

Lezing: Rom 5:12-21

Zingen: Gez 461 (LvK 1971):2,3,5,6,7
2. O wondre liefd', o wijsheid Gods,
toen zond' ons 't licht benam,
hebt Gij 't verlossend pad gebaand:
een tweede Adam kwam.

3. De liefde is zo wijs en goed:
wat eens in Adam viel,
ons menselijke vlees en bloed,
wordt leven weer en ziel.

5. Hij die voor ons gestreden heeft
alleen, man tegen man,
als God en mens geleden heeft
wat niemand lijden kan,
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6. in het verborgne van de hof,
aan 't kruis in stervensnood,
heeft Hij aan ons de weg geleerd
door lijden en door dood.

7. O hoogt' en diepte, looft nu God,
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is veiligheid.

Lezing: Joh 18:28-40

Zingen: Lied 587:1,2,3

Lezing: Joh 19:1-7

Zingen: Lied 576A:1,3

Verkondiging, uitlopend op het zingen van:

Lied 590:1,2,3

Gebeden

Slotlied 577

Zegenbede
Goede Vrijdag noemen wij deze dag. Goed omdat wij weten van het vervolg, maar het is 
langs de rand gegaan. Want donker is deze avond. En donker zou deze avond blijven, zo wij 
niet wisten van de Morgen. Zo wij niet wisten dat God, door alle toorn en verdriet heen, niet 
loslaat wat zijn hand is begonnen, al gaan wij mensen wel heel ver met Hem in de steek te 
laten. Daarom, aarzelend, vragen wij om een zegen. Daarom, omdat wij weten dat wij het 
zonder niet stellen kunnen, verheffen wij onze harten tot God en verenigen ons in de 
zegenbede. En deze avond is de enige dat wij dat niet met gezongen Amen beantwoorden:

De Heer zegene ons en Hij behoede ons
de Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig

de Heer verheffe zijn aangezicht over ons en Hij onthoude ons zijn vrede niet...

In stilte gaan we de nacht in....
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